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Önsöz 


Bu kitap, eğitim sisteminden kopuk erkek çocuklarının okuldan iş hayatına geçişleri üzerine Social Science Reserach Council in (SSRC) maddi destek sunduğu bir projenin ürünüdür. Kitapta yöntem olarak örnek vaka çalışması, mülakatlar, toplu sohbetler ve çalışma grubunun, okul hayatlarının son iki senesinde ve iş hayatlarının başlangıç döneminde takip edilmesi üzerine kurulu katılımlı gözlem kullanılmıştır. Kitaptaki Birinci Kısım, araştırmanın ampirik verilerini ve belli başlı bulgularını sunmaktadır. 
Bu kısımda, okulun ve okul karşıtı kültürün bir etnografisi çıkartılmış ve özellikle okul hayatından iş hayatına geçiş üzerine olan literatüre bir katkıda bulunulmuştur. Daha teorik olan kitabın İkinci Kısmıysa çalışmanın kaydettiği kültürel süreçlerin içsel anlamını, rasyonelliğini ve dinamiklerini analiz etmekte ve bu süreçlerin bir yandan genel olarak işçi sınıfı kültürüne, diğer yandan da toplumsal düzenin şaşırtıcı bir şekilde sürdürülmesi- ne ve yeniden üretilmesine sunduğu katkıyı incelemektedir. 


Bu kitabın genel bir amacı, argümanlarını sosyal bilimcilere, eğitimcilere ve genel okuyuculara ulaştırabilmektir. Dolayısıyla, 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daha mütehassıs argümanlar ve referanslar kitabın son notlarına eklenmiştir. Kitabın Birinci Kısmıyla Sonuç Bölümü daha çok eğitimcilerin ilgisini çekebilecekken İkinci Kısmın sosyal bilimcilerin ilgisini çekmesi daha muhtemeldir. 


Kitap baskıya girdiği sırada, SSRC bu araştırmanın “genç işçiler ve işyeri kültürü” başlığı altında sürdürülmesi için maddi destek sunmayı kabul etmiştir. Bu konuya dair araştırmanın elinizdeki kitabın bir devamı olmasını planlamaktayım. 


Teşekkür 


Yardımları, destekleri, tavsiyeleri ve verdikleri cesaret için Stuart Hall'a ve Richar Hoggart'a çok teşekkür ediyorum. Kitabın taslaklarını okuyan ve kapsamlı yorumlar getiren şu kişilere de ayrıca teşekkür ediyorum: Tony Jefferson, Dan Finn, Michael Green, Allan O'Shea ve Centre for Contemporary Cultural Studies Eğitim Topluluğu mensupları. Kitabı daktilo eden Deirdre Barker, Aleene Hall ve Pearl New'e de teşekkür ediyorum. 


Centre for Contemporary Cultural Studies'in tüm mensuplarına, araştırmamı yürüttüğüm okullara ve bu okulların çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Hammertown Boys Ortaöğretim Okulu'nun hergelelerine de özel olarak teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı mümkün kılan onlar olmuştur. 


Mülakat Döküm Anahtarı 


( | Arka plan bilgisi 
Duraksama 
(...) Kullanılmayan malzeme 
Tanımlanamayan konuşmacı 
------------- Başka bir sohbetten döküm başlıyor 


* Döküm olmayıp saha notlarından elde edilen malzeme 


Bireyler, kendi toplumsal bağıntılarını yaratmadan önce bunları kendi egemenliklerine alamazlar. Ama bu bağıntıyı, ancak şeylerin bağıntısı, bireyselliğin doğasında içkin ve ondan ayrılmaz (yansımış bilgiye ve istence karşıt olarak) doğal bağıntı olarak kavramak saçmadır. Bu bağıntı bireylerin ürünüdür; bireyselliğin gelişiminin belirli bir dönemiyle ilgilidir. Bu bağıntıların bugün bireylerin karşısında, onlardan yabancılaşmış ve bağımsızmış gibi durması, sadece, bireylerin hâlâ yaşam koşulları ile uğraştıklarını ve bu koşullar içerisinde yaşamaya henüz başlamış olduklarını kanıtlar Evrensel olarak gelişmiş bireyler doğanın değil tarihin ürünüdür. 


Karl Marx, 
Grundrisse, 1857. (Penguin, s. 161-2) 


Giriş 


Orta sınıf çocuklarının orta sınıfa özgü işlere nasıl girdiklerini açıklamaktaki zorluk, geri kalan kesimlerin buna neden izin verdiklerinde yatar. İşçi sınıfı çocuklarının işçi sınıfına özgü işlere girmelerini açıklamaktaki zorluk ise bu kişilerin bu durumun önüne neden geçmediklerinde yatar. 


İşin kolayına kaçıp başka seçenekleri olmadığı cevabını vermek fazlasıyla yüzeysel bir yaklaşım olacaktır. Bedensel çalışmanın üretime uygulanması farklı toplumlarda silah, kurşun ve ağır araçlar zoruyla olabileceği gibi, gönüllü sanayi ordusunun geniş bir ölçekte ideolojik olarak ikna edilmesiyle de mümkün olabilir. Bizim liberal demokrat toplumlarımız bu ikisinin arasında bir yerde bulunur. Belirgin somut bir zorlama yoktur ve kişiler belli bir ölçüde bir özerkliğe sahiptir. Ancak sunduğu sınırlı ödüllere, hoş karşılanmayan toplumsal tanımına ve giderek artan içkin anlamsızlığına karşın bedensel çalışma sınıflı toplumun en aşağısındakiler için konumunu korumaya devam etmektedir." 
1 Britanya'da işçi sınıfı ile orta sınıf arasındaki sistematik farklılıkları gösteren yığınla istatistik bulunmaktadır. Bu istatistiklerin güvenirliği konusunda çok büyük bir anlaşmazlık yoktur ve Social Trend''in son sayısı (sayı 6, 1975, HMSO) resmi verilerin önemli bir kısmını bir araya getirmektedir. 


Aile reislerinin yüzde 63'ü bedensel emek gerektiren işlerde çalışmaktadır. 
Sınıfsal statü düştükçe gelir de düşmektedir. İş bulma olanakları azaldıkça 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Bu kitabın başlıca amacı bu şaşırtıcı sürece biraz olsun ışık tutabilmektir. 


Mesleki olan ve eğitimle gelen beceriler çoğunlukla yetersizliğin ortaya çıkardığı sıradanlaşma üzerinden düşünülür. Buna göre, işçi sınıfının alt katmanlarında yer alan insanlar, “ben bir aptal olduğuma göre hayatımın geri kalan kısmını bir otomobil fabrikasında tekerleklerin vidalarını sıkmakla geçirmem makul ve uygundur” gibi bir düşünceyle en kötü işleri dahi sorgulamaksızın kabul ederler. Bu modellemeye göre en aşağı tabakada yer alan bireyler çok az hayat belirtisi gösterirler ve insan gibi yaşamakla da çok fazla ilgileri yoktur. Ancak bu bireyler birer zombi olmadıkları gibi aslında tüm bir sistemi de krize soktuklarına göre, bu modellemenin gözden geçirilmesi zaruridir. Kapitalist bir toplumda iş olanaklarına dair piyasa ekonomisi, kesinlikle memnuiyetlere dair bir piyasa ekonomisinin yanından geçmez. 


Benim düşünceme göre, “başarısız” işçi sınıfı çocukları, çok az başarı göstermiş orta sınıf ya da çok başarılı işçi sınıfı çocuklarının tercih etmedikleri gözden düşmüş işlere öylece sarılmamaktadır. Mesleki ve sınıfsal yapıda becerilerin sürekli olarak daha da sıradanlaştığını varsaymak yerine, kültürel formların ortak yüzeyinde temsiliyetini bulan radikal kopuşları kavramamız gerekir. Kitap boyunca da, işçi sınıfının, “başarısız olmaya” dair kültürel şablonunun diğer şablonlardan ne kadar farklı ve kopuk olduğunu göreceğiz. Bu şablonun, belirli bir bağlamda kendi süreçleri, tanımları ve yaygın bir biçimde daha başarılı olarak tescil edilen diğer gruplara dair de kendi açıklamaları vardır. Ve bu sınıf kültürü tarafsız bir şablon, zihinsel bir kategori ve okula dışarıdan tesir eden bir değişkenler kümesi değildir. Bu şablon, sadece belirli zamanlarda belirli “tercihleri” ve “kararları” ortaya çıkartmayıp, aynı zamanda bu “tercihlerin” her şeyden önce ha- 


çalışma şartları da körüleşmekte ve hastalık sebebiyle işe gidememe durumu da daha fazla kendisini göstermektedir. Servet ve gelir dağılımları için ayrıca bakınız: A. Atkinson, Unequal Shares, Penguin, 1974; E Field, Unequal Britain, Arrow, 1974. 
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kikatte ve deneyirnsel olarak nasıl vuku bulduğunu ve bunu inşa eden deneyimleri, ilişkileri ve sistematik ilişki türleri gruplarını 


da kapsar. 


Bu kitabın bunlarla bağlantılı ikincil bir amacı da, kendisini en fazla açığa vurduğu göstergelerden biri üzerinden somut bir çalışmayla işçi sınıfı kültürünün öne çıkan başlıca yönlerini incelemektir. Benim başlangıçtaki araştırma alanım genel olarak yine işçi sınıfı kültürüydü ve öğretim sisteminden kopmuş muhalif genç erkekleri ve onların, toplumun en temel yapısı olan iş ilişkileriyle bağlantılı olarak işçi sınıfı kültürel biçimlerinin sürekli yenilenmesinde merkezi ve imtiyazlı bir safha olarak işe olan adaptasyonlarını incelemek durumundaydım. 


Aslında tüm bu meseleler, önemli bir kavram olan emek gücünün ve bunun bedensel çalışmaya uygulanması için toplumumuzda nasıl hazırlandığını ortaya çıkartmaktadır. Emek gücü, ihtiyaçların giderilmesi ve hayatın yeniden üretilmesi için aletler yardımıyla doğa üzerinde çalışarak şeylerin üretilmesine dair insan kapasitesidir. İşçilik evrensel, tarih ötesi ve hiç değişmeyen bir insan faaliyeti değildir ve farklı toplumlarda belirgin biçimler ve anlamlar kazanmıştır. Emek gücünün öznel olarak anlaşılmasını, nesnel olarak uygulanmasını ve bu ikisi arasındaki karşılıklı ilişkileri mümkün kılan süreçler, üretilen toplum çeşidi ve bu toplumun sınıflarının oluşumu ve sınıfların belirgin doğası için derin bir öneme sahiptir. Bu süreçler hem belirli öznelerin kimliklerinin oluşmasına hem de kültürel ve sembolik düzeylerin yanı sıra ekonomik ve yapısal düzeylerde de belirgin sınıf biçimlerinin oluşmasına yardımcı olur. 


Sınıf kimliği, uygun bir biçimde bireye ve gruba nüfuz etmediği ve kişisel ve kolektif irade olarak görünenin bağlamında canlandırılmadığı sürece gerçek anlamda yeniden üretilmiş sayılamaz. Sınıfsal yazgılarını ödünç almak yerine verilenleri düzene sokmak, güçlendirmek ve bunları yeni amaçlara yönelik olarak uygulamak insan hayatının esas noktasıdır. Dünyayla etkin bir 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biçimde bağlantılı olmanın temel biçimi olduğu için emek gücü tüm bunların önemli bir eksenini oluşturur: Emek gücü, kişinin en içteki özünün dışarıdaki gerçekliğe mükemmel bir biçimde eklemlemesinin yoludur. Aslında maddi dünya üzerinden özün öze olan diyalektiğidir bu. Gelecekle bu temel sözleşme yapılınca, geri kalan her şey artık ortak akıl tarafından kabul edilebilir hale gelir. 


Benim iddiama göre, bedensel emeğe dair belirli bir öznellik hissinin ve bu hissin bedensel işlere uygulanmasındaki nesnel kararın üretildiği özel ortam işçi sınıfının okul karşıtı kültürüdür. İşçi sınıfı temaları kendi belirli bağlamlarına göre kişilerle ve gruplarla bu ortamda bağdaştırılır. Gene bu ortamda, daha geniş bir kültürün özellikleri, kendi praksisleri içerisinde işçi sınıfı çocukları tarafından onları nihayetinde belirli iş türlerine yönlendirecek bir biçimde büyük bir yaratıcılıkla geliştirilir, dönüştürülür ve en son olarak yeniden üretilir. Kitabın Birinci Bölümü, beyaz erkek işçi sınıfı okul karşıtı kültürünün bir etnografisini sunmaktadır. Konunun daha fazla belirginleşmesi ve deşilmesi adına, bir önem taşımadıklarına dair herhangi bir ima olmaksızın diğer etnik gruplar ve cinsiyet grupları kitapta 


incelenmemiştir. 


Bu noktada belirtmek gerekir ki, bu kültür yakın dönemde yaygın bir biçimde ele alınmıştır ve özellikle medya sansasyonel habercilik tarzına uygun bir biçimde konuya okullarda şiddet ve disiplinsizlik olarak yaklaşmıştır.? Eylül 1972'de İngiltere'de Zorunlu Eğitim Yaşının Yükseltilmesi de bu kültürün en saldırgan yönlerine dikkat çekilmesine ve gözler önüne serilmesine yol 


2 Örnek olarak bakınız, ‘Kontrol Deneyi’, The Guardian, 18 Mart 1975; 
“Okullarımızı vahşi bir ormana çeviriyorlar”, Sunday Express, 9 Haziran 
1974 (Kabine bakanı Angus Maude ile yapılan röportaj); ve ‘Disiplin ve 
terör ve ‘Okullarımızda başkaldırı, çete savaşları ve şiddet vakaları”, Sunday People, 16 Haziran 1974; ve BBC Panorama'da yayınlanan Angela Pope'a air "The Best Years” filmi (yayın tarihi, 23 Mart 1977). 
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açmış gibidir.? Belli başlı tüm öğretmen sendikaları özel raporlar hazırlamışlardır* ve “baş belalarının” sınıflardan uzaklaştırılmaları konusunda sendikaların desteğini almak için çeşitli düzenlemelere girişmişlerdir. İngiltere ve Galler'deki yerel otoritelerin yarısından fazlası böylesi çocuklar için özel sınıflar ve hatta İç İngiltere örneğinde olduğu gibi ayrı “barınaklar” kurmuşlardır. 
Eğitim Bakanlığı Genel Sekreterliği tüm bu bölgede ulusal bir inceleme yürütülmesini istemiştir.’ Şimdiki İngiltere Başbakanı Bay Callaghan'ın eğitim üzerine “büyük bir tartışma” yürütme çağrısı da okullardaki kargaşanın ve dersleri asmanın gündemin üst sıralarında yer aldığını göstermektedir. 


Dolayısıyla benim iddiama göre, işçi sınıfı gençlerinin emek güçlerini bedensel işlere vakfetmelerinin sağlanmasında kendi kültürleri bu anlamda en etkin rolü oynamaktadır. Diyebiliriz ki bu gençlerin Bau kapitalizminde alt roller üstlenmeleri kendilerine dönük bu lanetleme haliyle ilişkilidir. Ancak paradoksal bir biçimde bu lanetleme, gerçekten öğrenme, onaylama, benimseme ve bir direniş biçimi olarak deneyimlenir. Ayrıca, Birinci Bölümde sunulan etnografiyi analiz eden İkinci Bölümde bu öznel duyguların ve kültürel süreçlerin nesnel bir temeli olduğu öne 


3 Zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesinin ilk yılıyla ilgili olarak yayınlanan 
ve diğer tüm yorumların aksine iyimserliğiyle dikkat çeken devlet raporu bile “muhalif bir çekirdeğin” varlığını ve “uygunsuz davranışların arttığına dair bir izlenimin oluştuğunu” kabul etmektedir. DES Reports on Education, The First Year After RSLA, Nisan 1975. 

4 Bakınız, National Association of School Masters, ‘Discipline in Schools’, 
1975; NAS, “The Retreat from Authority’, 1976; National Union of Teachers, Executive Report, ‘Discipline in Schools’, 1976 tarihli Konferans Raporu. 


5 The Guardian, 27 Haziran 1976. Ayrıca bakınız, J. Mack, ‘Disruptive pupils’, New Society, 5 Ağustos 1976. 

6 Ekim 1976'da, Oxford'da Ruskin College'de yaptığı önemli konuşmasında 
Bay Callaghan, bazı yeni eğitim tekniklerinin, anne-babaların redirginliklerinin, olası bir “temel eğitim müfredatının ve (eğitim) önceliklerinin incelenmesi (...) Gtrilyon Sterlin civarındaki mevcut kaynakların maharetli bir biçimde kullanılması (...) yüksek verimliliğin güvence altına alınması için eğitim üzerine “büyük bir tartışma” yürütülmesi çağrısında bulunmuştur. 
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sürülecektir. Bu duygular ve süreçler, okul ve diğer devlet aygıtları aracılığıyla sunulan hakikatin resmi versiyonlarına karşı: kesin bir üstünlüğü olan, işçi sınıfının gerçekten belirleyici varoluş koşullarına kısmen de olsa nüfuz etmektedir. Sadece böylesi gerçek bir kültürel eklemlenme temelinde, işçi sınıfı gençleri kendi lanetleri konusunda bir sorumluluk üstlenirler. Buradaki trajedi ve çelişki ise, bu “nüfuz etme” biçimlerinin, sınırlı ve çarpık olmalarının yanı sıra, genel ideolojik süreçlerden ve okullardaki ve diğer rehberlik kurumlarındaki ideolojik süreçlerden, işçi sınıfının içinde barındırdığı ataerkil erkek üstünlük biçimlerinin ve cinsiyetçiliğin yaygın erkisine kadar, bazı karmaşık süreçler aracılığıyla, genellikle istem dışı olsa da ters tepmesidir. 


İkinci Bölümde ise son olarak, emek sürecine kendi kendine katılımın, genel olarak işçi sınıfı kültürünün yenilenmesini sağladığını ve bu kültürün karmaşık yollar üzerinden düzenleyici devler kurumlarıyla nasıl ilişkilendiğinin önemli bir örneğini oluşturduğunu öne süreceğim. Tüm bunların, toplumun bir bütün olarak ve özellikle de belirli bir üretim biçimi için toplumsal koşulların yeniden üretilmesinde önemli bir işlevi bulunmakta- 


dır. 


Kitabın omurgası böyledir. Bu amaçları gerçekleştirmek adına kitap bir dizi başka alana da katkıda bulunmaktadır. 
Okullardaki öğretim ilişkisinin kalbindeki eğitim paradigması incelenmekte, mesleki yönlendirmenin eleştirisi yapılmakta ve devlet eğitiminin, işçi sınıfı çocuklarının hayatlarında çarpıcı bir iyileşme sağlamadaki kalıcı başarısızlığı için bazı açıklamalar getirilmektedir.7 İkinci Bölümde ayrıca, ataerkillik ve kapitalizmle bağlantılı cinsiyetçi saptamalar üzerine yapılan bir sohbet bahis konusu yapılmış ve kültür ile ideolojinin teorideki yeri ve bunlar 
7 OECD'nin yakın dönemde yapılan “Eğitim, Eşitsizlik ve Hayat Fırsatları” 

isimli bir seminerinde A. H. Haisley, eğitim sahibi olmanın neden inatla toplumsal kökenle ilişkilendirildiğini anlamaktan halen çok uzak olduğu- 


muzu belirtmiştir. (Would chance still be a fine thing’, The Guardian, 11 
Şubat 1979). 
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arasındaki ilişki biçimi üzerine bir tartışma için notlar çıkarılmıştır. 


Araştırmada kullanılan nitel yöntemler ile katılımcı gözlem ve sunuş kısmının etnografik yapısı, “kültürel” olana dair doğal ilgimle şekillenmiştir. Bu teknikler kültürel olanı tespit edecek biçimde uyarlanmıştır ve anlamlara ve değerlere hassasiyet gösterirken kültürel üretimin sembolik eklemlenmelerini, uygulamalarını ve biçimlerini temsil edecek ve yorumlayacak bir kapasiteye de sahiptir. Özel olarak etnografik yaklaşım, her zaman “Nasıl?” sorusuna cevap vermek yerine çalışma nesnesinin eylemliliğinin, yaratıcılığının ve failliğinin analiz edilmesine ve bunların okuyucunun önüne getirilmesine bir ölçüde de olsa imkân vermektedir. Dolayısıyla bu yaklaşım, kültürel olanı, basitçe aktarılmış içsel yapılardan ibaret görmek (toplumsallaşmanın bildik kavramlarında olduğu gibi) ya da egemen ideolojinin eylemliliğinin pasif sonuçlarının yukarıdan aşağıya doğru yayılması (bazı Marksizm yorumlarında olduğu gibi) olarak görmek yerine, kültürel olanı en azından kısmen insan praksisinin ürünü olarak görmesi açısından kitaba dair amaçlarım için hayati bir öneme sahiptir. 


Hammertown örnek vaka çalışması 


Bu kitapta aktarılan araştırmada temel bir örnek vaka çalışması ve beş karşılaştırmalı çalışma yürütülmüştür. Çalışma grubu Hammertown diye adlandıracağımız bir kentte yaşayıp Hammertown Boys diye anacağımız, bir okula giden ancak eğitim sisteminden kopuk, işçi sınıfı mensubu on iki erkek çocuğundan oluşmuştur. Bu çocuklar sahip oldukları arkadaşlık bağları ve bir işçi sınıfı okulundaki bir tür karşıt olma kültürünün bir parçası olmaları temelinde seçilmişlerdir. İki Dünya Savaşı arası dönemde inşa edilmiş olan okul, yine aynı dönemde inşa edilmiş ve genellikle birbirlerine bitişik yapılmış standart evlerden oluşan sosyal konutların merkezinde yer almaktadır. Gayet iyi korunmuş olan bu evler, araba yolları, köşe başları ve ara sokaklarla dolambaçlı bir biçimde birbirlerine bağlanmıştır ve pek çok köhne bar ile farklı yerlerde kümeleşmiş dükkân ve küçük ölçekli süpermarketler mahallede hizmet vermektedir. 


Araştırma sırasında okul, kız öğrenciler hariç herkese açık çağdaş bir ortaöğretim kurumuydu ve aynı niteliklere sahip bir kız okulu da ona eşlik etmekteydi. Araştırmanın tamamlanmasından sonra kent idaresinin (borough)? ortaöğretim sistemini yeniden düzenlenmesiyle beraber okul, karma eğitim verecek şekilde yenilenmiştir. Zaten önceden programlanmış bir plan çerçevesinde ve gündemdeki olayların baskısı ve zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesine dair yapılan hazırlıklar gibi sebeplerle de bu okul, araştırmamız sırasında inşa edilen yeni binalarla genişlemekte ve derslerde yeni öğretim teknikleri uygulanmakta ve denenmekteydi. Becerilere göre gruplandırma tekniğinin yerini karma beceri grupları almış, bir Öğrenim Öğretim Kaynakları Merkezi [earning resources cenire}? kurulmuş, takım öğretimi ve müfredatı geliştirme programları için denemeler yapılmış ve zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesi sebebiyle çok kapsamlı yeni seçmeli dersler geliştirilmiştir. Çalışma grubuyla sondan bir önceki senenin ikinci döneminin başında iletişime geçtim ve onları okul hayatları (son seneleri zorunlu eğitim yaşının yükseltildiği yıla denk gelmekteydi) ve çalışmaya başladıkları altı ay boyunca izledim. Okulun toplum mevcudu 600 kişi civarındaydı ve Batı Hint Adaları'ndan ve Asya'dan gelme azımsanmayacak sayıda öğrenci de bu mevcut içinde yer almaktaydı. Bu okulun seçilme nedeni esas olarak Hammertown'ın merkezinde yer alıp iki savaş arası dönemde inşa edilmiş olan ve tam anlamıyla işçi sınıfı karakterine sahip sosyal konutların ortasında yer alması ve buradan beslenmesiydi. Her ne kadar okulun içerisi tam anlamıyla işçi 


8 Türkçe Söyleyen Notu (T:S.N.JJ: Britanya'ya özgü yerel idare birimi. Bu 
birimler 1972 Yerel Yönetim Yasası ile beraber önemli değişikliklere uğramıştır. 

9 T.S.N.: İngiltere'deki ortaokul ve liselerde bulunan, kütüphaneye benzer bir 
çalışma merkezi. 
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sınıfı karakterine sahip olsa da, “iyi” bir okul olma şöhretine de sahipti. Bunun anlamı, esasen, okulun uygun davraniş ve kıyafete dair, ilgili ve yetkin bir idari kadro tarafından uyulmaya zorlanan “makul standartlara” sahip olmasıydı. Seçtiğim çalışma grubunun endüstriyel bir merkezdeki tipik bir işçi sınıfı grubu olmasına ve eğitim şartlarının mümkün mertebe iyi olmasına ya da en azından Britanyadaki benzer yerlere göre biraz daha iyi olmasına özellikle dikkat ettim. Seçilen okulun başka bir avantajı da, henüz kurulmuş ve gayet iyi donatılmış bir Gençlik Merkezine sahip olmasıydı. Çocukların düzenli olarak gittiği bu merkez, okula açıktan ve doğrudan girebilme konusunda da bir 


fırsat sunmaktaydı. 


Karşılaştırmalı örnek vaka çalışmaları da aynı dönemde yapılmıştır. Bu çalışmaların gruplarıysa şöyledir: i) Hammertown Boysta, hergelelerle aynı yıl okumuş olup kurallara uyan öğrenciler, ii) Hammertown'a yakın bir yerde karma eğitim veren ve halk arasında daha “arızalı” olarak bilinen modern bir ortaöğretim okulunda, işçi sınıfından gelen ve kurallara uyan öğrenciler, iii) Hammertown'da sadece erkeklere açık bir gramer okulunda", kurallara uymayan ve işçi sınıfı mensubu olan öğrenciler, iv) Hammertown'ın bir parçası olduğu bitişik kentin (conurbation)!! ortasındaki çok amaçlı bir okulda, gene kurallara uymayan ve işçi sınıfı mensubu olan öğrenciler, v) aynı bitişik kentin en lüks yerleşim yerindeki prestijli bir gramer okulunda, farklı sınıflardan gelip kurallara uymayan erkek öğrenciler. 
Mümkün olduğu ölçüde tüm grupların aynı okul senelerinde olmalarına dikkat edilmiştir ve birer arkadaş grubu olmalarına ve on altı olan kanunen zorunlu eğitim yaşları dolduğunda okulu bırakma ihtimallerinin yüksekliğine göre seçilmişlerdir. Bu son 


10 T.S.N.: Britanya'da Latince ve Yunanca eğitim veren ortaöğretim okullarına verilen isim. 


11 T.S.N.: İngiltere ve bazı Barı ülkelerinde, birbirlerinden ayrı kentlerin ve 
diğer kentsel yerleşim yerlerinin zaman içinde gelişip büyüyerek iç içe geçmeleriyle oluşan yerleşim merkezlerine verilen isim. 
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durum, prestijli gramer okulundan seçilen grubun tüm üyeleri için de geçerliydi (onlarla ilk temasa geçtiğimde, farklı sınıflardan gelen bu çocukların hepsi dördüncü senelerinde, yani on altı yaşlarındayken okulu bırakmaya niyetliydiler). Ancak nihayetinde, bu çocuklardan sadece ikisi okulu bıraktı. Tüm bu gruplar sınıf, yetenek, okul düzeni ve okula yönelim gibi parametreler üzerinden, çalışmaya karşılaştırmalı bir boyut katmak için seçilmiştir. 


Çocukların sınıflarında, boş zamanlarında ve okul civarında yaptığım katılımcı gözlemlerle, düzenli olarak kaydedilen toplu sohbetlerle, gayri resmi mülakatlarla ve günlüklerle çalışma grubum üzerinde yoğun bir şekilde çalıştım. Grubun çeşitli zamanlarda girdikleri tüm zorunlu ve seçmeli derslere (öğretmen olarak değil sınıfın bir parçası olarak) girdiğim gibi, yakın dönemde geçici görevinden ayrılıp saygın bir mesleki rehberlik dersine atanan azimli ve deneyimli bir öğretmenin verdiği mesleki rehberlik derslerinin de tümüne katıldım. Ayrıca grubun tüm üyelerinin anne-babalarıyla da uzun sohbetler gerçekleştirip bunları kayıt altına aldım. Tüm bunlar dışında okulun tüm kıdemli idarecileriyle, grupla temas halinde olan belli başlı genç öğretmenlerle ve okula gelen mesleki rehberlik yetkilileriyle de mülakatlar yaptım. 


Esas çalışma grubumdaki 12 çocuğun hepsini ve aynı zamanda diğer karşılaştırma gruplarından da üç çocuğu çalışmaya başladıklarında da takip etmeyi sürdürdüm. Her bir çocukla, çalıştıkları yerde yan yana çalışarak on beş kısa süreli katılımcı gözlem gerçekleştirdim. Bu gözlemlerin sonunda çocuklarla birebir mülakatların yanı sıra ustabaşıları, yöneticiler ve işçi temsilcileriyle de seçili mülakatlar yaptım. 


Hammertown, kayıtlarda ilk olarak Doomsday Book'”ta kü- 


12 TS.N.: 1086'da Kral 1. William'ın emriyle hazırlanan ve Britanya toprakları ve ekonomisi üzerine yapılan ilk kapsamlı araştırmanın bilgilerini kayır altına alan kitap. 
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çük bir köy olarak gözükür. İngiltere'nin merkezinde yer alan kent, daha büyük bir bitişik kentin parçasıdır. Kentin nüfusu ve önemi, civardaki diğer pek çok küçük kent gibi Sanayi Devrimi sırasında büyük bir yükselişe geçmiştir. Kentin çehresi, kente su kanallarının girmesi ve 18. yüzyılın ortasında diğer üreticiler için metal döküm üretmek için Boulton and Watt şirketi tarafından kurulan dökümhaneyle epey değişmiştir. İlk sanayi kentlerinden biri olan Hammertown'ın sakinleri de ilk sanayi proleterleri arasında yer almışlardır. 1800 yılı itibariyle kentte yaygın demir eritme işletmeleri ve demir döküm dökümhaneleri dışında sabun, kurşun ve cam fabrikaları da bulunmaktaydı. Daha yakın dönemde önemli bir rulman mühendisliği merkezi haline gelen kentte zemberek, tekerlekli araç parçaları, cam, vida, somun ve cıvata üretilmektedir. Zamanında Sanayi Devriminin doğduğu yerlerden biri olan bu kent, şimdilerdeyse temel sanayi parçalarının üretildiği bir İç İngiltere kentidir. 


Her ne kadar kamu hizmetleri ve barınma imkânları açısından kamusal sicili bölgedeki pek çok kentten daha iyi durumda olsa da, günümüzde İç İngiltere'nin devasa bir endüstriyel bitişik kentinin parçası olan Hammertown, insanlar tarafından halen kaba ve pis olarak görülmektedir. Kentteki yıkılmaya yüz tutmuş evler ve Victoria dönemine ait sıra evler ortadan kaldırılıp yerlerine modern sosyal konutlar ve çok katlı apartmanlar inşa edilmiştir. Ancak Hammertown'ın erkek çocukları kent dışındaki kızlarla buluştuklarında, yakındaki büyük kentten geldiklerini 


söylemeyi halen tercih etmektedirler. 


1950'lerin başlarında zirveye ulaşan kentin nüfusu, önemli miktarda siyah göçmenin kente yerleşmesine rağmen o dönemden beri düşmektedir. Nüfus şimdilerde 60.000 civarındadır ve ilginç bir biçimde ülkedeki en yüksek “çalışma oranlarından” (özellikle de kadınlar açısından) birine sahiptir. Kentin yaş/cin- 
13 Çalışma oranı, ekonomik olarak aktif 15 yaş ve üzeri kesimin nüfusa olan 


oranıdır. Bu ve takip eden verilerin önemli bir kısmı yerel kent idaresinin yapısal planından almıştır. İstatistikler genellikle 1970 yılına ilişkindir. 
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siyet yapısı İngiltere ve Galler'in geri kalan kısmıyla benzerlik gösterse de, sınıfsal yapısı çarpıcı bir biçimde farklıdır. Özünde bir işçi sınıfı kenti olan Hammertown'ın sakinlerinin sadece yüzde 8'i (ülke oranının yarısı.kadar) serbest meslek sahibi ya da yönetici pozisyonundadır ve nüfusun çok büyük bir kısmı çeşitli bedensel iş kollarında istihdam edilmektedir. Kente günlük olarak güneyden ve batıdan 3.000 kadar orta sınıf mensubu insan gelmektedir. Ancak bu insanlar kentte çalışmalarında rağmen orada yaşamayı tercih etmemektedirler. Kentteki orta sınıf varlığının yetersizliği, yetişkin nüfusun sadece yüzde 2'sinin (gene ülke genelindeki oranın yarısı kadar) eğitimle ilgili tam zamanlı işlere sahip olmasından da anlaşılabilir. 


Bu istihdam yapısı kentteki işçi sınıfı topluluğunun ayırt edici sanayi kimliğini ortaya koymaktadır. Yüzde 35 olan ülke ve yüzde 55 olan bitişik kentin oranıyla karşılaştırıldığında, yaklaşık 36.000 kişiye tekabül eden işgücünün yüzde 79'u tamamen imalat sanayisinde çalışmaktadır. Metal işleri ve metal ürünleri imalatı bu işgücünün yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Gıda, içecek ve tütün işletmeleri, makine mühendisliği, taşımacılık, tuğla işçiliği, çanak çömlek, cam ve dağıtım işleri diğer belli başlı istihdam alanlarını oluşturmaktadır. Hammertown'daki iş olanakları genellikle iyidir ve ekonomik durgunluk döneminde bile kentteki işsizlik oranı ülke ortalamasının yüzde bir kadar altında olmuştur. 


Kentteki sanayileşme 200 yıl öncesine kadar gitse de ve aynı temel sanayi üretimleri (özellikle metal ve metal işleri) varlığını sürdürüyor olsa da, pek çok benzer kentin aksine kentte küçük şirket ya da aile şirketi altyapısı bulunmamaktadır. İşin aslına bakarsak, kentin endüstriyel örgütlenme yapısı dikkat çekici bir biçimde çağa ayak uydurmuştur. Hammertown'daki istihdamın büyük bir kısmı genellikle ulusal ya da çok-uluslu şirketlerin birer alt kolu olan büyük fabrikalarda yer almaktadır. Toplam işgücünün yüzde 60'ı, binden fazla işçi çalıştıran şirketlerde çalışmaktadır. İmalat işlerinde çalışanların yüzde 5’ten daha azı, 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25'ten daha az işçi çalıştıran şirketlerde çalışmaktadır. Toplam endüstriyel alanın yüzde 58'i, yüzölçümü 90 bin metrekareyi aşan bir alana sahip 38 fabrikayı kapsamaktadır. Kentin toplam alanının yüzde 20'sinden fazlası farklı sanayilerin kullanımında- 


dır. 


Dolayısıyla, tipik bir sanayi kenti olan Hammertown, klasik sanayi çağının niteliklerine tam anlamıyla sahip olduğu gibi, dünya tarihinin en eski proletaryasıyla bir arada olan modern tekelci kapitalizminin niteliklerini de taşımaktadır. 


Birinci Bölüm 


Etnografi 


1. Bir Kültürün Öğeleri 


Otoriteye Karşı Gelme ve Kurallara Uyanları Reddetme 


Okul karşıtı kültürün en temel, en belirgin ve en aşikâr boyutu otoriteye genel ve kişisel bir biçimde karşıtlık halidir. “Hergeleler” (okul karşıtı külrüre mensup öğrencilerin kendilerini adlandırma biçimi) bu duyguyu rahatlıkla kelimelere dökmektedirler. 


(Öğretmenler hakkında yapılan toplu bir sohbetten) Joey: (...) onların bizi cezalandırma gücü var. Bizden daha büyük- 


ler ve bize göre arkaları daha sağlam. Biz işte küçüğüz ve onların büyüklüğü karşısında biz de kendi başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. Bu galiba otoriteye kızmak gibi bir şey. 


Eddie: Öğretmenler öğretmen oldukları için kendilerini ulaşılmaz bir yerde ve güçlü görüyorlar ama aslında hiç de öyle değiller. Bildiğin sıradan insanlar işte aslında. 


Bill: Öğretmenler kendilerini bir halt sanıyor. Bizden daha güçlü olabilirler, daha yüksek bir yerde olabilirler ama kendilerini daha da yukarıda görüyorlar. Arna hiç de öyle değiller. 


Spansky: Keşke onlara isimleriyle hitap edebilseydik ... kendileri- 


ni kral sanıyorlar. 


Pete: İsimleriyle çağırsak ne güzel olurdu. 
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ETNOGRAFİ 


PW: [Paul Willis) Öğretmenlerin sizden daha yukarıda bir yerde olduklarını söylüyorsunuz. Yani onların daha fazla şey bildiklerini kabul ediyor musunuz? 

Joey: Evet ama birazcık daha akıllı olmaları onları bizden daha üstün kılmıyor. 


Bill: Kendilerine nasıl davranmamızı istiyorlarsa, onlar da bize öyle davranmalı. 


.) 


Joey: (...) sürekli onların kaprislerine maruz kalıyoruz. Bir şeyleri yapmamızı istiyorlar ve biz de mecbur ne isterlerse yapmak zorundayız. Peki, neden yaprnak zorundayız? Çünkü biz onların altındayız ya. Bir kadın öğretmen vardı. Hepimiz yüzük ya da bilezik gibi şeyler takıyorduk, işte şunun taktığı gibi. Kadın ortada hiçbir neden yokken bizden tüm hepsini çıkarrımamızı istedi. 


PW: Hadi ya? 


Joey: İşte “yüzüklerden biri parmağımdan çıkmıyor” diyorum. Kadın bana inatla “çıkart” diyor. Ben de ona “önce parmağımı koparman gerek” dedim. 


PW: Neden yüzüğünü çıkarımanı istedi? 


Joey: Şov yapıyor işte. Öğretmenler böyle şeyler yapıyorlar, durup dururken birden kravatınızı bağlatıyorlar ve buna benzer şeyler. 
Eğer yaptırmak istediklerini doğru bulmazsanız ve buna karşı çıkarsanız kendinizi Simmondsy'in (Okul Müdürü] odasında bulursunuz. Ya da sopa yersiniz veya size akşam için fazladan iş yüklerler. 


PW: Öğretmenleri genel olarak düşman olarak mı görüyorsunuz 


(0) 

- Evet. 

- Evet. 

- Birçoğunu öyle. 

Joey: Öğretmenlerin yaptıklarına karşılık vermeye çalışmak haya- 


umıza az biraz da olsa heyecan katıyor. 


Bu karşı çıkma hali, otoritenin savunduğu değerlerin belirgin 


bir biçimde ters yüz edilmesini içermektedir. Çalışkanlık, itaat 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etme, saygı, tüm bunlar epey farklı şekillerde:ökünabilen' şeyler haline gelmektedir. 
(Toplu bir sohbetten] 
PW; Evans (Rehberlik Öğretmeni ] çok saygısız olduğunuzu söylüyor (...) konuşmacıyı dinleme [bir kariyer gününde] zahmetine bile girmemişsiniz. Dünyayı ne hale getirdiğinizi nasil fark ermezsiniz diye yakınıyor. İleride büyüyüp çocuklarınız oldüğünda “Tanrı 


yardımcınız olsun” diyor, çünkü sizin çocuklarınızın daha da kötü olacağın düşünüyor. Bunun hakkında ne diyeceksiniz? 


Joey: Hiç de öyle kötü olmazlar. Bizim çocuklarımız dobra insanlar olacaklar. Öyle o itaatkâr ahmaklara benzemeyecekler. Açık sözlü ve dik duruşlu insanlar olacaklar. 


Spanksy: Çocuklarımdan biri bile böyle olursa çok mutlu olurum. 


Bu karşı çıkma hali esasen bir tarz olarak ifade edilmektedir ve okul kurumuna özgü olup öğretmenlerin anında fark ettikleri, çocukların günlük hayat dokularının neredeyse ayinsel bir parçası olan, sayısız ufak tefek hal ve tavırla varlığını sürdürmektedir. Bu anlamda öğretmenler hünerli komplo uzmanları haline gelirler ve işin aslına bakarsak öyle olmaları da gerekmektedir. 
Bu durum, onların şüphelenilen faillerden “gerçeği” öğrenme azimlerini de kısmen açıklamaktadır. Öğretmenler, çoğunlukla kelimelerle ifade edilmese de, kumpaslarla çevreli bir ortamda yaşamaktadırlar. Bu durum, büyük çapta paranoyakça bir inanışa da kolayca dönüşebilmektedir."* 


Hergeleler sınıftan içeri girerken ya da bir toplantıya katılırken, “hadi buraya gel bizim yanımıza otur da makara yapalım” anlamına gelecek biçimde kafalarını sallayarak birbirleriyle anlaşırlar. Bir yandan da göz ucuyla öğretmenlerini kollayıp onlara alaycı sırıtışlar gönderirler. Bu taşkın halleri, verilen bir emir ya da atılan bir bakışla bir anlığına duraklasa da, arkadaşlarının 
14 Okulların eğitim kadrolarında yer alan bazı öğretmenlerin ciddi anlamda 

rahatsız edildiği ve bunun gitgide büyüyen bir sorun olduğu günümüzde 


aruk kabul edilmektedir. Örneğin, bakınız, J. Lawrence, “Kontrol deneyi”, The Guardian, 18 Mart 1975. 
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daha da yakınına gitmek için, “öylesine yürüyorum öğretmenim” tarzı bir yüz ifadesiyle kaldığı yerden rahatlıkla devam eder. 
Tekrardan durdurulmaları halinde, “montumu almam gerekiyor öğretmenim”, “şu kişi onu görmemi istedi” gibi bahaneleri her zaman vardır hergelelerin. Toplantı başladıktan sonra, arkadaşlarından halen ayrı kalmış olanı, sandalyelerin arkasından ya da salonun perdelerinin altından sürünerek arkadaşlarına doğru ilerler. Bir taraftan da yanından geçtiği diğer çocukları tekmeler ya da onları sandalyelerinden düşürmeye çalışır. 


Hergeleler, doğrudan bir yüzleşme aşamasına gelmeden hemen önce durmasını bilen bir kontrollü içerleme konusunda uzmanlaşmışlardır. Olabildikleri kadar kalabalık oldukları sınıfta sıralarından sürekli bir gıcırtı sesi gelir ve en ufak bir talepte bile huysuz bir hayıflanmayla tepki verirler. Sıralarında oturmak ya da üzerine yayılmak adına her türlü kombinasyonu deneyerek sürekli bir hareketlilik içerisindedirler. Etüt sırasında bazıları yüzlerini sıralarına yan yatırıp uyuyarak aldırmadıklarını göstermekte, bazıları da sırtlarını sıralarına verip pencereden dışarı ya da hiç olmadı boş boş duvara bakmaktadır. Amaçsız bir itaatsizlik hali, sahte ve karşı çıkılamayacak bahanelerle iç içedir. Eğer kalorifer peteğinin üzerinde oturan biri varsa, bunun nedeni pantolonunun yağmurda ıslanmış olmasıdır. Eğer sınıfta dolanan biri varsa, bunun nedeni ödevi için kâğıt aramasıdır. Eğer sınıftan çıkan biri varsa, bunun nedeni “her zaman yaptığı gibi” çöpü boşaltmaya gitmesidir. Yarı aralık sıraların altındaki mizah ve porno dergileri ile gazeteler ders kitaplarının üzerini kaplamıştır. Verilen talimatlara karşı çıkan fısıldanmalar, daha henüz kurumuş kumlara vuran dalgalar gibi etrafta sürekli yer değiştirmektedir. Nereye baksanız gözleri fırfır dönen hergeleleri görür ve yapılan kumpası ele veren abartılı bağırışlarını duyarsınız. 


Sınıfta öğretmenin verdiği derse hayali diyaloglar eşlik eder: “Ne anlayacağım kancık”, “Ne peşindesin ahmak”, “Hasiktir oradan”, “Eve gidebilir miyim artık lütfen?” Arka sıralardan gelen ve cinsel çağırışımlar uyandıran kıkırdamalara, “oha” sesleriyle bastırılmış bir cinsel şehvetle kafasının üzerindeki devasa penise mastürbasyon yapan birisi de eşlik edebilir. Eğer kumpas başarıya ulaşır gibi olursa, öğretmenin arkasından zafer işaretleri yapılır ve bir yandan parmaklar silah sesi çıkarır gibi şıklatılırken bir yandan da baştan savma bir masumiyet haline bürünülür. 
Tüm dikkatler öğretmenin gözleri yerine kravatlara, yüzüklere, parmaklara ve sıralardaki lekelere odaklanılır. 


Okul koridorlarında ağırdan alınarak yürünür, fazlaca samimi bir havayla selamlaşılır ya da müdür yardımcısı geçerken ani bir sessizlik olur. Geçip giden biriyle alakalı ya da alakasız bir biçimde alaycı ya da anlamsız kahkahalar parlatılır. Durmak kadar devam etmek de küçültücü bir tavırdır. Bir sıra dayağı grubu oluşturulmuş gibi koridorun iki tarafında karşılıklı olarak toplaşılır ama sorulduğunda bu her zaman inkâr edilir: “Spansky'i bekliyoruz sadece efendim” 


Kişisel durumlar elbette farklılık göstermektedir ve farklı öğretim teknikleri bu dışavurumcu karşıtlığı bir nebze olsun denetim altına alabilmektedir. Ancak okulun kurallarına uyanların (ya da hergelelerin deyişiyle “kabarık kulakların”) bariz bir biçimde farklı bir yönelimi mevcuttur. “Kabarık kulaklar”, öğretmenlere arka çıkmak yerine bir fikir olarak öğretmenlik kurumunu desteklerler. Kendi kimlikleri üzerinden eğitimin formel amaçlarına yatırım yapmış ve okul kurumunu destekleyen (bir anlamda “makara” yapma haklarından vazgeçen) kişiler olarak, öğretmenlerinden aynı otoriteye saygı duymalarını talep ederler. 
Bu, bir koyunun çobanına yapması gerekenleri hatırlatması gibi bir durumu akla getirir. 

[Hammertown Boys okulunun kurala uyan öğrencileriyle yapılan 

toplu bir sohbetten] 

Gary: Onların yeterince sert olduklarını düşünmüyorum (...) Yani 

mesela Bay Gracey ya da diğer öğretmenler. İşte mesela Groucho, 

birinci sınıftakiler bile onu alaya alır (...) ileride arsız insanlar ol- 


mamaları için onların |hergelelerin) cezalandırılmaları gerek (...) 
Bazı öğretmeler bu konuda iyiler. Mesela, daha ilk sınıftan itibaren 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Bay Peters'in dersinde herkes sessizdir ve eğer ödevinizi yapmadıysanız diğer derse mutlaka yapmanız gerekir. Ama diğer öğretmenler, daha birinci sınıftayken, ödevinizi yapmadığınızı söylediğinizde yapmanızı istemezler, size hiçbir şey demezler. 


Görünüşe göre mevcut otoriteye duydukları şevk ve onunla suç ortaklığına girişmeleri, okulda kurallara uyanları (“kabarık kulaklar” ya da “kulak memeleri”) hergeleler için ikinci büyük hedef haline getirmektedir. “Kabarık kulak” ifadesinin kendisi, hergeleler açısından okulda kurallara uyanların edilgenliğini ve gülünçlüğünü işaret eder. Görünüşe göre onlar hiçbir şey yapmayıp sadece dinlerler. İçsel hayatları bir canlılığa dönüşmeyip sadece katı bir kabullenme halinin biçimsizliğini yansıtır. Kulak, insan bedeninin, kendisini en az dışarıya vuran organlarından biridir ve sadece dışarı vurulanlara karşı tepki verir. Yumuşak olduğu gibi iğrenç bir şey olarak gösterilmesi de kolaydır. Hergeleler, eğitime ilişkin resmi anlatıya itaat edenleri işte böyle resmetmektedirler. 


Önemli bir nokta olarak, hergeleler, kabarık kulakları sadece reddetmekle kalmayıp kendilerini onlardan stn de görmektedirler. Kabarık kulakların da kabul ediyor gibi göründüğü bu üstünlük düşüncesinin meşrulaşmasını sağlayan en belirgin araç, “makara” (eğlenmek, bağımsızlık ve heyecan) yapabilmektedir. 


(Toplu bir sohbetten) 


PW: (...) neden kabarık kulaklar gibi olmuyor ve CSE” almak için uğraşmıyorsunuz? Onların eğlenmek gibi dertleri yok galiba? 


Derek: Onlar çünkü embesil. Çocuğun biri karnesini almış şimdi, 
5 tane Ası, bir tane de B$si var. 


- Kimden bahsediyorsun? 
Derek: Birchall'dan. 


Spansky: Okul hayatlarına dair ne hatırlayacaklar ki? Geçmişe dönüp bakacakları ne olacak ki? Biz neler neler yapıyorken onlar 


I5TS.N.: Certificate of Secondary Education (CSE), Britanya'da ortaöğretim 


diplomasıdır. 
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sınıfta oturup kıçlarını yırtıyorlar Bir de bizim yaptıklarımıza bak. Pakiler!6 ile, jaslar ile (Jamaikalılar) ettiğimiz kavgalar. İşte öğretmenlere yaptığımız şeyler. Geri dönüp baktığımızda hep bu mavralar olacak. 


(--.) 


Perce: Yani onlar işte öyle çok eğlenemiyorlar. Ama mesela Spansky'e bak bir de, tüm gün eğlenip duruyor. Bannister işte tüm gün kıçını yırtarken Spansky aklına eseni yapıyor ve bundan zevk alıyor. 


Spansky: Birinci ve ikinci yıllarımda gerçekten çok parlaktım. 2 
tane A, 3 tane A almıştım ve eve gidip yatağa uzandığımda, “yarın okul günü ve ödev var Bir an önce ödevimi yapmalıyım” diye düşünürdüm. 


- Evet, doğru diyor, aynen öyle. 


Spansky: Ama şimdi eve gittiğimde rahatım, öyle üzerine kafa yoracağım bir şey yok. “Ah, yarın okul var, iyi mavra çıkar” diyorum. 


Will: Gene de okula geldiğin falan yok! 
Spansky: Kim? 
Will: Sen 


[Gülüşmeler] 
(..) 


- Hadi canım sende... 


- TAnlaşılmıyor| Plough'a gidip “büyük boy bir bira” dediğini hayal 


bile edemezsin. 


Fred: Bookley'nin, eve hatunla gidip onunla bir güzel yiyiştiğini asla hayal edemezsin. 


- Ben edebilirim, çünkü onu biriyle gördüm. 
- Bookley'nin bir manitası var! 
- Ever, var. 


Fred: Onun kızla olaya girebileceğini hiç sanmıyorum. Ama biz öyle değiliz. 
16 T.S.N.: Britanya'da Müslüman göçmenler için kullanılan argo ifade. 
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Cinsel hayat, hergelelerin kabarık kulaklara karşı üstünlüklerini özellikle hissettikleri bir alandır. “Kabuğundan çıkmak”, “üzerindeki çekingenliği atmak” hergelelerden biri olmanın bir parçası olduğu gibi “piliçleri tavlamanın” da bir yoludur. Tuhaf bir biçimde, öğretmenlerin kabarık kulaklarla olan ilişkilerinin çarpık bir yansıması bu noktada ortaya çıkar. Hergeleler de, tıpkı öğretmenler gibi kabarık kulaklara karşı bir üstünlük hissederler ve onlardan daha deneyimli olduklarını düşünürler, ancak bu durum daha farklı ve toplum karşıtı bir tavırla kendisini gösterir. 


(Kişisel mülakattan) 


Joey: Hepimiz (hergeleler) kadınlarla takılıyoruz (...) geçen gün kaç çocuk gerçekten kadınlarla beraber olmuştur, yatmıştır diye hesaplıyorduk ve sadece 24 çocuk sayabilmiştik. Yani beşinci sınıftaki 
100 kadar çocuğun sadece dörtte biri. 


PW: Bunu bilmek bu kadar önemli mi? 


Joey: Ever (...) Bir kadınla beraber olunca kendi grubumuz arasında ve yarı kabarık kulak olarak bildiğimiz çocuklar arasında bu yayılır Bu yarı kabarık kulaklar bizden ve kabarık kulaklardan ayrı bir grup. Dover, Simms ve Willis gibileri mesela. Hepsinin kendilerine göre bir dünyaları var ama konuşma tarzları, hal tavırları falan, aslında halen çocuk gibiler. Onların makaraları bizi eğlendirmiyor ama bizim yaptıklarımız onları eğlendirir, hatta bazen yaptıklarımızı seyrederlerken gözlerinden yaşlar gelir. Ama onlar bizi eğlendiremezler (...) (yarı kabarık kulakların) bazıları kadınlarla beraber olmuştur, biz de biliyoruz. Kabarık kulaklar ise (...) güya onlar aklı başında olanlardır. Ama mesela Tom Bradley'e bak, bilmiyorum ona hiç dikkat ettin mi? Ona bakınca hep şöyle düşünürdüm: İşte biz hayatın zevklerini, acılarını tattık, içki içeriz, kavga ederiz, hayal kırıklığı, cinsellik, nefret, aşk gibi bin türlü cümbüşü yaşadık. 
Ama bu adam bunların hiçbirini bilmiyor. Ne bir kadınla beraber olmuş ne de bir bara gitmiş. Bildiğimizden de değil aslında, öyle olduğunu düşünüyoruz çünkü öyle bir şey olsaydı gelir bize söylerdi. Ne bir kadınla beraber olmuş ne de içki içmiş, bir kere bile bir kavganın içinde kendisini görmedim. Bizim tecrübe ettiğimiz pek 


çok duyguyu hiç yaşamamış ama aklı başında olan kişi de güya o. 


Joey kabul görmüş bir grup lideridir ve belli zamanlarda görmüş geçirmiş biri gibi davranmaktadır. Bu sohbette ve başka yerlerde de görüldüğü gibi, kendisi gayet iyi bir kavrayışa ve insanları etkileyebilme gücüne sahiptir. Bu onu bir açıdan, kurallara uymayan işçi sınıfı gençlerinden ayıran bir nokta olabilir. Ancak Joey her ne kadar żipik bir işçi sınıfı genci olmasa da, gene de kesinlikle onların temsilcisidir. Bir işçi sınıfı mahallesinde yaşayan Joey, aile reisinin bir dökümcü olduğu kavgacı ve kalabalık bir aileden gelmektedir. Okuldan herhangi bir nitelik kazanamadan ayrılmak üzeredir ve öğretmenleri tarafından hep bir baş belası (böyle yaptıkça “kendisini önemli biri gibi hissetmektedir”) olarak tanımlanmaktadır. Muhtemelen abartılı ve süslenmiş olsa da, aktardığı deneyimler karşı-kültür deneyimlerine dayanmaktadır. Kendisinin kurduğu ilişki daha özel bir biçimde olsa da, aktardığı kültürel sistem temsili ve merkezidir. 


Ayrıca belirtmek gerekir ki, hem kendi ifadelerinin hem de grup içinde üstlendiği arabuluculuk rolünün gösterdiği gibi Joey, okulda olup bitene ve bunun toplumsal içeriğine tamamen hâkim ve bunları kavramış biri olduğunu düşünmektedir. Ona göre, aktardığı bilgiler bu toplumsal içeriğin odak noktası olarak bir biçimde hergelelere ulaşacaktır. “Toplumda öne çıkmanın” belirgin ayırt edici özelliği, bu tarz bir toplumsal perspektif ve olaylara bu değerlerle yaklaşan bir çerçeve geliştirilmesidir. Başka önemli bir nokta olarak da, hergelelerin oluşturduğu alternatif standartların öğretmenler tarafından da (en azından kendi aralarında) muğlâk bir biçimde benimsendiğini de ayrıca belirmek gerekir. Öğretmenler odasında, belli öğrencilerin cinsel deneyimlerine dair genç öğretmenler sıklıkla, “o benden daha fazla kız götürmüştür, bundan eminim” şeklinde hayranlık ifade eden yorumlarda bulunmuşlardır 


Okul değerlerine daha fazla itaat gösteren grubun mensupları, aynı tür bir toplumsal haritaya sahip olmadıkları gibi diğer grupları tanımlarlarken benzer bir argoya da başvurmamaktadırlar. Benzer disiplin cezalarına maruz kalmamak ve eğitim sürecinin hergeleler tarafından engellenmesinden duydukları 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hüsran sebebiyle hergelelere olan tepkileri çoğunlukla ya geçici bir korku ya huzursuz bir kıskançlık ya da genel bir endişe şeklinde tezahür eder. Formel sisteme olan yatırımları ve diğerlerinin yapmaktan keyif aldıkları şeylerden (mevcut korkunun bir kısmından da) feragat etmeleri sebebiyle okulun kurallarına uyanlar, yaşanan ihlalleri kendileri önlemek yerine bu ihlallerle ilgilenmeleri için sistemin kabul görmüş liderlerine ve idarecilerine başvurma yoluna giderler. 


(IHammertown Boys Okulunun kurallara uyan öğrencileriyle yapılan toplu bir sohbetten) 


Barry: (öğretmenlerden biri] her seferinde cümlesine “herkes 

” diye başlıyor. “Herkes şöyle böyle yapıyor Hepinizin başı belada” gibi laflar etmeleri hiç de hoşuma gitmiyor. Oysaki “bazılarınız ...” demeleri gerekiyor. Bazı istisnalar da var tabii, mesela Bay Perers “herkes” demez. Böylesi daha iyi, çünkü kastettikleri sadece 


bazı kişiler (...) 


Nigel: Asıl sorun öğretmenlere karşı saygısızlığa giriştiklerinde ortaya çıkıyor (...) yani boşa zaman harcıyorsunuzdur, değerli vaktiniz çalınıyordur, bir şeyler öğrenmenizin önüne geçiliyordur. Bazen keşke çekip gitseler dediğim oluyor (...) 

Barry: Şimdiki düzen çok daha iyi (...) hepsini bir araya topladılar [CSE grupları beceri ve yeteneklere göre gruplandırılmamıştır). 
Artık derslere çalışıp çalışmadıklarının hiçbir önemi yok [CSE gruplarında) artık daha rahat ediyorum çünkü biri seninle konuştuğunda öğretmen onu susturabiliyor, böylece derslerime çalışabiliyorum. 


PW: (...) onları engellemen gerektiğini hiç düşündün mü? (...) 


Barry: Onlarla hiç muhatap olmuyorum (...) şimdi beşinci sınıftayken onlar artık şey yapmalı artık sınıfta insanlara bağırıp çagıramazsın, daha makul konuşursun. Asıl öğretmenlerin daha sert 


olmaları gerekiyor. 


Okul idaresine karşıtlık ve kabarık kulaklardan kendilerini kesin bir biçimde ayırma, hergelelerin davranışlarında sürekli olarak kendisini göstermektedir. Öte yandan bu durum kapitalizmin piyasaya sürdüğü ve işçi sınıfı tarafından kendi amaçları doğrultusunda farklı yollarla benimsenen üç büyük tüketim maddesini merkezine alan ve biçimsel/sembolik olarak değerlendirebileceğimiz belli söylemlerde de somutlaşmaktadır: kıyafet, sigara ve içki. Okul idaresine direncin ve kabarık kulaklara üstünlük sağlamanın en görünür, en kişiselleşmiş ve hemen anaşılabilir unsuru olması sebebiyle kıyafet hergeleler için büyük bir önem taşımaktadır. Bir hergelenin “ortaya çıkmasının” ilk işaretleri kıyafetlerinde ve saç şekillerindeki ani değişimdir. Bu alternatif kılık-kıyafet tarzı dış etkilerle, özellikle de gençlik kültürünün geniş sembolik sisteminde rağbet gören modayla belirlenmektedir. Bugünlerde hergelelerin kılık-kıyafet tarzı uzunca bakımlı saçlar, platform ayakkabılar, uzun bir paltonun ya da kottan bir yeleğin altına giyilmiş geniş yakalı gömlekler ve ilaveten halen moda olan İspanyol paça pantolonlardan oluşmaktadır. Giyilen kıyafet ne olursa olsun, okul üniforması asla tercih edilmez. Kravat (eğer okul üniforması kabul görmüyorsa, müdürler ikinci seçenek olarak bunu dayatırlar) nadiren takılır ve okulun kurumsal sıkıcılığından ve tek tipliğinden olabildiğince ayrı durmak için alacalı renkler tercih edilir. Kurumsal kıyafetlerin ne olduğuna dair belirgin basmakalıp bir düşünce bulunmaktadır. Örneğin, bir yakanın şeklini anlatmaya çalışırken Spike “işte öğretmenlerin giydikleri türden bir şey” demektedir. 


Bu noktada, daha çok kendilerinin sahiplendiği anlamları ifade etmek için hergeleler tarafından benimsenebilecek bir jargonu besleyen ticarileşmiş yaygın bir gençlik kültürünün önemini belirrmek gerek. Her ne kadar bu tarzın ve onunla ilişkili müzik türlerinin aslında tamamen ticari kaygılardan ortaya çıktığını ve bunları benimseyenlerin hakiki arzularını yansıtmadıklarını söylemek gayet yerinde bir tespit olsa da, kendilerini ifade etme anlamında, gençler tarafından bunların algılanma ve kullanılma biçimlerinin bir özgünlüğe ve dolayımsızlığa sahip olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır. 


Okul idaresiyle öğrenciler arasındaki mevcut çatışmanın kılık-kıyafet üzerine olması hiç de tesadüf değildir. Konuya yabancı olanlara bu çatışma abes gözükebilir. Ancak konunun içindeki idareciler ve öğrenciler bu çatışmanın otorite üzerine seçilmiş mücadele alanlarından biri olduğunu bilmektedirler. Bu çatışma kültürler arası kavganın şu anki biçimlerinden biridir ve nihayetinde bir kurum olarak okulun meşruiyeti hakkında bir tartışmaya dönüşebilir. 


Hergelelerin giyim tarzlarıyla yakından ilişkili bütün mesele, bu tarzın kişisel cazibelerine nasıl bir etkide bulunduğudur. Hergeleler için şık ve modern kıyafetler giymek, okulda “tavırlarını göstermenin” ve kabarık kulaklardan kendilerini ayırt etmenin yanında karşı cinse daha çekici gözükme kaygısıyla da ilgilidir. 
Hergelelerin kendi yaş gruplarındaki diğer gruplara göre kadınlarla daha fazla takıldıkları bariz bir gerçektir ve daha önce de gördüğümüz üzere büyük bir çoğunluğu da cinsellik konusunda epey deneyimlidir. Cinsel cazibe, cinsel cazibenin olgunlukla ilişkilendirilmesi ve okulda cinsel ilişkinin yasak olması kılık-kıyafeti, kurumsal/kültürel bir kimliği ifade etmek anlamında bir tüzel düzenlemenin daha ötesine taşımaktadır. Bu çifte eklemlenme okul karşıtı kültürün temel bir niteliğidir. 


İdareciler ve öğrenciler arasındaki temel tartışma nedeni olarak birinci sırayı giyim tarzı alıyorsa, onu hemen takip eden ikinci tartışma nedeni sigara içmektir. Bu konuda da, hergeleleri kabarık kulaklardan ayıran başka bir temel nitelik görülebilir. 
Hergelelerin büyük bir çoğunluğu sigara içmektedir ve daha da önemlisi sigara içerken yakalanmıştır. Öğrenciler için sigara, okul kapısında sigara tüttürmek anlamına gelir. Hergeleler zamanlarının büyük bir kısmını bir sonraki içecekleri sigarayı ve “hızlıca sigara türrürmek” için “dersten nasıl tüyeceklerini” planlamakla geçirirler. Hergelelerin sigara içmekten aldıkları zevk ve bu küstahlıkla hava atmaları okul idaresi tarafından göz ardı edilecek bir durum değildir. Sigara içme konusunda sıklıkla yeniden ilan edilen katı kurallar bulunmaktadır. Hergeleler bu kurallarla daha fazla tahrik olup sanki bir gurur meselesiymiş gibi herkesin içinde sigara içmeye devam ettikçe, okul idaresi de 


İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK 41 


otoritelerine olan bu meydan okuma karşısında daha fazla hidderlenmektedir. Otoriteye karşı başka bir meydan okuma biçimi olan yalan söylemek de işin içine girince bu hiddet kendisini daha belirgin bir biçimde gösterir. 


(Okul idaresiyle yakın dönemde yaşanan sürtüşmelere dair coplu bir sohbetten] 


Spike: İçeri girdik ve ben, “sigara içmiyorduk” dedim. O da (...) 
dedi ve gerçekten çılgına döndü. Bir an bana yumruk falan atacağını sandım. 


Spanksy: “Bana yalancı mı diyorsunuz”, “ben yalancı değilim”, “şöyle geri çekilin” gibi lafar etti ve biz de en sonunda sigara içtigimizi itiraf ettik. “Bana yalancı diyorsunuz” derken öfkeden kudurmuş gibiydi. Biz sadece sigara içmediğimizi söylemiştik ve bunu savunuyorduk ama Simmondsy deli gibi öfkelendi. 


Spike: Sigaraları yakarken bizi görmüş olmalı. 


Kıdemli okul idarecileri açısından sigara içmenin otomatik bir cezası vardır ve çocuklar da bu cezaya aşinadırlar. 

Spanksy: (Müdür Yardımcısının) yapabileceği tek şey bana üç günlük uzaklaştırma cezası vermekti. O herifi severim, bence işini iyi 

yapıyor. Ben işte okulun ön girişinde sigara içiyordum ve Beri yanıma geldi. Tam geri dönerken enselendim ve sopayı yedim. Pazartesi 

sabahı okula gelir gelmez de üç günlük uzaklaştırma cezası aldım 


Sonuçta beni cezalandırmak zorundaydı. 


Bu gerçeklik ve okul içinde sürekli devam eden gerilla savaşı düşünülünce, hergeleler için sempatizanları ya da başka bir deyişle düşman cephesindeki zayıf ve “ahmak” kişileri tespit etmenin en etkili yolu hangi öğretmenlerin (bunlar çoğunlukla genç öğretmenlerdir) bariz biçimde sigara içenlere karşı harekete geçmediğini tespit etmekten geçmektedir. 

Fuzz: Mesela Archy var, benim hatunu görmek için her gün okul 


kapısına gidiyorum ve orada sigara içerken beni hep görüyor. Bir kere bile bir şey demedi bana. 


Will: Yoklama sırasında bana demişti — 
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PW: (lafı keserek) Bu Archer dediğiniz kimdir? 


Will: Archy evet. Bana “oraya öğle yemeği sırasında gitme” demişti. “Orası neresi?” diye sormuştum. O da bana “işte orası, bu civarlar yani” demişti. “Çalılıkları diyorsun” demiştim. Ama o iyi biri, 


beraber makara yaptığımız biri gibi. 


Hergeleler için, gene okula ve dışarıya ait anlamların tipik bir biçimde bir araya geldiği bu noktada, yetişkin değerleri ve eylemleriyle olan ilişkileri üzerinden bakıldığında, sigara içmek okula karşı gelmek anlamında bir eylem olarak değer kazanır. 
Yetişkinlerin, özellikle de işçi sınıfı mensubu yetişkin erkeklerin dünyası direniş ve dışlama için somut bir kaynak haline gelir. 


“Hoş” bir etki yaratmasının dışında, içki içmek de hergeleler tarafından açıktan sahiplenilir, zira içki içmek kişinin okuldan bağımsız ve alternatif, daha üstün ve daha olgun bir toplumsal varlığın parçası olduğunu okul idaresine ve kabarık kulaklara gösteren en belirgin işarettir. İdarecilerin öğrencileri barlarda görmeleri, sigara içerken görülmelerine göre heyecanla ve daha büyük bir hevesle aktarılır. Sigara içmelerine göz yumulmasına kıyasla, hergeleler için, “içki içerken enselenmelerine” karşın bir ceza almamaları okul cephesindeki hainleri/sempatizan- ları/zayıfları tespit etmek için çok daha harika bir kanıttır. Bu kendine özgü anlamlar matrisinin algılanışı, bazı genç ve ilerici öğretmenleri ciddi bir ikileme sokmaktadır. Dolayısıyla, bu öğretmenlerin bazıları hergeleler için anlaşılmaz olan bazı tuhaf çözümler ortaya koyarlar. Aşağıda bahsi geçen olay ilerici bir öğretmenin içki içme konusundaki tavrıyla ilgilidir: 


(Okuldaki öğretmenler hakkında toplu bir sohbetten] 


Derek: Alf sonra [barın birinde karşılaştığı öğretmene] “merhaba efendim” demiş. Öğretmen bir cevap vermemiş, sadece “merhaba efendim mi?” demiş ve etrafta dolanıp Alf'e bakıp durmuş Ertesi günse, “seninle konuşmak irtiyorum Alf” demiş ve sonra ona “dün akşam orada ne yapıyordun?” diye sormuş. Alf de “futbol takımının toplantısı için oradaydım” demiş. Öğretmen ise, “sence dün yaptığın saygısızlık değil miydi?” diye sormuş. Alf “hayır” 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deyince de, “peki, ben sana böyle bir saygısızlık yapsarn, dün senin yaptığın gibi sana selam versem ne hissederdin?” diye sormuş. Alf de “ne dememi bekliyordunuz ki?” demiş. Öğretmen de “bir daha ben seninle konuşmadan benimle konuşmaya kalkma” demiş. Alf de “peki efendim, bir daha size selam vermem, okul yolunda olsanız bile” demiş. 


Açıktır ki, hergeleler yetişkinlere yakın olma ve okula karşı olma eylemi olarak içki içmenin sembolik önemini kendi başlarına anlamışlardır. Okuldaki son eğitim dönemlerinin son öğle yemeği arasını barda geçirmek ve olabildiğince fazla alkol almak bu açıdan onlar için büyük bir anlam taşımaktadır. Böylece, okulla nihayet tüm bağlarını kopartmışlardır ve ileriki yıllarda anacakları bir hatıraları olmuştur: 


(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan) 
PW Okulun son günü kafayı bulman neden önemliydi? 


Spanksy: Özel bir durum bu. Hayatında bir kere olan bir şey bu sonuçta. Önceki gün okuldaydık, halen okul çocuğuyduk. Ama ertesi gün artık işteydim, bilmem anlatabiliyor muyum? 


PW: Ever, ertesi gün hemen işe gitmiştin. 
Spanksy: Ever, işte sarhoş oldum, eve gelip uyudum ve ertesi gün işe gittim (...) öyle yapmasaydık hatırlanacak bir şey olmazdı, oku- 


la tıkılıp kalırdım (bara gitmek yerinel, sıradan bir gün olurdu. İşte böyle yaparak son güne dair hatırlayacağımız bir şeyler oldu, okul 


dışında anacağımız bir şey oldu. 


Hammertown hergeleleri için o gün bardaki ortam gerçekten çok özeldi. Spike bazen “tam bir kancık” gibi davransa da, arkadaşlarını gerçekten sevdiğini ve onları özleyeceğini ayrıntılı bir biçimde anlattı. Eddie sekiz büyük boy bira içip rekoru elinde tutmaya kararlıydı -daha sonra okul müdürünün ifadesiyle okulda “sarhoş bir biçimde yakalanmış” ve utanç verici bir biçimde okul müdürü tarafından arabayla evine götürülmüştür-. 
Fuzzy ise aslında “öyle bir niyeti olmasa da ve sadece şaka yapıyor olsa da, Sampson'ı (öğretmenlerden biri) o gün okulda nasıl “dellendirdiğinden” ve müdürün odasına nasıl yollandığından 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bahsetti. Daha da önemlisi, bar sahibi ve onlara bira ısmarlayıp gelecekteki işleri hakkında sorular soran diğer yetişkin müşteriler Hammertown hergelelerini aralarına kabul ettiler. Kapanışa yakın hergeleler bardan ayrılırken, ileride sıhhi tesisat ya da tuğla işlerini yapacakları insanlarla sözleştiler —hergeleler, yetişkinlerin verdikleri sözlere şüpheyle yaklaşmaları gerektiğinin henüz far- 


kında değillerdi-. 


Ancak daha henüz okulla olan bağları tam olarak kopmamıştı ve hergeleler okulaalkol kokusuyla ve hatta sarhoş biçimde geç dönünce okul idaresi bu durumu onlara hatırlatma ihtiyacı duydu. Okul müdürü, okulun gücünü en nihayetinde kanundan ve devlet zorundan aldığını gösterecek bir biçimde okula polis çağırmıştı. Bir polis memuru okulun dışında müdür ile beraber beklemekteydi. Bu durum hergeleleri ürkütmüş ve polisi atlatmaya çalışırlarken tuhaf bir senaryo ortaya çıkmıştı. 


(Olayın ardından gerçekleştirilen toplu bir sohbetten] 


Will: Ben okul yoluna doğru yürüyordum ve bir yandan da Spike ile Spansky'i çekiştiriyordum, ayakta durabilsinler diye (...) Joey işte o aynasızı okul yoluna doğru ilerlerken gördü (...) Ben helaların olduğu yere (sadece bir çitle çevirili olarak okul yolunun en alt kısmında yer alır] gittim: Aynasızı görüyordum. “Eğer beni fark etmezse, çitin üstünden atlayıp kimseye gözükmeden kaçıp kurtulacaktım.” Sonra beni fark edebileceği aklıma geldi ve güya acilen işemeye gidiyormuş gibi pantolonumu indirdim. Sonrasında koşarak Bill geldi ve korkup çiti tekrar geri tırmanıp oradan sıvıştım (...) Simmondsy, Bill'i görmüş ve ona “ikinizi de odamda görmek istiyorum” demiş. Böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi, ben sadece 


öylesine yürüyordum. 


Sonuç olarak hergeleler telaşlı bir biçimde müdürün odasında bulmuşlar kendilerini ve orada polis memurundan zılgıt yemişlerdir. Spike'a göre polis memuru, kendisini kaldırıp duvara doğru fırlatmıştır (ben bu olaya kendim şahit olmadım). 
Akabinde okul müdürü anne-babalarına birer yazı yollarnış ve onlara ancak bir özür dilemeleri durumunda son bir söz hakkı vereceğini belirtmiştir. Okul müdürü Spike'ın anne-babasına şunları yazmıştır: 
oğlunuz açık bir biçimde içki içmiştir ve sonrasında gösterdiği tavır da işbirliğinden uzak ve küstahça olduğu gibi neredeyse saldırganca bir tutum içermektedir. İçki içmesini kararlı bir biçimde mazur göstermeye çalışmış ve okulu Coldiiz'e'? benzetecek kadar ileri gitmiştir O eğitmenlik mesleğime uygun olarak, nasıl bir işlemde bulunacağıma karar vermeden önce gelip beni görmeniz için 


çocukların siz anne-babalarına bir fırsat sunuyorum.” 


Öğrencilere anlayışlı bir biçimde yaklaşan genç öğretmenler bile olayı “şaşırtıcı” bulmuşlardır ve hergelelerin neden akşamı beklemediklerine ve bu işi “usulüne uygun bir biçimde” yapmadıklarına hayret etmişlerdir. Ama zaten buradaki asıl amaç, öğlen yemeği vaktinde içki içerek okula meydan okumaktır. Yoksa amaçlanan rutin bir geçiş dönemine işaret etmek ya da salı bir ritüeli yerine getirmek değildir. Yapılan kararlı bir reddediş ve bir hesabı kapatmadır. Hergeleler sonunda kabarık kulakların yapamadığı ve öğretmenlerin cevap veremediği bir biçimde okulu dize getirmişlerdir. Onların anladığı şekliyle yetişkin hayatı, gerçek hayat, hem kabarık kulakların hem de öğretmenlerin davranışlarıyla temsil edilen okulun baskıcı ergenliğine üstün gelmiştir. 


Bazı hergelelerin anne-babaları da duruma dair oğullarının görüşlerini paylaşmaktadır. Doğal olarak hiçbiri müdürün teklifini ciddiye almamış ve onu görmeye gitmemiştir: 


17 T.S.N.: Kitabın yazıldığı 70'li yıllarda BBC'de yayınlanan popüler bir dizi. 
Dizide, 11. Dünya Savaşı dönemine ait ve diziyle aynı ismi taşıyan meşhur bir Nazi hapishanesinde olup bitenler anlatılmaktadır. 


18 Spike'ın özür mektubu ise hem kendi gururunu koruyacak hem de mezuniyet diplomasını tehlikeye atmayacak bir biçimde dikkatli bir dille yazılmışur: “Sizden en içten duygularımla özür diliyorum ... Okulun kendisi hiçbir şekilde ve hiçbir yönüyle “Coldirz”e benzememektedir O sırada çok da aptalca olduğunu düşünmesem de, şu anda bu yaptığımın aptalca olduğunu görüyorum ve dolayısıyla da siz neyi uygun görürseniz bunun sonuçlarını kabullenmeye hazırım.” (italikler bana aittir). 
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(Toplu bir sohbetten] 


Will: Annelerimiz tüm mektupları saklıyorlar yani işte Simmondsy'nin (içki içme hakkındaki] mektupları gibi. Anneme “onları niye saklıyorsun ki?” diye sordum. O da “ileride dönüp bakmak güzel olmaz mı? Çocukların da senin nasıl bir bela oldugunu öğrenmiş olurlar hem” dedi. O mektupları hep saklayacağım. 


(İşyerinde yapılan bir mülakattan] 
PW: Baban dönemin son günü içki içmene nasıl bir tepki verdi? 


Spanksy: Yani (...) Güldü ve “mektup göndermeleri bir acayip” dedi. Joey'nin babası da geldi ve kısa bir süre olaya beraber gül- 


düler. 


Yapılan tehditler ve kanundan duyulan korku ne olursa ol- 


sun, tüm yaşanıp bitenler hergeleler için “değmiştir.” Gelecek- 


te çalıştıkları ortamda okula dair en fazla anlatılan, süslenen ve abartılan hatıra bu olaydır. Bu olay bir süre sonra kişiselleşmiş bir kültürel varlığın [folklorun] parçası olmuştur. Bu bağlamda, daha liberal yönetim anlayışlarının gelişip, okullardaki en belirgin çatışma alanlarının resmi kıyafet ve sigara olmaktan çıkmasıyla beraber içki içmenin ileride yeni savaş hatlarının çizileceği çatışma alanı olacağı düşünülebilir. 


Enformel Grup 


Geceleri sokaklara çıkar, 
İnsanları rahatsız ederiz. 
Bizler galiba toplum zararlısıyız, ama bundan hiç gocunmayız. 
Eski kuşaklar, 

ne saçlarımızdan hoşlanır 

ne de kıyafetlerimizden. 
Bizleri aşağılamak onlar için, sanki ayrı bir zevktir. 

Eğer bir çetem olmasaydı, 

ne yapardım hiç bilmiyorum. 


(Bir Edebiyat dersinde Derek'in yazdığı bir şiirden alıntı) Şimdiye kadar incelediğimiz karşı çıkma biçimi birçok açı- 


dan formel olanla enformel arasındaki karşıtlığın bir örneği olarak anlaşılabilir. Okul, formel olanın alanıdır ve gayet belirgin bir inşaya sahiptir: okul binası, okul kuralları, pedagojik uygulama, iktidarı en nihayetinde -küçük bir örneğini gördüğümüz gibi- devlet tarafından tasdik edilen okul idaresi, kanunların azameti ve hükümranlığı ve devletin baskı gücü olan polis. Kabarık kulaklar bu formel yapıya yatırım yaparlar ve özerkliklerindeki belli bir miktar kayba karşılık olarak resmi muhafızların, genellikle görev alanlarının sınırlarını aşacak bir biçimde kutsal kuralların gereklerini yerine getirmelerini beklerler. İnançlı kişilerin isteyerek feda ettikleri şeyler inançsızlardan gasp edilmelidir. 


Okul karşıtı kültür ise enformel alandır. Formel alanın temel taleplerinin reddedildiği bir alandır ve bunun karşılığı, tarzla, küçük ölçekli etkileşimlerle ve kamuya mal olmayan söylemlerle karşıtlığın ifade edilmesidir. İşçi sınıfı kültüründe karşıtlık genellikle enformel alana geri çekilmekle kendisini gösterir ve “kanunun elinin” uzanamayacağı karakteristik biçimlerle ifade 


edilir. 


Okul karşıtı kültürde her ne kadar kamusal kurallar, fiziksel yapılar, kabul edilmiş hiyerarşiler ya da kurumsallaşmış yaptırımlar olmasa da, bu kültürün gene de kendine göre bir işleyişi vardır. Böylesi bir kültürün kendi maddi temelleri ve bir altyapısı olmalıdır. Bu temel ve altyapı ise toplumsal gruptur. Enformel grup okul karşıtı kültürün temel birimidir ve bu kültürün direncinin temel ve asli kaynağıdır. Okul karşıtı kültürdeki diğer öğelerin konumunu belirler ve onları mümkün kılar. Varlığıyla hergelelerin kabarık kulaklardan ayırt edilmesini sağlar. 


Enformel grubun önemi, okul karşıtı kültürün mensupları açısından gayet aşikârdır: 

(Toplu bir sohbetten] 

Will: (...) okulda her gün birbirimizi görüyoruz (...) 


Joey: Ever öyle. Böyle kendi tarzımız var, konuşma biçimimiz yapuklarımız falan. Ne Pakiler ve Jamaikalılara ne de diğer embesiller ile kabarık kulaklara itibar ediyoruz (...) Her türlü numarayı, dalavereyi bir şekilde öğreniyoruz, işte derslerden kaytarmayı, nerede enselenmeden sigara içilebileceğini falan. Buradaki Gençlik Merkezine gidip de bir şeyler yapabilirsin belki ama asıl arkadaşların başkadır. Ne yaptıklarını, tüm sene boyunca ne olup biteceğini merak edersin. Eğer kendini körü hissediyorsan arkadaşın seni neşelendirir çünkü bu okulda makara yapmadan on dakika bile geçiremezsin. 


PW: Okuldaki arkadaşlarınız sizin için çok mu önemli? 
- Ever. 
- Ever. 
- Ever. 


Joey: İşin aslı, okulun en iyi tarafı oradaki arkadaşlarım. 


“Hergelelerden biri” olma ruhu tüm gruba işlemiştir. On- 


lardan ayrı kalarak bir kültür oluşturmanız imkânsızdır. Kendi 


başınıza eğlenmeniz, bir çevre ve toplumsal kimlik oluşturmanız 


mümkün değildir. Okul karşıtı kültüre katılmak, bir gruba ka- 


tılmak anlamına gelir ve bundan keyif almanız da bu grubun 


içinde olduğunuzu gösterir. 


(“Hergelelerden biri olmak” üzerine yapılan toplu bir sohbetten] 


Joey: (...) kendi başına takılmanın bir numarası yok ama arkadaşlarınla beraber takılırken hep berabersinizdir ve iyi makara çıkar. 


Bill: Diğerlerinin yaptıklarını yapmazsan kendini yabancı gibi hissedersin. 


Fred: Bir yabancı gibi, evet öyle. Onlar seni şey gibi hissettirir, işte ötekiler gibi 


Will: İkinci sınıftakiler gibi ... 


Spansky: O duyguyu biliyorum İşte bir gün okula gitmezsin, ertesi gün gittiğinde sen yokken bir şeyler olmuştur ve sen de “ya niye dün okula gitmedim, ne güzel eğlenirdim” diye düşünürsün. 
Ertesi gün okula gittiğinde herkes sana “ya dün burada olmalıydın” 


der. 


Will: (...) Birinci ve ikinci sınıfta aslında sen de biraz kabarık kulaksındır. Sonrasında kabarık kulak olmak yerine işte o çocuklardan biri gibi olmak istersin, nasıl bir şeymiş denemek istersin ve 


bu hoşuna gider. 


Enformel olsalar bile bu grupların da (her ne kadar bildiğimiz “kuralların” ifade ettiği anlamdan çok farklı düzenlenmiş olsalar bile) kendine özgü kuralları vardır. 


PW: (...) Sizin aranızda çok fazla kural var mı? 
Pete: Biz sadece diğer kuralları çiğneriz. 

Fuzz: Aramızda bir kural yok, öyle değil mi? 
(..) 

Pete: Kuralları değiştirdik. 


Will: Kurallarımız yok ama kendi aramızda yaptığımız şeyler var, ama bunlar sevdiğimiz şeyler. Yani mesela işte ben başka birisinin yani mesela Joey'nin hatununu elinden almam, o da bana öyle yapmaz. İşte ben birisine bir sigara veriyorsam ondan da aynı şeyi beklerim. İşte böyle şeyler. 


Fred: Bunlar kural falan değil, sadece bir anlayış aslında. 
Will: Aynen öyle, ever. 
PW: (...) Nasıl bir anlayış yani? 


Will: Ya galiba işte şey yapmamak mesela biz birinci ve ikinci sınıftaki çocuklarla çok uğraşmayız. Ama şimdi mesela Fred gelse ve bana ikinci sınıftaki şu çocuğa iki tane geçirdim dese, aklımdan “nasıl bir kancıksın sen” diye geçer. 


(a) 
Fred: Aramızdan hiç su sızmaz, bize öyle derler, hep birlikte takı- 


lırız. 


Enformel gruplarda, formel iktidara başkaları hakkında suçlayıcı bilgi taşımamaya dair evrensel"? bir tabu bulunmaktadır. 


19 İngiltere'nin batısında yer alan ve ilerici bir özel okul olan Dartington üzerine yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, bu okulun öğrencilerinin ispiyonculuğa dair tabuları bulunmamaktadır. Bu durum çok sıra dışıdır ve araştırmanın buna getirdiği açıklama, okulun istisnai birliğinin, açık görüşlülüğünün ve demokratik yapısının enformel grupları ve okul karşıtı 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İspiyonculuk, enformel grubun doğasının özüne aykırı bir harekettir ve ispiyonculuk yerine “kanunun” nüfuzunun genişlemesine karşı gelme adına muhalifliğin değerleri sürdürülür. 
Hammertown hergeleleri buna “gammazlık” derken, okul idaresi bunu gerçeği söylemek olarak adlandırır. “Gerçek”, “gammazlığın” formel karşılığıdır. Gerçeği elde etmenin tek yolu, kişileri bu kutsal tabuyu çiğnemeye zorlayıp “gamrmazlık” yapmalarını sağlamaktır ve böylece formel örgütlenmenin üstünlüğü devam ettirilir. Dolayısıyla, tüm bir okulun önemli bir olay sonrası şiddetli nöbetler geçirerek sarsılması ve bunu da günahlardan arınmanın takip etmesi hiç de şaşırtıcı bir durum değildir. Okul üstün gelmek zorundadır ve eninde sonunda birileri “gammazlık” yapmalıdır: bu, okulun kendisini yeniden üretme biçimlerinden biridir ve “kabarık kulakların” okula inançları da böylece yeniden teminat altına alınır. Ancak “gammazlığı” yapan kişi de ayrıksılaşır, güçsüzleşir ve damgalanır. Gammazın aslında hep sahip olsa da daha tam olarak ifşa edilmemiş olan kişiliğindeki bu ölümcül kusur, hem geçmişe dönük hem de güncel olarak devam edecek şekilde yoğun bir biçimde yeniden değerlendirilir: (Hergelelerin okuldan bir yangın tüpünü alıp parkta boşalıtıkları meşhur “yangın söndürücüsü olayı” hakkında yapılan toplu bir sohbetten] 
PW: Görünüşe göre büyük bir olay olmuş, öyle değil mi? 


Joey: Harika bir olaya dönüştü. (Parmaklarını şıklatarak] aslında başlangıçta böyle basit bir olaydı, işte köşede bir yerde sigara içmek ya da biraz cips bulmak için bir dükkâna girmek gibi. 


PW: Peki, nasıl oldu (...)? 


- Webby (okul karşıtı kültürün kıyısında köşesinde yer alan biri| örtü. 


Joey: Simmondsy itiraf etmemi istedi ve “içinizden biri itiraf etti ve tüm suçu Fuzz üstüne atmaya çalıştı” dedi. Ama Simmondsy'e öten tek kişi Webby idi. 

Spansky: Biz burada sigara içiyorduk. 

kültürü dizginlemesiyle ilgilidir. (The Guardian, 1 Ocak 1976). 
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Spike: Webby, Fuzz'a gelip sigaran var mı diye sormuş 


Spansky: İşte Webby sigara isteyince Fuzz da ona bir tane vermiş. 
O sırada Rogers (bir öğrermen) kapıdan içeri girmiş ve Webby de ona gidip (taklidini yaparak) “bu benim sigaram değil efendim, sadece Fuzz için tutuyordum” demiş. 

Will: Parkın oradayken (...) Eddie ile ben bu yangın tüpü zımbırtısını boşalıtık. O sırada park görevlisi de geliyordu, bize doğru koşuyordu. Benle Eddie de parkın diğer yanına geçtik ve oraya oturduk, böyle iki maymun gibi. Webby de o sırada diğer tarafta duruyordu ve park görevlisi gelip ona “hadi çık buradan. Bu parktan defol git, buradan atıldın” dedi. İkisi yanımızdan geçerken park görevlisi Webby'e, “sen burada değildin, şurada oturuyordun değil mi” dedi. Webby de “ben değildim, o dediğiniz kişi ...” diye başladı ve tam böyle örmeye başlayacaktı ki. 

Eddie: Ever, ona doğru “hişt” dedim, o da bizi ispiyonlamaması gerektiğini hemen hatırladı. 


Enformel gruba üyelik kişiyi, genel olarak, hayatın görünmeyen enformel yanına karşı hassaslaştırır ve böylece şeylerin resmi tanımlarının arkasında yatan tüm art bölgeler görünür hale gelir. Bir yanda kamusal tanımları ve amaçları onaylayan, bir yandan da bunların arkasına bakıp çıkarımlarını göz önünde bulunduran ve gerçekte ne olacağına kafa yoran çift taraflı bir düşünme tarzı gelişir. Bu yorumlama becerisi sıklıkla bir nevi olgunlaşmak, “görmüş-geçirmişlik” ve bazı şeylerin “nasıl gelişip gerçekleştiğini” bilebilmek olarak hissedilir. Bu beceri, bir günü geçirmeye yardımcı olan gerçek “içeriden” bilgiyi ortaya çıkarır. 

PW: Okulda bir şeyler öğrendiğinizi, okulun değer yargılarınızı degiştirdiğini ya da etkilediğini düşünüyor musunuz? 


Joey: Okulun bir halta yaradığı falan yok (...) Temel şeyleri öğrendikten sonra öyle çok fazla bir etkisi yok kimse üzerinde. Okul dediğin işte gününden giden dört saat. Ama seni asıl etkileyen öğretmenler falan değil, o diğer çocuklarla geçirdiğin zaman. Öğretmenlerle okuldaki zamanın üçte birini geçirirsin ama geri kalan üçte ikilik zamanını o çocuklarla konuşarak, tartışarak, uğraşarak 


geçirirsin. 
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Grup, kişinin toplumsal gerçekliğe dair alternatif toplumsal haritalar çıkarmasını sağlayan ve işlerin nasıl döndüğü konusunda kişinin kendisini geliştirmesi için ona bilgi kırıntıları ve parçaları sunan bu bağlantılardan ayrıca beslenir. Temel olarak sadece grup aracılığıyla diğer gruplarla karşılaşılır ve gene grup aracılığıyla diğer grupların yerlerine geçilir. Okul grupları civardaki diğer gruplarla kaynaşıp birleşir ve böylece okulda, sanayileşmiş bir kentte işçi sınıfı genci olmanın tüm bir deneyimine zaman içinde sahip olunmasını sağlayan ayrıksı bir bilgi ve perspektif türlerinin aktarıldığı bir ağ ortaya çıkar. Bu, egemen olandan kopuk, kendine özgü bir szaf ilişkisini ya da sınıf kültürünü mümkün kılan enformel bir grubun altyapısıdır. 


Okul karşıtı kültür, “dolandırıcılığa”, “dalavereye” ve “kaçak işler çevirmeye” (yetişkin işçi sınıfı dünyasında kendisini elbette daha net bir biçimde gösteren bir şablon) dayanan gayri resmi bir alışveriş ve değiş-tokuş türünü çoktan geliştirmiştir: 

Fuzz: Mesela diyelim ki, birisi “bu kaseti nereden ucuza bulurum” 


dedi. İçimizden biri nereden ucuz kaser bulunacağını öğrenirse, yani onların istediği şekilde, o zaman şöyle der: “tamamdır, ben 


sana o kaseti getireceğim.” 


Tıpkı meta gibi kültürel değerler ve yorumlar da “kanunsuz” ve enformel bir biçimde dolaşım halindedir. 


Takılmak, Üçkâğıtçılık ve Okulu Asmak 


Okula olan karşıtlık, okuldan ve kurallarından özerk somut bir alan kazanmak ve “öğrencileri çalıştırmak” olarak algılanan okulun esas amacını yenilgiye uğratmak olarak kendisini gösterir. 
Zafer ve ödül (kendi özerkliğini kazanmanın bir biçimi olarak), enformel olanın kültürel anlamlarını ve pratiklerini derin bir biçimde geliştirir. İdareci/öğrenci ilişkisinin dinamik yönleri kitapta daha sonra incelenecektir. Okul karşıtı kültürün tam anlamıyla gelişmesiyle beraber, bu kültürün müdavimleri de formel sistemi idare etmekte uzmanlaşır ve formel sistemin talepleri en aşağı seviyeye çekilir. Karma beceri gruplarının, zorunlu eğitim 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yaşının yükseltilmesinin sunduğu çoklu seçeneklerin ve okul takviminin güncel düzeninin karmaşıklığından istifade eden hergeleler için uyulması gereken bu taleplerin en belirgin olanı 


yoklamalara girme zorunluluğudur.” 
(Okulun ders programına dair toplu bir sohbetten] 


Joey: (...) Pazartesi günleri öğleden sonraları boşuz, öyle değil mi? 
Okulla ilgili bir işimiz yok. Salı günleri öğleden sonraları yüzme var ve o saatlerde sizi bir sınıfa doluştururlar. Çarşamba günleri de öğleden sonraları maçlar oluyor. Geriye sadece Perşembe ve Cuma günleri kalıyor çalışmak zorunda olduğun. Ona da çalışmak dersen tabii. Cuma günleri son dersteyse öylesine takılırız, içimizden 


20 Alt tabakalar arasında okul karşıtı ya da yarı suçlu grupların oluşmasında; 
becerilere göre gruplandırmanın, geleneksel konu temelli müfredat planlamasının, sınavların ve başarılı olmaya yönlendirmenin yardımcı olduğu geniş kesimler tarafından iddia edilmiştir. Hammertown Boys Okulu'nda karşır grupların, üçüncü sınıfın sonunda uygulanan becerilere göre gruplandırma aşaması sonrasında ortaya çıktığı açıktır. Ancak dördüncü sınıfın başında karma beceri gruplarının tesisinden sonra da okul karşıtı gruplar gücünü korumayı ve daha fazla büyümeyi sürdürmüştür (cıpkı becerilere göre gruplandırma uygulanması altında olması beklendiği gibi). Ayrıca, sadece daha az yetenekli olanların okul karşıtı kültürde yer aldığı da hiçbir şekilde doğru değildir. Bu türden bir karşı kültür grubunun bazı önemli mensupları çok iyi belagar sahibi, ferasetli, iddialı ve belli yeteneklere sahip öğrencilerdir. Bu çocuklar geldikleri aşamada, geleneksel yolu izlemek yerine bir hergele olmanın onlara daha fazla olanak sunduğuna karar vermişlerdir. Becerileregöre gruplandırma yöntemine devam edilseydi, bu öğretim yönteminin “gettodaki” düşük yetenekliler üzerinde genel kanının kabul ettiği etkileri yaratması epey muhtemeldir, ancak becerilere göre gruplandırmadan vazgeçmek, sadece okulun toplumsal sistemi için değil, aynı zamanda özellikle de enformel, radikal ve muhalif kesimler için geliştirici olan yaratıcı bir toplumsal bileşime de yol açabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, okul karşıtı kültüre meyleden öğrenciler, sadece karma beceri gruplarının yeni biçimlerinden, konu temelli öğretimden, öğrenci temelli öğretimden ve dönem sırasında yapılan pek çok grup değişikliğinin yarattığı kargaşadan erkilenmeyip zorunlu eğitim yaşının yükselrilmesiyle öğrencilere açık olan pek çok seçenek sebebiyle ortaya çıkan düzensizlikren de epey bir erkilenmişlerdir. Bakınız, D. H. Hargreaves, Social Relations in the Secondary School, RKP, 1967; M. D. Shipman, Sociology of the School, Longman, 1968; and R. King, School Organisation and Pupil Involvement, RKD, 1973. 
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bazıları dersi asar, geri kalanlarsa sınıfa gider ve sıralarına oturup uyumaya başlar (...) 


Spanksy: (...) Dersi asarsın, bir banka gider sigaranı içersin ve sonra da yoklama alacağını bildiğin bir öğretmenin dersine girersin 


) 

Bill: Eve gitmek de kolay, onun [Eddie] yapuğı gibi ... geçen Çarşamba, öğleden sonra yoklamaya girdikten sonra eve gitti (...) 
Eddie: O gün öğleden sonra okul yerine üniversitede (mesleki eği- 


timleri için öğrenciler haftada bir gün burada kurs almaktadırlar] olmam gerekiyordu. 


PW: En son ne zaman bir şeyler yazdınız? 

Will: Ne zaman mı bir şeyler yazdık? 

Fuzz: En son kariyer gününde bir kâğıda “ever” yazdım, bu da beni epey üzdü. 

PW: Neden üzüldün ki? 


Fuzz: Yani yazmak işte, tüm dönemi tek bir şey bile yazmadan geçirmeyi planlıyordum. Çünkü döneme başladığımızdan beri hiçbir 


şey yazmamıştım [sohbet dönem ortası bir zamanda yapılmıştır). 


Dersleri asmak muğlâk ve hatta bazen saçma bir biçimde aslında sadece okulu reddetmenin bir ölçütüdür. Bu muğlaklığın tek nedeni, “okulu asmadan” (hergeleler için okulu asmak bir sanat haline gelmiştir) önce yoklama için okula uğrarmanın gerekliliği değildir, derslerden kaçmanın, daha doğru biçimde enformel öğrenci hareketliliği olarak tanımlayabileceğimiz şeyin aslında sadece tek bir yönünü ölçmesidir. Hergelelerden bazıları kendi kafalarına göre okulda dolanıp durmakta epey iyi bir beceri kazanmıştır. Okulun sunduğu program yerine kendi günlerini bilfiil kurmaktadırlar. Dersleri asmak, ders programının derin boşluklarından ortaya çıkan kendi kendini yönetme ilkesinin aslında sadece nispeten önemsiz ve ham bir değişkenidir, zira aslında pek çok farklı aktiviteyi içinde barındırır: sınıfta olmamak, sınıfta olup dersle hiç alakası olmamak, yanlış sınıfta olmak, koridorlarda dolanıp macera aramak, etüt sırasında uyuyakalmak. 
Tüm bu olasılıkları ortaya çıkartan temel beceri her türlü dersi asabilmektir, başka bir deyişle kişisel hareketliliği korumaktır. 


(Toplu bir sohbetten] 


PW: Sınıfta olup olmadığınızı umursayan kimse yok mu gerçekten? 


Fuzz: Ben yemekhanedekilerden onlara yardım ettiğime dair bir kâğıt alıyorum (...) 


John: Doğrudan kendisine [öğretmene] gidip “dersten çıkmam gerek, halletmem gereken bir iş var” dersin o da sana “elbette olur” der. Çünkü senin gibi birisiyle uğraşmak istemiyordur. 


Fuzz: Özellikle ben sorduğunda hep böyle oluyor. 


Pete: Koridordaki oyukları görmüşsündür. Okul müsabakaları vardı bir gün, ben de gitmek istemiyordum. Öğretmen bana anahtarlarını getirmemi istedi, ben de anahtarlarını oyuklardan birine attım. Mecbur bir fener alıp anahtarlarını aramakla uğraşmam gerekti. 


Becerebilenler için, okulda çalışmak yerine yapabilecekleri bolca seçenek de vardır. Bazı günler bir hergelenin kendi kafasına göre ne yapacağına karar vermesi zor bile olabilir. 


Will: (...) bu odada işte kâğıt oynuyorduk, çünkü kapıyı kilitleyebiliyoruz. 


PW: Bu odanın ismi nedir? 


Will: Öğrenim öğretim kaynakları merkezi. Güya işte odadaki ahşap işlerini (Müdür Yardımcısının yeni bölmesi için] yapıyorduk. 


PW: Yani daha ahşap işlerini bitiremediniz demek! 


Will: Şimdiye dek bitirmemiz gerekiyordu ama tek yaptığımız bölmenin üzerine uzanıp kâğıt oynamak ya da uyumaya çalışmak (...) 
Aslında sıkılmaya da başladım, gidip sınıfta uyusam daha güzel olur. 


PW: Hangi derslere girmek istersin mesela? 


Will: Belki fen bilgisi olabilir, orada bazen makara yapabiliyorsun. 
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Formel örgütlenmenin amaçlarının ters yüz edilmesi ve kendi kendini yönetme, zaman kavramının kendisine de bir saldırıdır. 
Müdür yardımcısının en zahmetli görevi, okulun zaman çizelgelerini oluşturmaktır. Beşinci sınıflara pek çok seçeneğin açık olduğu büyük okullarda her şey büyük bir özenle bir program içine sıkıştırılmalıdır. Özellikle genç öğretmenlerin şikâyetleri ve oluşturulan belli programların uygulanamaması sebebiyle dönemin ilk haftaları, zaman çizelgesinin sürekli olarak yeniden düzenlenmesiyle geçer. Tıpkı para gibi zaman da çok kıymetlidir ve çarçur edilemez. Her şey okulun amacına uygun bir hale getirilmelidir. Özneler de birbirleriyle dikkatli bir biçimde ilişkilenmiş zaman bloklarına dönüşür. Zaman kavramının bir kurum olarak karşılığı tıpkı okul binaları gibi ders programıdır. 
Müdür yardımcısının odasının duvarlarındaki karmaşık şemalar ders programının nasıl işlediğini gösterir. Teoride, tüm kişilerin günün herhangi bir saatinde nerede olduklarını kontrol etmek mümkündür. Ancak hergeleler için bu geçerli değildir. Eğer birisi onlarla temasa geçmek istiyorsa, hergelelerin kendi ritimlerini ve hareket etme şablonlarını biliyor olması gerekmektedir. Bu ritimler, zaman çizelgelerinin ortaya koyduğu aşikâr amaçları ve zımni tasavvurları reddeder. Öğretmenlerin ve kabarık kulakların hergeleler hakkındaki başlıca şikâyetleri “kıymetli zamanlarından çalmalarıdır.” Hergeleler için zaman, dikkatli bir biçimde idare edilen ve geleceğe dair arzulanan hedeflerin gerçekleştirilmesi için itinayla harcanan bir şey değildir. Zaman onlar için hâlihazırdaki kimliklerinin ve kendi kendilerini yönetmelerinin bir yönü olarak kendilerine saklarnak istedikleri bir şeydir. Zaman, bir amaca ulaşmak yani belli nitelikleri kazanmak için degil, hergelelerle bir arada olmak gibi bir durumu korumak için kullanılır. 


Şüphesiz ki belli zamanlarda mecburiyet hissi de ortaya çıkmaktadır ve kişiler okulun bitmek üzere oluğunu ve bir iş bulmaları gerektiğini görebilmektedir. Ancak kendi kültürleri- ne göre zaman, kurumda geçirilmesi gereken zamandan azade olabilme hali şeklinde önemlidir. Geçip giden zaman esas olarak 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hep aynıdır ve aynı düzendedir. Planlanmış olmadığı gibi kayıplar ya da beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmemesi üzerinden de ölçülmez. 


“Makara Yapmak” 


“Komünistler bile makara yapar” (Joey) 


Enformel grubun okuldan ve kurallarından kazandığı alan, çogunlukla, “makara yapmaya” adanmış belirli kültürel becerilerin şekillendirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılır. “Makara yapmak”, okul karşıtı kültürde olağanüstü öneme sahip çok yönlü bir aygıttır. Daha önce de gördüğümüz gibi, makara yapıp bir eğlence çıkarmak hergelelerden biri olmanın temel karakteristik özelliklerinden biridir (“biz onları eğlendiriyoruz ama onlar bizi eğlendiremiyor”). Ancak makara yapmak farklı bağlamlarda da hayata geçirilir: sıkıntıyı ve korkuyu yenmek, zorlukların ve sorunların üstesinden gelmek ve aslında bir açıdan her türlü şeyden sıyrılmak. Emir, nasıl formel olanın ayrıcalıklı bir aygıtıysa, makara yapmak da birçok açıdan enformel olanın ayrıcalıklı aygıtıdır. Hergeleler de makara yapmanın özel önemini çok iyi kavramış durumdadırlar: 


(Kişisel bir mülakattan] 


Joey: Bence makara yapmak şu dünyadaki en önemli şey. Hiçbir şey makara yapmamı engelleyemez (...) Hatırlıyorum, bir keresinde ben, John ve şu diğer çocuk vardık. Sonra iki çocuk geldi ve bana hatırlamadığım bir nedenle vurmaya başladılar. John ve diğer çocuk uzaktalardı. (...) Ben de onlara vurmaya çalıştım ama bir türlü beceremedim O yüzden kaçtım ve kaçarken yerden kar topladım ve yüzüme koydum. Bir yandan da hiçbir şey olmamış gibi gülüp duruyordum. Peşimdeki çocuklar da bana “ne gülüyorsun” deyip duruyorlardı. Aslında korkmam gerekiyordu ama ben gene de eğleniyordum (...) 


PW: Makara yapmak (...) neden bu kadar önemli? 


Joey: (...) Nedenini bilmiyorum, sadece makara yapmak ve eğlenmek istiyorum, neden bu kadar önemli bilmiyorum. Bence işte (...) güzel bir beceri de ondan, her türlü durumdan sıyrılmanı sağliyor. Eğer makara yapıp kendini gerçekten eğlendiriyorsan, bir ton 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şeyden kendini kurtarabiliyorsun (...) Eğer böyle ara ara makara yapmazsan kafayı sıyırırsın bence. 


Okul, genel anlamda, “makara yapmak” için verimli bir topraktır. Okul, hergelelerin kendilerine özgü mizah anlayışının dogasını önemli biçimde geliştirmekte ve şekillendirmektedir. Mizah dergileri ve kültürel gelişim için malzeme olarak pedagojik tarzların incelenmesi kitabın ilerleyen bölümlerinde yapılacaktır. 
Şu an için, otoritenin belirli temalarının nasıl keşfedildiği, alaya alındığı ve mizah malzemesi olduğu incelenecektir. Hergelelerin pek çok muzipliği ve şakası başka yerlerde aynı anlama gelmeyeceği gibi komik bile olmayabilir. Bir öğretmen sınıfa girdiğinde, bazen ona “her şey yolunda efendim, müdür yardımcısı bizimle ilgilenecek, siz çıkabilirsiniz. Müdür yardımcısı bize böyle söyledi” denir. Bazen de hergeleler, okuldaki ikinci ve üçüncü sınıfları durdurup onlara “Bay Argyle seni görmek istiyor, sanırım başın belada” derler. Bay Argyle'in odası bir süre sonra endişeli öğrencilerle dolup taşar. Bazen de yeni gelmiş bir öğretmen seçilir ve ona “ben yeni bir öğrenciyim, beni biraz gezdirebilir misiniz” denir. Öğretmen kendisine denileni yapmayı başladığında, farklı yerlerden gelen kahkahalar yapılan şakayı ele verir. Yeni binanın boyasını kimin tahrip ettiğini bulmak için müdürün herkesin el yazısını kontrol ettiği şeklinde bir dedikodu okula yayıldığın- da, Fuzz övünerek “o şerefsiz benimkini kontrol edemez, daha hiçbir şey yazmadım çünkü” der. Otoritenin, ispiyonculuğa dair kutsal tabu üzerinden enformel kurallarla birleştiği hassas noktanın mizah konusu olmasıyla, öğretmeni formel rolünü daha erkin oynamaya teşvik eder gibi görünen sahte senaryolar üretili: “Efendim lütfen buraya bakın, Joey konuşuyor/pergelleri çalıyor/burnunu karıştırıyor/Percival'i öldürüyor?!/çavuşu tokatlıyor/arabanızın lastiklerini indiriyor.” 


Daha genel bir anlamda, “makara yapmak” kural tanımayan 


21 Edirörün Notu: Percival, Kral Arrhur'un yuvarlak masa şövalyelerinden biridir ve şövalyeler içerisinde en temiz ve saf olanıdır. Şövalyelik bazı ahlak ve erdem kodları içerdiğinden, burada “Percival'i öldürmek” tabiri ahlaksızlık yapmak anlamında kullanılmaktadır. 
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bir çapulculuğun parçasıdır. Enformel olanın görünmeyen işgal ordusu gibi hergeleler; eğlenmek, düzeni bozmak, kargaşa çıkarmak için etrafa yayılırlar. Toplantı salonu gibi sıkı ve iyi denetlenen alanlar bile bu girişim için pek çok olasılık sunar. Bir toplantı sırasında, Spansky, önünde oturan bir kişinin yan cebini boşaltıp havalı bir biçimde “bunlar kime ait acaba?” diye sorar. 
Joey ise seçtiği kişilerin ceketlerini sandalyelerine tuttururken, geri kalanlar da söylenen toplu şarkıyı mahvetmekle meşguldür: Joey: Hep beraber salondayken yaptığımız en önemli iş sandalyeleri bir arada tutan kıskaçlarla oynamaktır. Onları çıkartır ve birilerinin montunu sandalyesine tuttururuz ve ne zaman yaptığımız işe uyanacak diye bekleriz ... Clark'ın (Müdür Baş Yardımcısı| sizi 


fark etmemesi, size bağırmaması için çok dikkatli olmanız gerekir. 
Diğer öğretmenlere ise pek dikkat etmenize gerek yoktur. 


C...) 
Joey: İlahi sırasında bile .... size şarkı söylettikleri zaman — 


PW: Size şarkı söyleriyorlar mı gerçekten? Hiç şarkı söylediğinizi görmedim sizin — 

- Ben şurada durup sadece ağzımı oynatıyordum. 

- Tüm derslerde sadece tek bir kırayı öğrendik. Toplam 25 kıtadan yani. 

- Şarkı söylerken işi dalgaya vururuz. 

Fuzz: Yanlış kıtaları söyleriz Mesela birinci kıta okunacakken, bunun yerine üçüncü kıtayı okuruz. 


(Gülüşmeler) 


Salonda gösterilen filmler sırasında hergeleler, projektör kablolarını birbirlerine bağlayıp kördüğüm haline getirirler, elleriyle hayvan figürleri ya da müstehcen işaretler yapıp ekranda gözükmesini sağlarlar ve önlerindeki kabarık kulakların arkalarından ittirip onları dürterler. 


Öğle yemeği sırasında, hergeleler okulun yanındaki parkta dolanırken park görevlisinin bisikletindeki dinamoyu etkin hale 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getirirler, “Bu, kancık park görevlisini biraz olsun yavaşlatacaktr” Gevşek ya da taşınabilir ne varsa itilip çekilir, çöp kutuları boşaltılır ve tabelalar tahrip edilir. Eğer savunmasız durumdaysa, 


özel mülkiyet de bir hedef haline gelir: 
(Kırıp dökme üzerine yapılan toplu bir sohbetten] Pete: Kapılar! 


Joey: Son zamanlardaki eğlencelerimizden biri kapılar. Kapıların üzerine çullanmak. Bir kapı bulursun, sökebildiğini sökersin ve başka bir yere koyarsın. 


Bill: Ever aynen öyle yapıyoruz. Geçenlerde işte Brompton Caddesi'nde bowling oynamaya gidiyorduk, orada satılık bir ev gördük. “Satılık” tabelasını yerinden söküp yandaki evin önüne koyduk. Sonra başka bir kapıdaki sür taşıyıcısını alıp yan evin kapısına yerleştirdik (...) bir verandanın dibindeki çiçekliği alıp yandaki evin kapısına yerleştirdik. Böyle pek çok şeyin yerini değiştirdik. 
Spansky: Ve çöp kutuları! (Gülüşmeler) ... her gece bir bahçeye girip bulduğumuz süs eşyalarını söküp atıyorduk. En sonunda saksı, güneş saati, oyuncak biblolar falan hepsini tek bir bahçeye topladık. Bir de büyük bir güneş saatini yolun kenarına koymuştuk. Bir ucundan ben bir ucundan da başka bir arkadaş tutup taşımıştık ve 


yolun kenarına yerleştirmiştik (...) 


Okul dışına yapılan geziler de öğretmenler için kâbus gibi geçmektedir. Mesela müzeye yapılan bir gezi buna örnektir. Geç geldikleri için, otobüsün arka koltukları bir felaket habercisi gibi hergeleler için boş bırakılmıştır. Kısa bir süre sonra arka koltuklardan sigara dumanları yükselmeye başlar ancak sigaraların kendisi gözükmemektedir. Otobüs teslim edildiğinde, sahibi tüm arka koltuklarda silinmez mürekkeple yazılmış isimler ve karalamalar bulur. Müdür ertesi gün suçluları “okulun itibarının yüzü suyu hürmetine” otobüsü temizlemeleri için garaja gönderecektir. 


Müzedeyse hergeleler, etraftaki gösteriş ve azametten beslenip bunları yiyip bitiren bir çekirge sürüsü gibidirler. Gayet açık ve belirgin “lütfen dokunmayın” ikazına rağmen, Victoria dönemine ait bir reprodüksiyon eczane platformunda hergeleler, sırf eğlence olsun diye, etrafta görülen her şeyi ellemekte, itip çekmekte, denemekte ve hırpalamaktadır. Avuç dolusu eski tip öksürük şekerini tezgâhtaki uzun kavanozlardan boşaltan hergeleler, bunun arkasından yüksek arkalıklı koltuklara oturmakta ve koltuğun ayaklarına yüklenerek “ne kadar sağlam olduğunu” deneyebilmektedir. 


Maket bir köyün etrafını saran on beş hergele dikkatli görevlinin önünü keser. Spansky, parmağıyla maketteki bir vagona parmağıyla vururken yalandan bir tavırla “Aa, bakın vagonlardan biri kırılmış” der. Joey ise o sırada, dikkatlice hazırlanmış ve makete yerleştirilmiş oyuncak insan figürlerinden birini yürütmektedir. Dediğine göre “vatandaşlardan birisini kaçırmıştır.” 


Hergeleler öğretmelerini atlatır atlatmaz sigara içmek için sokağa çıkar. Joey “içinde ne var” diye kaçırdığı vatandaşı incelemektedir. Spansky, yediği öksürük şekerleri yüzünden ölebileceğinden endişelenmektedir. Bir araya toplanmış olan hergeleler hep beraber gökyüzünde bir noktaya bakrnaya başlarlar ve bir yandan da “bakın orada, tam şu binanın üzerinde” gibi laflar ederek aynı noktaya bakmaya devam ederler. Etrafta küçük bir kalabalığın toplanmasıyla beraber bu bakışların yerini kahkahalar alır. Sonrasında bir televizyon dükkânının önünde duran hergeleler, “hep beraber şu kadına bakıp onu utandıralm” diyerek vitrin camını süsleyen kadını dikizlemeye başlar. 
Hedeflerine ulaşmalarıyla beraber hergeleler oradan uzaklaşır. 
Son olarak, parası olanlar gruptan ayrılıp içki içmek için bir bara gider ve orada okul hakkında yüksek sesle konuşurlar. Bu sırada kendilerine bakan birileri olduğunda az biraz tereddütle kıs kıs gülerler. Otobüse, her zamanki gibi geç geri döndüklerinde, arka sıralar gene boş bırakılmıştır. Koltuklarına geçerlerken bir yandan da şakacıktan birbirlerini genç öğretmene ispiyonlarlar: “Spansky'de bir tuhaflık var efenim, ağzı pis kokuyor nedense”, “Eddie'nin ağzından alev çıkıyor efendim, lütfen söndürür müsünüz.” 
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Hergeleler ertesi gün okulda müdürün odasına çağırılır, zira otobüs firması müdürü aramıştır. Müdürün kapısında bekleyen hergeleler, işledikleri hangi suç yüzünden çağırıldıklarını bilmemektedirler ve “öksürük şekerleri yüzünden olabilir”, “otobüste şarkı söylememiz olabilir”, “belki de içki içmemizdir”, “ya da 


» « 


parktaki çimleri ateşe vermek de olabilir”, “park görevlisine siktir çekmemiz de olabilir”, “köy maketine yaptıklarımızdır belki de” şeklinde çeşitli tahminler yürütürler. Çağrılma nedenlerinin sadece koltuklara yazıp çizmek olduğunu öğrenince hergeleler hem şaşırırlar hem de rahatlarlar. Müdürü görmesi için çağırıldığında, bir hergele ilk olarak ne hakkında sorgulanacağı konusunda kafasında bir liste oluşturur. İkinci olaraksa, listedeki tüm bu suçlar için kafasında uygun hikâyeler oluşturmaya çalışır. 
Suç ve kafa karışıklığı formel olan ile enformel olan aracılığıyla zihninde kesişince, hergelenin suçluluk hissi müdürün zihninde daha keskin olan suç yargısından çok daha ağır bir hale gelir. 
“Bu kadar yaygaraya yol açan” kabahatin aslında önemsiz ve sıradan bir meseleye dayanması (özellikle her an ifşa edilebilecek suçluluk telaşı düşünüldüğünde) hergeleleri gerçekten hayrete düşürür. 


Hergeleler makara yapmak için sadece dışarıdaki uyarıcılara ya da kurbanlara takılıp kalmazlar. Grup içindeki etkileşim ve muhabbet de çoğu kez bir “sataşmaya” dönüşür. Hergeleler birbirlerine karşı haşin ve serttirler, özellikle belirli kişiler, gözlerinden yaş gelecek kadar tekmelerin, yumrukların, karate darbelerinin, kol bükmelerin, itmelerin ve çelme takmaların hedefi olabilir. Birine takılmak ya da “sataşmak” benzer bir biçimde haşincedir ve çoğunlukla aynı nedenlerle aynı kişilere yöneltilir. 
Bu neden, genellikle o kişinin ahmak olduğu fikridir. Hergelelerin “okul işlerini reddetmeleri” düşünüldüğünde, bu durum ironiktir ve bu, hemencecik reddedebildikleri geleneksel değerlerin bir hayaler olarak geri dönebileceğini göstermektedir. Her ne kadar hergeleler yeteneklerini geleneksel yollarla göstermeye direnç gösterseler de, içlerinde en yetenekli olanlar “keskin zekâlı” 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olarak görülmekten hoşlanır. Laf kalabalığıyla işin içinden sıyrılmak ya da mizah yeteneği gibi okul karşıtı külcüre ait bazı değerler ne de olsa eğitim sisteminin içinde de bazı açılardan geçerliliği olan değerlerdir. Örneğin Joey, edebiyat dersinde hergelelerle makara yapmak ile ara sıra “mükemmel” bir yazı yazmak arasındaki ince bir ip üzerinde yürümektedir. Belli durumlarda, aşikâr bir ahrnaklık, “zaten başka bir beklentisi olmayan” öğretmenlere kıyasla hergeleler tarafından daha ağır bir şekilde cezalandırılır. “Sataşmanın” içeriği genellikle cinsellikle ilgilidir ancak her türlü şey (daha kişisel ve keskin olması sataşmayı daha da uygun hale getirir) sataşma nedeni olabilir. Hergeleler için ince zekâlı olmanın özü, küçük düşürebilmekte yatar ve bir zayıflık bulmaya dönük bitmek bilmeyen bir arayış vardır. Bu küçültücü saldırıları gerçekleştirmenin ve onlara karşı direnmenin yolu bazı becerilere ve kültürel açıdan bazı hünerlere sahip olmaktan geçmektedir: 


(Teneffüs sırasında bir grup hergele| 


Eddie: X işerken bile sikini onun hatunu tutuyormuş. (Gülüşme- 


ler) 
Will: Kıçını kim silecekmiş ona bir sor hele. [Gülüşmeler] 


Spike: Piç herif Eminim o hatunun paçavralarını bile o giydiriyordur. 


Spansky: Dişleriyle! (Daha da fazla gülüşme sesi] 

[X gelir) 

Spansky: Öğle yemeğinde işedin mi? 

Bill: Ya da sıçtın mı? 

Spansky: Pislik bebe seni Nasıl böyle yaparsın. 

Bill: Bir dakika, işerken benim sikimi tutmanı istiyorum. 
[Gülüşmeler] 

X: Nasıl yani 

Will: (araya girerek) Nedenini bile bilmiyor. 
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Bill: İşemeye gittiğinde senin hatun sikini mi tutuyor? 
X: Kimden bahsediyorsunuz? (Gülüşmeler ve araya giren laflar| - Senden. 
X: Kimden? 
- Senden 
X: Ne zaman olmuş bu? 
Spike: Joey'a söylemişsin ne yapığını, o da bana anlattı.* 


O sırada orada olmayan kişilere şaka yapmak için sürekli bazı planlar yapılır: “Geldiğinde onu Coveniry'e gönderelim”, “dediği her şeye gülelim”, “ne dediğini anlamıyormuş gibi yapıp her seferinde ‘ne diyorsun ya sen’ diyelim.” “Adi” ya da “beyinsiz” oldukları ya da hatta sürekli “aynı yırtık pırtık ceketi” giydikleri için bazı kişilerin ismi çıkmıştır ve bu kişiler sürekli olarak sataşmaların hedefi olurlar. Alaya alma ya da “sataşma” bağlamında kullanılan dil, kabarık kulakların kullandığı dile göre çok daha kaba sabadır ve içinde pek çok iğneleyici küfür olduğu gibi yerel şiveler ve özel argolar etkin bir biçimde kullanılır. En azından kendi aralarında kendi âdetlerine göre muhabbet etmek hergele- 


lere çok doğal gelmektedir: 
(Derslerden kaytarmak üzerine yapılan toplu bir sohbetten] 


Joey: (...) (Derslerden kaytarınca) Her zaman birini bulursun ve üzerine muhabbet edeceğin bir şeyler hep olur. 


PW: Yani can sıkıntısını nasıl atarsınız? 


Joey: Muhabbet ederek, bir araya geldiğimizde sabaha kadar konu- 


şabiliriz, sürekli bir muhabbet olur. 
Can Sıkıntısı ve Heyecan 

PW: Can sıkıntısının zıttı nedir? 

Joey: Heyecan. 

PW: Peki, heyecan nedir? 


Joey: Kanunlara karşı gelmek, onları çiğnemek, işte içki içmek gibi. 
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Spike: Hırsızlık. 
Spansky: Sokaklarda sürtmek. 


Joey: Kırıp dökunek (...) can sıkıntısının zıttı budur. Heyecan için kanunları çiğnersin, mesela Plough'da, aslında 18 yaşında olman gerekirken sadece 14 ya da 15 yaşında olduğunu bilerek yaşlı birinin yanında durur, onunla konuşur, kendine içki söylersin. 


“Makara yapmak”, muhabbet etmek veya çapulculuk yapmak her ne kadar etkili olsalar da, can sıkıntısından (“düzeni alt ettikçe” can sıkıntısı da artar) tamamen kurtulmak için bunlar 


yeterli değildir. 


Asıl heyecan ve hergelelerden biri olmanın kıvancı bu eylemlerden çok toplum karşıtı eylemlerden gelir. Hergeleleri hem kabarık kulaklardan hem de okuldan tamamen ayrı bir yere koyan, bu aşırı eylemlerdir. Kavga etmekten, gözdağı vererek kavgalara yol açmaktan, kavga ve bir kavga durumunda başvurulacak taktikler hakkında konuşmaktan duyulan açık bir mutluluk vardır. 
Pek çok önemli kültürel değer kavga esnasında ifade edilir. Erkeksi bir böbürlenme, dramatik bir gösteriş, grubun dayanışması, hızlı, sarih ve ahlaka fazla takılmadan düşüriebilmek defalarca kavgalarda tekrarlanır. Fiziksel saldırganlık aracılığıyla kabarık kulaklara karşı gösterilen tavır, belirgin ve şaşırtıcı derecede bir zekâ ile ifade edilir. Tıpkı öğretmenlerin bilgi üzerinden yaptığı gibi, hergelelerin kabarık kulaklara karşı üstünlüğünün temel ekseni de şiddet ve şiddete dair muhakemedir. 


Ner olmasa da, şiddet, isyanın kör ya da çarpık bir biçimine tamamen kendini adaraktır. Şiddet, “kanunların” geleneksel tiranlığına karşı gelmektir ve bu karşı çıkma erkek hâkimiyetiyle olur. Tatmin edici olmayan, yukarıdan dayatılan ya da şartlara göre sınırlandırılmış olan anlamlar akışı şiddet aracılığıyla kesin bir biçimde akamete uğratılır. Gelip geçici ve sıradan kişiler, şiddet aracılığıyla kayda değer hale gelirler. Kişinin, geçmişten geleceğe doğru bir akışın içinde olduğu şeklindeki kendine dair varsayımı sona erer ve zamanın diyalektiği parçalanır. Kazalar 


66 ETNOGRAFİ 


ya da diğer krizler gibi kavgalar da acı verecek bir biçimde kişiyi “şimdinin” kıyısına yaklaştırır. Can sıkıntısı ve ufak detaylar kaybolur. Artık sonraki saniyelerin nasıl geçeceği gerçekten bir önem taşımaktadır. Şiddetin bir kere deneyimlenmesiyle beraber, kavgadan duyulan korku ve kişinin sağ salim yoluna devam etmesiyle hissedilen büyüklük duygusu vazgeçilemez hale gelir. 
Böylece kişi, can sıkıntısından kurtulduğu gibi erkeksi bir tarz ve duruş da sergilenmiş olur. 

Joey: Şövalyelik ruhu ya da buna benzer zırvalıklar yoktur... eğer 

kavga edeceksen vahşice kavga edersin, bir şekilde kazanman için 


ya birilerinden yardım alırsın ya da karşıdakinin gözünü çıkarımak, kulağını ısırmak gibi bildiğin en çirkef yönremlerle bunu yaparsın. 


) 
PW: Okulunuzda hiç kavgaya girmeyecek çocuklar sizce var mı? 


Joey: Ona vursan bile sana gene vurmayacak olan çocuklar var, bunlar insanı zıvanadan çıkartır. 


PW: Neden? 
Eddie: Böyle çocuklardan nefret ediyorum. 


Spansky: Evet, “ben sana vurmayacağım, sen benim arkadaşım- 


» 


sın. 
PW: Peki, bu tavır hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Joey: Aslında karşındakiyle arandaki mesele önemlidir. Öyle ıvır zıvır bir meseleyse, mesela sana tekme atıyorsa ama iş ciddiye bindiğinde kavga etmekten kaçıyorsa pek bir şey olmaz. Ama sana karşı adilik yapan biriyse, kavgaya girse de girmese de onu haşat edersin. 


PW: Kavga ederken ne hissediyorsunuz? 


Joey: (...) insanı canlandıran bir şey, böyle korkmak gibi sonradan ne olduğunu anladığın bir duygu gibi ... kavga ederken hissertiğim onu gebertmem gerek, onu geberrmek için elimden gelenin en iyisini yapmam gerek gibi bir şey. 


PW: Peki kavga ederken kendinizi gerçekten korkmuş hissediyor 


musunuz? 


Joey: Ever, kavgaya başlamadan önce bana hafif bir titreme gelir, 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gerçekten içimden bir korku geçer. Ama kavganın içine girince aruk düşüncelerini düzenlemeye başlarsın, bunu yaptıkça kendini daha iyi hissedersin ve en sonunda da yeterince iyiysen karşındaki 


herifi alt edersin. Onu yere devirir ve kafasının üzerine çullanırsın. 


Bu noktada belirtmek gerekir ki, tüm yıkıcılığına, toplum karşıtı doğasına ve gözle görülür akıl dışılığına rağmen şiddet, tam anlamıyla rastgele bir biçimde gelişmez ve toplumsal düzeni toptan yıkma anlamı da taşımaz. Dışarıdaki gruplara (bu, elbette, “grup içini” tanımlamaya da yardımcı olur) yöneldiğinde bile şiddetin em önemli yönlerinden biri, toplumsal anlamını kesin bir biçimde hergelelerin kendi kültürleri içerisinde kazanmasıdır. Şiddetle beraber enformel statü sistemine atılan son adım ve enformel sistemin nihai olarak onaylanması gerçekleşir. Şiddet kişinin “şan ve şöhrer” (değişikliğe uğramış ya da çarpıtılmış olsa bile) kazanmasını sağlar. Kavga, alternatif kültürde kişinin toptan sınandığı bir ana tekabül eder. Kavgayı kabul etmemesi ya da kötü kavga ermesi durumunda, kişinin enformel itibarı ve erkeklik şöhreti büyük darbe alır. Her ne kadar hergeleler kendi aralarındaki bir çocuktan (hergelelere göre bu çocuk “gariban” biridir, pek sevilmese de kendisine saygı duyulmaktadır ve yapılan makaraların çok fazla parçası olmamaktadır) kavga çıkartmasını beklernese de, hakarete uğradığında ya da tehdir edildiğinde ondan bu sefer kavga etmesi beklenir. Buna göre, bir hergele kendi “başının çaresine bakabilmeli”, “hımbıllık” yapmamalı ve insanların onu “itip kakmasına” izin vermemelidir. 


Hergeleler içindeki liderler ve en etkili kişiler (bunlar “gariban” kişilerden pek çıkmaz) açısından resmi olmayan hiyerarşiyi en nihayetinde belirleyen şey kavga etme kapasitedir. Hergeleler arasında genellikle erkeksilik, “namlı” bir aileden gelmek, komik olmak, “üçkâğıtçılıkta” iyi olmak, yoğun enformel bağlantılara sahip olmak gibi farklı zeminlere dayanan itibar, en nihayetinde çok fazla sınanmamış olan kavga etme becerisiyle değerlendirilir. 


Ancak tüm bunlara karşın şiddet, gene de işleri çığırından 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çıkartmasına izin verilmemesi gereken, tehlikeli ve öngörülemez nihai bir hüküm olarak kabul edilir. Gerçek bir kavga yerine öncelikle sözlü ya da sembolik bir şiddet tercih edilir ve eğer kavga kaçınılmaz hale gelse bile, doğal sosyal denetimin ve şana ve itibara dayalı kurulu düzenin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerekir: 


PW: (...) En son ne zaman kavga ettin Joey? 


Joey: İki hafta... yok yok bir hafta önce Pazartesi akşamıydı, saçma bir söylenti yayılmıştı. Aslında aptalca bir durumdu, işte o çocuğu haşat edecekmişim, öyle söylediğim etrafta konuşuluyordu, aslında öyle bir şey de dememiştim. O çocuk da geri adım atmamak için, beni haklayacağı lafını yaymıştı ve en sonunda kavga ettik ve sonra da birileri bizi ayırdı. Onu bayağı benzettim. Kavga sırasında dudağımı patlattı ve burnuma bir yumruk attı, burnum bayağı acıdı, işte tam burası. Ama ben de işaret parmağımla onun gözünü yaraladım ve kafasını yardım. Sonrasında birileri bizi ayırınca, o çocuğu çekiştirip bir köşeye görürdüm ve ona “sen de benden korkmuyorsun, ben de senden korkmuyorum, ikimiz de bunu biliyoruz” dedim ve olay kapandı. İşin aslına bakarsak ... yani ... oda benim gibi kalabalık bir aileden geliyordu, kavgacı Jones'lar diye bilinen 


çatlak bir aile. Kendi ailemle bunlar arasında bir kavga başlatmak 


istemediğimden, onu bir kenara çekip konuşarak işi hallettim. 


Daha genel bir biçimde, erkekliğe yaptığı çağrışımlarla şiddetin karakteri tüm kültüre yayılır. Şakacıktan yapılan itiş kakışlar ve dövüşler, kızlar önünde yapılan fiyakalar, üstünlük gösterileri ve kurallara uyanlara yapılan aşağılamalar gibi her türlü etkileşimin fiziki yapısı gerçek kavga durumlarından ödünç alınmıştır. 
Gerçek bir şiddeti deneyimlemeden tüm bunları taklit etmek zordur. Kavga teması okulla ilgili ödev ve işlerde de kendisini gösterir. Bill'in edebiyat dersindeki yazılarından biri, “sadece dört kişi olduğumuz için Pakileri dövmeye gidemedik” ile başlar, “ayağının kasıklarına gömüldüğünü gördüm” ve “herifin kafasını tekmelerken” ile devam edip “her şey karanlığa gömüldü” (yazarın artık “dermanı kesilmiştir”) ile sona erer. Zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesiyle öğrencilerin kendi kısa filmlerini yapabildiği seçmeli film dersinde, hergelelerin yaptığı kısa filmlerin konuları hep banka soygunları, haydutluk ve vahşi kovalamacalarla ilgilidir. Joey, bir kavga sahnesi çekmek için tüm yıl boyunca hiç yapmadığı bir biçimde sürekli sınıfta zaman geçirmiştir. 
Spansky'nin, rakibine gerçekçi biçimde meydan okumadığını düşünen Joey, ona, “düzgün seslen adama, düzgün seslen, 'hadi kavga edelim’ demeyeceksin, ‘senin işini bitireceğim pislik” diyeceksin” der. Sahnenin sonunda rol gereği kavgayı bitirmek için Eddie birilerinin üzerine çullanınca, Joey memnun kalmaz ve ona, “adamın üzerine çullanmayacaksın, sadece tekme atacaksın, böylece elbiselerin kirlenmez” der. 


Sembolik ve fiziksel şiddetin daimi temaları, haşin duruş ve erilliğin belirli baskısı hergeleler arasında sürekli genişlemektedir ve tüm bunlar, hergeleler tarafından geceleri sokaklarda ve özellikle de piyasa danslarında belirgin bir biçimde ifade edilmektedir. Her ne kadar göreceli olarak daha pahalı olsalar da ve onda bir oranında daha ucuz olan Gençlik Kulübündeki danslardan çok farklı olmasalar da, piyasa dansları hergeleler tarafından boş zamanları için öncelikli olarak tercih edilmektedir. Bu tercihin temel nedeni, ortamdaki tehlike ve rekabet ortamı ile Gençlik Kulübünde olmayan sosyal ilişkilerdir. Masraflı olması ve hitap ettiği kitleyi araçsallaştırması gibi nedenlerle bu dansların ticari yönü pek çok açıdan eleştirilebilir. Ancak bu danslar, nasıl ifade edileceklerine dair herhangi bir ahlaki sınır koymaksızın müşterilerinin arzularına, nasıl hissettiklerine bir karşılık vermektedir. Bir anlamda Hergeleler, piyasa danslarını yaparken belli bir ölçüde özgürdürler. Bu dansların yabancılaşmış ve istismara dayalı biçimi, en azından, hergeleleri resmi eğlence tarzlarındaki alakasız ya da baskıcı ahlaki tahakkürnün yarattığı kapalı alan korkusundan ve daralmadan uzak tutmaktadır. Bu danslar aracılığıyla, yerel kültürlerin yukarıdan herhangi bir yönlendirme 
22 TS.N.: Commercial dance: “Yeni tarz” da denilen ve müzik kliplerinde, 


reklamlarda ve diğer görsel gösterilerde sergilenen farklı dans türlerine verilen ortak isim. 
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olmadan su yüzüne çıkmaları ve etkileşime girmeleri mümkün olmaktadır: 


Spike: Barda bir dans ortamının olması güzeldir. 


Will: Evet, öyle bir bardayken ne yaptığına dikkat etmen gerekir, öyle aptal aptal dolanamazsın çünkü etrafta içi kaynayan insanlar vardır (...) bunlar etrafta bir sürü karı kız görürler ve “biraz fiyaka yapayım” diye düşünüp etrafta dolanırlar, işte bu gariban tipler gibi (...) Bu insanlar her an kavga çıkartmaya hazırdırlar. 


Spike: Etrafta Billy Everett gibi dolanan çocuklar vardır, birisi bunu kesti mi hemen gidip ona bir tane geçirir 


(.) 

PW: Kavgayı nasıl başlarıyorsunuz, birisine bakarak mı? 
Spike: Yok hayır, birisi seni kesince kavga çıkar. 

Will: Evet öyle, etrafta dolanırken birileri seni keser. 


Spike: Ya da birisinin yanından geçerken bilerek ona çarparsın ve onun seni ittirdiğini söylersin. 


PW: Yani bir dans ortamındayken kavga ermek istemiyorsan sürekli başın önünde dolaşman gerek, öyle mi? 


- Hayır. 
- Yok öyle değil. 
Spike: (...) Onları kesersin sonra da arkanı döner gidersin. 


Fuzz: Eğer ortamda fazla insan tanıyorsan, onlarla konuşuyorsan, kendini daha bir güvende hissedersin. 


Will: Evet, fazla insan tanıman işine yarar. 


Spike: Fazla birisini tanımadığın bir dans ortamına gidiyorsan işin zordur. 


() 
Spike: (Okulun Gençlik Merkezinde] ortam böyle değildir, orada 


bir bar yok, tüm gece gazoz içip gofret yersin en fazla. 
Will: Aslında bu Gençlik Kulübüne yeni tipler gelse güzel olabilir. 
Spike: Ever, güzel olur. 
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Will: Güzel olur çünkü biraz ortam olur ve birbirlerini kesen insanlar olur ve sen de gider, “şu herifi hiç gözüm tutmadı, bize nasıl bakıyor öyle” dersin. Sonra belki çıkışta biraz olay çıkar, heyecan olur ama şimdi gitsen Jules'ın (Gençlik Kulübünün Başkanı] 


etrafta dolandığını ya da bunun gibi şeyler görürsün en fazla. 


Gece ve hafta sonu faaliyetleri okuldaki tüm ayrımları ve eğer işin içine sınıfsal farklılıklar girerse, kendisini giyilen kıyafetler- de, dinlenen müziklerde ve kişisel tarzlarda ifade eden bazen daha üstü kapalı ayrımları içerir. Okulda bir hergele olmak, aynı zamanda geceleri “dışarıda olmakla” ve sadece okul için değil ayrıca mahalle, kent ve sokaklar için de bir toplumsal anlayışa sahip olmakla ilişkilendirilir: 


Will: Modern çocuklar gibi yani modern giyinen çocuklar gibi şık olmak. Ortamda garibanlar vardır. Sonra sessiz çocuklar vardır (...) 
ama kendi başlarının çaresine bakarlar, modern elbiseler giyerler, garibanlarla ve onlar gibilerle takılırlar. Bir de paralı tipler vardır, bunların parasını yiyebilirsin, paralarıyla arkadaş bulmaya çalışırlar. 
Tabii bir de yumuşaklarla nonoşlar vardır (...) 


PW: Yumuşak olması eşcinsel olduğu anlamına gelmez. 


Will: Yok yani daha çok kabarık kulaklar, hayata pembe gözlükle bakan, üç maymunu oynayanlar gibi (...) Bence garibanlar ve benzerleri reggae ve soul tarzını seviyorlar, böyle dandik müzikler dinlemiyorlar. Ama bu yumuşaklar ve nonoşlar Osmonds yada işte bilirsin Gary Glitter'i seviyorlar. 


PW: (...) peki ucubeler, uçuklar, hippiler (...) bunlar nasıl bir yerde duruyor sence Will? 


Will: Yani işte bilmiyorum (...) bu ucubeler öyle çok da kafası çalışan tipler değiller. 


Spike: Bize çok da hitap ermiyor (...) 


Fuzz: Yani mesela disko gecesinde Plough'a gittiğinde (...) işte böyle sert müzikler çalar ve uzun saçlı, kirli paslı elbiseler giymiş çocuklar görürsün (...) kot pantolon ve bunun gibi elbiseler. Ama işte bir soul gecesindeyse, geniş pantolon, açık yaka gömlekler giymiş çocuklar görürsün. İkisi arasındaki fark ortadadır. 
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(24) 


Will: Bence onların yanında kendini yabancı bir gibi hissediyorsun. Mesela bir keresinde şehrin diğer yakasında Junction'a gitmiştim. Böyle sert bir mekân, her türlü uyuşturucu var, herkes ucube gibi giyinmiş (...) kendimi böyle yabancı gibi hissettim, kendimi oradaki herkesten daha şık hissettim, sanki ben bir düğüne gitmek için, bir düğündeymiş gibi giyinmişken, geri kalanlar bir çiftlikte çalışıyorlarmış gibiydi. 


Daha geniş bir kapsama sahip olması, daha fazla özgürlük sunması ve heyecan için daha fazla olanak sağlaması sebebiyle geceleri geçirilen zaman okulda geçen günlere göre çok daha caziptir. Okulda geçen zaman sokaklarda, arkadaşlarla beraber bir dans ortamında ya da bir kızı “ayarlamak” için harcanan zamana göre bazı açılardan boşa geçirilmiş bir zamandır. Bazı hergelelerin “gün içinde olan belli başlı olayları kaydetmek için” tuttukları günlüklerde okulla ilgili olarak sadece, “okula gittim” cümlesi (ya da Willin yaptığı gibi arasında devasa bir boşluk bırakılmış boş bir parantez) yer alırken, okul sonrası geçirilen zaman için, “eve geldim, üstümü değiştirdim, dışarı çıktım” gibi pek çok detay verilmektedir. Okul her ne kadar bu çocukların çoğunun hayatında anlamsız bir hale gelmiş olsa da, okulun bu “görünmezliği” bizi bu çocukların hayatı deneyimleme biçimlerinde okulun önemsiz olduğu gibi yanlış bir yargıya götürmemelidir (bir sonraki bölümde bunu tartışacağız). 


Geceleri dışarı çıkmak, Gençlik Merkezi yerine dans edilen paralı ortamlara gitmek, evde kalmak yerine barlara gitmek, modern elbiseler satın almak, sigara içmek, kızları dışarı çıkarmak gibi “gerçek hayatı yaşamaya dair” tüm bu faaliyetler hergeleler açısından önemli bir para sorununu da ortaya çıkarmaktadır. 
Paraya sıkışık olmak hergelelerin, okul dışarıda tutulursa hayatlarındaki en büyük sıkıntıdır: 


(Kişisel bir mülakattan] 


Joey: (...) sonuç olarak ekmek olmadan yaşayamazsın. Kabul etmek gerekir ki kahrolası para olmadan hayatı yaşayamazsın, para 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demek hayat demektir. Paran yoksa siktirip gidersin bu hayattan. 
Etrafında yiyebileceğin bir şey de yoktur, karnını doyurmak için 


ağaçları, ağaç kabuklarını yiyemezsin. 


Hergeleler aile, arkadaşlar ve rastgele tanıdıklar da dâhil olmak üzere tüm olası bağlantılardan istifade ederler ve küçük işletmelerde, dükkânlarda, her gün dolaştıkları caddelerde temizlikçi, anahtar bileyici, dondurmacı, süpermarketlerde raf düzenleyicisi gibi işler bulmak için tüm mahalleyi karış karış tararlar. Bazen birden fazla iş yaptıkları bile olur. Haftada 10 saat üzerinde çalışmak hergeleler arasında fazlasıyla rastlanan bir durumdur. Dördüncü sınıftan beri çalışan Spike'a göre, keten ipliği toptancısında çalışmak okuldan çok daha önemlidir. Okula gitmesi gereken günlerde ve haftalarda okul yerine işe gitmekten gayet memnundur ve para kazanmakla ve bu parayı harcamakla gurur duymaktadır. “Kötü bir hafta geçirdiklerinde” anne-babasına ısınma masrafları için yardım bile etmektedir. Joey ise yazları abisinin yanında boyacı ve badanacı olarak çalışmaktadır. Ona göre bu yaptığı “gerçek” işken, okulu zorunlu bir tatil olarak görmektedir. “Gerçek hayatta” “başarılı olma” yeteneği, bazı zamanlar büyük nakit akışlarıyla (Spike düzenli olarak haftada 20 pound kazanırken, diğer hergeleler haftada ortalama 5 
pounddan az kazanmaktadır) ilgilenmek ve yetişkinlerle onların koşullarında iş görmek, şüphesiz, hergelelerin kendilerine olan güvenlerini pekiştirmekte ve “okuldan” daha bilgili oldukları hissini güçlendirmektedir. 


Bazı zamanlar öğretmenlere karşı bile bir üstünlük hissi duyulur. Onlar “hayatın nasıl ilerlediğini” bilmemektedirler zira tüm hayatları boyunca okuldan ve üniversiteden dışarı çıkmamışlardır. “Ne biliyorlar da bize anlatıyorlar ki (o ? Bir sonraki bölümün de göstereceği gibi, okul karşıtı kültür ile işyeri kültürü arasında derin benzerlikler bulunmaktadır. Gelişmekte olan okul karşıtı kültür, hergelelerin yaşanılan dünyaya dair tek gerçek olarak bildikleri kaynaktan, yani işçi sınıfının çalışma hayatından güç almakta ve beslenmektedir. 
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Ancak çalışma hayatıyla bu bağlantı kültürel aydınlanmayla ilgili amaçlar için kurulmamaktadır. Bu bağlantı para kazanma ilişkisi içinde kurulur ve bu ilişkiye karşılık verilip bu ilişkiden istifade edilir. Bu aşamada çalışma hayatına böylesi tarzda bir yaklaşım çalışma hayatının en karakteristik özelliklerinden bir olan paranın hükümdarlığını da yeniden üretir. Örneğin, neredeyse evrensel eylemler olan “dalavere” ve “kaçak işler çevirme” hergeleler için doğal bir miras olmak yerine para ihtiyacı yüzünden onlar tarafından bir zorunluluk olarak hissedilir. 
Spansky'nin dediği gibi, “eğer dışarı çıktığınızda cebinizde bir bardak bira alacak paranız varsa, kendinizi farklı hissedersiniz.” 
Sadece yarı-zamanlı işler ve özellikle de bu işlerde yapılan dalavereler, hergelelere, kendi dünyalarında kolay para kazanmalarını sağlar. Çalışmakla erken bir dönemde böyle haşır neşir olmak gelecekte emek ve ödüle, otoriteye ve otoritenin dengelerine dair anlayışlarının parametrelerinin ve altında çalıştıkları üstlerine ve onlara emir verenlere karşı kapalı bir içerleme halinin zeminini oluşturur. 


(Yarı zamanlı çalışma üzerine yapılan toplu bir sohbetten] 


Spike: (...) saat sabahın sekizi gibiydi, işte bu adamın [kasap] bir telefonu vardı, üzerinde de 50 peniliklerin olduğu büyük bir torba. 
Telefonun üzerinde iki tane de ip bırakmıştı, işte torbaya dokunursam ipler de yerinden oynayacaktı. Ben de torbayı açtım, bir avuç 
50 peniyi içinden aldım, torbayı sonra tekrar kapadım ve yerine 
koydum. Adam sonra geldi bana, “bu torbaya dokunmuşsun ulan, bu ipler telefonun üzerindeydi” dedi. Ben de pek bir şey diyemedim (...) o da bana siktir olup gitmemi söyledi. (...) 


Will: (...) (daha önceleri çalıştığı manavda) dışarıda bir tuvalet vardı ama tuvaletin yolunu bu kokuşmuş sebzeler kapatıyordu, bende onları (karnabahar) alıp su deposunun üzerine koyuyordum (...) adamın bir gün karnabaharları saydığını gördüm ve bana “burada bir tane eksik var” dedi, ben de “bilmiyorum” dedim. O bana tekrar “bir tanesi eksik” dedi, ben de ona “yok” dedim. O tekrar “var” dedi, ben de “sanırım şu su deposunun üzerine koymuş olmalıyım, al bir tanesini” dedim. Oradaki karnabaharların sayısını bilmiyordu ve ben de böylece paçayı kurtardım. Sonra bir 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gün bana tuzak kurduğu hissine kapıldım, sanırım bir Cuma akşamıydı. Ertesi gün (...) işte ondan intikam almak için tüm çöpleri yakıp suyolundaki bankı ateşe verecektim. Demiryolunun oradaki bank gibi arkası yuvarlaktı ve kupkuruydu. İşte buradaki karton kutu gibi bir karton buldum ve üzerine attım. Sonra da bankı ateşe verdim. İçeri girdim sonra ve adama, “bankın yanması normal mi?” 
(Gülüşmeler) dedim. Adam da deliye döndü ve “sen mi yaptın?” 
diye sordu. Ben de “hayır, herhalde kasap olmalı, ateş yakıyorlardı 


orada” dedim. Sonrasında itfaiye falan geldi. 


Para bulmak için öğle yemeği parasından tasarruf etmenin yanı sıra kabarık kulaklardan ve küçük çocuklardan haraç kesmek (birinci ve ikinci sınıfların paralarını almak çok tasvip edilen bir davranış olmasa da) gibi yollar da bulunmaktadır. “Cebe para indirmek” için çoğunlukla en son başvurulan yöntem (bazı zamanlar daha erken de olabilir) çalmakur. Hırsızlığa zorlayan somut nedenlerden biri olarak paraya sıkışık olmak hiç de hafife alınmamalıdır. Bununla beraber, farklı güdülerin tipik bir eklemlenmesi olarak hırsızlık aynı zamanda tıpkı kavga etmek gibi bir heyecan kaynağıdır. Kişiyi büyük bir tehlikeye attığı gibi, kişinin özünden gelen dar görüşlülüğü de yıkar. Kanunlar, ıvır zıvır konuların gündelik hayattaki tahakkümü ve formel olana hapsolmak bir süreliğine de olsa askıya alınır. Başarılı bir hırsızlık bir açıdan otoriteye meydan okumak ve onu yenmektir. 
Hırsızlık, teamülleri çiğnemeye ve bunun için ödüllendirilmeye dayanan ilginç bir özgürlük (her ne kadar kişiselleşmiş bir bilgi olsa da) halidir. Hırsızlık yaparken “enselenme” durumunda “laf kalabalığıyla işin içinden sıyrılmak” becerisi devreye girer ve “paçayı kurtarma durumunda” da yenilenmiş bir heyecan ve tatmin hissi elde edilir. Ancak hergelelerin bazen “paçayı kurtaramadıkları” durumlar da olmaktadır. Araştırma sırasında Hammertownlı iki hergele araba radyosu çaldıkları gerekçesiyle gözetim altına alındılar. Böylesi bir durum tam bir felakettir. İşin içine anne-babalar girmekte, resmi raporlar yazılmakta ve mahkeme prosedürlerine ve bürokrasinin sonu gelmez işlemlerine dair ismi konmamış tüm endişeler, başlangıçta duyulan heyecanı bir karın 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ağrısına çevirir. Bu, formel olanın enformel olana karşı nihai ve değiştirilemez bir zafer kazandığı andır. Doğrudan bir hesaplaşma karşısında enformel anlamlar ayakta kalarnazlar. Buna karşın, hırsızlığın hergeleler arasındaki yaygınlığı düşünüldüğünde hırsızlık için verilmiş çok az mahkümiyet kararı bulunmaktadır. 
Hırsızlık yüzünden hergeleler pek çok defa başlarını belaya sokmuşlardır ancak “tam işinin bittiğini” düşündüğü sırada “paçayı kurtarmak” işe daha fazla heyecan katmakta ve açıkgözlülük ve ustalık hissini daha da güçlendirmektedir: 


(Toplu bir sohbetten] 


Bill: Bu konuda çok da yapacak bir şey yok. Eğer paran varsa, bir bara gidip içkini içebilirsin ama paran yoksa ya eve tıkılıp kalırsın ya da sokakta boş boş dolanırsın. Bu da hiç iyi bir durum değildir. 
O yüzden etrafı kolaçan eder ve bazı dolaplar çevirirsin. 


Joey: Sadece eğlenceli olmasından değil, işte hırsızlık yaparsın ve paçayı kurtaracağını düşünürsün riskleri hiç düşünmesin. Sadece yaparsın. Eğer imkânın varsa, yani mesela bir deponun kapısını açık görürsen, içeri gidip soyabileceğini düşünürsün. Eğer paçayı da kurtarırsan yani hemen yakalanmazsan da gerçekten mutlu olursun. 


Bill: Çünkü başkalarına bu işi yapabildiğini göstermiş olursun, bu da başka bir neden. 


Joey: Çünkü gene kanunları çiğniyorsundur. Kanunun böyle büyük sert bir otoritesi vardır ama sen sıradan bir kişi olmana rağmen gene de işin içinden sıyrılırsın. 


(ixe) 


Fuzz: (...) hepimizi polis karakoluna götürdüler (bir spormağazasından hırsızlık yapukları için), önce anne-babalarımızı çağırmışlar. Sonra bizi anne-babalarımızla görüştürdüler, sonra da biz öyle orada dururken bir tane aynasız bize bakıp, “hey, sen. 
Harçlığın ne kadar? Birisi harçlığını kesse hoşuna gider mi?” diye konuştu. Sonra yüksek sesle “hayır, gitmez” dedi. “Söyleyecek bir şeyiniz var mı?” dedi. Ben de |fısıldayarak| “ever, bırak da gidelim be kancık” dedim. O da bana “özür dilerim efendim demen gerekiyor” dedi. Sonra bize “eğer eksik bir şey çıksaydı, tek bir darı 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bile eksik olsaydı, ayvayı yemiştiniz.” dedi. Benny Bones'un evinde, çaldığı iki tane havalı tüfek var, Steve'in evindeyse bir tane sapanla bıçak var, benim evde de iki tane bıçak var, o da çıkmış bize “eğer eksik bir şey çıksaydı!” diyor. 


Çi) 


Joey: Tüm gece el çantalarından para çaldım, sonra da parayı harcayıp kafayı buldum. Kafayı bulunca da, yerimde oturup düzgünce para yürürmektense, yani sandalyenin arkasına elimi sokmak yerine, sandalyemi yükseltip alına geçip diz çökerek para çalmaya çalıştım. Sonra o karı geldi, “o sandalyenin altında ne yapıyorsun?” 
dedi. Ben de “bozuk paralarımı düşürdüm” dedim. Karı iyice üsrüme gelince oradan kaçtım ve farklı bir tarafa geçtim. Karı da gidip aynasızlara söylemiş, helanın orada oturan polislere. Ben dışarı çıkınca polisler beni temizlik odasına soktular ve beni dövüp tüm paramı aldılar. Karı bunlara dört poundunun çalındığını söylemiş ama bu yalandı çünkü ben sadece üç pound çalmıştım ve yarısından çoğunu harcadığımdan üzerimde bir pound gibi bir şey vardı. 
Eğer üzerimden dörr pound çıksaydı, o para o hatunun olmadığı halde, haklanmış olacaktım. Ama üzerimden o kadar para çıkrnadığından bana bir şey yapamadılar. 


Hırsızlık için eğer seçilen hedef okulsa, duyulan heyecanın şiddeti, otoriteye meydan okumanın niteliği, iyi hesaplanmış riskleri alma enerjisinin ve elbette elde edilen paranın miktarı da artmaktadır. Öğretmenlere karşı doğrudan bir hakaret olmanın da ötesinde, okulu hedef almak kişiyi kabarık kulaklardan da bambaşka bir yere koyar. İşin aslı, fazladan bir paraya ya da geleneksel ahlakı çiğnemek için yaratıcı bir girişime ihtiyaçları olmadığı gibi, bu pis işi yapacak beceriye ve zekâya da sahip değillerdir. Okulda hırsızlık yapmak, sonuç olarak karşı çıkmak, sınır tanımamak, para ve heyecan peşinde koşmak gibi pek çok önemli temanın bir özetini sunar: 

X: Nasıl enselenmeyeceğimizi (bir süre önce okulu soydukları zaman) biliyordum, diğerlerinin nasıl enseleneceklerini (yakın bir zaman öncesinde okul gene soyulmuştur) biliyordum çünkü. Giren 


kişi kapıyı kırıp içeri girmişti ve etrafta her yerde ayak izleri vardı, pencerelerden birini kırmıştı, yerlerde kitaplar vardı 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Y: Eldivenlerimizi giymiştik ve X'in evinden çıkmadan önce ceplerimizi de boşalımıştık, bizi teşhis edecek bir şey çıkmasın diye üzerimizden. Tüm eşyalarımı X'in evinde bırakmıştım, o da öyle yapmıştı. Sonra işte gittik, benim üzerimde boğazlı bir yakası olan kahverengi bir kazak vardı, bir kor pantolon giymiştim, eldivenlerimi de takmıştım. X ise hep siyah giyinmişti. 

X: Hepsi siyahtı, hatta yüzümü de siyaha boyamıştım. (Gülüşmeler) 


Y: Yok hayır. Aslında öyle yapacaktık ama yapmamıştık sanki. 
Evinden boyayı almıştık güya yüzümüzü boyayacaktık ama sonra vazgeçmiştik. 

PW: Bu işi yaparken gergin miydin? 

Y: Ever. 

X: Tabii ya, işte böyle titriyordum. Çünkü aslında başkalarının ceplerinden para yürüttüğüm oluyordu hep, iki tane bozuk para 


görmem yetiyordu bunun için. Ama böyle bir şey daha önce hiç yapmamıştım. Ve acayip zevk aldım! 


Y: Ever, ben de acayip zevk aldım! 


X: Ve geri dönerken kendimizden geçmiş gibiydik öyle değil mi? 
Ustaca bu işi halletmiştik. 

Y: Tüm parayı da The Bleeding Founrain'da harcamıştık, The Old Boar'ıa iliklerimize kadar ıslanmıştık. Ece, ben bir de buz pateni için biraz para ayırmıştım, hatırlıyor musun? 


X: Ever. 

PW: Neden başka bir yer değil de okulu soydunuz? 

Y: Çünkü hiç paramız yoktu (...) 

X: Okul bildiğimiz bir yer sonuçta. Eğer ev gibi başka bir yeri soy- 


maya çalışsaydık, içeride birileri olup olmadığından emin olamazdık, bu da biraz riskli olurdu. Ama okulda işte içeride uyuyan biri 


yoktur ve enselenmen neredeyse imkânsızdır. 


Cinsiyetçilik 


Hergelelerin kural tanımazlık sergilediği ve üstünlük duyguları- 


nı icra ettikleri diğer iki kesimse kadınlar ve etnik gruplardır. 
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Hergelelerin en incelikli ve en karmaşık davranışları karşı cinse ayrılmıştır. Kadınlara olan bakış açıları geleneksel bir. çatışmaya dayanmaktadır: Kadınlar hem cinsel bir nesne hem de evcimen bir rahatlatıcıdır. Bu açıdan, kadınların bir yandan cinsel olarak çekici olmaları gerekirken, bir yandan da cinsel açıdan deneyimleyemedikleri varlıklar olmaları gerekir. 


Hergeleler açısından, kadınlara olan yaklaşımda arzunun rolü gayet açıktır. Kadın götürmeye yönelik şehvet uyandırıcı hikâyeler ya da kadının edilgenliğini veya erkeklerin belirli cinsel doğalarını azdırmaya yönelik şakalar hergeleler arasındaki muhabbetlerin daimi konularıdır. Anlatılan hikâyelerin odak noktası karşıdaki kızın ya da ilişkinin diğer bir parçası olan insanın deneyimleri yerine hep hergelelerin kendi deneyimleridir. Cinsel çekicilikleri dışında, kadınların sahip olabileceği başka bir belirgin kimliğe açık kapı bırakılmamaktadır: 


X: Partinin birinde bu hatunla öpüşüyorduk, bir yandan da elimle okşuyordum onu. Bir anda benim kalafatta bir el hissettim, böyle sıkıyordu İçimden “ne oluyor lan böyle herkesin arasında” dedim ve sonra elimle külotunu indirmeye çalıştım ama hatun beni durdurdu. “Ne acayip” dedim içimden, “bir yandan benim kalafatı tutuyor bir yandan da külotunu çıkarımama izin vermiyor.” Her neyse, eve doğru gidiyorduk, Joey bana “o hatunla ne yaptınız, seni elledi mi?” diye sordu. Ben de “evet, sen nereden biliyorsun?” dedim. O da, “o işi yapan o değildi, ben arkana geçip elimi bacaklarının arasına götürdüm!” dedi. [Gülüşmeler] 


Y: (Doğum kontrol yöntemleri] kullanmaya hiç gelemiyorum, zaten, galiba kısırım ben, çünkü birkaç sefer içeri boşaldığım olmuştu. Yani hiç uğraşamam aslında bazı zamanlar erken çıktığım oluyor ama dışarı boşalmayı hiç sevmiyorum. Yani karıyla işte o kadar uğraşırsın, sevişmek için boğuşur durursun, en sonunda külotunu çıkartırsın karının, böyle zevke gelmişsindir [pantolonunun fermuarını indirip bacaklarını açarak bir yandan da ne yaptığını göstermektedir) ve sonra da bir anda pöf [ne yaptığını göstermeyi 


de durdurur) Böyle etrafa boşalmışsındır, berbat bir şey bu.* 


Her ne kadar nesneleştirilmiş olsalar da, açıktan ve belirgin 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bir cinsel çekiciliğe sahip olmaları kadınlardan esirgenmiştir. 
Burada karmaşık bir duygusal durum vardır. Bir taraftan, kadın bir yere kadar cinsel bir nesne ya da metadır, cinsel ilişkiye girmesiyle beraber alçalmış, değersiz bir hale gelmiş ve rornantik ve nesnel anlamda da kısmen tüketilmiştir. Kadının böylesi bir alçalmadan zevk alması kendi kendisini tahrip eden bir durum olarak görülür. Diğer taraftansa, cinselliğe dair hergelelerin yaptığı yarım yamalak tanımlamalara göre, bir kadının cinsel deneyim yaşarasıyla ve cinsel ilişkiden zevk almasıyla birlikte aruzlarının önündeki tüm engellerin yıkılacağına ve önüne gelen herkesle yatacağına dair bir korku da mevcuttur. 


Y: Hatunun biriyle beraber olunca, onunla artık işin bittiğinde, sonradan hep orta malı oluyorlar, önüne gelenle yatıyorlar. Galiba bir kere yapınca, ondan sonra hep istiyorlar, kimle yattığının bir 


önemi de kalmıyor. 


Doğal olarak, “kolay kadın” olmanın (haklı ya da haksız bir biçimde yakıştırılsa bile) ünü çok çabuk yayılır. Hergeleler dans ortamlarında “kolay kadınların” peşine düşerler, ancak bir yandan da onlarla dışarıda beraber görülme konusunda ihtiyatlıdırlar. 


“Kolay kadına” kıyasla “sevgili” kategorisi çok daha farklı bir yerde durmaktadır. Sevgili, önüne gelenle yatmakla heba edilmemiş bir insani değeri temsil eder. O sadık ve evcil bir eştir. 
Onun hakkında, cinsel açıdan deneyimli (en azından diğer erkeklerle) şeklinde bir değerlendirme yapılamaz. Bir erkeğin “hatunu” hakkında etrafta dolanan cinsellik hikâyeleri o erkeğin hem erkekliğine hem de gururuna karşı yapılmış bir saldırıdır. 
Bu yüzden de bu hikâyelere erkeksi bir biçimde cevap verilmelidir: 

(Kişisel bir mülakattan] 


X: Durmadan bir şeyler zırvalıyordu, benden önce benim hatunla dışarı çıktıkları olmuş, hiç hoşuma gitmeyen şeyler söylüyordu onun hakkında ve bu laflar etrafa yayıldı ... dersini de almadı, kendisini bulup ona bir tane çaktım, o da bana vurmak yerine küçük 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bir velet gibi kaçtı. Sonra gene aynı lafları etmiş orada burada (...) 
Cumadan beri de okula gelmedi (...) eğer yakalarsam onu geberte- 


ceğim, eğer buralarda görürsem işini bitireceğim. 


Sevgili olmak ciddi bir iştir. Hergelelerin, sevgililerini “hatun” olarak anmaları hiç de tesadüf değildir. Ciddi bir flöreleşmede yepyeni anlamlar ve ifadeler devreye girer. Bu süreçte referans noktası evdir ve seksi bir piliç olmanın aksine güvenilir ve evcimen olmak gibi kavramlar ön plana çıkar. Başlangıçtaki kapılma hali cinselliğe dayansa da, nihai olarak bağlanma hali tuhaf bir biçimde cinselliğin inkârına dayanır. Bu inkâr elbette ilkeseldir ve özellikle diğer erkekleri kapsar ancak cinsellik her halükarda ilişkinin belirleyicisi olmaktan çıkmıştır. Önüne gelenle yarmak gibi bir olasılık evcimenlikle denetim altında tutulur: 


(Kişisel mülakattan] 


Spike: (...) En doğru hatunu buldum ben, 18 aydır onunla beraberiz. Çok aklı başında biri. Başka bir herife hiç bakmaz. Çok iyi ve temiz biri. Ev işlerini yapmayı seviyor. Dün götürdüğüm pantolonu akşamında ondan aldım, benim için yıkadı (...) Çok aklı 


başında biri, onunla en kısa sürede evlenmek istiyorum. 


Sevgili için model alınan kişi annedir ve bu esasen sınırlamalara dayalı bir modeldir. Her ne kadar anneye karşı derin bir sevgi beslense de, kendisi daha düşük bir rolle tanımlanır: “Annem biraz kalın kafalıdır, ne yapıp ettiğime kafası basmaz”, “Annem böyle işlerden anlamıyor, sadece babam anlıyor.” Evde, annenin 


erkeklere hizmet etmesi gerektiği yönünde açık bir anlayış var- 


dır: 


(Kişisel bir mülakattan] 


Spanksy: (...) öyle yapmaman gerekiyor, evde annene yardım etmemelisin. Sadece ayakkabılarını düzgün bir biçimde yerine koyarsın ve montunu asarsın ama asla evi süpürüp temizlemezsin, yatakları onun için toplamazsın (...) onun yaptığı ev işlerini asla 


yapmamalısın. 


İşçi sınıfına ait genç kadınların bir yandan cinsel açıdan arzu 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edilebilir olup bir yandan da cinsel ilişki açısından deneyimli olmamak arasındaki çelişkiye getirdikleri çözüm, hergelelerin üstünlük hissini daha da pekiştiren bir davranışa yol açar. Bu çözüm, hâlihazırda gençlik dergileri tarafından da beslenen bir romantizm biçiminde kendisini gösterir. Böylelikle, “baskı” altına alınan ve yüceltilen cinsel duygular, karşılığını enformel kadın gruplarının korunaklı halkalarındaki sohbetlerde, dedikodular- da ve mesaj verme biçimlerinde bulur.” Bunun anlamı, bu genç kadınların hiç cinsel ilişkiye girmedikleri (açıktır ki, büyük bir çoğunluğu böyle bir ilişki yaşamıştır) değildir, ancak erkeklerle olan ilişkilerinin toplumsal biçimi, cinsel ilişkinin hakiki önermesinin çok uzağında yer alan kızlara özgü modern bir saray aşkı masalı tarzında bir çekiciliktir. Böylece, başlangıçta erkekleri cezbeden belirgin cinsel uyarıcılar ev kadınlığı ve tek eşlilik üzerinden kurulan tahakkümün namuslu değerleri haline dönüştürülebilir. Benimle yattığına göre başkalarıyla da neden yapmasın şeklinde paranoyakça düşüncelere kapıldığındaysa erkek, “o öyle biri değil, özünde temiz biri” gibi düşüncelerle kendisini teskin eder. Romantizm bu şekilde ataerkil toplumun içerisindeki cinselliğin önünü keser. Cinsel bir taahhüt olmaksızın cinsellik teşhir edilir ve cinsellik dışarıda bırakılarak çekici olunur. 


Ancak, kadınların kısmen hergeleler tarafından mecbur bırakıldıkları romantik davranış, hergelelerin gözünde toplumsal ilişkilerde sersemlik, zayıflık ve aptalca bir dolaylı olma (sürekli kıkır kıkır gülen kibar afişteler) halidir. Kadınların kendilerini geri çektikleri girişkenlik ve cinsellik zemini tamamen erkeklere bırakılmıştır. Cinsel itkinin çarpıcılığını ve maçoluk şeklindeki inisiyatifini üstlenen erkeklerdir. Erkekler, niyetlerini belli etmekten ya da kendi cinsel arzularından keyif almaktan hiç imti- 
23 Araştırma için yürütülen saha araştırması sadece bir erkek okulundaki erkek çocuklarına odaklanmıştır. Bu okulun hemen yanında aynı niteliklere 

sahip bir kız okulu da bulunmaktaydı ve hergeleler öğle yemeği aralarında sıklıkla bu okulun kız öğrencileriyle parkta sohbet etmekteydiler. İşçi sınıfı 


kadınlarının deneyimlerinde romantizmin son derece önemli bir rolü olabileceği fikrini bana ilk veren kişi Angela Macrobbie olmuştur. 
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na etmezler. Ancak bu durumu, arzuları konusunda açık, dolaysız ve kafa karışıklığından uzak olmak şeklinde kendi doğalarına özgü bir üstünlük olarak görürler. Kadınların çarpıklıkları ya da tuhaf ritüelleri onların küçük bir kız olmalarının, kendilerine özgü zayıflıklarının ve yaşadıkları kafa karışıklığının bir sonucu olarak görülür. Kadınların romantizmine, içten içe, dünya hakkında çok daha fazla şey bildiğine inanan bilge bir erillikle hoşgörü gösterilir. Bu erkeklik gururu, hergelelerin kültüründe kendini dışa vuran güvene de sirayet eder. Bu durum, kullandıkları dile, kendi aralarındaki haşin ve taşkın ilişkilere, kabarık kulakların aşağılanrnasına ve hatta belirli bir biçimde sergiledikleri şiddete dahi ayrı bir renk katar. 


Tüm bu farklı değişkenlerin bir araya gelmesi cinsiyetler arası etkileşimlere özel bir anlam kazandırır. Sohbetlerde çoğunlukla inisiyatifi alan ve müstehcen yorumlar yapanlar hergeleler olur. 
Kadınlar ise kıkırdayarak karşılık verirler ve kendi aralarında konuşurlar. Kadınlar yorum yaptıklarındaysa daha ciddi, şefkatli ve insancıldırlar. Şakalar yapmak, zor konular hakkında yorumlarda bulunmak, son sözü söylemek ve kadınların takdir edeceği bir gösteri sunma işi hep erkeklere bırakılmıştır. Kadınlar açık bir biçimde tahakküm altına alınmıştır ancak bu tahakküme onlar da ayak uydurmaktadırlar: 


(Bir öğle yemeği vakti “barakalarda” yapılan kadınlı erkekli bir sohbetten] 


Joan: Bu öğleden sonra hepimiz ağlayacağız, artık bu son. 


Bill: İki haftanız kaldı değil mi, biz ayrıldığımızda hepimiz kahkahayla güleceğiz (...) 


Joan: Süveterini sevdim. 
Bill: İstersen içine girebilirsin! 


Will: Yaşlı kadınları bileklerinde sargı bezleriyle görmek çok kötü, öyle değil mi? 


Mary: Bende yok ve ayrıca ben şişko da değilim. 
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Will: Sana demedim ki, sadece kötü bir durum dedim. 


Bill: Mary'nin sigaralarını yürütüp hepsini içeceğim. (Kıkırdamalar) 


b) 


Eddie: Okulda olduğunuz günlerdeki gibi, böyle devam. (Eddie'den “hoşlanan” biri hakkında kıkırdamalar ve fısıldaşmalar| Bu kaltaklar sürekli arkamdan konuşuyorlar, kulaklarım çınlıyor hep. (Hergelelerden biri yüksek sesle geğirir) 


Maggie: Kes şunu be adam. 

Bill: (Herkese sigara dağıtır) Buyurun. 

Maggie: Yok kalsın, ben uzun içeceğim. 

Bill: Maggie uzun seviyor! Onunkisi uzun, ona sor, sana göstersin. 


Geri kalanlar: (Şarkı söyler gibi) Onunkisi uzun, onunkisi uzun, onunkisi uzun . . . (Bill montunu çıkartır) 


Eddie: Çıkart ama kırıştırma. 

Bill: (Mary'el Sen hiç kırıştırdın mı? 

Will: Ben bugün iki kere kırıştırdım (Gülüşmeler) Sen kırıştırmayı seviyor musun? |Maggie'yel 

Maggie: Küstah ibne seni. 

Will: Montundan bahsediyorum.* 


İlginç olarak, bu tarz şakalaşmalar anneye karşı da yapılırken babaya hiçbir zaman yapılmaz. Yapılan şakalar daha bir kibar hale bürünüp cinsellik yerine evle alakalı konulara odaklanır ancak yapılan şakalardaki inisiyatif gene erkektedir ve benzer bir şiddetle yapılır: 


(Aile üzerine yapılan coplu bir sohbetten] 


Will: (...) Annemi bir şekilde kızdırıyorum hep. İşte şurada bir yerde uyuyorumdur mesela, sonra kalktığımda hiçbir şey demeden orada bir yerde oturduğunu görünce ona “kapa çeneni, yeter artık sus” diye bağırıyorum (...) Bir keresinde bana “sen kafayı yemişsin” demişti. Çünkü mutfağa gitmiş ve ocağı yakmıştım, bir tane gaz 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ocağımız vardı, onu. Annem de mutfaktaydı, sonra ocağın kapagını kapattım gazın söndüğünden emin olmak için. O da bunu görünce “ne yapıyorsun sen öyle?” dedi. Ben de “sigaralarımı arıyorum” dedim [Gülüşmeler] (...) mesela evin bir yerinde öylesine uzanıyorumdur, radyo da açıktır, sevdiğim bir şarkı çıkınca bir anda zıplamaya başlayıp deli gibi sesler çıkarırım. 


PW: Peki annen yapar? 


Will: Hiç, öyle oturur durur, bunu tabii babamın önünde yapmam. 


PW: Neden ki? 


Will: Babam öyle görmezden gelmez çünkü bir şeyler yanlış diye düşünür. Bazen annemi bir süre görmediğim olur, eve gittigimde, “bana bir öpücük ver, bir öpücük ver” diye ona sırnaşırım. 
O da beni irekleyip “defol gir kaçık ahmak” der (...) Annemi gerçekten deli edense, mesela montumu asmaya gidiyorumdur, onunla karşılaşınca bir köşeye iterim onu, sonra odadan çıkmaya çalıştığında önüne geçerim, hangi tarafa geçmeye çalışsa oradaki yolunu 


kapatırım. Böyle bir iki dakika debelenince gerçekten deliye döner. 


Irkçılık 
Okulda, Kafkasyalılar, Asyalılar ve Batı Hint Adaları'ndan gelen- 


ler olmak üzere üç ayrı etnik grup çoğunluğu oluşturmaktadır. 
Özellikle Gençlik Merkezinde bazı kişisel temaslar gerçekleşiyor olsa da, bu etnik gruplar dördüncü sınıf itibariyle birbirlerinden kopmaktadır. Enformel alanlarda bu bölünme hali daha da belirgindir. Okul müdürü, beşinci sınıfların teneffüslerde “arkadaş grupları” için öğrenci odalarını (form room)” kullanmalarına bir süreliğine izin vermiştir. Bu, karşıtlığı zapturapt altına almaya yönelik daimi (bazen gizli olsa bile) bir çabanın bu kez savunmacı ve yumuşak başlı bir girişim olarak kendisini göstermesidir. Ancak bu girişimin sonuçları bize, okulun resmi yapılarının bazen gizlediği ırksal kültürün belirgin enformel şablonlarını da göstermektedir. 


24 T.S.N.: İngiltere'de, ders öncesi öğrencilerin öğrermenlerin huzurunda bir 
araya geldikleri yer. 
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Okul Müdürü: Avrupa odasında Martins (Bill), Croft Joey), Rustin, Roberts (Will), Peterson (Eddie), Jeffs (Fuzz) ve Barnes (Spike) var. Bucknor, Grant, Samuels, Spence Batı Hint odasındalar ve Singh, Rajit ve geri kalanlar da Asya odasında. Entegrasyon da bir yere kadar tabii! Şimdi üç ayrı oda var. Avrupalı öğrencilerin odasına gittiğinizde en fazla yapacağınız orada oturmak ve size sunulan çayı içmektir. Asyalıların odasına gittiğinizde öğrencilerin kâğıt oynayıp birbirleriyle anlaşılmaz bir biçimde konuştuklarını görürsünüz. Batı Hintliler ise odalarında müzik eşliğinde dans ediyorlardır. 


Böyle etrafta sallanıp durdukları hareketli danslar. 


Hergelelerin bakış açısından ırklar arası bu ayrım, ötekilerin reddedilmesi olarak deneyimlenir. “Pislik Woglara”> ya da “piç Pakilere” karşı eyleme dönüşmese bile çoğunlukla sözlü bir şiddet uygulanır. Farklı bir ten rengine sahip olmanın kendisi tek başına, yapılan saldırıları ya da tehditleri meşrulaştırır. Etnik gruplar arası çizilen belirgin çizgi ve diğer gruplara yönelik aşağılayıcı yaklaşım bu durumun ve diğer olup bitenlerin dayanağını oluşturur ve gündelik hayatta kullanılan bir bilgi biçimi halini alır. 


Spanksy: Jamaikalılara saldırdık çünkü sayıca onlardan üstündük. 
Hepsi bir arada kalabalıkken çok da kavga etmek istemiyorduk. 
Ama o sırada onlardan sayıca üstündük. 


Spike: Aslında hepsi toplanmıştı. 


Spansky: Hepsi toplanmıştı ama sonra yarısı tüydü oradan. Sadece birkaç tanesi kalmıştı. İçimizden dört tanesi de onları halletti. 


Joe: İçimizden biri bile sıyrık almadı ... harika bir olaydı. 


Hergeleler için ırksal kimlik kişisel kimliğin yerine geçer ve dolayısıyla, arkadaşlarına anlattıkları ilgili hikâyelerde “bu çocuk” yerine “bu wog” gibi ifadeler kullanırlar. Hammertwon Boysta etnik gruplar arasında gittikçe artan ve kaygı uyandırıcı bir gerilim vardır ve özellikle de Kafkasyalılar ile Asyalılar 


arasındaki bu gerilim bazen şiddete de dönüşmektedir. Böylesi 


25 TS.N.: İngiltere'de siyahlar ya da Asyalılar için kullanılan aşağılayıcı bir 
ifade. 


İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK 87 


durumlarda, müdür yardımcısı herkesi koridora toplayıp onlara öğütler verir ancak bu sadece mevcut nefretin görünüşteki halini bastırır: 


(Okulda yakın dönemde yaşanan sürtüşmelere dair yapılan toplu bir sohbetten) 


Joey: (Yaşanan bir olay sonrası müdür yardımcısı koridora çıkmışur] adam bir ara İsrail savaşı hakkında konuşmaya başladı ve “işte savaşlar da böyle başlıyor... Buna bir son verin artık. dedi. 


PW: (...) biraz olsun sizi ikna etti mi? 
Joey: Öyle konuşuyordu işte. Dinlerken bizim de aklımızdan, “ha- 


zır olun zenci piçleri, bir dahaki sefere canınıza okuyacağız” geçi- 


yordu. Gerçekten de onların canına okuyacağız. 


Resmi yorumlar ne derse desin, nefreti dışa vurmaya ve bir eyleme dönüştürmeye dair bu kerameti kendinden menkul ilginç hazır olma hali, hergelelerin, öğretmenlerin bu konuda işbirliğine açık olmaları şeklinde gördükleri bir tutum tarafından da pekiştirilir. Bu muhtemelen farkında olunmayan bir etkileme halidir ve okul karşıtı kültürdeki ırkçılığa kıyasla öğretmenler arasındaki ırkçılık şüphesiz çok daha az düşmancadır. Buna karşın, çoğunluğu beyaz olan öğretmenlerle beyaz öğrenciler arasında kurulan ilişkiye kıyasla öğretmenlerle etnik azınlık mensubu öğrenciler arasındaki ilişkide çok daha az anlayış ve uyum bulunmaktadır. “Çay içmek” yerine “birbirleriyle anlamsız şekilde konuşmak” ya da “etrafta sallanıp durmak” gibi ifadelerin de gösterdiği üzere, neredeyse otomatik bir refleksle, azınlıklar tuhaf ve daha az medeni olarak görülürler. Bu durum, bazı kıdemli öğretmenlerin geriye dönüp 1950'lerin başarılı ve huzurlu okullarındaki “düzenin ve sakinliğin” sona ermesini 1960'lardaki kitlesel göçlerle ilişkilendirmesinde de açık bir biçimde gözükmektedir. Dışarıdan gelip düzeni bozanlara karşı içerleme duygusu hem hergeleler hem de öğretmenler tarafından farklı biçimlerde paylaşılmaktadır ve böylece hergeleler arasındaki ırkçılığın düşmanca tavrı çift raraflı bir destek bulmaktadır. Burada, bir kereliğine de olsa, enformel olan formel olanın en azından hayaleti tarafından desteklenmektedir. 


Okul karşıtı külcürdeki ırkçılık az çok farklılaşmış stereotiplerle somutlaşır. En alt sırada Asyalılar yer alır. Genellikle ufak tefek tehditlerin, rahatsız edici küçük saldırıların ve hergelelerin keşfetmekte uzrmanlaştıkları zayıf ya da savunmasız anlarında da somut ya da sembolik itiş kakışların hedefi olurlar. Ecnebi, “pis kokulu” ve muhtemelen “iğrenç” olarak görülen Asyalıların kabarık kulakların en nefret edilen yönlerinden bazılarına sahip oldukları da düşünülür. Hergeleler, çelişkili bir biçimde, Asyalılardan İngiliz kültürel modellerine aynı anda hem uzak hem de yakın olmaları sebebiyle nefret ederler. Nerede duracaklarını bilmeyip başkalarının işlerine burnunu sokan Asyalılar, kendilerinin hakkı olmayan (zaten başka nedenlerle de sevilmeyen ve kötülenen) şeylere el koymaktadırlar. 


Batı Hint Adaları'ndan gelenlerse hergelelerin gözünde bir şekilde daha iyi bir yere sahiptir. Her ne kadar “yabancı” oldukları aşikârsa da ve bazı zamanlar “diğerleri” gibi “pis kokulu” ve muhtemelen “iğrenç” olsalar bile, kültürel topografyada en azından daha münasip bir yerleri bulunmaktadır. Kurallara uyarak başarılı olma konusundaki isteksizliklerinin sahip oldukları düşük statüye uygun düştüğü düşünülmektedir ve sahip oldukları kültürün karşıt, eril ve saldırgan yönleri hergelelerinkilerle uyum göstermektedir. Bu iki gruptaki erkekler arasında, “dışarıda takılmak”, “nam kazanmak”, dans ortamlarına gitmek, Soul, Rhyıhmâ&Blues, Reggae tarzında müzikleri dinlemek gibi bazı ortak kültürel ilgiler üzerinden hiç olmazsa sınırlı bir etkileşim bulunmaktadır. Ancak ırksal nefret ile ortak kültürel ilgilerin bir araya gelmesi, özellikle karşı cinsle olan ilişkilerde bir gerilime yol açmaktadır. Karşı cinsle ilişkilerde bir rekabet hissine kapılan hergeleler, Batı Hint Adaları'ndan gelenlerin cinsel niyetlerinden ve faaliyetlerinden kıskançlık ve genel olarak şüphe duymaktadır. (Hergelelerin bu konudaki gayet açık araçsallaştırıcı ve istismarcı yaklaşımları düşünüldüğünde bu şüphe ve 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kıskançlık gayet ironiktir). Hergeleler, bilinçli ya da bilinçsiz ve belirsiz bir biçimde en azından flörtleşmenin ciddi bir aşamaya gelmesi konusunda, cinsel öğelerin ortadan kaldırılmasının ve tek eşliliğin yazılı olmayan kurallarına karşı kendilerini sorumlu hissederlerken, Batı Hint Adaları kültüründe bu kurallara saygı duyulmadığını düşünmektedirler. 


Batı Hint Adalı stereotipinin kadınlara yönelik gıpta edilen tarzına ve şüphe duyulan davranışlarına son olarak eklenen unsur ise bu kişilerin aptal oldukları iddiasıdır. “Açıkgözlülüğe” ve “zekâya” dair hergelelerin kendi tasavvurları vardır ve kendi dışındakilere yönelik “kalın kafalılık” şeklindeki ithamların ve şakaların hedefinde Batı Hint Adaları'ndan gelenler yer alır. Kabarik kulaklara yönelik suçlamalar en azından bir ölçüde belirsizlige sahiptir ancak “Woglar” güvenli ve küçümseyici bir biçimde “aptal”, “kuş beyinli” ve “mankafa” olarak görülür. Bu önyargılar yelpazesi cinsel alanda ciddi, kinci ve muhtemelen çileden çıkarıcıdır, ancak Asyalılara karşı üretilen önyargılara kıyasla hergeleler açısından bir anlamda çok daha rahatlatıcıdır. 


2. Kültürün Sınıfsal ve Kurumsal Formu 


Sınıfsal Form 


Kitapta şimdiye kadar okulda muhalefetin ve kültürel tarzın görünüşe göre yaratıcı ve kendi kendini oluşturmuş formları üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ise okul karşıtı kültür, sahip olduğu bağlam çerçevesinde incelenecektir. Bu kültürün, ne sadece daha geniş bir alana yayılmış işçi sınıfı kültürüyle olan temas noktaları ne de sahip olduğu tarzın bağımsız yapısı ve özgün ve istisnai kültürel becerileri tesadüfidir. Okul karşıtı kültürün kazanımları kendine özgü olsa da, gerçek çehresinin ve öneminin anlaşılması için bu kazanımların işçi sınıfı kültürüyle karşılaştırılması gerekir. Bu bölüm, hergelelerin okul sonrası girdikleri fabrikalarda yapılan saha araştırması ve anne-babalarıyla evlerinde yapılan mülakatlar üzerinden ilerleyecektir. 


Özel olarak okul karşıtı kültür, mensuplarının çoğunun yazgılı olduğu işyeri kültürüyle pek çok derin benzerliklere sahiptir. 
Her ne kadar bölgesel ve mesleki değişkenler göz ardı edilerneyecek kadar önemli olsalar da, işçi sınıfına ait işyeri kültürünün en göze çarpan yönü, mensuplarının zor koşullara ve dışarıdan gelen talimatlara rağmen anlam aramaları ve çerçeveler oluşturmalarıdır. Bu insanlar, pek çoğu başkaları tarafından kontrol ediliyor olsa bile yeteneklerini ifa edip yaptıkları eylemlerden 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keyif almaya çalışırlar. Paradoksal bir şekilde, iş hayatının uyuşuk deneyimlerinden basit bir refleks ya da bir yenilgi hali olmaktan çok uzak olan canlı bir kültür örerler. Yabancılaştırıcı bir ortamı ele geçirmek şeklindeki bu girişim okul karşıtı kültürde de bulunmaktadır ve orada öğrenciler sıkıcı kurumsal metinler üzerinden kendi ilgi alanlarına uygun bir doku işlemeye çabalarlar. Bu kültürler basitçe insanoğlu ile mutsuzluk arasındaki dolgu katmanları olmayıp, kendi çapında bir zapt etme ve belli amaçlara yönelik hareketlilik ve eylemlilik egzersizleridir. 


Okul karşıtı kültürde olduğu gibi işyeri kültürüne giriş için de gerekli olan referanslar, mağlup biri olmanın çok ötesine geçer. Yetenek, maharet ve özgüven üzerinden şekillenen bu referanslar her şeyden önce, canlı bir toplumsal gücü anlamsızlaştıran değil tam tersine ona bir anlam katan bir varlıktır. Yazılı bir başvuru ile dâhil olunan formel kurum tarafından desteklenmeyen, yapılandırılmayan ve organize edilmeyen bu toplumsal güç 


sürekli hareket halindedir. 


Okul karşıtı kültürün erkeksiliği ve haşinliği işyeri kültürünün merkezinde yer alan bir temayı, yani eril bir şovenizmi yansur. Yağlı makinelere yapıştırılmış kaba saba ve koca göğüslü kadınların posterleri doğrudan bir cinsiyetçiliğin örnekleridir. 
Ancak bu erillik işyerini daha genel ve sembolik formlarla da kaplayabilir. Aşağıda, bir dökümhane işçisi olan Joey'in babası kendi evinde işi hakkında konuşmaktadır. Joey'nin babası ağır bir işi iyi yapmak ve bununla tanınmak şeklinde kendi kültürümüzün de esasını oluşturan erilliği yarım yamalak cümlelerle ama tam da belki bu yüzden gayet ikna edici bir şekilde ifade etmektedir: 

Bir dökümhanede çalışıyorum kalıp ve döküm işleri falan 

nasıl bir iş bilir misin? hiç sanmıyorum Bethnal Sokağı'nda 

gürültülü bir fabrika vardır gürültüsü ta sokaktan duyulur altı tonluk dev bir dövücüsü vardır ben işte orada çalışıyorum. 


24 senem orada geçti. Felaket bir gürültüsü vardır ama artık alıştım 
ve çok da sıcaktır ama iş bana sıkıcı gelmiyor O. herzaman 


İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK 93 


yeni işler gelir ve sen de bunun için elinden gelenin en iyisini yaparsın ... iş ne olursa olsun yoluna bir şekilde devam etmen gerekir 

ve bu ağır bir iştir, buradaki müdürler bunu yapamazlar, o metalleri kaldırabilecek çok da fazla insan yoktur haftada 80, 90 
pound kazanıyorum, pek de kötü sayılmaz öyle değil mi? O kolay bir iş de değildir ... kazandığım her kuruşu sonuna kadar hak ediyorum ama ... bir şekilde işi yapmak zorundasındır. Genel müdür, AR-GE müdürü, bunlarla hep bir merhabam vardır. Hepsiyle aram çok iyidir, bana (baş parmağını yukarı kaldırarak) “çok iyi” derler 

senin kim olduğunu bilirler (| çalışırken seni izleyen bir topluluğun olması hoşuma gidiyor ... çalışırken seni izlerler hayatını 


sürdürmek için yoluna bir şekilde devam etmen gerekiyor. * 


Şovenizm, haşinlik ve maçoluğun kendine özgü bu birleşimi çağdışı olmadığı gibi, ağır sanayi işlerinin şablonunun degişmesiyle de ortadan kalkacak bir durum değildir. Böylesi tutumların görünüşte en çok ilişkilendirildiği zorlayıcı, tatsız ve epey zahmet gerektiren işler halen hiç de azımsanmayacak bir sayıdadır. İnşaat, dökümhane ya da derin deniz balıkçılığı gibi işlerin çok emek ve sabır isteyen bedensel faaliyetleri halen ilkel bir meydan okumayla yerine getirilmektedir. Böylesi işlerle en fazla ilişkilendirilen temel tutumlar ve değerler genel işçi sınıfı kültüründe ve özellikle de işyeri kültüründe bir şekilde halen yaygın olarak günceldir. Böylesi tutumların ezeli ve ebedi var olma hali ve gücü, gerçekten ağır işlerde çalışan insanların sayısı düşünüldüğünde çok büyük oranlara varmaktadır. Bedensel işlerin çetinliğinin uzun zamandan beri azaldığı, ağır iş olarak adlandırılmayan sanayilerde ya da ileri seviyede makineleştirilmiş fabrikalarda güç, erkeklik ve itibara dair metaforik figürler halen işyeri kültürünün daha çeşitli ya da görünür formlarının önüne geçmektedir. Artan kadın işçi sayısına rağmen fabrikanın başlıca değerler sistemi halen yaygın bir şekilde erkeklik üzerinden kurulmaktadır. 


İşyeri kültürünün başka bir esas teması (en azından benim İç İngiltere'deki imalat endüstrisinde gözlemlediğim ve kaydettiğim şekliyle) iş süreci üzerinde enformel bir denetim kurmaya dönük yoğun bir çabanın varlığıdır. Verimin düşmesi ya da Taylor'ın işveren perspektifiyle ortaya koyduğu “sistematik kaytarma” ve “işten yan çizme”” gibi olgular günümüze değin hep gözlene gelmiştir, ancak günümüzde enformel bir şekilde de olsa denetimi ele geçirmeye dönük çok daha fazla bir ortaklaşmanın olduğuna dair elimizde kanıtlar bulunmaktadır. Günümüzde, belli durumlarda erkek işçiler kendi niyetleri ve amaçları doğrultusunda üretimin en azından hızını ve personel tahsisini kontrol edebilmektedir. Bu durumun benzeri işçi sınıfı çocuklarının bazı girişimlerinde de gözükmektedir. Kendi kültürlerindeki kaynakların yardımıyla bu çocuklar, okullarındaki sınıfların denetimini ellerine almakta, kendi gayri resmi zaman çizelgelerini hayata geçirmekte ve kendi hayat rutinlerini ve alanlarını kontrol etmektedirler. Elbette ki bu benzerliğin sınırları da bulunmaktadır, zira hergeleler, okulu tamamen boşlayabilirken, “iş” fabrikada yapıldığından (en azından işçinin geçim masraflarının sağlanması anlamında) belirli bir seviyedeki eylemlilik hali lüzumlu görülüp meşrulaştırılmıştır. Bu bağlamda, hergelelerden birisinin babası 


[araba motoru üreten bir fabrikada işçidir] şöyle demektedir: 


Aslında işleri yürüten ustabaşı ya da şef değildir, oradaki insanların kendileri işleri yürütür. Mesela ahbaplarından biri gelir ve sana, “bugün şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın” der. Onunla bunu tartışamazsın. Sana işi şefin vermez, onlar sadece işçilerin yerlerini değiştirirler ve vardiyaları düzenlerler. Ama iş gene de bir şekilde bitirilir. Eğer şefler yapılacak işleri söylemeye kalksalardı. ... Aslında bir sabah bunu denemişlerdi, bir arkadaşa iş vermişlerdi ama o arkadaş bir haftadır durmadan o işi yapıyordu ve insanlar bu yüzden hemen işi bıraktı (...) İş yerinde ağır olan dört iş vardır ve düzinelerce de çocuk oyuncağı olan işler. Ama herkesin bir sırası vardır ve 


bu, orada çalışan insanlar tarafından örgürtlenir. 


Okul karşıtı kültür gibi, işyeri kültürü de aynı temel örgütlenme birimine dayanır. Diğer tüm unsurların konumlarını saptayan ve mümkün kılan gene enformel gruptur. Bu grup, resmi otoriteden sembolik ve hakiki mekânların denetimini zorla ele 


26 F. Taylor, Scientific Management, Greenwood Press, 1972. 
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geçirmek için stratejilerin üretildiği ve yayıldığı bir alandır. İşyeri kültürünü orta sınıfın iş kültürlerinden ayıran en büyük özellik enformel örgütlenmenin yoğun varlığıdır. 


Enformel grup ayrıca işçiler arasındaki yaygın takas ticaretinin, “kaçak işler” ve “dalavereler” çevirmenin de dayanağıdır. Bu faaliyetler, okulda hergelelerin gerçekleştirdiklerinin daha genişletilmiş bir halidir. 


İşyerindeki enformel grubun kurallara uyanlara ve ispiyonculara karşı olan tavrı upkı hergelelerinki gibidir. Nasıl ki hırsızlık hergeleler arasında yaygınsa, üç beş kuruş bir şeyler “kazanmak” da işyeri kültüründe yaygındır ve benzer bir şekilde zımni enformel ölçütlerle desteklenir. Formel olanın ısrarlı müdahaleleri- ne karşı gelmenin mümkün olduğu bu dünyanın bütünlüğünü sürdürmemenin cezası ise dışlanmaktadır. Başka bir hergelenin babasının fabrika hayatı üzerine anlattıkları bu duruma biraz olsun ışık tutmaktadır: 


Bir ustabaşı bir yerlere varmaya, yukarılara çıkmaya çalışır. Böyle bir yere gelmek için her şeyi yapabilir. Fabrikada böyle insanlar da vardır. Tabii, bu insanlar işçilerin arkasından işler çevirirler, ellerinden gelen ne varsa yaparlar. Böyle yaparken birilerine yakalanmak da istemezler (...) Jim de (malzeme odasından) tabii bir tane alacağına iki tane gözlük almış. Birkaç tane de koruyucu maske ve altı çift kadar da eldiven almış. Tabii bu Martin denen adam da bunu izliyormuş ve iki gün sonra da öğrendik ki gördüklerini ustabaşına anlarmış. Ustabaşı da Jim'i odasına çağırmış ve (...) yani böyle boktan biri işte. Şimdi kimse Martin'le konuşmuyor, sigarasını yakması için ateş veren bile yok ... Artık bir daha buna benzer bir şey yapmaz. Yani mesela sabahleyin çaydanlığını ocağa koyuyor ve birileri gelip içindeki tüm suyu boşaltıyor ve içine kum koyuyor. İşte böyle şeyler başına geliyor (...) Şefe gidip, “birisi çaydanlıkraki suyumu dökmüş” ya da “bardağımı kumla doldurmuşlar” gibi şeyler dese bile, şef ona “kim yapı?” diye sorduğunda “bilmiyorum” diyecek. 


Kimin yaptığını asla öğrenemeyecek çünkü. 


İşyeri kültürünün kendine özgü dili ve bir hayli gelişmiş saldırgan mizahı da okul karşıtı kültürü büyük ölçüde andırmaktadır. İşyerinde karşılıklı edilen lafların büyük bir kısmı ciddi olmadığı gibi yapılan işlerle de ilgili değildir. Bunlar daha çok espri, “alay etme”, “dalga geçme” ya da “kafa bulma” şeklindedir. 
Bu dili etkin bir şekilde kullanabilmek gerçek bir yetenek gerektirmektedir. Kişi, hangi konularda alaya alındığını tespit etmeli ve daha fazla sıkıştırılmarmak için uygun cevapları hemen verebilecek durumda olmalıdır. 


Bu tür sataşmaları kayıt altına almak ve yeniden anlatmak ister istemez epey güçtür, ancak işyeri kültüründeki etkileşimlere kattığı hava içinde bulunanlar tarafından yaygın bir şekilde fark edilir ve farklı formlarda yeniden üretilir. Hammertown hergelelerinden birinin babası, işyerindeki bu ortam hakkında şöyle konuşmaktadır: 

Böyle yapılan milyonlarca espri vardır. Biri çıkar “şu senin hakkında ne dedi biliyor musun?” der ama aslında öyle bir şey yoktur. 

İşte bu tür laflar hep olur. “Sen bana ne dedin?”, “bir şey demedim 


ben”, “yalan söyleme, kes tıraşı” gibi laflar. 


Kendisini dışa vuran bu sahici mizaha iyi gelişmiş fiziksel bir mizah da eşlik etmektedir ve bu mizah kendisini eyleme dökülmüş şakalar şeklinde gösterir. Bu şakalar arsızca ve açıkgözce oluğu gibi bazen de acımasızca olur ve genellikle üretimin sekteye uğratılması ya da patronun otoritesinin ve statüsünün tahrip edilmesi şeklinde, işyeri kültürünün belli başlı öğretileri etrafında gelişir. Bir araba fabrikasında çalışan işçinin anlattıkları bu duruma örnek olarak verilebilir: 


Türlü türlü şakalar yapılır. Koca koca adamlar kutuların mengenelerini sökerler, adamın birinin çekicinin ucuna azıcık boya sürerler. 
Adam da çekicini eline aldığında eli boya olur. O adam da gider bir şırınga alır ve onu boya dolu kovanın içine atar. Kovanın dibine kadar gittiği için de elini boya kutusuna sokarak ancak alırsın şırıngayı — Pis bir numaradır ama yapılır (...) Bir keresinde şefler X'ten çay yapmasını istemişler. X, 15 senedir çalışan biri ve ona “git çay yap” demişler. O da tuvalete girmiş, çaydanlığın içine işeyip çayı öyle yapmış. Ever, böyle durumlar var. Eğer ondan çay yapmasını istersen o da gider çaydanlığa işer (...) o da zaten çaydanlığa işemiş, 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sonra çay poşetini koymuş, üzerine de sıcak su eklemiş (...) Ertesi sabah şeflerden biri Y hastaydı. “Midem alt üst” diyordu. Diğer şeflere de söylemiş bunu, onlar da X'i çağırıp “bir daha bize çay yapmayacaksın” demişler. X de “artık çay yapmam bundan sonra” 


diyordu. 
İlginçtir ki tıpkı okul karşıtı kültürde olduğu gibi pek çok 


şaka, otorite ve onun enformel tümleci “ispiyonculuk” etrafında dönmektedir. Gene aynı işçi şunları anlatmaktadır: 


Johnny, “git birkaç tane ekmek tatlısı al, öğleden sonra çayla yiyecegiz” demiş Tony'e [yeni bir işçi]. Kadın tatlıları bir poşette vermiş, Johnny bu sefer, “raclıları cebine koy, böylece kasadan para ödemeden geçebilirsin” demiş (...) Tony de tarlılar cebinde öylece kasadan geçip girmiş (...) Kantinden hep beraber dönerken Johnny herkese Tony'nin iki tane “ekmek tatlısı” yürüttüğünü anlatıyordu (...) Ustabaşılardan birine, yani Fred'e de anlatıyordu. Fred de işin aslını biliyor çünkü. “Fred sana söylemem gerekiyor, Tony iki tane ekmek tatlısı yürüttü” diyordu. Ama böyle ciddi bir şekilde (...) 
Fred sormuş “Tony ne yapı?” diye, sonra da, “20 dakika sonra seni odamda görmek istiyorum” demiş ciddi bir surat ifadesiyle. Johnny böyle ağlamaklıydı (...) Biz de Tony'e “durum ciddi görünüyor, başın belada, kovacaklar seni” diyorduk. Ama tabii bunları söylerken kimse gülmüyordu. Tony “sizce ne olacak” diye sorduğunda, biz de “ne olacak, seni kapı önüne koyacaklar” diyorduk (...) Tony, “ne yapacağım ben, işim bitti benim” diye dövünüyordu. Ben de ona “vay be Tony, durum kötü gerçekten, Johnny böyle enselendiyse, senin de işin çoktan bitmiştir” diyordum. O da oflayıp pufluyordu. 
Neyse sonra Fred pencereyi tıklattı ve “Tony'e söyleyin, beni görsün” dedi. Tony'e “kovacaklar seni” diyorduk,” o da “olmasın ya, ne yapacağım ben” diyordu (...) Neyse sonra ikisi gülerek yanımıza geldiler ve Tony'e sordum “sana ne söyledi?” diye. “İki ekmek tatlısını yürütüp yürütmediğimi sordu, ben de inkâr edemeyeceğimden “ever” dedim” diye anlattı. Fred de ona o zaman, “madem iki rane ekmek tatlısı yürürüyorsun, onları bana niye getirmiyorsun?” 


demiş. 


Hergeleler arasında okul ödevlerinin reddedilmesi ve daha bilgili olduklarına dair her zaman her yerde mevcut olan hissiyat işyeri kültüründe ve işçi sınıfı genelinde pratiğin teoriden daha 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önemli olduğu şeklindeki hissiyada paralellik gösterir. İşyerindeki tabelaların birinde, işçilerden birisinin bir kibrit kutusunun arkasında görüp bir tabelaya eliyle yazdığı, “az biraz gayret bir oda dolusu diplomaya bedeldir” yazısı bulunmaktadır. İşyeri kültürü, salt teorik bilginin ahmaklığı üzerine uydurma hikâyelerle dolup taşmaktadır. Pratik beceriler her zaman ilk sıradadır ve diger her türlü bilgiyi mümkün kılan da bu becerilerdir. Orta sınıf kültüründe, bilgi ve meziyetler kişiye açık olan muhtemel alternatiflere ulaşmanın bir yolu olarak kabul edilirken, işçi sınıfının gözünde teori sadece belirli faydalı pratiklere bağımlı durumdadır. Eğer teori pratikte kendine bir yer bulamazsa reddedilir. 
Aşağıda Spanksy'nin babasının evinde anlattıkları aktarılmıştır. 
Anlatılan hikâyenin fabl niteliği, “teoriye” dair bu kültürel bakış açısının merkeziyetini ve rutinliğini göstermektedir: 


Toll End Caddesi'nde bir tamirhane vardı ve orada bir aralar ek iş yapıyordum Yaşlı bir adam da orada çalışıyordu, hayatı boyunca araba tamirciliği yapmış, yaşı 70 falandı. Hammertown'ın eski sporcularındanmış, bir zamanlar profesyonel boksörmüş. Yani böyle yaşlı bir adam ama pratiğin içinden gelen. bana bir keresinde şey demişti (...) Böyle bir gün konuşurken bana “bu adam sadece teoriden ibaret, sürekli kitap siparişi veriyor. Biliyor musun, bir keresinde gene bir kitap siparişi vermişti ve kitap tahta bir kutu içinde gelmişti. Ama o kitap hale o kutunun içerisinde, niye biliyor musun, çünkü o kutuyu açamadığı için.” Şimdi bu anlattığı doğru olmasa bile vurguladığı nokta çok doğru. Tamam, dediği gibi olmamış olabilir ama anlarmak istediği kesinlikle çok doğru. Kutuyu açamadığı için kitabı okuyamıyor! Kutuyu nasıl açacağını bilmedikten sonra içinde ne olduğunun ne önemi var ki? 


Bu durum, bilginin belirgin ama çoğunlukla da farkına varılmayan sınıfsal işlevi olarak görülebilir. Eğer sınıflı toplumun bir parçası olmasaydı, işçi sınıfının bu bakış açısının (teori bir şeyler yapmaya, pratik işleri görmeye ve doğayı değiştirmeye yardımcı olduğu ölçüde faydalıdır) rasyonel olduğu düşünülebilirdi. İşçi sınıfı açısından teoriden beklenen, maddi dünyayla yakın bir diyalektik içerisinde olmasıdır. Ancak sınıflı toplumdaki konumunun daha fazla bilincinde olan orta sınıf için teori, kısmen meziyet şeklindeki toplumsal görünüşüyle toplumsal basamakları çıkabilme gücü olarak görülür. Bu anlamda, doğaya uygulanamaz olsa bile teoriye sahip olmak zahmete değer bir iştir. Teori, birisinin onu doğanın herhangi bir parçasına uygulamak istemesine ya da hatta hiç uygularmamayı seçmesine karar vermek için fayda getiren araçlar olarak iş görür. Paradoksal bir şekilde, işçi sınıfının teoriye olan güvensizliği ve teoriyi reddedişi, teorinin toplumsal görünümünün aldatıcı olarak kabul edilmesinden (bu kabulün zorluk çıkardığı anlarda bile) kaynaklanmaktadır. 


Bitişik kentin en ayrıcalıklı kesiminde yer alan prestijli gramer okulundaki kurallara uymayan öğrenciler bile teorinin toplumsal özünü toplumsal pratikle eklemlenmesi üzerinden tanımlamaktadır. Bu öğrencilere göre sınıflı toplumda meziyet, basitçe bir işi daha iyi yapabilmek değil bir tercih ve devingenliktir. Ancak bu temel farkındalık hali aslında bu öğrencilerin okul karşıtı hissiyatını da karakteristik bir şekilde sınırlamaktadır: 

Larry: [Larry “O Seviyesini” bitirmiştir ve “A Seviyesine” devam etmeye karar vermiştir) Şimdi artık “A Seviyesine” geçmek 

istiyorum, okul bitince de dünya turuna çıkmak. Sonra da böyle birkaç yıl takılıp iyi kötü geçineyim diyorum. Artık o zaman karar vereceğim nasıl devam edeceğime. Ya iyi bir işe girerim ya da öyle takılmaya devam ederim. Eğer belli meziyetleriniz varsa, ne yapmak istediğinizi seçebilirsiniz. Yani toplumun bir parçası olmayı da reddedebilirsiniz ya da sistemin bir parçası olmaya da devam edebilirsiniz. Ama meziyetleriniz yoksa işiniz zordur işte belli meziyetlerim olmasaydı ne yapacağımı bilemezdim. Meziyetlerim oldugu için şimdi en azından iyi bir işe sahip olabileceğimi biliyorum, yani böyle işte emeklilik planı, araba, iki çocuk, bir eş ve ev ipoteği 


gibi şeyler. Ya da şimdi istersem tüm dünyayı da dolaşabilirim. 


İşçi sınıfının okul karşıtı kültürüne; tarz, belirli bir muhalefet gücü ve işçi sınıfı işlerine giriş için deneyimsel hazırlık anlamında özgün keskinliğini ve yankılanımını veren, şüphesiz ki sahip olduğu sınıfsal boyuttur. Farklı kurumların hepsi kendi enfor- 


27 T.S.N.: İngiltere'de gramer okullarında, Advanced Level (İleri Seviye) için “A 
Seviye”, Ordinary Level (Normal Seviye) için “O Seviye” ifadeleri kullanılmaktadır. 
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mel birikimlerini üretiyor olsa da ve her okul (hangi sınıfsal niteliğe sahip olursa olsun) kendi karşıt kültürünü yaratıyor olsa da, hergelelerin kültürüne özel bir nitelik ve anlam veren, kurumsal karşıtlık ile işçi sınıfı bağlamının ve tarzının can alıcı bir şekilde bir araya gelmesidir. Kurumsal karşıtlık, sahip olduğu sınıfsal konuma ve ifade tarzına göre farklı anlamlar kazanır. Prestijli gramer okulundaki kurallara uymayan öğrenciler, okula karşı benzer tavırlara sahip olsalar da, Hammertownlu hergelelerden farklı olduklarını bilirler. Bu öğrenciler sadece kurumsal araçlar vasıtasıyla kendi sınıfsal konumlarını aşamazlar. Nihayetinde, meziyet sahibi olmaya karşı farklı bir yaklaşımları olduğu gibi kaçınılmaz bir şekilde farklı bir toplumsal pozisyonda oldukları hissine de sahiptirler. 


Larry: (Hammertown'da| konuştuğun pek çok çocuk gramer okuluna gittiğimiz için bizi nonoş olarak görüyor. Aslında sadece gramer okuluna gittiğimiz için de değil, züppelerin yeri olarak bilinen bu kentte olduğumuz için de bize öyle diyorlar. 


Gramer okulunda kurallara uymayan öğrencilerin bazıları da aslında işçi sınıfı ailelerinden gelmektedir. Kökenlerine ve okul karşıtı tutumlarına rağmen, içinde bulundukları okul kültüründe işçi sınıfına ait bir değerler sisteminin (ethos) bulunmaması sebebiyle onların deneyimleri hergelelerin deneyimlerinden çok ayrı bir yerde durmaktadır. Bu durum ayrıca bu öğrencilerin sokaklarda ve sokaklardaki ağlarla yapay bir dayanışma sergilemelerine de yol açabilmektedir. Okul karşıtlığının işçi sınıfındaki kültürel formları yaratıcı ve kendine özgü olduğu için ve de belirli bağlamlarda belirli kişiler ve gruplar tarafından en baştan hayata geçirildiği ve yeniden üretildiği için (her zaman bir sınıf tarzı içerisinde olsa da), bu öğrencilerin kültürel açıdan amorf nitelikleri ve ayrıksı halleri fazlasıyla göze çarpmaktadır. Her ne kadar bir işçi sınıfı arka planına sahip olsalar ve muhalif değerlere bir yatkınlıkları bulunsa da, kolektif olarak üretilmiş okul temelli bir sınıfsal kültürün eksikliği bu öğrencilerin işçi sınıfı kimliğini ciddi bir şekilde zayıfatmaktadır: 
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John: Bu çocuklar (...) beni damdan düşercesine böyle [züppe] mimlediler (...) The Links adında bir gramer okuluna yakın yerde yaşıyorum ve oradaki pek çok çocuk benim için “o mu, o gramer okuluna gidiyor” diyor. Hiç böyle anılmak istemezdim, bu çok kötü bir durum. Bir kere ben hiçbir zaman konuşma şeklimi geliştirmeye çalışmadım. Sürekli çılgınca şeyler yapardım, böyle kaçıkça işler. Sırf insanlar bana Percival Jones demesin diye (...), Percival Jones denen moruğun çok havalı bir aksanı vardır, Leydi Byron Lane [orta sınıflara özgü bir aksanı kastetmekte| tarzında böyle. 
Bizim tarzımız değil yani, okulundan gurur duyan falan (...) Artık sinirlerimi bozan çocuklara en sonunda, “sizden iyi olduğumu biliyorum” dedim. Ama aslında tüm yaptığım serserilikler de insanla- 


rın böyle düşündüğümü bilmemesi için. 


Kişisel kökenleri ne olursa olsun, orta sınıf okullarında olup da kurallara uymayan öğrencilerin mücadelesinin, kurumsal karşıtlıklarını daha fazla işçi sınıfı tınısı taşıyan bir forma dönüştürmek olduğunu öne sürmek gayet makul gözükmektedir. 
Bunu başardıkları ve kitabın geri kalan kısmında ele alınacak olan süreçlerden etkilendikleri ölçüde, bu öğrencilerin gelecekleri de “zarar görmektedir.” Ancak bunu başaramadıkları ölçüdeyse, tıpkı işçi sınıfı okullarında olup da kurallara uyan öğrencilerin işçi sınıfı kültüründen tecrit edilmeleri ve bu kültürün süreçlerinden bağımsız olmaları gibi, bu öğrencilerin de “başarılı olma” ihtimalleri aremaktadır. Diyalektiği reddedip mekanik bir yaklaşımı işaret eden “zekâ” kavramına nazaran, özellikle şablonlar arasındaki yer değiştirmelere dayanması bakımından kültürel konum toplumsal hareketliliği açıklamakta çok daha iyi bir modeldir. 


Kurumsal Form 


Yaratılması, kendi kendine yapılandırılması ve elde edilmesi ne kadar zor olursa olsun, okul karşıtı kültür daha geniş bir işçi sınıf kültürünün içine yerleştirilmelidir. Ancak bu, işçi sınıfı kültürünün, farklılaşmamış ya da gelişigüzel bir şekilde kendisini üreten standart kültürel kopya kalıplarından oluşan kaçınılmaz şablonlardan ibaret olduğu anlamına gelmemektedir. 
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Sınıf kültürleri belli koşullarda ve belirli karşıtlıklarda özgün ve somut bir şekilde yaratılırlar. Ortaya çıkışları diğer gruplarla, kurumlarla ve eğilimlerle zaman içinde belli çatışmalara girerek olur. Kültürün kendine özgü tezahürleri tanıdık temaların düzenlenip geliştirilmesiyle kendine özgü koşullarda ortaya çıkar. 
Bu temalar, hep kendine özgü tezahürlerde kendisini gösterir, zira sınıflı bir toplumda aynı seviyede yer alan tüm konumlar benzer temel yapısal özellikleri paylaşırlar. Dolayısıyla, işçi sınıfı mensupları hep benzer sorunlarla karşılaşır ve benzer ideolojik inşalara maruz kalırlar. İlaveten, sınıf kültürü pek çok enformel grup ağı ve birbirleriyle örtüşen sayısız deneyim tarafından da desteklenir ve böylece belli başlı temalar ve fikirler düz bir mantığın çok da kavrayarnayacağı şekilde gelişip pratik durumlarda etkin hale gelirler. Tarzlardan, anlamlardan ve olasılıklardan oluşan bir havuz sürekli olarak yeniden üretilir. Bu havuz, kendi pozisyonlarının formel ve resmi anlatımlarından belli bir ölçüde vazgeçip tahakküm altına alınmalarının ya da bu tahakküm ilişkisinin daha gerçekçi bir yorumunu arayanlara her zaman açıktır. Somut ortamlarda sahiplenilip canlandırıldıkça, bu temalar yeniden üretilip pekiştirilir ve benzer durumlardaki diğer insanlar için de bir kaynak olarak erişilebilir hale gelirler. 


Ancak bu ödünç alma, canlandırma ve tepki verme süreçleri belli toplumsal alanlardaki muhataplar tarafından çoğunlukla sınıfsal bir süreç olarak kabul görmez. Ne tahakkürün temel yapısal eşitsizlikle dolaylı bir hale geldiği kurumsal, geleneksel ve alışılageldik formlar ne de azade olunan, karşı çıkılan ve dönüştürülen alansal formlar oldukları haliyle kabul görür. Bunun bir nedeni, toplumsal alanların ve bunların kurumsal dayanaklarının hem birbirlerinden hem de toplumsal düzenin geri kalan kısmından belli bir dereceye kadar özerkliğe ve ayrıksılığa sahip olmalarıdır. Hepsinin kendi prosedürleri, kuralları ve karakteristik ideolojik dengeleri vardır. Kendilerine ait meşrulaştırıcı inanışları olduğu gibi kendilerine özgü baş aşağı etme döngüleri ve enformellikleri de bulunmaktadır. 


Bu açıdan, birbirlerine ne kadar benzeseler de, belli toplumsal formları ve bölgeleri çabucak tahakküm ve direnişin belirgin sınıfsal dinamiklerine bağlamak bir hata olacaktır. Toplumsal formlar ve bölgeler eşgüdümlü olarak hem yerel ve kurumsal bir mantığa hem de daha geniş bir sınıfsal mantığa sahiptirler. 
Bu daha geniş sınıfsal mantık, yerel numuneler olmadan gelişip anlaşılmaya açık bir hale gelemeyeceği gibi, bu yerel numuneler de daha geniş sınıfsal mantık olmadan diğer numunelerle ilişkili olarak ve bütünü yeniden üretmek adına kendi aralarında farklılaşamazlar ve belirli bir sitem oluşturamazlar. 


İleri kapitalizmdeki okul ve bu okul içerisindeki muhalif işçi sınıfı kültürünün en belirgin tezahürleri, sınıf çatışmasının ve kapitalist düzende sınıfın yeniden üretilmesinin çok önemli bir örneğini bizlere sunmaktadır. Bu örnek, nihai olarak sadece bölgesel bir kültürü değil, aynı zamanda sınıfsal bir kültürü ve toplumun kendi yapısını yeniden üretmeye doğru giden amaçlı olmayan bir sonuçlar döngüsünü bizlere göstermesi açısından da çok önemlidir. 


Karşıtlığın Ortaya Çıkışı 


İlköğretim okullarında bir toplumsal bölünme varsa bile, ortaöğretimin ilk yıllarında okula gelen tüm öğrenciler kabarık kulak gibi görünmektedir. Okula geldiklerinde toplumsal manzaranın isyankâr yönüne gözünü dikmiş birkaç öğrenci bile, görünür bir destek grubunun olmaması sebebiyle kurallara uyan bir tavır geliştirir: 

(Toplu bir sohbetten] 

Spike: İlk senemde kimler kabarık kulak fark edebiliyordum. 

Kimlerin bok herifler olduğunu biliyordum, okul bahçesinde dolanırlarken görmem yetiyordu — daha okula geldiğim ilk gün yani 

(...) İlk iki hafta bayağı sessizdim, içimden geçenleri kendime sak- 


lıyordum, kimseyi tanımıyordum, birkaç tane ahbap bulmam bile iki seneyi buldu. Ama bulduktan sonra... yani üçüncü sene her şey 


harikaydı, yaptığımız kavgalar, öğretmenlerle uğraşmak 


Ancak ikinci sınıf ile dördüncü sınıf arasındaki bu dönemle 


104 ETNOGRAFİ 


beraber bazıları bu şablonun dışına çıkar. Öğrencinin bakış açısından, böylesi bir kopuş okul hayatındaki çarpıcı bir dönüm noktasıdır ve berrak bir şekilde ve büyük bir şevkle hatırlanır. Bir hergeleye “dönüşmek” kişisel bir başarıdır: 


(Kişisel bir mülakattan] 


Joey: Ve ikinci sınıfta bu çok boktan bir durum diye düşünüyordum çünkü gerçekten bir arkadaşım yoktu ve tüm çocukların kendi aralarında takıldıklarını görüyordum. “Bu çok boktan bir durum, beraber sürtebileceğim birileri olmalı” diye düşünüyordum. İşte o yüzden Noah ile Benson'ı gözüme kestirdim, ikisi de bir grupta değillerdi. Ama o Benton şimdi çok değişti, tam bir kabarık kulak oldu. Ama onu gene de severim, beni hala eğlendirebiliyor. R'leri düzgün söyleyemiyor (...) işte ben bu ikisini fark ettim annem o sıralar işte oluyordu ve babam da geceleri dışarı çıkıyordu. İşte bu ikisini kenara çekip onlara, “bu akşam bizim eve gelmek ister misiniz?” dedim. O zamanlar bu ikisi dazlak (skin-heaď”?) takılıyorlardı, sanırım o sıralar Benton ilk Levis marka kotunu ve askeri ayakkabılarını satın almıştı. İşte o ikisiyle takılmaya başladım ve ilk günün akşamı bize geldiler. Bir sürü viski içtik ve aslında sarhoş olmamıştım ama sanki sarhoş olmuş numarası yaptım onlara. Ondan sonra beraber takılmaya başladık ve ayrı bir grup oluşturduk (...) 
hep beraber oturuyorduk, böyle sert takılıyorduk. Birbirimize sataşırken böyle cetvelle falan birbirimize vuruyorduk, aramızda muhabbet ediyorduk. Sonra Bill bize takılmaya başladı, ardından Fred ve Spike Ondan sonra daha da büyüdük, daha fazla insan geldi ve daha ayrıksı olduk. Geceleri dışarı çıkıyorduk, gene birbirimize cetvelle vuruyorduk, birbirimize şişe fırlacıyorduk. Yani işimiz gücümüz sokaklarda sürtmek ve birbirimize armak için şişe aramaktı. 
İşte öyle öyle kırıp dökme işleri başladı. 


(Toplu bir sohbetten] 
Fred: Yoldan çıkmam ikinci sınıfta oldu. En başta Spike ile bendik. 


İlk senelerde sınıfta on ikinci sıradaydım, yani birinci ve ikinci sınifta. Sonra Bill ve diğerleriyle tanıştım (...) Bir gece hep beraber 


28 T.S.N.: İngiltere'de, 1960'larda işçi sınıfı arasında ortaya çıkan bir alı 
kültür. Dönemin gençliği arasında popüler olan barış, sevgi gibi temaları reddeden bu kültürden gençler, özellikle giyim tarzları ve saç şekilleriyle, yaşadıkları toplumsal yabancılaşmayı dışarı vurmaktaydılar. 
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dışarı çıktık, şişe dolu büyük bir kutu bulduk. Bill ve diğerleri birbirlerine şişe fırlacıyordu. Eğer ben de Fırlarmazsam, tam bir ahmak olduğumu düşüneceklerdi, o yüzden birkaç şişe alıp ben de firlarmaya başladım. Spike ile ben, daha diğerleri koşmaya başlamadan sokağın bir ucuna kaçmayı başardık. Ardından Bili tuğla fırlatmaya 


başladı. Sonra işte arabaları çizdik, böyle bir sürü şey yaptık. 


Hergeleler, bu kadar canlı anlattıkları değişime dair nadiren derin sebepler öne sürmektedirler. Görünüşe göre hergeleler için tüm mesele, arkadaş ihtiyacı ya da tesadüfen (sınıfta yan yana oturmak, şans eseri bir gece hergelelerle tanışmak ya da beklenmedik bir şekilde bir “davet almak” gibi) bazı şeylerin bir araya gelmesidir. Doğal olarak, tüm bu anlatılar, değişim için grupların varlığının önemini teyit eder niteliktedir. 


Tüm bu çarpıcı değişimler öğretmenlerin de gözünden kaçmamaktadır ve onların da kendilerine göre açıklamaları vardır. 
Çocuklar “havalara girmekte” ve “yanlış davranışlarda” bulunmaktadır, zira “kötü etkilere” maruz kalmaktadırlar. Başlangıçta belli davranışlara atfedilen “kötü etkiler” kişisel bir patoloji 


» « 


olarak görülür: “Kösele gibi biri o, ne yapsan kâr etmez”, “eğer gerçeği öğrenmek istiyorsan, ne diyorsa tersini düşün”, “onun ayarı kaçmış, nereye gittiğinin farkında bile değil”, “ondan çok endişeliyim, kişiliğinde bir arıza var.” Öğretmenlere göre okul karşıtı kültür, “kolayca etki altına alınma” ifadesinin de belirttiği üzere, bu kişilik sorunlarının devşiriminden doğmaktadır. Dolayısıyla, azınlık durumundaki “baş belalarının” peşinden giden ve yanlış yola sapmış çoğunluk şeklindeki klasik bir modelleme burada da karşımızdadır: 

Müdür Yardımcısı: Liderlik konusunda göze çarpan kişi Joey'dir 

(...) Spike, bir noter gibi, o ne derse onu destekler ve ortalığı karıştıran da bu ikisidir (...) Will ise kolayca etki altına giren biridir. 


İlginçtir ki öğretmenler, yaptıkları gözlemleri somut kişisel özellikler olarak ele alıp bunlar üzerinden, toplumsal ve sınıfsal süreçler arasında gidip gelen öğrencilere belli kişilikler atfermektedirler. Sözlü yorumlar, “sevdiğim biri” ya da “hiç de ciddiye almadığım biri” gibi ifadelerle başlamakta ve anlatımların arasına, “aslında iyi bir çocuk” yada“ O sonuç olarak çekilmez biri, bir de babası var ki” gibi (aydınlatıcı olsun diye araya karıştırılan) ifadeler girmektedir. Mezuniyet belgelerine ya da diğer raporlara yazılanlar, açık bir patolojiyle ya da liderler ve onları takip edenler şeklindeki toplumsal modelle ilgili kavramlara yapılan atıfları içerir: 
[Joey] zeki ve yetenekli bir genç olduğu ortada. İstese pek çok derste başarılı da olabilirdi. Ancak Edebiyat dersi dışarıda tutulursa, yeteneklerini tam anlamıyla geliştirmek yerine kendisi daha da kötüye gitmiştir ve bu kötü gidişat derslere olan katılımına, hal ve tavırlarına da sirayet etmiştir (...) sahip olduğu liderlik vasıflarını okul lehinde kullanmak yerine çok yanlış amaçlara yönlendirmiştir. 


(Spanksy| ilk üç senesinde okulun işbirliğine açık en aktif öğrencilerinden biriydi. Bu dönemde, okul konseyinde yer alıp okul piyesi ve korosunda da görev almıştır. Okulu ayrıca kriket, futbol ve kros müsabakalarında temsil etmiştir. Ne yazık ki bu iyi başlangıcın devamı gelmemiş ve tüm davranışları ve tavırları değişmiştir. Ne derslerde ne de ders dışı faaliyerlerde yeteneğini geliştirmeye çalışmıştır (...) başlangıçtaki cana yakın ve içten tavrı gitgide bozulmuş ve bu olumsuz tavrıyla okulun en isyankâr öğrencilerinden biri olmuştur. 


(Eddie'nin) tavırları ve davranışları çok uygunsuzdu ve bazı durumlarda okul açısından tamamen kabul edilemez bir hale gelmişti. 
Bir öz-disipline sahip olmadığı ortadaydı ve grup davranışlarının 


etkisi alında kalma eğilimindeydi. 


Tesadüfi nedenler ya da bir patoloji üzerinden yapılan açıklamalar gerçeğin sadece bazı yönlerine işaret ermektedir. Şüphesiz ki okulda işlerin yürümesi için uğraşan ve mevcut durumda çeşitli kararlar vermek durumunda olan öğretmenler açısından bu tarz açıklamalar bir yerde mecburiyettir. Ancak bu açıklamalar, okul karşıtı kültürün gelişimine dair toplumsal açıklamalar ka- 


dar isabetli değildir. 
Farklılaşma ve Eğitim Paradigması 


İşçi sınıfı kültürünün bir kurum içerisinde kendisini büyük bir 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yaratıcılıkla somut bir form olarak ortaya koyduğu ve etkisi altında kalsa bile kendisini bu kurumdan ayırdığı özel süreç benim deyişimle farklılaşmadır (differentiation). Farklılaşma, formel kurumsal paradigmanın tipik alışverişlerinin işçi sınıfının çıkarlarına, duygularına ve anlamlarına uygun bir şekilde yeniden yorumlandığı, parçalandığı ve ayrıştırıldığı bir süreçtir. Farklılaşmanın dinamiği, işgal edilen ve sınıf kültürünün daha büyük temalarını ve meselelerini imleyen bir formun aksettirildiği ve verildiği kurumla olan karşıtlıkta yatar. Farklılaşmanın zıttı olan bütünleşme (integration), sınıfsal karşıtlıkların ve niyetlerin görünüşe göre meşru kurumsal ilişkiler ve alışverişler dizilerinin içerisinde yeniden tanımlandığı, budandığı ve saklandığı bir süreçtir. Farklılaşma, enformel olanın formel olana saldırısıyken, bütünleşme enformel olanın formel olanın ya da resmi paradigmanın içerisinde aşamalı bir şekilde kendine yer bulmasıdır. Bu anlamda, tüm kurumların farklılaşma ile bütünleşme arasında bir denge tutturduğu ve farklılaşmanın hiçbir şekilde işlevde bir arıza ya da başarısızlıkla eş anlamlı olmadığı söylenebilir. Kitabın ilerleyen bölümlerinde de savunacağım üzere, farklılaşmanın toplumsal yeniden üretimde gizemli olmasına rağmen başarılı rol oynamasını sağlayan, farklılaşmanın belli yönlerinin herhangi bir kurumun oluşum sürecinde hep mevcut olması ve belli toplumsal alanlar üzerinde belli etkilere sahip olmasıdır. İlgilendirdiği kişiler açısından farklılaşma, bir yandan benliğin ve benliğin geleceğinin önceden verilmiş kurumsal tanımlardan ciddi bir şekilde ayrıldığı kolektif bir öğrenme süreci olarak deneyimlenirken, diğer yandan kurumsal aktörler tarafından izah edilemeyen bir arıza, direniş veya karşıtlık olarak deneyimlenir. 
Bir tarafta belli kurumsal formların yeniden biçimlendirilmesi ve yeniden şekillendirilmesi olarak işçi sınıfı temaları ve faaliyetleri ürettirilirken, diğer taraftaysa formel kurumsal paradigmanın kırpılması, katılaştırılması ya da yumuşatılması (meşruiyet kaybına karşı verilen bir tepkinin tüm değişkenleri) gerçekleşmektedir. Okul kurumunun içerisindeki esas resmi paradigma 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eğitime dair belli bir bakış açısıyla ilgilidir ve bu bakış açısının farklılaşması okul karşıtı kültürün formlarını üretir. 


Öğretmenle öğretilen arasında olası pek çok farklı ilişki vardır. Geçtiğimiz yıllar bu ilişkilere dair pek çok denemelere ve gelişmelere tanıklık etmiştir. En son olarak ise, Başbakan Callaghan'ın İngiltere'de eğitime dair “büyük bir tartışma” yürütülmesi için yaptığı çağrıyla eğitimde tasarruf ve inceleme konuları gündeme gelmiştir.” Ben ilk olarak, geri kalan tüm meselelerin konumunu (ötesine geçmeye çalıştığında bile) belirlediğini düşündüğüm ve İngiltere'deki okullarda halen yaygın bir şekilde egemen olduğunu öne süreceğim temel eğitim paradigmasının ana hatlarını çizmek istiyorum. İster değişikliğe uğramış olsun ya da olmasın, isterse de zahir olana yakın olsun ya da olmasın, bu paradigmanın yapısı sınıf içi eğitimin tüm değişik formlarının temel özelliğidir. 


Eğitimin esasen, üstün olmak için birbirleriyle rekabet eden insanlar arasındaki bir ilişki olduğu gerçeği öğretmenler tarafından gayet iyi bilinmektedir. Dolayısıyla, eğitim üzerine konuşurken “kazanmak ve kaybetmekten” bahsetmek mantıklı olduğu gibi içten gelen de bir hissiyatur: 


Müdür yardımcısı: Aslında komik bir durum (...) Bazı durumlar olur, sınıfın ya da tek bir çocuğun karşısındayken “aman Tanrım, beni alt etti” hissine kapılırsınız. Ama aradaki çizgi çok incedir, biraz zorlarsanız yenilgiye de uğrayabilirsiniz ya da üstün de çıkabilirsiniz (...) çok da parlak gözükmeyen çocukları düşününce bu şaşırtıcı bir durumdur. Tıpkı diğerleri gibi bu çocuklar da bir öğret- 


menin zayıf noktasını çabucak bulabilirler. 


29 Ekim 1976'da Oxford'da Ruskin College'de yaptığı bir konuşmada, İşçi 
Partili Başbakan günümüzün eğitim alanındaki sorunlara ve korkulara dair görüşlerini belirtmiştir. Başbakanın eğitimle ilgili meselelerde “büyük bir tartışma” yürütülmesi çağrısı üzerine DES (İngiltere Eğitim Bakanlığı) hemen harekete geçmiş ve bir dizi bölgesel kongreler düzenleyip dört temel iştigal konusunun ana harlarını çizen bir referans belgesi yayınlamıştır. Bu iştigal konuları şöyledir: 5-16 yaş aralığı için okul müfredatı, ölçürlerin degerlendirilmesi, öğretmenlerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi, okul ve iş hayatı. 


DES, Educating our Children, Ocak 1977. 
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Ancak modern toplumlarda öğretmenin doğrudan zorlama gücü çok sınırlıdır. Öğrenciler sayıca öğretmenlerden üstündür ve mevcut yaptırımlar da korkutucu bir hızla delinebilmektedir. 
Genç öğretmenler arkalarında bir destek bulmak için genellikle bir güç gösterisine ihtiyaç duyarken, deneyimli öğretmenler ağır silahların sadece bir kereliğine kullanılabileceğini iyi bilmektedirler: 

Müdür yardımcısı: Uygulayabileceğimiz çok az yaptırım ve ceza 

var. Gerçekten de çok az. Mesele de bunların ayarını tutturup 

bir ağırlığa sahip olmalarını sağlamak. Şimdilerde bir raporlama sistemimiz var. Tüm raporlar bana geliyor, benden de son olarak müdüre gidiyor (...) Her seferinde uzaklaştırma cezası veremezsiniz. Günümüzde futbol hakemleri de mesela bu yüzden başarısız oluyor. En son yapmaları gerekeni hemencecik yapıyorlar (...) ilk pozisyonda hemen sarı kart çıkartıyorlar ve böyle yapınca da ya oyuncuya bir sonraki olay için kırmızı kart göstermeleri gerekiyor ya da artık oyuncu ne yaparsa yapsın görmezden gelmek zorunda 


kalıyorlar (...) 
Müdür Eğer yeteri kadar insan bir başkaldırı gerçekleştirirse yani mesela benim öğrencilerimin hepsi yarın yanlış bir şey yapma- 


ya karar verirlerse, buna karşı ne yapabilirim ki? 


Dolayısıyla, öğretmenin otoritesi zorlayıcılık üzerinden degil ahlaki bir temel üzerinden kazanılmalı ve sürdürülmelidir. 
Öğrenci, öğretmene rıza göstermelidir. Ancak, özellikle sınırlı bir kişisel güçle kişisel bir ahlaki üstünlüğü savunmaya ve meşrulaştırmaya yönelik sürekli bir mücadele yorucu olduğu gibi, uzun vadede o kadar da uygulanabilir bir strateji de değildir. 
Dolayısıyla öğretmen bazı kurnazlıklara da başvurmak zorundadır ve “tecrübeli” öğretmenleri farklı kılan da bu beceridir. 
Tecrübeli öğretmen eğitim paradigmasının göreceli özerkliğinin ne olduğunu öğrenmiştir: Buna göre, eğitim ideali sadece belli kişilerle ilişkilidir. Meşrulaştırıcı olan ve itaati emreden, kişinin 


değil öğretmenin fkridir. 


Bu fikre göre eğitim, çoğunlukla saygı karşılığında bilgi ya da denetim karşılığında rehberlik şeklindeki adil bir alışveriştir. Bilginin de az bulunan bir meta olması öğretmene manevi bir üstünlük sağlamaktadır. Bazı öğretmenlerin sivrilmesine yol açan bu egemen eğitim paradigmasıyla, bu öğretmenler öğrenciler üzerinde meşru bir denetim kurabilmektedir. Bu paradigma, kişinin lehine olan diğer müteakip alışverişlere sızabilen eşdeğerler sunduğu için genel bir meşruiyet kazanmaktadır. Bu alışverişlerin oluşturduğu en önemli zincirse şüphesiz, bilgi karşılığında meziyet, meziyet karşılığında yüksek maaş ve maaş karşılığında da ürün ve hizmetle erişimdir. Dolayısıyla, diğer tüm alışverişler için eğitimin hayati bir önemi bulunmaktadır. 


Tüm bu alışverişler, belirli bir işlemi kapsamanın ve tanımlamanın yanı sıra bir dereceye kadar bu işlem tarafından üretilip sürdürülen yapılar içerisinde desteklenmektedir. Eğitim alışverişi, belirli bir yolla öğretmenin üstünlük eksenini oluşturan tanımlayıcı bir çerçeve içinde barındırılır. Bu alışveriş dışarıdan görülmeye açıktır ve bu alışverişin “adilliği” rızanın esasını oluşturmaktadır. Buna karşın bu kavramları kapsayan ve tanımlayan çerçeve çok daha az aşikârdır ve belli açılardan rıza yerine güçle anlaşılır olmaktadır. Eğitim paradigmasına dair bizlerin genel yaklaşımı bu alışveriş ilişkisine dayanır. Bir havale işlemini andıran bu alışveriş döngüsü, içinde bulunduğu bu çerçeveye bir istikrar ve uyum kazandırır. Ancak bu çerçeve başka araçlar tarafından da güvence altına alınmalıdır. Bir yandan, hem alışverişin kendisini üretemediği (hiç şüphesiz hergelelerin durumunda olduğu gibi) yerlerde bir ölçüye kadar zorlayıcı tanımlara sahip olması gerekirken diğer yandansa, eşdeğerleri, somut göndergeleri, dışsal işaretleri ve görünür dayanakları güvence altına alarak başarılı bir alışverişi pekiştirebilmelidir. 


Binaları, organizasyonu, zaman çizelgesi ve hiyerarşisi sayesinde okul bu çerçeveyi ya da ekseni elinde tutar. Bu çerçeve ya da eksen (normal hallerde) egemen kültürel ve toplumsal değerlerle tasdiklenirken, son tahlilde daha büyük devlet aygıtı tarafından desteklenir. Tyndale İlköğretim Okulunun?! büyük 


30 Disiplinsizlik ve yeni eğitim tekniklerinin etkisizliğine dair bazı öğretmen- 
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bir karmaşa içerisinde kapatılması ve yapılan soruşturma sonrasında pek çok öğretmenin görevlerinden uzaklaştırılması, bize diğer okulların açık kalmalarındaki nihai nedeni göstermektedir. 
Okul içerisinde “iyi eğitim” ancak bu eksenin muntazam bir şekilde oluşturulması ve yeniden üretilmesiyle sürdürülebilir. Genellikle herhangi bir dolaysız güçten yoksun olup aşikâr eğitim paradigması için gerekli olan, çoğunlukla örtük yapısal eksenin oluşturulması “damlaya damlaya” gerçekleşir ve bu ekseni yerinden oynatabilecek, öğretmenin bilgisini değersizleştirebilecek ya da nezaket dışı tepkilerin benimsenmesine yol açabilecek diğer ya da kişiye özel anlamlar bastırılır. 
Müdür yardımcısı: Ağızlarının payını vererek onları, “çok özür dilerim, hiç farkında değildim” şeklinde mahcup bir duruma düşürmeniz gerekiyor. Çok ürkütmeden ya da ağlarmadan gerçekten sinirlendiğinizi, yaptıklarından hiç de hoşlanmadığınızı öğrencilere gösterirseniz ve sinirlenmenizin arkasındaki nedenleri anlatabilirseniz, yani gerçekten rahatsız edici oldukları konusunda onları ikna edebilirseniz ağızlarının payını gerçekten vermiş olursunuz. Ama onlara pislik, adi şerefsiz gibi lafar ederseniz hiçbir yere varamaz- 


sınız, onlar da eninde sonunda size benzer şekilde karşılık verirler. 


Okul mükemmel bir yüz yüze denetim kurumudur. Bir cevap bekleyen öğretmenin müsamahasız yüz ifadesi; uygun davranışın bile üstüne çıkan bir değer haline gelen, “gerçeği” öğrenmeye dair amansız takip; ortak bir silah olarak alay etmek; zaman içinde öğrenilen tekniklerle belli baş belalarının her zaman “ağlatılabilmesi”; kararlı duruşu, kafasını eğmesi ve zanlı öğrenciye parmağını sallamasıyla artık bir stereotip haline gelmiş müdür 


yardımcısı; beklenmedik bir şekilde koridordaki bir gruba doğru 


lerin ve anne-babaların şikâyetleri sonucunda yaşanan öğretmen grevi ve hazırlanan müfettiş raporu sonrası Londra'daki William Tyndale İlkokulu 
1975 yılının yazı ve sonbaharında büyük bir kargaşaya sürüklenmiştir. Bakınız, R. Auld, William Tyndale Report, Temmuz 1976; J. Gretcon ve M. 
Jackson, William Tyndale: Collapse of a School - or a System, Allen & Unwin, Londra 1976; T. Ellis, J]. McWhirter, D. McColgan, B. Haddow, William Tyndale: the Teachers Story, Writers and Readers Publishing Co-operative, Londra 1976. 
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hareketlenen müdür. Tüm bu taktikler özel olanın ifşa edilmesi, yok edilmesi ya da dondurulması içindir. Başarılı klasik eğitimin katlanamadığı bir şey varsa, o da kişiye özel çekincelerdir ve neredeyse her okulda pek çok çocuk bu otoriteye gönüllü bir şekilde teslim olur. Sorulan bir soruyu ilk cevaplayan olmak için havaya kaldırılan ve sallanan eller, kabul görmüş bir otoriteden çok müstesna bir kurumsal tarzla onay almaya çalışmaktadır. Ve bu onay için yürütülen kişisel rekabette herhangi bir karşıtlık fikrini biçimlendirmek için, genel olarak paylaşılan ancak kişiye özel çekinceler kararlı bir şekilde denetim altına alınır. 


Eğitim paradigmasının öğretmenlerden göreceli olarak bagımsız olması gerçeği öğretmenler, öğretmen/öğrenci rol çiftinin yerini belirli bir şekilde değiştirdikleri zaman çok iyi görülür ve böylece bu bağımsızlığın önemi ortaya çıkar. Öğretmenler, eğitim paradigmasının öğrenci tarafından içselleştirilmesinden ya da en azından içselleştirildiği kadarından istifade ederler. 


Müdür: Beşinci sınıftaki bir öğrenciye ceza vermek böyle bir duruma düşmemeye özellikle gayret edersiniz kendi başlarına yaptıkları şeyi anlamalarını sağlamaya çalışırsınız. Çocuklara sık sık şöyle derim: “Artık yeterince büyüksün, sence bu durumda ne yapmam gerekiyor, sence ne yapılmalı? Sen gel bu sandalyeye otur, 


ben de karşında durayım. Ve bana ne yapılması gerektiğini anlar?” 


Disiplin, kutsal kitaplardaki gibi, yanlışların cezalandırılması meselesi olmaktan çıkıp kurumsal eksenin ve okulun toplumsal ilişkilerinin genel olarak yeniden üretilmesi haline gelmiştir. Aruk mesele, farklı farklı işlemlerin gerçekleştiği temel çerçevelere bir saygınlık kazandırmaktır. 

Müdür yardımcısı: Eğer onları yakalarsanız, bu durumdan faydalanırsınız. Ama onların üzerinde bir erki yaratmak için de kafanıza 

eseni de yapamazsınız, kuralların dışına çıkamazsınız (...) bir şeylerin yanlış olduğunu onlara gösterdiğiniz sürece iyi bir şey yapmış 


olursunuz. 


Bu noktada ayrıca belirtmek gerekir ki, temel çerçeve ve temel eğitim paradigması yukarı doğru da uzanır ve öğretmenlerin 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bu paradigmanın dışına çıkmaları, aynen öğrencilerde de oluğu gibi patolojik bir havailik olarak değerlendirilir. Tüm öğretmenlerin özellikle de genç olanların konumlarını korumaları, hem performanslarını soyut eğitim paradigmasının somutlaşmış bir hali olarak öğrenmek, hem bu paradigmayı mümkün kılan şeyleri sürdürmek ve yeniden üretmek hem de diğer öğretmenlerle beklenen ilişkiyi yerine getirmek anlamında gayet zahmet gerektren bir iştir: 
Müdür yardımcısı: Dürüst, güvenilir ve adil bir insan olarak görülmeniz gerekiyor eğer diğer öğretmenlerin gözünde tam da böyle biri olursanız, onları nasıl haşlarsanız haşlayın saygınlığınızdan gene bir şey kaybetmezsiniz (...) gerçekten yanlış bir şey yaptıklarını bilirler çünkü. Yanlış bir şey yaptıklarında bunun farkındadırlar ve onları azarladığınızda buna karşı diyecekleri bir şey yoktur Arada sizinle tartışanlar da oluyor tabii ama işin aslı gene de değişmez. Nasıl ki bir golf oyununda hile yapamazsanız, bu oyunda 


da hile yapamazsınız, onlar da bu gerçeği kendi içlerinde biliyorlar. 


Bu, okula içinde gençliğin esir alındığı usandırıcı, klostrofobik bir mekân olduğu hissini veren bu ekseni sürdürmenin ahlaki keskinliğidir ve normal hayatın çelişkili ve anlaşılmaz muhalif fikir cereyanlarını dışlama ve bastırma girişimidir. Nihayetinde okul içindeki her şey, adil alışverişin ve bu alışverişi mümkün kılan eksenin sürdürülmesinin bir parçası haline gelir. 
Bu anlamda okul bir tür totaliter rejimdir. Görünüşte doğrudan çok az baskı ya da zorlama vardır, ancak doğru ya da iyiye dair tanımın sınırları çok büyük ölçüde daraltılmıştır. Her şey birbiriyle düzgün bir ilişki içindedir, her hikâye hep aynı sonla biter, yapılan her benzetmede, benzetilen şey hep aynıdır. Esasında eğitim alışverişindeki “eşdeğerliliğin” sağduyulu bir ifadesi olan “işbirliği” kelimesi bir gölge gibi her yere sızar. Birisinin cezalandırılması, olmayan şeyle ilişkilidir. Birisinin ödüllendirilmesi, olan şeyle ilişkilidir (ironik olarak bu, aslında sistem içerisinde başarılı olma hikâyesinin erken bir sürümüdür). 


Adil alışverişin özü, onu destekleyen eksenin niteliği ve bu 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alışverişin sürmesini sağlayan çabaların doğası, en iyi şekilde, okul kurumunun temel ritüellerinden biri olan sabah törenlerinde yapılan programlı konuşmalarda kendini ele verir. Odasına zorla girilip sandalyesinin altına insan dışkısı konan okul müdürünün bir sabah töreninde tüm okula yaptığı konuşma bu duruma örnek olarak verilebilir: 


Size saygı duyuyorum, ayrıca yeteneklerinize de saygı duyuyorum. 
Bazı alanlarda benden çok daha yeteneklisiniz. Bunu reddedecek değilim (...) Ama geçen Cuma günü bu olayı gördüğümde moralim çok bozuldu çünkü bu olayda saygı duyulacak hiçbir şey yok ... 
ama sonrasında Cumartesi günü okulun futbol maçına gittiğimde ve bazı öğretmenlerin ve öğrencilerin okul için nasıl canla başla oynadıklarını, nasıl zamanlarını ayırdıklarını görünce “belki de durum o kadar körü değildir” diye düşündüm O yeteneklerinize ve becerilerinize gerçekten saygı duyuyorum ... ama sizden de bir öğretmen olarak benim yeteneklerime saygı duymanızı ve dediklerimi kabullenmenizi bekliyorum ... Günümüzde neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt edebilmek çok güç ... Bazen en leziz gözüken şey, yenecek en iyi şey olmayabilir. En alacalı şekilde pakerlenmiş şey, her zaman için en iyi yenecek şey olmayabilir. Biz burada sizin için en iyisini yapmaya çalışıyoruz, size gerçekten yardım etmek 


için uğraşıyoruz. İşin kolayına kaçmanıza izin vermiyoruz... * 


Eğitim paradigmasındaki alışveriş ilişkisinin kendi mantığı içerisinde esasen toplumsal sınıflar arasında bir ilişki olmadığını, öğretmenlerin öz-bilinçleriyle işçi sınıfına mensup kişileri veya işçi sınıfı kültürünü tahakküm altına almaya ya da onun üzerinde bir baskı kurmaya çalışmadıklarını görmek bu noktada oldukça önemlidir. Hammertown Boys Ortaöğretim Okulundaki özellikle kıdemli öğretmenler özverili, dürüst ve açık sözlü insanlar oldukları gibi kendi bildiklerinin ışığında gayet zahmetli bir işi sabırla ve insancıl bir şekilde yapmaktadırlar. Bu öğretmenlere körü eğitim vermek ya da işçi sınıfı çocuklarını ezmek gibi fesatça niyetler atfetmek hiç doğru olmayacaktır. Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki formel denetimi devlet tarafından sağlansa da, kurdukları toplumsal denetim sınıfsal değil eğitim paradig- 


ması üzerindendir. 
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Eğitim paradigmasının ve özellikle de denetim ekseni ile onu mümkün kılan tanımın ne kadar açık bir şekilde birbirlerine bağlı olduklarını ve bunların irili ufaklı sayısız maddi yapılar, örgütlenmeler ve toplumda bildiğimiz şekliyle okulun pratikleri tarafından mimari bir titizlikle desteklendiklerini ve sağlamlaştırıldıklarını fark etmek oldukça önemlidir. 


Fiziki anlamda okuldaki öğrenciler ve onların pedagojik duruma dair olası görüşleri, içinde bulundukları daraltılmış ve değersiz mekân tarafından önemsizleştirilmektedir. Daha büyük bir öğretmen masasının önünde sıkışık bir düzenle yerleştirilmiş sıralarda oturarak; kendi özel alanlarından yoksun olup yasaklı öğretmenler odasının kapsını ya da yabancı bir ülkeye giriş yapıyormuş hissi veren müdürün odasının kapısını gergin bir şekilde çalarak; kilirlenmiş ya da yasaklı odalarla, spor salonlarıyla ve malzeme dolaplarıyla çevrili olarak; paydos ziliyle beraber tuvaletten bile zorla çıkartılıp okulun dışına atılarak, araba yolunda öğretmenlerin arabalarından en az yarım metre uzakta yürümeleri söylenerek, fiziki çevreye ve onun arkasındaki belli bir tür toplumsal örgütlenmeye belirli bir yönelim kazandırılır. Tüm bunlar öğrenciye kendi konumunu sürekli hatırlatır.” 


Tüm bu ilişkiyi pekiştiren, okulun toplumsal örgütlenmesidir. Daima tam vaktinde çalan zil; öğretmenler odasının kapsının önünde veya arsızca yorumların bile “efendim” ile bittiği sınıflarda süslü sabır ve saygı ritüelleri; derslere devam zorunluluğu ve görünür ast-üst hiyerarşileri hep beraber öğretmenlerin ve onların dünyasının üstünlüğünü onaylar. Ve nihai olarak da, az bulunan ve değerli bilgilerin olduğu bir yer olarak sunulsa da “öğrenim öğretim kaynakları merkezinin” esas denetimi elbette ki öğretmenlere aittir. Eğitim paradigmasında değiş tokuş edilecek bilginin değeri, sadece meziyetler ve devingenlik için kıymetine ya da önemine dair dışsal bir tanımın değil, aynı zamanda bilginin koruma altındaki kurumsal rolünün sonucudur. 


31 Günah çıkartma sırasında Joey: “Bize bari köpek tasması da takın, böylece 
oyun alanının çirlerinden tuvaletlere en önde koşabiliriz.” 


116 ETNOGRAFİ 


Başka bir deyişle, bilginin tasarrufu güçlünün yetkisine bağlıdır. 
Öğretmenler ders kitaplarını sanki sahibi onlarmış gibi dağıtırlar ve kaybedilmeleri, tahrip ve tahrif edilmeleri durumunda hanelerine tecavüz edilmiş ve evleri talan edilmiş gibi davranırlar. 
Okuldaki dolapların, kitaplıkların ve sıraların anahtarlarını öğretmenler saklar ve bunlara erişim hakkı onların iznine tabidir. 
Derslerin planlarını yapan, sınıfta yapılacak tartışmaları başlatan ve dersleri başlatıp bitiren gene hep öğretmenlerdir. 


Elbette ki tüm bunlar gayet bariz bir şekilde meydandadır ve görünüşe göre “zorunluluk” üzerinden dikte edilir. Bizler için belki okulu esasen farklı ya da “zorunlulukların” dikte edildiği bir yer olarak hayal etmek zor olabilir. Ancak bu, yaşadığımız toplumda okul kurumuna olan aşinalığımız yüzünden, okulun sahip olduğu maddi altyapının ve örgütlenmesinin belli pedagojik seçenekleri tasdik ettiği ve olası değişikliklerin önüne keskin bir set çizdiği gerçeğini bulandırmamalıdır. Belli bir durumda “bariz” bir şekilde kendisini gösterenin, diğer bir durumda hafızadan silinebilmesi mümkün değildir. 

Temel eğitim paradigmasının ne ölçüde değiştirilebileceğine aklımızdan çıkartımamamız gerekir. Şüphesiz, pek çok öğretmen eğitim tarzlarının bu kadar basit ya da yapısal olduğunu kabul etmeyecektir ve işin aslına bakarsak bu paradigmanın değişmesi için hem tabandan hem de tavandan pek çok baskı gelmektedir. 
Kişisel, çilekeş ya da kahramanca çözümleri bir kenara koyarsak, eğitim paradigmasının okulda, birbirleriyle bağlantılı “yukarıdan” ve “aşağıdan” olmak üzere iki esas değişken kümesinin olduğu görülmektedir. Esasen benim iddiama göre, ister okul karşıtı kültüre doğrudan tepki şeklinde olsun isterse de okulun genel politikasının bir yönü şeklinde olsun bu iki küme de farkl:laşmaya ya da farklılaşmadan duyulan korkuya verilen tepkiler olarak gelişmektedir. Bu iki küme de okulun maddi temelinde ya da örgütlenmesinde ciddi manada bir değişiklik yaratmamaktadır. Sahip oldukları ideoloji ya da gerekçeler ne olursa olsun, 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bu girişimler bana göre aynı temel paradigmayı daha farklı ve daha geniş bir zeminde yeniden bütünleştirme anlamına gelmektedir. 


İşçi sınıfı okullarındaki pek çok deneyimli öğretmen, “daha az yetenekli”, ilgisiz ve hoşnutsuz öğrenciler söz konusu olduğunda temel paradigmaya saplanıp kalmanın yetersiz olacağını sezer ve bu paradigmanın bazı yönlerini bir şekilde değiştirmeye girişirler. Eski modern ortaöğretim okullarının kesin bir şekilde karakteristiği olan ve işçi sınıfı okullarında halen yaygın olarak görülen klasik hamle, öğrencilerin göstereceği itaat, nezaket ve saygı karşılığında, öğretmenin maharetine bağlı olarak nesnel bir temelden ahlaki bir temele geçiştir. Bu durum, eski kapitalist toplumlardaki eşitsiz bölgeler arasındaki kültürel ve toplumsal alışverişlerin pek çok formunda önemli bir değişime ve mistifikasyona işaret eder. Bu alışverişlerin “eşdeğerlerinin” nesnel dogaları; ahlaki adanmışlık, insancıllık ve toplumsal sorumluluk biçimlerine bürünür. Böylelikle reel bir alışveriş ideal bir alışveriş haline getirilir. Tüm bunların önemli olmasının nedeni, ilgili degerlerin ya da tutumların takdire değer ya da menfur, uygun ya da uygunsuz olmaları değildir elbetce. Asıl önemli nokta formel olanla ilgilidir: Nesnel temelin aksine, kendisi dışında gerçek bir mevcudiyeti olmadığı için ahlaki temel sonsuz bir genişleme ve asimilasyon becerisine sahiptir. Ahlaki temel söz konusu olduğunda gerçek dünya bir temyiz mahkemesi işlevi göremez, zira ahlaki tanımlar kendi momentumlarını oluştururlar. Eğitim paradigmasındaki böylesi bir değişimle beraber öğrencinin artık ulaşmak için gayret etmesi gereken şey, bilgi ve meziyetler degil hürmet ve nezaket olur (her iki kavram da tedrisi başarı ve diğer tür başarılarla elbette ilişkilidir, ancak sadece bir bedel ve önkoşul olarak). Böylesi bir kayma, bu niteliklerin, başlı başına arzu edilebilir, belli bir tasarıdan kopartılabilir ve iş ve toplumsal itibar pazarında kendi başlarına satılabilir olduklarını ima eder. 


“Davranışlar”, özellikle de “uygun davranışlar” anlayışı tam bu noktada devreye girer. “Uygun davranışların” mevcudiyetini daima, temel alışveriş ilişkilerinin, gizemli bir şekilde hayali kurulan ideal ilişkilere dönüştüğüne işaret eden bir uyarı olarak görebiliriz. Eğer bir kişi görünüşte okula ve otoriteye “uygun bir davranışla” yaklaşıyorsa, o zaman ileride işverenlere ve yaptığı işe de, gerçek toplumsal ve ekonomik ilerlemeler kaydedecek (tedrisi başarının yardımı olmaksızın) bir şekilde “uygun bir davranışla” yaklaşacaktır. İlişkinin döngüsünde herhangi bir ayrışım ya da dönüşüm olmaksızın iki tarafa da aynı şey önerildiği için bu hamle temel paradigmayı herhangi bir şüpheye yer bırakmaksızın tamamen döngüsel ve totolojik bir hale getirir. Öğrencinin sonuç olarak eline geçen, sadece otoriteye hürmet ve itaattir. Bu, eğitim sistemine ihtiyaç duymaksızın kendi başına da öğrenilebilecek bir bilgidir. Çok az incelenmiş olan “uygun davranış” kategorisini işler hale getiren nesnel totolojinin doğası örtük ya da bir muamma olarak kaldığı sürece temel paradigmaya da pek fazla zarar veremez. Aksine, adil alışveriş ritmini sürdürdüğü sürece, bu totoloji kurumsal olarak tanımlanmış ekseni pekiştirerek ve diğer eğilimleri kısıtlayarak temel paradigmayı daha güçlü bir hale getirir. Böylelikle tahvil işleminin döngüsü de korunmuş olunur. Eğitim paradigmasındaki bu değişiklikler ile hayatın sunduğu fırsatlara ve ödülün doğasına dair bununla ilişkili görüşler, öğretmenler tarafından Makyavelci bir anlayış söz konusu olmaksızın samimi bir şekilde sahiplenilir. Bu değişikliklerin etkinliği için bu elbette sağlam bir gerekçedir. Tüm bütün, çoğunlukla organik ve uyumlu bir toplum imgesiyle ilişkili olan muhafazakâr etikle sahici ve güçlü bir şekilde birleştirilir. 


Hammertown Ortaöğretim Okulundan kıdemli bir öğretmen 


Her zaman için odun kesecek, su çekecek birileri olmalıdır (75exe must be hewers of wood and drawers of water)? Bu kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanlar genelde başarısız bir genci hor görme eğilimindedir. Ama mesela size her gün süt getiren kendi sütçünüzü düşünün. İşini iyi yapıyor mu? İyi birisi mi? Size iyi hizmet sunuyor mu? 
Eğer tüm bunlara “evet” cevabını veriyorsanız, o zaman bu adamda 


32 TS.N.: İncil'de geçen bir ifade. 
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nasıl bir sorun olabilir ki, neden onu hor görelim ki? Ben sosyalist biri değilim ama insanları böyle hor görmek çok rezil bir durum bence. Sütçülük yapan insanların büyük bir kısmı cana yakın insanlar. Kendi sütçüme her gün “günaydın bayım” diyorum, neden demeyim ki? Böyle deyince o da bana aynı güzel şeyleri söylüyor ve bu egomu okşuyor. Yani ona ve yaptığı işe bir insan olarak saygı duyuyorum, Tanrıdan isteğim onun da bana böyle saygı duyması. Diğerkâmlık (altruism) diye bir şey olmadığının farkındayım ama ne yaparsın ki? (....) tedrisi yetenek açısından bakarsak küçük Jimmy belki tam bir kafasız olabilir (ama) harika bir sürçü ya da ekmekçi olabilir. “Yapabileceği en iyi şey sütçü olmak” demek yerine “sürçülük tam sana göre bir iş, iyi bir kişiliğin var, para işlerinde dürüstsün, insanları seviyorsun” deyince çocuk da o zaman, “kendime göre bir iş buldum, sanırım bir yerlere varıyorum” diye düşünecektir. Böyle düşünmelerinde nasıl bir sakınca olabilir ki? 
Sonuçta günümüzde hakkınla bir şeyler kazanıyorsan, başkaların- 


dan daha az para kazanmak neden sorun olsun ki? 


Temel paradigmanın, tabiri caizse diğer bir temel değişkeni, okuldaki uzun süreli deneyimlerin bir sonucudur. Bu durumda, gerçekleşmesi umulan alışverişin diğer kalemi gözden geçirilip bir değişikliğe uğrar (saygı, nezaket ve öğrenciden beklenen diğer şeylerin sağlanması). Açık bir şekilde çok fazla bir beklenti yoktur ve bunların gerçekleşmemesi durumunda belli bir ahlaki hiddet de ortaya çıkmaz. Mümkün olduğu yerlerde, çoğunlukla belli bir plan programa bağlı olmadan faydalı bilgiler sunmak bu değişime destek sunar. Her ne kadar eğitim paradigmasında hayalcilikten uzak bir küçülmeyi işaret etse de ve muhalif çocuklar için neyin mümkün olabileceği konusunda gerçekçi bir değerlendirmenin öğelerini içinde barındırıyor olsa da kurumsal denetim, esas dayanak noktası olarak kaldığı ve okulun maddi düzenlemelerini ve örgütlenmesini değiştirmeye yönelik bir çaba gösterilmediği için bu değişiklik temel paradigmanın sınırları içerisinde kalır. Öğrencilere ve onların tanımlarına ve ilgi alanlarına bir miktar zemin sunmak daha temel bir denetimi güvence altına almakla ilgilidir. Eğitim paradigmasının başlıca ekseni, zaten kaybedilmiş olan muharebeleri büyük bir iyi niyetle kabullenip asıl önemli muharebelerin gerçekleşmesinin önüne geçilerek sürdürülür. Eğitime dair böylesi yaklaşımlar çoğunlukla pragmatizmle, çok büyük beklentilere girmemekle ve işçi sınıfıyla yetersiz bir seviyede dayanışma göstermekle (gördüğü baskıyla ilgili olarak işçi sınıfının geliştirdiği huzursuz ama kaderci anlayışla dayanışma göstermekle) beraber gider. 


Hammertown Ortaöğretim Okulundan kıdemli bir öğretmen 


Bu çocuklara gerçekten bir şeyler öğrettiğini düşünenlerden olmadım hiç (...) kendilerini okuldan uzaklaştırıyor olsalar da, bu çocuklar halen bir şeyler tecrübe ediyor ve büyüyorlar. Bize düşense bu çocukları dinlemek, etraflarında olmak ve gerektiğinde onlarla tartışabilmek (...) böylece kafalarına belki fazladan bir şeyler sokabiliriz (...) Beşinci sınıftaysa artık onları dikkatli bir şekilde gözetim altında tutarsınız, onlara küçük küçük şeyler vermeye çalışırsınız, artık kendi yollarında giden büyük adamlar olduklarını düşündürtürsünüz onlara. Ama her şeyden önemlisi, onların aslında sizin istediğiniz şeyi yapıyor olmaları ... onlarla asla bir yüzleşmeye girmemelisiniz, sadece kendi yollarında ilerlediklerini düşündürt- 


melisiniz onlara. * 


Eğitim paradigmasının okulda gözlemlenebilen diğer bir deişken kümesiyse, deyim yerindeyse “yukarıdan” gelir. Bu kümenin daha kamusal ve nüfuzlu bir kökeni bulunmaktadır, ancak benim fikrime göre bu küme, alışveriş ilişkisini aynı şekilde genişlettiği ve yeniden tanımladığı gibi okulun maddi yapısının ve örgütlenmesinin esasen aynen ya da en azından değişikliğe uğramış bir halinin kabullenilmesini de sağlar. En azından doğal haliyle bu küme, farklılaşmış ya da tehdit altındaki eğitim paradigmasını yeniden bürünleştirmekle ilişkilidir. 


“Bağıntılı” eğitim yaklaşımına göre”, okul hayatıyla pek alakası olmayan işçi sınıfı çocuklarının öğretmenleri tedrisi konular yerine çocuğun ilgi alanıyla kesişen konulardan yola çıkarak işe 
33 Editör Notu: Bağınulı eğitim (relevant education) yaklaşımı, doğrudan doğruya öğrencinin kişisel istekleri, ilgileri ve kültürel deneyimlerine ya da bir 


biçimde dünyadaki sorunlar ve bağlamlarla bağlantılı olan öğrenme deneyimlerine işaret eder. 
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koyulmalıdır. Yaşanılan muhit, iş hayatı, vergi konuları ve devlet memurlarıyla ilişkiler ve yurttaşlık bilgileri gibi konular erkek çocuklarının eğitim müfredatını oluşturmalıdır. Buna karşılık kız çocuklarının eğitim müfredatı ise yuva kurmak, aile hayatı ve çocuk yetiştirmek gibi konulardan oluşmalıdır. Popüler müzik, sanat ve kitle iletişim araçları ise her iki müfredatın da ortak konuları olmalıdır. “İlerlemeci” eğitim yaklaşımına göreyse, bu tarz etkinlikleri çocuklara dayatmak yerine çocuklar bu etkinlikler için cesaretlendirilmelidir. Bu tarz bir eğitimin yöntemleri “konu odaklı” olmak yerine “çocuk odaklıdır.” Oluşturulan “kişisel programlar” çocukların kendi hızlarına göre ilerlemelerini sağlar ve “rakım öğretimi” de çocuklara en geniş kaynakları sunar. Bu teknikler Britanya'da eğitimin temel aşamalarında gayet yaygındır ve istikrarlı bir şekilde eğitimin daha üst aşamalarına da yayılmaktadır. Tedrisat dışı alanlar söz konusu olduğunda, ilerlemeci eğitim ile bağıntılı eğitim, ilk kez uzmanlık merkezlerinde, üniversitelerde ve yüksekokullarda filizlenen yeni ve uzmanlaşmış liberal teknikleri işaret ermek noktasında bir arada ele alınmalıdır. 


Bu fikirlerin ve tekniklerin politik ve teorik boyutları ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna ilan edilmiştir.” Bu fikirler ve teknikler, 
2. Dünya Savaşı'ndan itibaren sosyal demokrasi düşüncesinde 


34 Bu durum, birbirini takip eden bir dizi resmi raporda incelenmiştir. R. H. 
Tawney, Secondary Education for All, Allen ve Unwin, 1922; Hadow Report, Report of the Consultative Committee on the Education of the Adolescent, HMSO, 1926; Spens Report, Report of the Consultative Committee on Secondary Education with Special Reference to Grammar School and Technical High Sehools, HMSO, 1938; Norwood Report, Curriculum and Examinations in Secondary Schools: Report of the Committee of the Secondary School Examination Council, HMSO, 1943; Central Advisory Council for Education (England), Early Leaving, HMSO, 1954; G. Crowther (Genel Başkan), Fifteen to Eighteen, Report of the Central Advisory Council for Education (İngiltere), HMSO, 1959-60; Newsom Report, Half Our Future: A Report of ehe Central Advisory Council for Education (İngiltere), HMSO, 1963; Robbins Report, Higher Education, HMSO, 1963; Plowden Report, Children and their Primary Schools: A Report of the Central Advisory Council for Education (İngiltere), HMSO, 1967. 


122 ETNOGRAFİ 


yaşanan değişikliklerle bağlantılıdır ve yoğun bir araştırmaya tabi tutulmuştur. Bu spesifik araştırmaların dışında, aynı seviyede kendi somut tekniklerini ve pedagojik hedeflerini üreten görece bağımsız teorik gelişimler de mevcuttur. Entelektüel alandaki tüm bu tartışmalar ve külliyat, şüphesiz, eğitim reformuna bir form kattığı gibi bu reformun sınırlarını da çizmektedir. Ancak benim iddiama göre, bu çabaların gerçek anlamda aşağıya doğru yayılan belirleyici bir pedagojik pratiği bulunmamaktadır. Bagıntılı eğitim ile ilerici eğitim, daha önce “taban” olarak tanımladığım şablonlar şeklinde gerçek okul hayatında bir “benzeşme eğilimi” göstermektedir. Ne kadar birbirleriyle bağlantılı olsalar da, bağıntılı eğitim esasen öğretmenin sunduklarıyla ilgiliyken, ilerici eğitim çocukların nasıl tepki verebilecekleriyle ilgilidir. 
Öğretmenler, ortaya çıkan sorunlarla başa çıkabilmek için mevcut repertuardaki eğitim tarzlarından ve gelişmelerinden kendi bildiklerine uygun olanları seçmektedirler. Bu seçimler aslında, tek mümkün yol olarak gözüken ve esasen çok az değişikliğe uğramış maddi altyapılar tarafından özenle desteklenen mevcut eğitim paradigmasını sürdürmeye odaklanmaktadır. Radikal bir başlangıç noktası olsun ya da olmasın (ilerlemeci eğitimi tartışmak adına bu önemli bir noktadır), “yeni” teknikler çok daha farklı ve çok daha kadim bir zemin üzerinden ele alınmaktadır. 
Yeni teknikler ne kadar devrimci gözükürlerse gözüksünler, aslında devrim öncesi sorunlara devrim sonrası çözümler sunmaktadırlar. Bu tekniklere çoğunlukla, gerçek durumlar için denetim kaygısıyla ya da mevcut eğilimleri meşrulaştırma ya da rasyonelleştirme amacıyla başvurulmaktadır. Yeni tekniklerin, başarısız olmuş ya da tehdit altındaki geleneksel modelleri aslında yeniden bütünleştirmek adına seferber edildiğini iddia etmek, yeni teknikleri kullanan okulların “serbestliği” ya da “arızalı hali” ile ilgilenen kişilere tuhaf görünebilir. İngiltere'de eğitim hakkında yürütülen büyük tartışma ile maddi güçlüklerin baskısı altında olan ve bir şekilde daha otoriter bir yapıya bürünen okullarda yeni tekniklerle duyulan istekliliğin aslında eğitim paradigmasını eski modelle daha fazla bütünleştirmesi ya da bütünleştirmeye çalışması, bu kişileri, farklı seviyelerde nasıl temsil edilirse edilsin asıl meselenin hep aynı olduğuna belki ikna edebilir. Bazı okullardaki bu “yeni serbestliği”, genel beklentinin aksine, “değiştirmek”, “sınırlamak” ve “yeniden yönlendirmek” çok daha kolay olacaktır. Ana hatları itibariyle İngiltere'de eğitim hakkında yürütülen büyük tartışma, eğitim paradigması ve onun maddi dayanaklarıyla ilgili gerçek sorulara temas edemeyen ve asla temas 


edemeyecek bir aldatmacadır. 


Farklılaşma sırasında temel paradigma (ne kadar değişikliğe uğramış olursa olsun) bir ölçüde meşruiyetini kaybetmektedir. 
İçinde bulunduğu eksen kısmen yerinden oynatıldığı için öğretmenin üstünlüğü artık kabul görmemektedir. Öğretmenin sunduğu artık eğitim alışverişinin bir eşdeğeri olmaktan uzak görüldüğü için, bu alışverişi güvence altına alan çerçevenin oluşturulmasına artık şüpheyle yaklaşılmaktadır ve bu çerçevenin baskıcı hali çok daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Böylesi bir ortamda, hergeleler için kendilerini değerli kılmanın artık daha farklı yolları bulunmakta ve başka tür alışverişler mümkün gözükmektedir. Onlar için öğretmenin otoritesi gitgide bir pedagog yerine bir hapishane gardiyanının otoritesini andırmaktadır. Daha önceden nüfuz edilen ve denetim altında tutulan özel alan artık ortaklaşılan güçlü bir muhalefet alanı haline gelmektedir. Bilgi alışverişinin ve eğitim paradigmasının bir toplumsal denetim biçimi olarak kullanıldığı bir sistemde bilginin inkârı ve onun eğitimsel eşdeğeri olan saygının reddedilmesi, kurulmak istenen denetime karşı bir barikat olarak kullanılabilmektedir. Böyle bir ortamda, hergeleler artık “cahil”, “beceriksiz” ve “itaatsiz” öğrenciler haline gelirler. Burada belirtmek gerekir ki, zekâ ölçüm testlerinin ve okuldaki sınavların sonuçları kişinin “doğal” yeteneklerinden çok daha fazla, bilginin toplumsal biçimleniminde bireyin konumuna dayanır. İlaveten, kişinin “kişisel özellikleri” de bireysel anlamda değil böylesi bir toplumsal anlayışla kavranılır. 
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Her halükârda formel paradigmaya meydan okuma ve kişinin ve grubun yeniden değerlendirilmesi, daha önceden denetim altında tutulan ama aruk ortaklaşa bir hale gelmiş ve görünür olmuş “özel” alanlar ile mümkün olmaktadır. Bu özel alanlar, şüphesiz, işçi sınıfı çocuklarının sınıf deneyimlerinden oluşmaktadır ve bu deneyimlerin edinimi esasen okul dışında gerçekleşmektedir. Temel paradigmanın sınıfı eğitim alanından dışladığı yerde, farklılaşma süreci sınıfı yeniden içeri davet eder. 


Bireylerin, hergeleler arasına nasıl katıldıklarına dair önceki tanıklıklarının izini sürmek, hem kültürün hem de bu kültür içerisindeki ya da bu kültüre yönelen kişilerin gelişiminin nasıl okuldan başlayıp istikrarlı bir şekilde sokaklara ve mahalleye yayıldığını ve işçi sınıfı değerlerinin, tutumlarının ve pratiklerinin nasıl daha geniş bir içerik içerisinde şekillendiğini görmek açısından ilginçtir. Okuldaki eğitim paradigmasının farklılaşması için gerekli olan enformel ve gayri resmi kaynaklar bu genişleyen alanla desteklenir. Okulun kültürel temelinin işçi sınıfı çocuklarından müteşekkil olmadığı yerde şüphesiz farklı bir yapılanma ortaya çıkmakta ve bu yapılanma eğitim paradigmasını farklılaşırmak bir kenara, paradigmanın ayakta kalmasını daha uzun bir vadeye yaymaktadır. 


Buna karşılık kültürel temel işçi sınıfı renklerini taşımaktaysa, okula karşı duyulan güven duygusunun kararlı bir şekilde terk edilmesiyle beraber faydalanılabilecek devasa bir sınıfsal duygular rezervuarı vücut bulmaktadır. Mahalle, sokak ve işçi sınıfı gençliğinin kültürünün diğer büyük sembolik ifadeleri bu alan için temalar sunduğu gibi, bu sembolik ifadeler de aynı zamanda okul karşıtı kültür tarafından diyalektik bir şekilde güçlendirilir. İşçi sınıfı kültürünün devamlılığında anne-babalar ve aile şüphesiz önemli bir rol oynamaktadır. Ev içinde, işyeri kültürü hakkında, işyerinde neler olup bittiği ve ne gibi tutumların (özellikle otoriteye karşı) öne çıktığına dair hikâyeler anlatılır. 
Evde kullanılan dil (küfürlü kelimeler kullanılmamak kaydıyla) 


işyeri kültürünü yeniden üretir. Ev içinde ayrıca, erkek üstünlüğüne dayanan karakteristik bir iş bölümü de bulunmaktadır. 
Erkek para kazanıp ev içi pratik işleri yaparken, kadın “ıvır zıvır işleri” ve ailenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirir. Ev içinde ayrıca, bir kavgada ne yapılacağına (“önce bir yumruk salla, sonra diyeceğini de”) ya da hırsızlığa nasıl yaklaşmak gerektigine (“fazla mal göz çıkarmaz evlat”) dair işçi sınıfı kültürünün 


aşırı yönlerine dair babanın “tüyolar verdiği” bir karşılaşma hali de bulunmaktadır. 


Bununla birlikte, işçi sınıfı kültürünün devamlılığında önemli olmakla beraber, anne-baba olası unsurlardan sadece bir tanesidir. Her anne-baba aynı şekilde davranmadığı gibi aynı degerleri de paylaşmaz. Anne-babaların sınıfsal temalarla karmaşık ve yaratıcı ilişkileri vardır ve bu, çocukları standart bir işçi sınıfı kalıbına girmeye zorlamaz. Bu açıdan, anne-babalar ile çocuklar arasında göreceli bir bağımsızlık bulunmaktadır. Okulu ziyaret ederek çocuklarına destek olmaya çalışan ve kurallara sıkı sıkıya bağlı, “saygın” bazı anne-babaların çocukları, ebeveynleri açısından açıklanamaz bir şekilde “yanlış yola sapıp” hergelelerin arasına katılabilmektedir. Okula karşı kayıtsız ve hatta düşmanca bir tavır sergileyen bazı anne-babaların ise kabarık kulak olmayı seçmiş çocukları vardır ve bu durum onların hiç de hoşuna gitmemektedir. Bu açıdan bakıldığında, “anne-babaların tavrı” gibi belli göstergelere dayanarak üretilen mühendisçe analizlere karşı tetikte olmamız gerekir. 


Bununla beraber, işçi sınıfı değerlerinin ve duygularının (her zaman için anne-baba tarafından taşınmasa da) okula karşı işlediği ve farklılaşma için maddi kaynak sunduğu bir anlayış şüphesiz mevcuttur. Örnek olarak Spansky'nin babası formel kurumlara ve bu kurumların çalışma tarzına karşı işçi sınıfı kimliğinden gelen derin kaygılarını sesli bir şekilde ifade etmektedir; nihai olarak öğretmenin otoritesini meşrulaştırmaya hiç de niyerli değildir. Örneğin, kendisinin de farkında olduğu anlatım becerisindeki zayıHığından faydalanmaya çalıştıkça otorite ona korkutucu olduğu kadar esasen uydurma bir şey olarak da görülür. Aşağıda, katıldığı son okul gecesi hakkında konuşmaktadır: 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Şimdi tam olarak ifade edemezsem de, müdür beni o gün öfkelendirmişti ... çünkü fark edebiliyordum ... yani orada öyle dururken fark ediyordum. Benimle değil aslında kendisiyle konuşuyor diye düşünmüştüm (...) beni gerçekten gıcık eden başka biri daha vardı, bir çocuğun babası ya da ailesinden biriydi. Öyle çıkıp soru soruyordu, ama tam da öğretmenin istediği gibi bir soru, zaten nasıl bir cevap alacağının da farkındaydı. Tam nasıl anlatabilirim bilmiyorum. İçimden “ya kardeşim sadece insanlar burada olduğunu bilsin diye soru soruyorsun” diye geçmişti, çünkü zaten herifin ona verdiği cevabı da dinlemiyordu. Zaten o herif ne dese doğru olarak kabul edecekti, bilmiyorum nasıl anlatabilirim bunu ... Ben mesela bir toplantıda ayağa kalkıp öğretmenlere karşı konuşamam, çünkü bir şekilde afallarım, ne diyeceğimi tam bilemem (...) Neden böyle tam bilmiyorum ama sanırım o insanlar ne diyeceğimle ilgilenmez diye düşünüyorum galiba (...) Eğer onunla [müdür] bir odada baş başa olsaydım ve kimsenin bizi duymayacağından emin olsaydım ona şey derdim 


PW: Ne derdin? 
Spansky'nin babası: Saçma sapan şeyler anlatıyorsun derdim. 


Spansky'nin annesi: Gecenin adını “öğrenci gecesi” koymuşlar ama siz ne diyorsunuz hiç ilgilenmiyorlar. Ne anlattığınızı öğrenmek istemiyorlar. 


PW: O halde neyin yararına yapılıyor bu gece? 
Spansky'nin annesi: Bilmem. 


Spansky'nin babası: Galiba bize çocuğumuz için nasıl bir iyilik yaptıklarını göstermeye çalışıyorlar (...) Bizim çocuğumuz hakkında neyi yanlış yaptıklarını söylemiyorlar, sadece doğru ya da iyi ne 


yaptıklarını anlatıyorlar. 


Okul gecesinin davetiye mektubunda, doldurulup gönderilmediği takdirde müdürün, anne-babanın geceye katılmayacağını varsayacağını belirten, yırtılabilir bir şerit bulunmaktadır. 
Şeritte ayrıca soruların önceden yazılı olarak iletilmesi gerektiği ve sadece seçilmiş soruların cevaplanacağı yazmaktadır. Davetiyede, “okulu dolaşın ve okulda işlerin her gün nasıl yürütüldügünü kendiniz görün” ifadesinden sonra gelen kısımlarda bazı 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yerlerin altı çizilmiş ve belli yerlerde ünlem işaretleri kullanılmıştır. İlaveten, çocukların uygunsuz davranışları anne-babalara bildirilirken kullanılan dil ilginç bir şekilde ağdalı ve kısaltılmış bir haldedir (Sapnsky'nin babasına giden bir mektup, “oğlunuzun okuldaki 0/2: geleceğini sizinle konuşmak istiyorum” [italik bana aittir) diye başlamaktadır). Dolayısıyla, işçi sınıfının okula karşı güvensizliği gerçekte olup bitenlere karşı bir tepki olarak görülebilir. Bu ille de okula dair. bir eleştiri olmak zorunda değildir. Okul aslında yapması gerekeni kendi açısından gayet iyi yapmaktadır. Ancak okulun kesinliklerinin ve tarzının dayanağı olan ahlaki otorite ekseni, işçi sınıfı kültüründeki derin kafa karışıklıklarından, uzlaşmalardan ve bu kültürün altında yatan direniş ruhundan oldukça farklıdır. İşçi sınıfı çocuğu kendisini okuldan /2rk/:laştırdıkça bu süreci tamamlamasına yardımcı olan güçlü bir kültürel yüklemeyi arkasında bulmaktadır: 


(Kişisel bir mülakattan] 


Spanksy: (Babam) öğretmenlere karşı arsızlık yapmamı istemez ama öyle derste oturup inekleyen boş beleş biri olmama da karşıdır — İkinci sınıftayken babam bir keresinde bana kabarık kulak demişti. Dışarıda futbol oynayan, okula gidip gelen biriydim o zamanlar. Böyle demesi beni gerçekten üzmüştü, çok şaşırmıştım (...) Ben de onun gibi biri olmak istiyorum. Ona öyle dayılık işlemez, birinin ona dayılanmasından hiç hoşlanmaz. Ben de öyleyim. 
Galiba ben de onun gibi kısa boylu ve tombul biri olacağım, ne güzel işte. Onun gibi olmayı çok istiyorum, babam olağanüstü bir 


herif. 


Farklılaşma süreci sırasında anne-babalar işçi sınıfı temalarına geri dönüş ve bu değerlerin yeniden canlandırılması anlamında ille de etkin bir rol oynamak durumunda değillerdir. İşin aslına bakarsak, çocukların dünyası daha da farklılaştıkça annebabaların çocuklar üzerindeki nüfuzu da azalmaktadır. Erkek çocuğunun gelişimi ve kültürel özgüveninin artması çoğunlukla onu babasıyla rekabet haline sokan ve annesi üzerinde yarı tahakkür kurmaya çalışan bir role büründürür. Çocuk, babasıyla aynı dünyada (bedensel gelişime ve sembolik gözdağına dayanan 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işçi sınıfı erkeğinin kendi dünyası) yaşayıp ona benzer biri olmak yerine kendi dünyasında tanınır hale gelen bir güç olur. Evlat sevgisine rağmen, “babaya yetişmeye çalışmak” ona “meydan okumak” anlamına gelebilir ve bu durum ev içinde gerilimlere yol açabilir. Anne-babalar sıklıkla, “o kendi bildiğini okuyor hep”, “ona bir şey söylemeye de gelmiyor” gibi cümleler kurarlar. 
Bunun dışında, anne-babalarda, özellikle paraya duyulan ihtiyaç sebebiyle belli derin kültürel süreçlerin işliyor olduğu yönünde kaderci bir yaklaşım da mevcuttur. 
Spanksy'nin babası: Bu galiba pek bir şey yapamayacağınız bir durum İnsanlar galiba paranın günümüzde çok önemli olmadığını düşünüyor. Burada mesela bazı gençler var, her gün dışarıya çıkarlar (...) bir de benim ufaklık [oğlu] var işte, okula gittiği için bana bağımlıdır çünkü okul için ona bir pound harçlık veriyorum. 
Daha fazlasını da veremiyorum, diğer çocukların arasında acaba kendisini nasıl hissediyordur? Zaten eğitimle pek bir ilgileri kalmamış, okulu falan salladıkları yok, öyle değil mi? Diskotek ve buna benzer yerlere giderler, sandviç, dondurma, pasta gibi şeyler alırlar ... ama onlarla aynı yaşta olan ya da belki işte birkaç ay daha küçük olan benim çocuğum bunları çok yapamaz, çünkü parası yoktur (...) Eğitim akıllarının sadece bir köşesindedir, asıl düşündükleri 


hep paradır. 


Çocuk açısından bu kadercilik bir kayıtsızlık olarak görülebilmektedir. Bu durum, bir çözüm yolu bulmaya verilen hayati önemin temelini oluşturur. 


(Kişisel bir mülakattan] 


Joey: Anneme bir keresinde sormuştum ... “nasıl biri olduğumdan hiç rahatsız olmuyor musun, hiç bundan endişelenmiyor musun?” 
diye. Annem, “ileride ne olmak istiyorsun?” diye hiç sormanııştı bana çünkü. Babam da hiçbir şey dememişti bu konuda. Böyle sorunca annem bu sefer bir şeyler söyledi. “Desem ne olacak ki? Zaten gene olmak istediğin gibi biri olacaksın” demişti. Böyle deyince 


“hadi ya” demiştim ben de içimden. 


Buna karşılık orta sınıf şablonu çok daha farklıdır. Okula dair hayal kırıklıkları ve belli gruplara katılmak gibi durumlar 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bu şablonda da gözükse de, bunlar ayrıksı ve dışarıda kalmış bir kültüre referansla gerçekleşmez. Otoriteden sınıf dinamiklerine uygun bir şekilde hakkıyla farklılaşmak söz konusu değildir. 
Orta sınıfın geliştirdiği kültür, işçi sınıfı temalarının gücünden faydalanmaz. Dolayısıyla, egemen eğitim sisteminin yeniden eski eksenine oturması için uygun koşullar burada her zaman mevcuttur. Kurumsal farklılaşma için gerekli olan ikinci evre orta sınıf şablonunda esasen yoktur. 


Bir orta sınıf çocuğu kendi doğal kültürüne rücu ettiğinde, muhalif tavrını pekiştirecek ve onaylayacak temalar yerine kendi doğal kültürünün temalarını bulur. Merkezcil kuvvetler onu yeniden kurumsal olanın içine geri çeker. 


Orta sınıf çocuğunun evdeki ilişkileri rekabet yerine bağımlılık ilişkisine dayanır. Evdeki eksen okuldaki eksenle benzerlik göstermektedir. Bir ast/üst ilişkisi ekseninde bilgi ve rehberlik saygı ile değiş tokuş edilir. Bu ilişki türü, özellikle, anne-babaların çocuklarını destekleyecek maddi imkânlara sahip olmalarıyla güvence altına alınır. Dolayısıyla, ortaya çıkan kriz ne olursa olsun, işçi sınıfında çocuğun bağımsız hareket etmesine karşı kayıtsız kalınırken orta sınıfta anne-babalar bağımlı olana karşı bir sorumluluk hissederler. Bu, okulda edinilen ilişkiyi bir ölçüde yeniden üretir. Her ne kadar okulun daha idealist paradigmasına göre daha farklı bir zeminde gelişse de, bilginin toplumsal önemi ve değeri hakkındaki bakış açısı pekiştirilir. İşin aslına bakarsak, orta sınıf anne-babalar öğretmenlere kıyasla okulun önemi üzerinde daha fazla dururlar. Ancak bu anne-babalar okulu, pratiğe uygulanacak teorik bilgilerin öğrenildiği bir yer olarak değil, toplumumuzu biçimlendiren alışveriş zincirindeki hareketliliğin bir aracı anlamında meziyerlerin edinildiği bir yer olarak görürler. 


Dördüncü sınıfta öğretmenleri tarafından okul karşıtı (“okulun tüm sorunları okul karşıtı gruplardan kaynaklanıyor”) olarak adlandırılan ve en kısa sürede okulu bırakacaklarını söyleyen, 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yüksek prestijli gramer okulunun on öğrencisinden sadece ikisi beşinci sınıfın sonunda okulu bırakmıştır. (Bu iki öğrenciden biri ilgili “A seviye” derslerini alıp profesyonel bir golf oyuncusu olmak istemektedir) 59 Bu çocuklar nihayetinde meziyet sahibi 


35 Bahsi geçen kişi ilginç bir çocuktur. Kendisi işçi sınıfı mensubu olup okulu 
reddermektedir, ancak seçtiği spor dalı olan golf aracılığıyla yukarılara trmanmayı kendisine amaç edinmiştir. 

(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan) 

Çocuk: Benim mücadelem daha üst sınıftan birisi gibi olmak (...) bilirsiniz işte, daha iyi durumda olan pek çok insan vardır. Mesela babamın yaş grubundaki insanlar. Çok daha iyi durumdadırlar, iyi işlere sahiptirler ve sen de bu insanlara ve bunların ailelerine sundukları olanaklara gıpta edersin. Sen de işte o zaman böyle bir şey başarmaya çalışırsın. 

PW: Daha iyi insan olmak derken? 

Çocuk: Yani insanlardan saygı görmek. Mesela fabrika işçisi olan babam pek saygı görmez, ama işte orta sınıf insanlarının genel olarak daha çok saygı gördüklerini fark edersin. 

Yukarılara tırmanmaya çalışan işçi sınıfı çocuklarına özgü bir şekilde, bu çocuğun kendi kültürünü reddedişi orta sınıf kültürünü kabullenmesi anlamına da gelmemektedir: 

PW: Onlar (orta sınıf mensupları) halen “onlar” mı yoksa onlar gibi hissetmeye ... 

Çocuk: Yok hayır. Onlara gene “onlar” olarak davranıyorum (...) işte onlarla konuştuğum zamanlar oluyor (...) o zamanlar aklımdan, “cehenneme kadar yolun var, kendini ne kadar da süper biri sanıyorsun öyle değil mi” gibi şeyler geçiyor. Böyle birisi buraya geldiğinde, mesela az önce golf sopalarını almaya gelen herif gibi, hani şu gri saçlı olan, üst dudağı böyle bükük olan. O heriften gerçekten nefret ediyorum. Diğer insanlardan üstünmüş gibi geliyor bana. 

Bu çocuk için spor yukarılara cırmanmanın bir yoludur. Tam da bu anlamda, sınıf içgüdüsü aslında “öldürme içgüdüsüdür”: 

Aslında ispatlamaya çalıştığım şey, çok fazla okuma şansı olmamış ya da maddi imkânlara sahip olmayan veya işte büyüklük de diyebilirsiniz, işte bunlara sahip olmadan, daha genç birisinin, daha az okumuş ermiş olsa da ve daha yoksul bir geçmişe sahip olsa da başka birisini yenebileceğini göstermek (...) bunun için öldürme içgüdüsüne sahip olmanız gerekiyor (...) golf oynarken kime karşı oynadığım hiç umurumda değildir, sadece onları mağlup etmek için uğraşırım, bana para verip vermediklerinin ya da bir dostluk maçı yapmak istemelerinin hiçbir önemi yoktur (...) bu kazanmaya olan açlık, muhtemelen ilkel bir duygu, tıpkı karnının acıkması gibi. 
Karnın acıkınca kendine yiyecek bir şeyler bulursun. Bazı insanlar da kazanarak açlığını giderir, kazanana kadar sürekli idman yapar, sürekli didinir 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olmanın stratejik önemini kavrayıp kariyer tavsiyelerine daha açık hale gelmişlerdir ve salt araçsal nedenler üzerinden egemen kurumsal paradigmanın çizgisine geri dönmüşlerdir. 


(Beşinci sınıfın sonunda yapılan toplu bir sohbetten| 


PW: Hergelelerden birinin geleceğini kısaca bana tarif edebilir misiniz? 

Nigel: Bolluk ve yokluk (...) biz üniversite okurken, okulu bırakmış olanlar ilk iki senelerinde bolluk içinde olacaklar, onlarla karşılaştığımızda ceplerinin para dolu olduğunu göreceğiz. Sanırım asıl fark üniversiteyi bitirdikten sonraki sene ortaya çıkacak (...) Biz galiba genel olarak daha iyi işleri seçebileceğiz (...) bizler basamakları bir bir çıkarken hergelelerse aynı işler arasında gidip gelecekler (...) konuşmamız (rehberlik uzmanıyla yaptığı kişisel görüşme] tam 45 dakika sürdü ve her bir anında yeni bir şeyler öğrendim. 
Hiç ara vermeden sürekli konuştuk ve rehberlik uzmanı öğrenmek istediğim her şeyi bana anlattı. Karakterimin bir özetini çıkardı, bazı işlere neden uygun olmadığımı, bazı işleri neden daha iyi yapacağımı bana anlattı. Gerçekten de faydalı bir konuşmaydı. Aslında içeri girerken (...) bir işe başlamakla üniversiteye gitmek arasında kalmıştım ama görüşmeden çıkınca üniversiteye gitmem konusun- 


da tamamen ikna olmuştum. 


Buna karşılık, işçi sınıfına mensup hergelelerinin kendi geleceklerine dair kanaatleri bu kadar kolay değişmemektedir. 


Farklılaşma Sonrası İlişkiler 


Farklılaşma sonrası okulda ortaya çıkabilecek husumetler hiç de hafife alınmamalıdır. Hergelelerin kültürel tepkilerinin “zenginliğini” inceliyor olmamız, onların tepkisinin neye karşı olduğunu gözden kaçırmamalıdır. Bilginin anlamını kaybettiği ve değersizleştiği bir yerde, eğitim üzerinden kurduğu meşruiyetten yoksun kalan otorite kendisini en haşin ve en yalın haliyle gösterebilir. Otoriteye olan karşıtlığın nedeni tam da budur. Eğitim 


paradigması artık daha baskıcı haliyle hissedilmektedir. Okula 


durur (...) orta sınıf insanlarının öldürme içgüdüsü yoktur. Onların hava 


soğuk bile olsa çıkıp idman yapmak gibi doğal bir kavgacı halleri yoktur. 
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dair deneyimlerin tümü, hergelelerin: bir an önce yakalarını sıyırmak istedikleri bir şey niteliğindedir. 


En ezici Zorlamalardan biri, bazı öğretmenlerin aşağılayıcı ve alaycı tavırlarıdır. Bu tavır, farklılaşmanın bir sonucu olarak sınıf ve kurumun belli bir şekilde iç içe geçmesinden kaynaklanır. Bu tavra “sınıfsal hakaret” denebilir. Bu aşağılamalar okuldaki sınıflarda gerçekleşse de referansı toplumsal sınıftır. Pek çok öğretmen, yürürlükteki eğitim paradigması arızaya uğradığında anlaşılabilir nedenlerle büyük bir öfkeye kapılır. Bu arızayı bir hakaret ve işleri gereği bir terbiyesizlik olarak görürler. Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi, eğitim alışverişindeki en temel eşdeğerlerden biri saygıdır. Kendilerine göre haklı nedenlerle hergeleler, farklılaşma sonrası, öğretmenlere karşı nazik olmaktan (en azından genel hal ve tavırlarında) vazgeçerler ve bu durum, kendi kültürlerinin genel tarzıyla ifade edilir. Yine bu durum bazı öğretmenler tarafından sadece küstahlık ve kabalık olarak algılanır; değişen bir ilişki tarzının arkasındaki mantık sorgulanmaz. Öğretmenlerin kapıldıkları hüsran ve öfke, alışverişin kendi taraflarındaki eşdeğeri olan “bilgiyi” geri çekmek halini alır. Ya da daha kesin bir şekilde ifade edecek olursak, hergelelerin alışverişte bir şey sunup sunmamalarından bağımsız olarak, bilginin fiyatını yükselterek bu bilgiyi hergelelerin erişşminden tamamen uzak hale getirirler. Bu tavrın kendine göre bir mantığı bulunsa da ve hatta farklılaşmanın çok fazla ileri gitmediği yerlerde eski ilişkinin yeniden tesis edilmesini sağladığı zamanlar olsa da esasen, bu tavrın kurumsal dinamiği hergeleler tarafından bir sınıf dinamiği olarak algılanır. Sınıflı bir toplumda kurumların mutlak bir karakteristiği olarak anlamların çifte eklemlenmesi söz konusudur. Gizemli ve hidderli bir süreçle hem kurumsal anlamlar hem de sınıfsal anlamlar birbirlerinin içine karışıp yeni şekiller alırlar. Öğretmenin değişen ilişkiye kendisini uyarlama çabası ile hüsranı ve her ne kadar kurum içine gerçekleşiyor olsa da öğretmen ile öğrencileri arasındaki bilgi ilişkisinin değişime uğraması hergeleler tarafından, kurumsal kimliklerinden öte, yüzlerini döndükleri ve yeniden biçimlendirdikleri tüm o sınıf 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kimliklerine bir hakaret olarak algılanır: Bu sınıfsal aşağılamalar hergeleleri hedef alan bir maharetle daha da acıtıcı bir hale gelir. Ne de olsa, öğretmen formel cümlelerin ve ifadelerin bir ustasıdır. Buna karşılık hergelelerse bu formel alandan gittikçe uzaklaşırlar. Bu tarz aşağılamaların pek çok örneği mevcuttur: 


Çeşitli öğretmenler sınıfta konuşurken 


“The Midwich Cuckoo% romanı ürkütücü zihinsel güçlere sahip çocuklar hakkındadır, ama bu sınıfta böyle bir şeyden korkmamızı gerektirecek bir durum yok.” 


“X bir sınav sorusu hakkında şunu dedi: Soruda ‘tartışın? demişsiniz efendim, ama ben tek bir kişi olduğuma göre nasıl tartışabilirim ki?” 

“Y sınavda bana şunu sordu: “İki bölümü de yapmak zorunda mıyız” Birinci bölüm dediği sınavla ilgili yapılan açıklamalar.” 

“İyi ki nefes almayı öğrenmen gerekmiyormuş Y, yoksa burada ola- 


mazdın.” * 


Hergeleler böylesi bir tavra karşı çok hassastırlar. Eğer aşagılama başarısız bir şekilde ya da beceriksizce gerçekleştirilirse (“benimle konuşurken çeneni kapa” örneğinde olduğu gibi), hergeleler de bu durumdan istifade etmekten hiç çekinmezler. 
Ancak bu aşağılamalar genellikle onları can evlerinden vurur. 
Onlar için okuldaki otoritenin keyfi doğasını gösteren bu aşağılamalar onların canını en fazla yakan azarlama biçimidir. 


Spansky: Tıpkı Fuzzy'e yaptıkları gibi, öğretmenlerin sınıfta bi- 


zimle uğraşmaları, bizi utandırmaları en fazla kanıma dokunan şey. 
Bill: Tam da arkadaşlarınızın önünde sizi utandırmaları. 


Spansky: Fuzzy'e, “oynaman için sana gelecek hafta kum havuzu alacağım” demiş bir öğretmen. [Gülüşmeler] Öğretmenin biri de yaptığım bir ödevi sınıfta sesli okumuştu, çok boktan bir durumdu. 


Derek: Daha da komik duracak bir şekilde okumuştu o ödevi. 


36 Editör Notu: İngiliz yazar John Wyndham'ın 1957 yılında yayınlanmış bilim kurgu romanı. 
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Giderek daha da büyüyen bir kısır döngüde, hergeleler de kültürleri üzerindeki bu baskıya mümkün olan her yolla karşılık vermeye çalışırlar: 


Joey: Yapabileceğin ne varsa yaparsın, onlara bir şekilde karşı gelirsin. Mesela ders kitaplarını yırtıp atarsın. 


Spike: Ever, sandalyeleri parçalarsın, vidalarını sökersin 


Joey: Sonra da “ya aslında benim annem de bu parçaladığımız şeylerin vergisini ödüyor” diye düşünürsün. Ama kırıp dökerken bu aklına pek gelmez, gelse bile çok önemsemezsin. 


PW: Şişe kırmak ya da hırsızlık yapmak gibi bir şey olarak mı gö- 


rüyorsunuz bu yapuklarınızı? 


Joey: Okulda sopa falan yiyince öğretmenlerden öç alma fırsatı olarak görüyoruz. Eğer onlardan intikam almak istiyorsan yapabilece- 


gin ne varsa yaparsın (...) bir şekilde intikamını alırsın. 


Baskı arttıkça arsızlık, otoriteye karşıtlık, yıkıp dökme ve öğretmenlerin her türlü zayıflığından ya da hatasından istifade etmek de artar. Özellikle dönem sonlarına doğru, hergeleler öğretmenleri yıldıracak bir tehdide dönüşürler. Ancak adanmışlık ve “iyi” bir okul olmanın kerameti böylesi bir tehdide geçit vermemekte yatar: 

Kıdemli bir öğretmen: Üzerimize büyük bir dalga gelir büyük 

bir hızla, biz de bu dalgayı durdurmaya çalışırız, önüne geçmeye 

çalışırız bir şekilde ama bazı okullar bu dalganın üzerlerinden 


geçmesini engelleyemezler. * 


Öğretmen hiyerarşisinin en tepesinde, eski paradigmanın devamlılığı ancak tahakküm ve konsensüs dengesinin bir şekilde değişikliğe uğraması ve alışveriş ilişkisinin “uygun davranışlar” kısmındaki bazı rötuşlar üzerinden sağlanabilir. Ortaöğretim müdürünün, müdür yardımcısının ve son olarak da okul müdürünün sınıflarda gün içinde olup bitenlerden gitgide kendilerini daha fazla uzaklaştırmaları onların da belli bir seviyede korkuya kapıldıkları anlamına gelmektedir. Okulun maddi yapısının ve örgütlenmesinin ağırlığı ve burada ikamet eden formel ve baskıcı güç, hergeleleri tam olarak ehlileştirmese de baskı altında tutar, Gerçekten de temel meselelerde öğretmenlerin, mevcut durumu korumaları gerekir ve sırf başkalarına örnek olsun diye ve kurumun meşruiyetini korumak adına temel paradigma bu meselelerde dayatılır. Hergelelerin son öğle yemeği arasında bardan okula sarhoş olarak dönmeleri üzerine, öğretmenlerin, hergelelerin bu işten “ceza almadan” sıyrılmamaları konusunda gösterdikleri kararlılık bu duruma bir örnektir: 


Ortaöğretim müdürü: Okuldaki son günleri olsa da, o gün halen okulun bir parçasıydılar ve halen bizim sorumluluğumuzdaydılar. 
Onların anlamadıkları şey de bu. Gidip anne-babalarını görebilirdik ve böyle yapınca da çocuklar çok şaşırdılar, “buraya gelemezsiniz, ben okulu bıraktım” diyorlardı. Oysa istesek karnelerine bu 


olayı işleyebilirdik ya da karnelerini hiç vermeyebilirdik. 


Yangın söndürücüsü olayından sonra ortaöğretim müdürü, hergelelerin en son “itiraflarını”, üstüne parmak basmak istediği konuları okulun geri kalan kısmına anlatmak için kullanmıştır. 
Bu konuşmasında ortaöğretim müdürünün Joey'nin itirazlarının önüne geçmesi sınırların çizildiği kritik noktadır. Hergeleler de bunun farkındadır ancak bu sınırın ötesine geçememektedirler: 


(Toplu bir sohbetten] 


Joey: Peters'in böyle palavralar atması beni çok sinirlendirdi. Tüm okulu toplamıştı ve “delikanlı geçinenlerden” bahsediyordu. Delikanlı geçinen çocukların yaptıklarının yanlarına kâr kalmayacağını herkese anlatmak istiyordu. Birinci sınıfları da oraya toplamıştı, anlattıklarından onların etkileneceğini biliyordu çünkü. Bizlerin ağlayıp sızladığı gibi palavralar sıktı. Ama böyle bir şey olmamıştı hiç (...) sonra “okulun ismi ne olacak?” diye sordu. Ben de “burası zaten The Plough [kentteki bir bar) değil ki, isminin bir önemi olsun (...) Kaç tane yangın söndürücüsü kaybettiğinden daha önemli olan burada çocuklara nasıl bir eğitim verdiğin” dedim. Ona [salonda konuşma yapan ortaöğretim müdürüne] anlattıklarının zırvalık olduğunu söylemek istedim ve söz almak için elimi kaldırdım. O da “anlaşılmayan bir şey var mı?” diye sormuştu zaten. 
Elimi kaldırdım ve “ever, bizim hakkımızda söylediklerinizi açıklıga kavuşturmak istiyorum. Biz ne ağladık ne de yalvardık” dedim. 
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Derek: O da Joey'e “Kes sesini” dedi. 


Joey: Ever, meselenin üstünü öyle kapattı. 


İçlerinde hergelelerin olduğu özel sınıfların başında kıdemli öğretmenler olduğunda, sınıfta kargaşa çok nadir görülür ve bu öğretmenlerin genel otoritesi varlığını sürdürür. Bu durumlarda hergelelerin kültürü bastırılmakta ve geleneksel paradigmanın somutlaştırılmış bir formu dayatılmaktadır. 


Sınıflarda en korkunç karışıklıklar, genç öğretmenlerin, savunulabilir bir taraflı olmadığı halde eski eğitim paradigmasında ısrar ermeleriyle ortaya çıkıyor gibi gözükmektedir. Bu durumlarda artık eğitim alışverişinin ahlaki temeli ortadan kalkmıştır. 
Muktedirin güçten düşmesiyle beraber işçi sınıfı kültürünün belli özellikleri en acımasız haliyle kendisini gösterir. Kıdemli öğretmenleri, böylesi bir enkazı kaldırmakla görevlendirilmeleri kadar rahatsız eden başka bir şey yoktur. 


Böylesi bir kargaşanın olduğu sınıflarda, bir televizyon programının arasına reklam girmesi gibi ders büyük bir uyumla sürekli kaynatılır. Derste konuşulanların muzır bir şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan flaş haberler sürekli olarak dersin arasına girer. Mesela bir keresinde, hergeleler okul motosikletine binmek için öğretmeni sürekli taciz edince, öğretmen sonunda motosiklet hakkında konuşmayı yasaklamıştır. Sonrasında katakulliye getirilip uzun uzun Picasso'yu anlatmak zorunda kalan öğretmen, Picasso'dan bahsedilmesini de yasaklar. Beer at home means Davenports ismindeki popüler reklam cıngılı sınıfta söylenirken hergelelerden biri araya girer ve “önemli bir açıklama” yapacağını söyler: “Çalıntı bir okul motosikletiyle Picasso okulun kapısından içeri girerken görülmüştür.” Öğretmenin suçlu beş öğrenciyi müdürün odasına göndermesi tam 20 dakikasını alır, zira suçlular dizildikleri yerde beklemek yerine sıralarına geri dönüp durmaktadırlar. 


Başka bir olaydaysa, sınıfta bir piyes üzerinde çalışılmaktadır ve eğitim paradigması tarafından baskı altında tutulmalarına 


İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK 137 


denk düşecek bir sembolik tavırla, hergeleler piyesi teslim alırlar ve kendi piyeslerini sahneye koyarlar. Piyesteki satırlarda artık “lanet olası” yerine “piç”, “havlu” yerine “adet bezi” gibi kelimeler geçmekte ve ilkokuldaki okuma fişlerinden kalıp cümleler piyese eklenmektedir. Piyesteki komiklikler de hergelelerin tarzına uyacak bir şekilde değiştirilir: 

Baba ayı: Birisi benim yemeğimi yemiş? 

Bebek ayı: Birisi benim de yemeğimi yemiş. 

Anne ayı: Kesin sesinizi be, daha yemek falan yapmadım. 


Bu esprilerle birlikte sınıftaki kaos ortamı da zirveye ulaşır ve bir savaş sahnesini andıracak bir şekilde yere vurulan ayakların ve sıralara vurularak çıkartılan seslerin yarattığı gürültü ve patırtı tüm bir sınıfı kaplar. 


Bu daimi gerilla savaşında hergeleler zayıf rakiplerine asla aman vermezler. Sahip oldukları kültür onlara, yaşanan sinir harbi sonucunda otoritenin kendisinde başarısızlık olarak değerlendirdikleri şeyleri fark etmelerini sağlayan bir sağduyu kazandırmıştır: 


(Toplu bir sohbetten] 


Eddie: Kendisine yapılanları sineye çekenlerle hayatlarının geri kalan kısmında hep uğraşılır. Birileri seninle uğraşmaya başladığında onlara karşı otoriteni doğrudan göstermezsen, üstüne gelmeye hep devam ederler. Eğer bir kişi üstüne gidilebilecek biri olarak biliniyorsa, tüm çocuklar o kişinin üstüne gider, onunla uğraşmaya devam eder. Bu duruma karlanmayacağını daha ilk seferde göstermen gerekir. 


Spike: Bizim de başımıza böyle şeyler geldi. Mesela birinci ve ikinci sınıflarda Spratt diye biri vardı, o zamanlar kabadayı geçinen biriydi, bense böyle sümsük biriydim. Herkesten deli gibi korkuyordum, tam bir bebeydim, işte bu Spansky'nin yaptığı gibi beni hep iter kakardı, orada burada bana kabadayılık taslardı (...) Bir gün ama, bu Spratt denen herif canıma cak etti. Fen Bilgisi dersindeydik, gelip sırcuma tekme falan attı. Böyle yapınca deliye döndüm ve onu kovalamaya başladım ve yakalayınca da canına okudum. Gerçekten de mahvettim onu. Ağzını yüzünü dağıttım. Yani gücünü 


gösterince onlardan korkmadığını da göstermiş olursun. 


Temel paradigmanın başkalaşmasıyla beraber pek çok öğretmenin öğrencilere olan yaklaşımı bir şizofrene yaklaşır gibi bir hal alır. Hergelelerin kurumsal bir kimlikten sınıfsal kimliğe geçtikleri gerçeğinin kısmen kabullenilmesiyle beraber, öğrenciler artık her iki kimliği de eşgüdümlü olarak taşıyorlarmış gibi görülürler. Bunun hergelelere yansıması çifte açmaz şeklinde olur. Öğretmenlerin hergeleler hakkındaki yorumları hep şu şekildedir: “Sen kendine yardım etmeye başladığında, ben de sana yardım etmeye başlayacağım”; “en büyük düşmanın sensin”; “az biraz edepli olabilir misin, beni dinleme nezaketini bile göstermeyeceksen sana neden bir insan gibi davranayım ki?” Bu yaklaşıma göre, bu öğrenciler sanki iki ayrı kişilikten oluşmaktadırlar ve bunlardan biri diğerini kurtaracaktır. İşin aslına bakarsak, öğretmenlerin hergelelere sürekli olarak öğütledikleri şey, aslında zaten yapacak yeterliliklerinin' olmadığını düşündükleri davranışları sergilemeleridir. Eski otoriteyi yeniden pekiştirmeye çalışan, bu işlevini kaybetmiş ama aynı zamanda aşağılayıcı da olan azarlama biçimi hergelelerin gözünde okulun otoritesini 


daha da itibarsız hale getirir. 


Hergeleler karşısında ayakta kalıp kıdemli öğretmenleri sorunlarıyla meşgul etmeyen (kıdemli öğretmenler açısından başarılı olmanın en önemli ölçütü budur) en “başarılı” öğretmenler, karşı tarafta bir provokasyon ve kendi otoritesinde bir sarsıntı yaratmayacak ve okul karşıtı kültürü sınırlayabilecek bir şekilde temel paradigmayı değiştirebilenlerdir. Stratejik sınırlama için bu taktiksel geri çekilmeye genellikle ilerlemecilik ve “bağıntılılık” başlıklarıyla bir itibar kazandırılır. Bu meşrulaştırma “kişisel öğrenme”, “keşif”, “öz-yönlendirme” ve “bağıntı” ile ilgili gibi dursa da, yürürlükte olan mantığı denetim odaklıdır. Bu tekniklerin uygulandığı sınıflar gürültülü, amaçsız ve disiplinsiz gibi dursalar da, bu sınıflarda nadiren büyük bir kargaşa ortaya çıkar ve öğretmene karşı fiziksel, sembolik ya da hakiki şiddet çok az 


görülür. 
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Hergeleler için böylesi sınıflar, öğretmenle başlarının belaya girebileceği bir karşı karşıya gelme durumu olmaksızın, formel olanın sınırlarını “genişletme” ve kendilerine ait değerleri kullanarak makara yapma ve karşıtlıklarını sergileme fırsatı sunar. 
Eğer işler biraz çığırından çıkarsa, kısa bir süreliğine eski paradigmaya geri dönülür. Ancak sınıfta bir kargaşa çıkma tehlikesinin atlatılmasıyla beraber hergelelerin yem atan soruları ve anlık hevesleri de kesilir. Verilen talimatlar, öğretmeni sanki bir şeylere izin veriyormuş ve hatta kendisiyle çelişiyormuş gibi bir duruma düşüren anlamsız ya da lafzi bir tavırla yerine getirilir. Hergeleler, enformel boyutun doğasını ve onu özellikle formel olana ve formel olanın zayıflıklarına karşı kullanmayı öğretmenlerden çok daha iyi bilirler. Bu anlamda hergeleler, otoritenin temaları üzerinde deneyler yapmaktan ve otoriteyle dalga geçip onu baskı altına almaktan hiç çekinmezler. Aşağıda, Fen Bilgisi dersinin dönem müfredatı üzerine yapılan bir konuşma bu duruma örnektir: 


Fuzz: Öğretmenim, Joey Bill'le konuşuyor. 
Öğretmen: Ne diye bana bunu söylüyorsun? 
Fuzz: Biraz ispiyonculuk yapasım geldi de. 


Eddie: Futbol sahasını ölçelim, kızların voleybol sahasını da Sonra da kızların salonunu ölçelim. 


Öğretmen: Evet, olabilir bu Peki ölçtükten sonra bulduğun rakamları ne yapacaksın? 


Spansky: [Alaycı bir şekilde] Şöyle yapacağız efendim. Büyük bir kâğıt parçası bulacağız, yeşil olsa iyi olur. Sonra üzerine futbol sahasını çizeceğiz, sahanın yarım dairelerini ve diğer çizgilerini çizeceğiz. (Gülüşmeler) Sonra da üzerine küçük futbolcular yerleştirip Subbuteo” oynayacağız. (Daha fazla gülüşme| 


Fuzz: Hayır efendim, sahanın yarım dairelerini ve diğer bölgelerini bulabiliriz böyle. 


Öğretmen: Peki, uzun vadeli hedefiniz nedir ne yapmak istiyorsunuz? 


37 T.S.N: Özellikle Avrupa'da popüler olan masaüstü Futbol oyunu. 
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Spansky: Okulun her tarafını ölçebiliriz. 


Öğretmen: (Spanksy'e dönüp) Bak şimdi, bu olayda bir sersemlik yapma sakın yoksa günah benden gider, düzgün bir iş olsun. 


Fuzz: Olacak efendim, her yerin ölçüsünü almak için kızların okuluna da gitmemiz gerekiyor ama. [Gülüşmeler] 


Joey: Ben okulun içinde kalmayı yeğlerim. Dışarıda soğukta zaman harcayacağımıza içeride sıcakta kalalım daha iyi. 


) 


Öğretmen: Eğer saha ölçümü yapacaksanız teçhizata da ihtiyacınız olacak belki ben size bulabilirim. Eğer bu işte ciddiyseniz size gerekli teçhizatı bulurum. 


Fuzz: Ben hemen gidip bir ölçü şeridi getireyim efendim [kapıya doğru yönelir]. 


Öğretmen: Ne oluyor, nereye gidiyorsun? 

Fuzz: Ölçü şeridi almaya efendim, ölçümleri yapmak için. 
Öğretmen: Nereden alacaksın? 

Fuzz: Gençlik Merkezinden efendim, orada bir tane var biliyorum. 


Öğretmen: Ama böyle kafana göre ayaklanıp dışarı çıkamazsın 


) 


Fuzz: [Hala ayaktadır) Ama teçhizata ihtiyacımız var demiştiniz efendim. Ben de nerede bulacağımı biliyorum. 

Spansky: Bir şeyler yapalım diyoruz efendim, bir karar verip işe koyulmak istiyoruz. Tüm gün nasıl bir karar alacağımızı konuşmak 


değil. 


Öğretmen: Tek amacınızın sınıftan kaçmak olduğunun farkındayım. 


Fuzz: Hayır öğretmenim, sadece biraz ölçüm yapıp iş yapmak istiyoruz, başka bir şey değil. 
Öğretmen: Lütfen oturur musun, teçhizat işini ben ayarlayacağım. 


Şu an yapacak bir şey yok, sadece bir başlangıç yapmak istedim.* 


Bu sohbetteyse hergeleler yukarıdakine benzer dersler hakkına konuşmaktadırlar: 
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PW: (...) Sizi fırçalamaya başlamadan öğretmenlerin sabrını ne kadar zorlayabiliyorsunuz? 


Joey: Aslında içgüdüsel bir şey bu, tam olarak öyle yani. Aslında hep farkındasındır (...) Mesela Bay Archer ile uğraşmayız çünkü onunla zaten makara yapabiliyoruz, ille üstüne gitmemize gerek kalmıyor. Bay Bird ise nedense fazla etkileniyor, onunla uğraştıgımızda bağırıp çağırmaya başlıyor onun dersine girdiğimizde yaptığımız sohbetlere devam ediyoruz. Sınıfın geri kalanını rahatsız etmediğimiz sürece şurada oturup Eddie ile sohbet etmemize bir şey demiyor (...). 


PW: Fazla ileri gittiğinizi anlayabiliyor musunuz? 


Joey: Onlara bakarak kolayca anlayabiliyoruz, size ne diyorsa siz de ona o şekilde karşılık verebilirsiniz. 


Spansky: Ya da öfkelenmeye başlarlar, işte yüzleri böyle gerilir. 
Joey: Bay Samuels kızdığında ensesi kızarıyor. 


Fuzz: Yüzü değil ensesi kızarıyor, ta şuraya kadar (ensesinde bir yeri gösteriyor). 
(G4) 


PW: Peki, öğretmenlerle “muhabbet” ettiğinizde, onlarla gerçekten ciddi mi konuşuyorsunuz yoksa sadece suyuna mı gidiyorsunuz? 


- Suyuna gidiyoruz. 
- Suyuna gider, arayı iyi tutmaya çalışırız. 


Hergeleler, öğretmenlerin kendilerine yönelik gereğinden fazla yakınlaşmaya dönük yöntemlerini basitçe reddederler, zira bunu yapanlar “öğretmenlerdir” ve bu yöntemler, okulun “eğitim” işlevinin bir parçası olarak görülür. 

Spanksy: Bazı öğretmenler bizim tarzımıza uymaya çalışıyor, yani 

bizim gibi olmaya çalışıyorlar mesela Chapman, bir keresinde 

bizi spor salonunda bir araya getirmişti. 


Spike: Eddie'ye ismiyle hitap etmişti. 


Eddie: Evet ya, hiç de hoşuma gitmez bir öğretmenin bana ismimle hitap etmesi. 


Spansky: Bizimle muhabbet ermişti, böyle küfürlü falan konuşuyordu, Simmondsy'den “patron” diye bahsetmişti. 
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PW: Siz nasıl karşıladınız bunu? 


Spansky: En başta hoşumuza gitmişti ama şimdi fark ediyoruz ki aslında derdi bizi yola getirmekmiş, bilmem anlatabiliyor muyum? 


Böyle bizi bölmek. 


Fred: Reagan buraya gelip yanıma otururdu, bizimle konuşurdu. 
En sonunda aruk canıma tak ettiğinden ona siktir git dedim. Öyle deyince de beni müdürün odasına yolladı. Dört tane sopa yemiş- 


tim galiba. 


Fazlasıyla ön plana çıkarılan tüm farklılıklarına rağmen, hem geleneksel hem de çağdaş teknikler gerçek durumlarda mümkün olduğunca sıkı bir denetim altına alınmış bir eksen etrafında öğrencinin rızasını kazanmaya yöneliktir. Daha önce de gördüğümüz gibi, geleneksel paradigmayı öğrencileri tahakküm altına almaktan ibaret bir model olarak görmek oldukça yanlış bir tavırdır. İşin aslına bakarsak, geleneksel modelde bile öğretmenin isteklerine aşırı riayet, “kız gibi olmak” ve “omurgasızlık” olarak değerlendirilir. Buradaki hayati öneme sahip ilişkide bile, eğitim alışverişinin edimlerine karşılık verecek şekilde (gönüllü olarak ve kendi kaynaklarını kullanarak) öğrencinin rızası temel alınır. Hayata geçirildiği durumlarda ilerlemecilik, çoğu kez eski modelin de hep merkezinde yer almış bir rıza türünü korumak şeklinde gelenekselciliğin sürdürülmesi olarak görülebilir. Dolayısıyla, somut durumlar söz konusu olduğunda ilerlemecilik, geleneksel olanın devrilmesi değil, gerçeklik karşısındaki içeriğin genişlemesi anlamına gelmektedir. 


“Yeni” tekniklerin temel sonuçlarından biri de, okul karşıu kültürü ve dolayısıyla da bu kültürün desteklediği süreçleri kısmen meşrulaştırması ve rutin bir hale getirmesidir. Her ne kadar bu teknikler sayesinde sınırsız bir hesaplaşmanın ve patlamanın önüne geçiliyor olsa da, verilen tavizlerle ve taktiksel geri çekilmelerle gerçekleşen bu tıkama hali aslında okul karşıtı kültüre uzun vadede daha yaygın ve daha az gayrimeşru bir nitelik kazandırır. Bunun dışında, sınıflardaki etkileşimin ertelenen çarpışmaları, uyuşmazlıkların hızlıca çözüme kavuşturulması 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durumunda epey güdük kalacak tonlarca kaynağı okul karşıtı kültüre belirli bir forma sokması için sunar. 


Bu anlamda, ilerlemeciliğin işçi sınıfı kültürüyle bağlantılı olarak okulun benzersizliğinin oluşmasında özel bir rolü olduğu görülebilir. Örnek verecek olursak, okul ile işyeri arasında gerçekten ayırt edici fark, okulun kesin bir şekilde korunaklı ve hatta müsamahakâr bir doğaya sahip olmasıdır. Zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesi ile eğitmenlerin çoğunlukla samimi liberal amaçları hep beraber, bir fabrikada hiç olmayacak bir şekilde okul içinde çok korunaklı bir alan yaratır. Burada “okulsuz bir toplum” (deschooling) gibi bir düşünceyi savunuyor değilim elbette. Sonuç olarak okulun var olma nedeni, bu araştırmanın konu edindiği çocuklar gibi tüm çocuklara yardım edebilmektir. 
Ancak bu “yardımın” doğası bildiğimiz anlamından çok daha farklıdır ve görünüşe göre istenmeyen etkiler üretmektedir. 
Okulun diğerkâmcı ve teskin edici yönleri, bu çocukları egemen modun konformizminin ve ilericiliğinin güvenli kamplarında toplamak yerine, sınıf kültürü tarafından yeniden yorumlanmış ve belli formlarda sahiplenilmiştir. Zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesi (başlangıçtaki şiddetli dalgalanmalar sonrası) ile liberal okul sistemi daha özgüvenli ve olgun mezun gençler üretebilmişken, işçi sınıfı çocuklarının çok fazla gelişme göstermediklerini iddia etmek çok akla yatkın değildir. Ancak bu gelişkin olgunluğun yönelimi ve anlamı yerleşik olmaktan çok uzaktadır. 
Meziyetler ve duygular havuzunun onaylanmış bir halini beslemek yerine bu değişikliklerin yöneliminin, muhalif bir sınıf kültürünün kalıtsal yönlerini güçlendirmek şeklinde olmuş olması oldukça muhtemeldir. Örneğin bu araştırmada incelenen hergeleler, kendi okul karşıtı kültürlerinde direniş, otoriteyi yıkma, formel olanın zayıf ya da hatalı noktalarına enformel bir şekilde nüfuz etme ve eğlenmek ve keyif almak için bağımsız beceriler oluşturmak şeklindeki işçi sınıfı temalarını geliştirmek konusunda gayet iyi bir sınav vermişlerdir. 


Şüphesiz, her eğitim döneminde okulda kendine özgü bir 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hergeleler ve kabarık kulaklar birleşimi mevcuttur. Her ne kadar sayıları iddia edildiği kadar az olmasa da, kurallara uymayan öğrenciler azınlıktadırlar ve burada ele alınmayan diğer öğretmen/ öğrenci ilişkilerinin (özellikle sportif faaliyetler üzerinden gelişen ilişkiler) çok daha farklı şablonları ve dokuları bulunmaktadır. 
İşçi sınıfının daha fazla yöneldiği büyük meslek okullarındaysa durum çok daha karmaşık ve dağınık gözükmektedir, zira buradaki arkadaş gruplarındaki işçi sınıf mensubu çocuklarının okulda başarılı olmaya çalışırlarken, aynı zamanda bir hergele olmanın sorumluluklarını da yerine getirmeye devam etmeleri çok daha mümkün olmaktadır. Ayrıca işçi sınıfı çocuklarının önemli bir kısmının düzenli olarak aşama gösterdiği ve üniversiteye devam ettiği okullarda kabarık kulak olmak çok daha farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Tüm bunlar bize, Hammertown Ortaöğretim Okulunda olup da kurallara uyan öğrencilerle kurallara uymayan öğrenciler arasındaki karşıtlığın keskinliğinin her yerde geçerli olmadığını ve toplumsal haritanın çok daha karmaşık olabileceğini göstermektedir. Ayrıca farklı toplumsal sınıfların bir araya geldiği okullarda (bu okulların sayısı da gene iddia edildiğinden çok daha azdır), orta sınıf ve işçi sınıfı mensubu kabarık kulakların değerleriyle işçi sınıfı ve orta sınıf mensubu hergelelerin değerleri arasında tuhaf yakınsamaların bulunması da muhtemeldir. 

38 Sportif faaliyerler kabarık kulakları hergelelerden ayıran ve öğretmenlerin, 
hem geleneksel eğitimin hem de karşıtlık kültürünün unsurlarını (çoğunlukla çetinlik, erkeklik ve bedensel marifet) içinde barındıran bir paradigma üzerinden belli bir serbestliği denerim altına aldıkları bir alandır. Aşağıdaki tanıklık okulun bilinen bir sporcusuna aittir: 

Eğerdoğru olsaydı, birkabarıkkulak olduğumu itiraf etmekten gocunmazdım. Ama ben galiba daha farklı bir yerdeyim ... sanırım ilk sene biraz kabarık kulaktım daha çok. Beden öğretmenleriyle aram iyiydi çünkü spor yapmayı seviyordum. Sonra da epey mesafe kar ettim çünkü espri kaldırabilen bir insanım. Bana yapılan şakaları çok ciddiye almam. Ama bazen ben de öğretmenler hakkında espriler yapıyorum, hem de yüzlerine karşı. Hepsi de yaptığım esprileri anlayabiliyorlar. Kabarık kulaklarla böyle bir ilişkile- 


ri yok ama öğretmenlerin. Onlara sadece öğretiyorlar, uslu akıllı çocuklar diye. Ama bana muhabbet etmeyi sevdikleri bir insanmış gibi davranıyorlar. 
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Tüm bunlara ek olarak, günümüzde pek çok okuldaki ırk çeşitliliği artukça, bu okullardaki Batı Hint Adalı, Asyalı ve beyaz gruplar arasındaki karşıtlıklara ve birbirlerine bulundukları etkilere dair daha fazla şablonun ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. 
Şehirlerin özellikle yoksul mahallelerinde bulunan okullardaki Bat Hint Adalı gençler tarafından geliştirilen ve iyice aşırılaşmış hergele kültürü diye adlandırabileceğimiz kültürün yakın bir zamanda hızlı bir şekilde kendisini göstermesi de dikkat çekici bir diğer konudur. Bu kültür, kurumsal farklılaşma hususunda beyazlara ait okul karşıtı kültürden farklı olarak ilkesel anlamda Batı Hint Adalarına ait temalardan beslenmektedir. Özellikle bu kültür söz konusu olduğunda görünen odur ki, eski kültürün salt bir yeniden üretiminden çok farklı olarak bazı eski temalar belirli bir bağlamda ve zihinlerde belli sorularla (bu sorulara Batı Hint Adalıların okul sonrası yaşadıkları işsizlik sorunu da şüphesiz eklenmektedir) yeniden biçimlendirilmektedir. Her ne kadar bu yeni karşı kültür formları Batı Hint Adalılara özgü olsa da, kendi anne-babalarının kültüründen daha sert, daha gelişkin ve daha İngilizleşmiş bir haldedir ve bu durum, bu çocukların anne-babalarını genellikle ciddi bir endişeye sürüklemektedir. 
İş gücünün ve çalışmaya dair tavırların oluşması anlamında bu yeni kültürün sonuçları paralel beyaz kültürün ürettiği sonuçlara göre çok daha derindir. Özellikle, az gelişmiş bir ülke bağlamında para ve bir iş sahibi olmadan hayatta kalma temaları, günümüzde gelişmiş bir ülkede yaşarken çalışmayı reddetme temasına dönüşüyor olabilir. Bir işte çalışmanın günümüzde var olan formlarının ve yapılarının en azından ülkedeki ikinci kuşak göçmenlerin önemli bir azınlığı tarafından reddedilme ihtimali İngiltere'de ilk defa karşımıza çıkan bir durumdur.” 

Öğrenci kültürünün ve eğitim ilişkisinin tüm değişkenlerini ele almak bu kitabın kapsamını aşmaktadır, ancak kurallara uy- 


39 Bakınız, 4 Haziran 1974 tarihli Race Today'de çıkan Farrukh Dhonely'e air 
makale. Bu kitapta ortaya konan ifadelerle beraber tüm bu alanın incelenmesi gerekir. 
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mayan işçi sınıfına mensup beyaz erkeklere odaklanmam tüm okullarda öğrenciler arasında keskin ve dışlayıcı bölünmeler olduğunu varsaydığım anlamına gelmez. Kurallara uymama kültürü diğer konumların doğası üzerinde enine boyuna düşünme anlamında önemli bir araçtır. Bu, sınıHarda ortaya çıkan her türlü farklı unsurun (kabullenme, karşıtlık, meşruiyet ve öğretmenin eğitim paradigmasını hayata geçirme şekli) farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu kitabın amacı, okul kurumunun kasvetli ve kafa karıştırıcı kurumsal hayatının belli başlı gündelik şablonlarındaki merkezi ve güçlü modelleri ayıklayabilmektir. Bu açıdan, özellikle de eğitim konularında çalışan biriyse okuyucunun amacının da bunun tam tersi olması gerektiğini söylememin bir çelişki olmayacağını düşünüyorum. 
Bu anlamda okuyucu, ana hatlarıyla belirtilen kavramları gerçeklikle sınamalı, meseleyi farklı unsurlarıyla birlikte ele almalı ve farklı süreçlerin farklı güç ilişkilerinde, farklı durumlarda ve farklı zamanlarda nasıl bir rol oynadığını anlamaya çalışmalıdır. 


3. İşgücü, Kültür, Sınıf ve Kurum 


Devlete ait bir okul kurumunda işçi sınıfı mensubu muhalif biri olmanın genel durumunu ve deneyimini incelediğimize göre aruk kültürün en derin çıktısını üretip temel mantığı ve dinamiği olan işgücünün öznel oluşum sürecine daha yakından bakabiliriz. 


Resmi Tedarik 


Günümüzde İngiltere ve Galler'deki tüm yerel otoritelerin, tam zamanlı eğitim görenlere mesleki rehberlik hizmeti ve mezun olanlara da istihdam hizmeti vermek şeklinde yasal bir zorunluluğu bulunmaktadır.” 


Rehberlik hizmetleri, bilindiği üzere, tedrisi derecelendirmenin mesleki alanda bir karşılığını oluşturmakla ilgili güçlükleri gidermek üzerine yoğunlaşmıştır. Konu edinilen temel mesele, bir öğrencinin becerilerini ve yeteneklerini piyasadaki mevcut 


40 Bakınız, The Employment and Training Act, 1973. Takip eden sayfalarda, 
okullardaki rehber öğretmenlerle birlikte rehberlik memurlarına da işaret etmekteyim. İki grup arasındaki temel fark, öğretmenlerin işe hazırlık kısmıyla, memurlarınsa işe yerleştirme süreciyle ilgilenmeleridir. (DES, Careers Education in Secondary Schools, Education Survey 18, HMSO, 1973, 5.25). Buna karşılık her iki grup da aynı mesleki rehberlik tekniklerini paylaşmaktadır. 
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işlerle eşleştirmektir. Rehberlik öğretmenleri ve memurları, kişinin arzularına bir yön verecek tavsiyelere temel oluşturmak adına, muhtemelen psikolojik testlerin de“ yardımıyla beceri ve kabiliyeti “nesnel” bir şekilde tespit ederek bu süreci tipik bir şekilde belli bir düzene sokmaya çalışırlar. 


Özellikle ABD'li araştırmacıların yoğun bir etkisi altına girmiş olan İngiltere'deki mesleki rehberlik alanı geçtiğimiz yıllar boyunca bir değişim geçirmiş ve tedrisi derecelendirmenin mesleki tercihlerle eklemlenmesi şeklindeki geleneksel modelin kısırlığına bir tepki göstermiştir. Bu yeni eğilimin esası eski modele yatay bir kılavuzluk eklemek şeklindedir. Bu yaklaşımın savunduğu fikre göre, hem okul hem de iş ortamındaki insan potansiyeli tedrisi farklılıklarla tüketilemeyecek kadar değerlidir ve geleneksel tedrisi derecelendirmenin çeşitli noktalarında yatay bir şekilde yayılmış bir değişkenlik, zenginlik ve ilginçlik hep bulunmaktadır.” 


41 Londra Üniversitesi Birbeck Yüksekokulunda, Mesleki Psikoloji bölümünden Alec Rodger'ın geliştirdiği taslak 1960'ların ortalarına kadar yaygın şekilde kullanılmaktaydı. Taslağın üzerinde durduğu yedi konu şöyledir: Görünüş ve konuşma ya da bedenle ilgili kusurlar da dâhil olmak üzere bedensel yaratılış; idrak; zekâ, kabiliyetler; ilgi Alanları; mizaç; ev içi koşullar. 


42 Özellikle bakınız, E. Ginzberg ve diğerleri, Occupational Choice, An Approach to a General Theory, Columbia University Press, 1951; D. Super, The Psychology of Careers, Harper and Row, 1957; ve E. Ginzberg, Career Guidance: Who Needs Ir, Who Provides It, Who Can Improve It? McGraw-Hill, 
1971. 


43 Yatay ilgi düzleminin eklenmesiyle değişikliğe uğramış klasik derecelendirme paradigmasının karakteristik ve aydınlatıcı bir tanımlaması için bakınız, DES, Careers Guidance in Schools, Education Pamphlet, sayı 48, HMSO, 1965, özellikle s.42-43. “... her Gençlik İstihdam Memurunun da farkında olduğu gibi, işe giren genç erkeklerin ya da kadınların önemli bir oranı eğitim sisteminde edinilmiş özel bir meziyet ve işyerinde bir eğitim sürecinden geçmeyi gerektirmeyen işlere girmektedir. Bilmeleri gerekenleri işe girdikleri sırada öğrenirler; şaşırtıcı bir şekilde bu işlerde öğrenilecek çok az şey bulunmaktadır ve dolayısıyla bunlar da kolayca öğrenilmektedir (...) 
çok az redrisi beceri gerektiren ya da hiç gerektirmeyen, neredeyse herkes tarafından yapılabilecek birbirine benzeyen pek çok iş bulunmaktadır. Pek çok yetişkinin çok fazla zorluk yaşamadan bir işten diğer bir işe geçmesi de 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Bu yeni yaklaşımın vaatleri çift taraflidır. İş dünyası ber türden insan karakteristiğinin ilgisini çekecek ve uyum göstereceği zenginlikleri ve çıkarları barındıran bir alan olarak araştırılır ve çalışılır. Bu şekilde, tedrisi derecelendirmenin “dibinde” bulunuyor olsalar bile kişilere iş hayatlarında belli tatminler sağlamaları için gerçek bir faaliyet alanı sunulur. Ne de olsa, “bir insana za- 


rarlı gelen bir şey başka bir insan için yararlı olabilir.”** 


Bu yaklaşıma eşlik edecek bir şekilde bu model, öğrenciye bilgileri muhafaza edecek bir saklama kabı (işçi sınıfı çocukları söz konusu olduğunda bu kap genellikle “deliktir”) olarak yaklaşmak yerine, ona pek çok ilgi alanı ve kabiliyete sahip bir bürün olarak yaklaşarak öğrenciye takdir edilecek bir alaka gösterir. 


bu manzarayı doğrulamaktadır. Daha da fazlası, genel olarak bakıldığında bu orta ve düşük seviye beceri havuzunda yer alan pek çok genç göze çarpan çok az sayıda niteliğe sahip olmak, okul faaliyetlerine büyük bir ilgisizlik göstermek ve mümkün olan en kısa sürede okul hayarlarına son vermek anlamında birbirlerine benzemektedir. Ne yapılan işlerin, ne de öğrencilerin ayırt edici bir niteliği varsa, o halde mesleki rehberliğin bir faydası olabilir mi? Bu elbette yüzeysel bir bakış açısıdır, zira her çocuk ayrı bir insandır ve yapılan işlerin pek çoğu aynı tarz olsa bile her iş birbirinden farklıdır ve farklı bir meslek grubuna aittir. Nasıl ki hali vakti yerinde olan insanları sahip oldukları yetenekleri sonuna kadar kullanmaları yönünde teşvik etmemiz gerekiyorsa, hali vakti yerinde olmayan insanlara da tatmin edici bir hayat kurmaları için adil bir fırsat sunmamız gerekmektedir.” Daha önceki kısımda ele aldığım üzere, temel eğitim paradigmasının “aşağıdan” değişikliğe uğramasıyla ve eğitim alışverişinde öğretmenin tarafındaki eşdeğer olan “bilginin” yerini “uygun davranışların” almasıyla burada anlatılanlar arasında açık bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Buna karşılık, mesleki rehberlik yaklaşımı, yapılan işlerdeki gerçek farklılıkları keşfermeye ve somuclaştırmaya çalışmakta ve en azından “davranışlar” konusuna “aşağıdan” gelen yaklaşım kadar önem vermemektedir. 


44 Alıntı için: Careers and Occupational Information Centre of the Employment Service Agency, Publications and Services, Manpower Services Commission, 1976. Bu merkez rehberlik konusundaki yeni ilerlemeci yaklaşımın tipik bir örneğini sunmaktadır. Alıntının yapıldığı giriş kısmında ayrıca şu da ifade edilmektedir: “Önümüzde duran işlerden biri, işlerin kritik özelliklerinin daha titiz bir şekilde incelenmesine duyulan ihtiyaçken, bir başka konu da açığa çıkardığımız bilgilerin daha yaratıcı bir yaklaşımla sunularak daha çekici bir hale getirilmesidir.” 
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Bireyin “kendini algılayış biçimi” sadece “iş” ile ilişkili olarak 


değil, iş hayatıyla ilişkili tüm bir “yaşam tarzını” içerecek bir şe- 


kilde geliştirilir.“ 


Günümüzde tedrisi paradigmalar çoğunlukla sosyo-psikolojik bir niteliğe sahiptir. Psikolojik test uygulamaları halen kişisel farklılıkları, belli karakter özelliklerini ve kabiliyetleri keşfetmek ve tanımlamak için kullanılan öncelikli araçtır. Buna karşın, psikolojik testler konusunda, en azından bu yeni eğilimin yazılı metinlerinde, takdir edilecek bir şekilde açık bir kapı bırakılmışur. Buna göre, “uzmanların” daha geleneksel, daha dışlayıcı ve daha gizemli bir şekilde uyguladıkları psikolojik testlerin, “kendilerini algılayış biçimlerini” geliştirmenin bir parçası olarak öğrenciler tarafından da kullanılmaları gerektiği önerilmektedir. Bu demokratik yaklaşım, Amerikan psikoterapisinden ve özellikle de Carl Rogers'ın çalışmalarından uyarlanan “müşteri odaklılık” ve “danışmanlık” gibi tekniklerin kullanımıyla daha da güçlenmektedir.” 


Yeni mesleki rehberlik eğiliminin iyi niyetliğinin belki de en şaşırtıcı çabası (en azından kabul görmüş metinlerde yer alan), rehberlik eğitiminin ekonomiye ve ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücüne hizmet etmemesi gerektiği yönündeki savıdır. 
Bu sava göre, rehberlik eğitiminin en belirgin sorumluluğu kendi müşterilerine karşıdır.” Çarpıcı bir şekilde, bazı yorumcular 


45 Bu anlayışın ana hatlarının belirgin bir şekilde çizildiği çalışma için: J. Hayes ve B. Hopson, Careers Guidance, Heinemann, 1971. 


46 Bakınız, G. Rogers, On Becoming a Person, Constable, 1961; C. Rogers, 
Freedom to Learn, Chas. F. Merrill, 1969; C. Rogers, Encounter Groups, Penguin Books, 1970; C. Rogers, Becoming Partners, Constable, 1973; C. 
Rogers, B. Stevens ve diğerleri, Person to Person. The Problem of Being Hu- 


man, Souvenir Press, 1967. 


47 Örneğin bakınız, Hayes ve Hopson, a.g.e., s. 234: danışmanlık yapan kişi, genç insanları belli iş kollarına ya da ciddi personel eksikliği yaşanacağı tahmin edilen mesleklere yönlendirmek adına böylesi bilgileri (iş gücü verileri) kullanmamalıdır. Toplumun gelecekteki iş gücü ihtiyacının karşılandığından emin olmak danışmanın görevi değildir. Kendisinin asıl sorumluluğu öğrencilere karşıdır.” 
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mesleki rehberliğin sanayi ekonomisinin ihtiyaçlarına karşılık vermek yerine ona meydan okuyup onu değişime (gelecekteki işçiler ve onların iş memnuniyetleri üzerinde yarattığı etkiyle) zorlayabileceğini öne sürmüşlerdir. #* Bu, başka yerlerde güçlü bir şekilde savunulan, eğitim ve rehberlik çalışmalarının sadece sanayi ekonomisinin ihtiyaçlarına hizmet etmesi gerektiği şeklindeki düşünceyi şüphesiz ters yüz eden bir yaklaşımdır. 


Bu noktada belirtmek gerekir ki, işçi sınıfı çocuklarının büyük bir kısmına ulaşamadığı için rehberlik eğitimi genel anlamda hedeflerine ulaşmaktan epey uzaktır. Yakın bir tarihte yapılmış resmi bir araştırmaya göre”, İngiltere'deki tüm okulların üçte birinde rehberlik eğitimine hiç zaman ayrılmamakta ve gene tüm okulların sadece yüzde 14'ünde bir rehber öğretmen bulunmaktadır. Dahası, üçüncü sınıftaki öğrencilerin yüze 75'i, dördüncü sınıftakilerin yüzde 28'i ve beşinci sınıftakilerin yüzde 52'si öğretim hayatları boyunca hiç rehberlik hizmeti almamıştır. Araştırmanın vardığı sonuca göre, “az sayıda okul dışarıda tutulursa, hayata bir hazırlık olarak rehberlik eğitimi genel anlamda kabul görmemiş ya da hayata geçirilmemiştir.”* Dolayısıyla, sadece niceliksel durumu göz önünde bulundurduğumuzda, rehberlik eğitiminin ilerlemeci yaklaşımı pek çok okuldaki gerçek işleyiş üzerinde bir etki yaratmanın kıyısından bile geçememiştir.” 


Buna karşılık, Hammertown Boys Orraöğretim Okulu'nda 


48 Bakınız, M. P. Carter, “Teenage workers: a second chance ar 18” P. Brannen (der.), Entering the World of Work: Some Sociological Perspectives içinde, HMSO, 1975. 


49 DES, Careers Education in Secondary School. 
50 A.g.e,, 5.61. 


51 Ayrıca bakınız, Training Services Agency, Vocational Preparation for Young 
People, Manpower Services Commission, Eylül 1975; Social Evaluation Unir, 'All Their Future, Department of Social and Administrative Studies, Oxford University, Eylül 1975, s. 25; ve K. Roberts, From School to Work: A Study of the Youth Employment Service, David ve Charles, 1972. Bu son kitapra mesleki rehberlikle ilgili şöyle bir sonuca varılmaktadır: “Sunulan şeyler çok az olduğu gibi bunlar ayrıca çok geç sunulmuştur.” 
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rehberlik eğitimi ciddi ve özenli bir şekilde verilmektedir. Okulun rehber öğretmeni tam zamanlı çalışan deneyimli biridir ve yakın dönemde “danışmanlık” konusunda uzmanlığını tamamlamıştır. Kendisi okulun belki de en çalışkan öğretmenidir ve öğretmen açığından kaynaklanan sorunlara rağmen (çoğu zaman tüm beşinci sınıfara aynı anda ders vermek zorunda kalmaktadır), çağdaş teknikleri takip edip onların diliyle (çocuk merkezli eğitim, hayata hazırlık, iş deneyimi ve işle bağlantılı olarak “kendini algılayış biçimini” teşvik etme) konuşmaktadır. 


Hammertown kentinin resmi rehberlik servisi de meritokratik modele kendi yaptığı ekleme çıkarmalarla bu yaklaşımın güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Rehberlik ofisindeki ilan panosunda iki ayrı kişiyi gösteren büyük bir poster asılıdır. Bu kişilerden biri bariz bir şekilde pespaye kıyafetler içinde bir öğrenciyken, diğeri gayet temiz görünümlü geleneksel bir işçi sınıfı gencidir. Posterin başlığı “Hangisi bir işe girer?” şeklindedir ve posterdeki iki kişinin etrafındaki balonlarda birbirlerine zıt görüşte yorumlar yer almaktadır: kirli ve yukarı dikilmiş saçlara sahip genç/kısa güzelce taranmış saçlara sahip genç; bitkin bir surata sahip genç/temiz, uraş olmuş ve sağlıklı bir surata sahip genç; “yakamdan düş” ifadesiyle bakan genç/gülümseyen rahat bir ifadeyle bakan genç (iyi çocuk); kamburunu çıkarmış genç/ ellerini sıkıca birbirine kavuşturmuş genç (zarafet ve kararlılık ifadesi); burnunu karıştıran genç/parlak ve kararlı bir şekilde bakan genç; kısa, ucuz bir tişört giyen genç/sade bir takım elbise ve temiz bir gömlek giyen genç (geleneksel İngiliz giyim tarzı takdir edilmektedir); buruşuk sıradan bir pantolon ve harap olmuş beysbol ayakkabıları giyen genç/iyice parlatılmış siyah ayakkabılar giyen genç. Verilmek istenen mesaj gayet açıktır. Zekâ denetlenebilir olmasa bile görünüş denetlenebilir, dolayısıyla yetenek 


her şey demek değildir. 


Yeteneği iş alanına uydurmaya çalışan eski meritokratik model elbette varlığını yine sürdürmektedir ve bu durum dışarıdan gelen konuşmacıların verdikleri konferanslarda özellikle görülmektedir. İnşaat sektöründen gelen bir konuşmacının okulda şu söyledikleri bunun tipik bir örneğidir: 


Biz her türlü genci işe alıyoruz, CSE sahibi olsun ya da olmasın. 
Ama tabii bir CSE'ye sahip olmanız çok daha iyi olur. Eğer teknik eleman seviyesine gelirseniz, meslek yüksekokuluna ve City and Guilds'e> gidersiniz (...) bu ilk aşamadır. Teknik eleman yeterliliği- ne sahip olduğunuzda da yolunuza devam edebilirsiniz (...) eğer son aşamaya gelirseniz usta seviyesinde bir teknisyen olursunuz (...) ve gene yolunuza devam etmek isterseniz, Aston Üniversitesi'ne gidip bir diploma alma imkânınız da bulunmaktadır (...) Yani ne kadar ilerlemek isterseniz o kadar ilerleyebilirsiniz ve gidebileceğiniz yere kadar ilerlemenizi tavsiye ediyorum (...). (Joey'nin sorusuna cevap veriyor) “Boya yapmak” mı? “Boya yapmak” derken tam olarak neyi kastediyorsun? Şu duvarı boyamayı öğrenmen en fazla 
24 saatini alır, yapmak istediğin iş bu mu gerçekten? Neden daha 
fazlasını düşünmüyorsun ki? Mesela iç mimar olmak gibi. Ayakta dikilip duvara fırça sallamak yerine kullanacağın boyaların renkleri üzerine kafa yormak, planlama yapmak, kendi işini yapmak daha güzel olmaz mı? Eğer ilerlemek konusunda kararlıysanız bizi sizi 


engellemeyiz.* 


Temel eğitim paradigmasının işçi sınıfı değerlerine uygun bir şekilde farklılaştığı ve hergelelerin bariz bir direniş (ya da çoğunluğun ifade ettiği haliyle “kabalık”) sergilediği okul içerisinde, danışmanlığa dayalı rehberlik anlayışı yerini yıpratıcı bir yaklaşıma bırakabilir. Sınıf içinde bitmek bilmeyen tezahüratlar ya da yaşanan bir dizi “hayal kırıklığı” veya aşikâr bir ilgisizlik sebebiyle sabrı tükenen öğretmen, savunduğu yaklaşımı keskin ve çarpıcı bir şekilde yeniden değerlendirir ve çoğunlukla değişikliğe uğramamış meritokratik modelin klasik anlayışsızlığını (en aşağıdan yukarıya) öğrencilere yansıtır. Konuyla ilgili yapılan şahsi benzetmeye karşın aşağıdaki konuşmada geçen acı ve iğneleyici sözler aslında çok eskiden beri varlığını sürdürmektedir: 


52 TS.N.: 1878'de Londra'a kurulan ve yüksekokul seviyesinde mesleki eğitim 
veren kuruluş. 
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Rehber öğretmen beşinci sınıflara konuşurken 


İçinizden bazıları öyle içeri girip kendi standartlarına göre hemen staj yapmaya başlayacaklarını sanıyor. Kendi standartlarınız! Bazılarınız daha zar zor okuyup yazabiliyor, toplama yapabiliyorken siz halen stajyer olmaya hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz O size söyleyeyim, hiç böyle bir hakkınız yok ve bunu ne kadar erken kabullenirseniz sizin için o kadar iyi olur. Sahip olduğum tüm eğitime rağmen ben bile kendime çok iyi bir işi hak görmüyorum, terfi erme hakkım bile yok ... Bunun için çok çalışmam gerekiyor, yani 


hak etmek için çalışmak.* 


Anlaşılacağı üzere, denetim eksenini ve pedagojik güvenliği elden bırakmamak adına bağıntılılık ve ilerlemecilik tekniklerinin tek taraflı, kudretli ve yozlaşmış bir biçimine sıklıkla başvurulmaktadır. Bağıntılılık, işçi sınıfı temalarına geri dönüş anlamına geldiği ve işçi sınıfı temaları da işi merkezine aldığı için, iş hayatındaki davranış biçimlerinin ve orada uyulması gereken zorunlulukların geriye dönük bir şekilde okul kültürüne taşınması oldukça cazip gelmektedir. Zira kurallara uymayan öğrencilerin okulun kapanından kaçma şansları bulunsa da, sanayi ekonomisinin zahmetli zorunluluklarından kaçmaları pek mümkün değildir. Dolayısıyla, kurallara uymama tavrını değersizleştirmek adına çalışma hayatının değerleri okula taşınır. Bu, çoğunlukla şu iki cümleyi öne süren bir şantaj olarak kendisini gösterir: “Eğer uygun şekilde davranmayı şimdi öğrenmezsen, iş hayatında asla başarılı olamazsın” ve (daha pratik bir ifadeyle) “eğer işbirliği yapmamakta ısrar edersen, iyi bir mezuniyet belgesi alamazsın.” Bu anlamda, totaliter bir tema olarak iş hayatına hazırlık, savaş dilinden ödünç alınmış bir tema olan “işbirliği” ile birleşerek beşinci sınıflara doğrultulmuş bir ahlaki hiddet silahına dönüşür. Ateşlenmesiyle beraber silahtan çıkan kesif bir duman sınıfı kaplar. Hergelelerin ne olduklarına dair her şey artık ne kadar bencil, kaba ve işbirliğinden uzak olmalarıyla ilgilidir ve hergeleler nihayetinde gelecekteki kendi iş hayatlarını lanerlemektedirler. 
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Rehber öğretmen beşinci sınıflara konuşurken 


Daha yeni bir olay duydum, gencin biri Paskalya sırasında işinden kovulmuş, daha gireli üç ay olmuşken. Oradaki yetkili kişilerle sorun yaşamış ve kurallara uymamış. Sergilediği davranışlar yanlış olduğundan müdürü de onu “DEFOL” diyerek kovmuş. Sonuçta böyle birine katlanmak zorunda değil ki adam. Size daha önce de söylemiştim, okuldaki kötü alışkanlıklarınız ileride hep başınıza bela olur. Buradaki öğretmenlerle sorun yaşarsanız, disiplinsizlik yaparsanız, iş hayatınızda da bu devam eder ve oradaki insanlar buna müsamaha göstermezler. Artık bir şeyler için çabalamaya başlamalısınız, bir şeyler yapabileceğinizi göstermelisiniz (...) (işe girdiğinizde) yaşadığınız sorunlar daha büyük sorunları ortaya çıkaracak. Ve tüm bunların nedeni sergilediğiniz davranışlar. Burada, okulda gösterdiğiniz bu davranışlar yarın bir gün işe girdiğinizde 


hayatınızı daha da zorlaştıracak.* 


İster yeni bir eğilim ya da ilerici olsun isterse de değişikliğe uğramış ya da uğramamış geleneksel yaklaşım olsun, hergeleler rehberlik derslerinde anlatılanların çoğunu reddedip göz ardı etmelerinin yanı sıra, anlatılan şeylerle dalga geçerek bunları dönüştürürler. Yapmayı düşündükleri işler dışarıda tutulursa, iş mülakatlarına titiz bir şekilde hazırlanmayı, kendini zorlayıp bir işte başarılı olmayı, farklı işler hakkında basit temel bilgiler edinmeyi ya da bir işe girmeyi ciddiye almaları için verilen doğrudan tavsiyelerin düzanlam (dexoted)” seviyesi hergeleler tarafından yoğun bir süzgeçten geçirilir. 

(Rehberlik toplantıları üzerine yapılan toplu bir sohbetten] 


Spanksy: Bir süre sonra öğretmeni hiç fark etmiyorsun bile. Aynı şeyleri söyleyip duruyor işte. 

Joey: Ona zamanımızı ayıramayacak kadar çok meşgulüz, o yüzden anlattıklarını dinlemiyoruz hiç. 


Gar) 
Spanksy: Her seferinde aynı şeyleri söylüyor. 


53 Bu kavramın daha kapsamlı bir açıklaması ve yananlam (connoted) ile ilişkisi için bakınız, R. Barthes, Mythologies, Paladin, 1977: R. Barthes, Elements of Semiology, Cape, 1967. Rehberlik bilgilerinin yananlam düzeyini kitabın 


ikinci kısmında ele alacağım. 
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Fuzz: Hep bir işe girmek için şunu yapmanız, bunu yapmanız gerek diyor. Ama hiç de öyle dediği gibi değil, kendimden biliyorum. 
Sadece gidersin, işin başındaki adama iş var mı diye sorarsın. Onun anlattığı gibi olmuyor yani. 


Joey: Anlattıkları tam bir saçmalık. 


PW: Tam olarak ne demek istiyorsun, yani bir işe girmek için hangi meziyetlere sahip olman gerekiyor? 


Fuzz: Bir meziyetin falan olması gerekmiyor, iş var mı diye sorarsın, onlar da sana bir iş verir. 


(..) 


PW: Sıkı çalışmanın ve ilerlemenin ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatıyorlardı (...) 


Will: Yani işte daha yaşlıyken, yaptığın işin altından kalkamıyorsan 

yani iş sana zor geliyorsa ve oturmak istiyorsan işyerindeki diğer heriflere bunu söylersin ama gençken işyerindeki bazı işleri yapmazsan maaşın da düşer. 


PW: Peki ya Eğitim Yüksekokulundan gelen konuşmacı? 


Fred: Hepsi seni başından savmaya çalışıyor çalış çalış diyerek işte o adam Joey'e, “bir boyacı mı yoksa bir dekoratör mü olmak istersin? Herhangi bir angut bile bir duvarı boyar. Senin asıl yapman gereken iç mimarlık” diyordu. 


Spansky: Yani sonuçta duvarlara boya dökecek birileri de lazım toplumda ... aslında ayağa kalkıp ona “duvarları boyayacak bir angut da gerekiyor ama” demek isterdim. 


Rehberlik dersinde edinilen bilgilerin, kendini değerlendirme şeklindeki bir rasyonel düşünme sistemi ile “hayat tarzı” ve “meslek profili” ile bağlantılı olarak “kendini algılama biçimini” geliştirmeyi hedeflemediği gayet açıktır. Eğer bu bilgilere dair hatırlanan bir şey varsa bu, hergelelerin kültürünün ileri seviyede seçici hayat ilkeleriyle beraber geri çağrılmakta ve bu kültürün kendi amaçları (genellikle yıkıcı, alaycı ve muhalif amaçlar) doğrultusunda yorumlanmaktadır: 


(Rehberlik derslerinde gösterilen filmler üzerine yapılan toplu bir sohbetten] 
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Perce: Bu filmlerde neden hiç bizim gibi çocuklar olmadığını merak ediyorum. Çıkardıkları çocukları gördün mü? Bizimle hiç ala- 


kaları yok. 
PW: Peki, nasıl çocuklar var bu filmlerde? 
Fuzz: İyilik timsaliymiş gibi geçinen tipler var. 


Will: Aslında onlara söylenenleri yapıyorlar, bunu görüyorsun. Sanırım oyunculuk okulu gibi bir yerden gelen çocuklar bunlar ve işlerini yapıyorlar aslında. Onlara şunu söylemen gerek, işte şu herif repliğini bitirene kadar sen sıranı bekle falan diyorlar. 


PW: Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? 


Will: Yani işte orada öylece duruyorlar, sanki birilerinin ona şimdi konuş demesini bekler gibi. 


Fuzz: Şuradaki tüm bu filmleri görüyor musun? Hepsinde “Aa ever, ben şöyle yapmak istiyorum,” “Aa benim sıram gelmiş, şimdi gideyim ve yumurtaları alayım” diyen aptal aptal çocuklar var. 

Spike: Kafayı çekmiş bir çocuk olmaz bu filmlerde (...), hiç böyle 


sarhoş bir çocuk göremezsin. 


Hergelelerin bu tavırları elbette ki okulun pek çok yönünü reddetmeleriyle beraber düşünülmelidir. Diğer öğretmenlerin önüne geçemediği bu dalganın rehber öğretmen tarafından durdurulması da pek mümkün değildir. Ayrıca belirrmek gerekir ki, totaliter bir ahlakçılık olarak gördükleri şeye karşı hergeleleri daha da yabancılaştıran ve dolayısıyla daha saldırgan bir rehberlik yaklaşımının, okul karşıtı kültürün daha yoğun bir şekilde kendisini göstermesiyle tetiklendiği gayet açıktır ve böylesi bir yaklaşım sadece rehberlik alanı üzerinden incelenemez. Rehberlik tavsiyelerini reddetme eğilimi aynı zamanda okula olan karşıtlığın da temel bir eğilimidir.* 

54 Çok fazla birerkileri (bir karar alınınca bilgi servisi olarak hizmet sunmaları 
dışında) olmasa da, aynı kısır döngüyü ürermedikleri (özellikle remel eğitim paradigmasını sürdürmekle ilgili bir dertlerinin olmaması ve hatta farklılaşma sonrası hergele kültürüne bir miktar sempati duymaları sebebiyle) için 


rehberlik memurları hergelelerin düşmanca tavırlarına çok da fazla maruz kalmıyor gibidirler. Bu durum bazen ilginç bir şekilde bu memurların belli 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Hergeleler ayrıca meziyet sahibi olma fikrini de esasen reddederler. Onların bakış açsısından meziyet kurumsal olarak tanımlandığı için bilginin iktidarının sağ kolu olarak görülür. 
Dolayısıyla, bilgiye karşı çıktıkları gibi meziyetlere de direnmeleri ve itibarını sarsmaları gerekir. Başka şeylerde de olduğu gibi, formel standartların itibarını sarsmanın yolu enformel bir tarzla işin “içyüzünü görmekten” ve “gerçekte ne olup bittiğinin” farkında olmaktan geçer. Deneyim kazanmanın ya da en azından hedeflenen deneyimi elde etmenin yolu formel tanımın kendisinden sıyrılabilmektir. Belli bir seviyede, hergeleler gerçekten daha iyi bildiklerini düşünürler. Onlar için hayatta ilerlemek meziyet sahibi olmadan ya da okuldaki ödevleri yapmadan da mümkündür, çünkü gerçekte önemli olan, “az biraz dünyayı tanımak”, “kafayı çalıştırmak” ve gerektiğinde “bir işi şevkle yapabilmektir.” Yetişkin işçi sınıfı dünyası ve İngiliz işyeri kültüründe teoriye olan güvensizlik ve bunun yerine, pratik olanın itibar görmesi elbette bu tarz bir perspektifi daha da güçlendirmektedir. Bu, okuldaki farklılaşma sürecinde daha da katı bir form 


kazanan temel bir kültürel kaynaktır. 


Hergeleler daha basit bir yol olması gerektiğini yoğun bir şekilde hissederler. Meziyet sahibi olmak onlara, doğrudan harekete geçmenin saptırılması ya da doğrudan harekete geçmenin yerine önlerine konan bir şey olarak gözükür. “İş başındayken” 


kişilere dair taban tabana zır değerlendirmeler yapmalarına yol açmaktadır. 

Hammertown Boys Ortaöğretim Okulu'nun rehberlik memuru 

Çocuklara bir sempati duyduğumda gülümseyesim geliyor ama içimden “böyle yapmasam daha iyi olur” diye geçiyor, çünkü yüzüme bakarak onlara karşı bir sempati gelişrirdiğimi anlayabilirler. Çocuklar bazen öğrermenlerini çok güzel özetliyorlar. (...) O (hergelelerden biri] gerçekten çok cana yakın bir genç, kendine göre bir kişiliği ve hoş bir tarafi var (...) 
Aslında epey sevdim böyle hoş biri olmasını, Karnesini bana gösterdi (...), gerçekten de berbat, ona nasıl katlanamıyorlar anlamıyorum, çok tatsız bir durum (...) Senin çalışma grubundaki çocukları (...) normal çocuklardan daha çok sevdim (...) eğer benimle görüşmeye gelen gelen biri can sıkıcı nutuklar atmaya başlarsa ona karşı hemen bir önyargı geliştiriyorum. Karşımda gerçekten konuşabileceğim birisinin olmasını seviyorum. Çocukların ağzından laf almamın gerektiği görüşmeleri hiç sevmiyorum. 
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gerekli tüm becerileri gösterebileceklerine inanmaktadırlar ve bir şey yapmanın, her zaman için, yapılan şeye bir açıklama getirmekten ya da bunun bir sınavda açıklanmasından veya işin formel tanımının kendisinden çok daha basit olduğunu düşünürler. 


(Kişisel bir sohbetten] 


Joey: O maaşla (stajyer maaşı] geçinmem mümkün değil. İlk bir ya da iki yıl haftada 10 pound veriyorlar, doldurduğun her sene için biraz zam yapıyorlar, hiç bana göre değil. Ben enerjik bir adamım, eğer atlayıp geçebiliyorsam bir yerden neden yolumu uzatayım ki diye düşünürüm hep. O yüzden hep çitlerin üzerinden atlarım (...) 
Bir mezuniyet belgesine sahip olmadığım için gayet memnunum. 
Çünkü zaten yeterince zekiysem bu ortaya çıkar diyorum (...) ya da ben kendimi bir şekilde gösteririm. Az biraz yatırım yapmaya değer biri olduğumu gösterir sonra da belki bir kursa giderim (...) 
Yani kabul etmek gerek, çalışmak çok ama çok kolay bir şey, çünkü tek öğrenmen gereken bir çarkı nasıl çevireceğindir. Bunu yapmayı öğrenince zaten geri kalan ölçüm biçim işleri de bir rutine biniyor 


(...) yani herkes bir şekilde stajyer olabilir. 
Tipik bir şekilde, bu tarz bir kavrayışın kabarık kulaklarda 


olmadığına inanılmaktadır. Kurallara uyanlar “zor olan yolu” takip ermek zorunda kalacaklardır. Kabarık kulakların meziyetlere olan inanç ve ihtiyaçlarının nedeni, bazı şeyleri daha farklı şekilde yapabilmelerini sağlayacak bir hayal gücüne ya da ince zekâya sahip olmamalarıdır: 


(Kişisel bir sohbetten] 
PW: Kabarık kulaklarda olmayıp da size olan şey ne? 
Spike: Cesaret, kararlılık, hatta cesaret de değil küstahlık (...) biz 


hayatı onlardan çok daha iyi biliyoruz. Onlar belki biraz matematik ve fen bilgisi biliyorlar ama bunun bir önemi yok. Çünkü bu bilgileri kimse sallamaz. Onların uğraşması ve keşfermesi gereken şeyler var 20 yaşlarına geldiklerinde belki hayatı şimdi benim bildiğim kadar öğrenebilirler. Çünkü onların daha yaşayıp görmeleri gereken şeyler var. Yani mesela ben hayatın belli aşamalarından geçtim, iniş çıkışlarım oldu, bazı hayal kırıklıkları falan yaşadım. Bunları hep kabullendim, başıma bir şeyler geldikçe bunlara 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karlandım. Ama kabarık kulaklar bir işe girdiklerinde, onlar nasıl desem onlar sadece kurallara sadık kalıp ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar. (...) Bazı açılardan zeki gibi görünüyorlar, matematikleri, fen ve edebiyat bilgileri iyi ama hayat içeri- 


sinde zeki değiller. Onlar bana çok zayıf görünüyor. 
Süreklilikler 


Her ne kadar rehberlik öğretmeninin okul ve iş arasında kurduğu süreklilik fikri hergeleler tarafından reddedilse de, başka tür bir süreklilik onlar için büyük bir önem taşımaktadır. Gerçek bir iş tercihinde hergeleler için en etkili kılavuzluğu sunan, resmi rehberlik bilgileri değil kendi kültürleridir. Kişinin kurallara uymayan gruplarla ilişkilenmesi, davranışlarında ve perspektiflerinde toptan bir değişikliğe yol açmaktadır. Bu değişim hali, hergelelerin ileride ne tür insanlarla çalışmak istediklerine ve geliştirmekte oldukları kültürel becerileri nasıl bir ortamda tam anlamıyla sergileyebileceklerine dair az çok tutarlı görüşlerini de zaman içinde ortaya çıkarmaktadır. Daha önce de gördüğümüz gibi, işyeri kültürünün okul karşıtı kültürle bazı aynı belirleyenleri ve ciddi benzerlikleri bulunmaktadır ve işyeri kültürü hergelelere pek çok açıdan dayanak oluşturmaktadır (özellikle işçi sınıfı evlerinde anne-baba aracılığıyla). Gerçekten de, hergelelerin ve anne-babaların zihinlerinde okul ve iş arasında çoğu kez doğrudan bir bağlantı bulunmaktadır. Bu, birbirinden tamamen farklı durumlar arasında açık bir deneyimsel süreklilik oluşmasını sağlar. Bu süreklilik, düşmanca koşullara uzun bir kavisle uyum sağlayan ve işyerinde belli türden toplumsal ilişkiler geliştiren tüm bir işçi sınıfı kültürünü bilgilendiren sürekli bir deneyim ve tepki hatu olarak da görülebilir: 


(Kişisel bir sohbetten| 


Joey: O [babası] işyerinden bahsederken sanki büyük bir okuldan bahsediyormuş gibi geliyor hep bana. Geçen gün bana şey diyordu, bu yangın söndürücüsü olayı hakkında konuşuyorduk aslında, sanırım oradan çıktı bu dediği. Kafana göre takılmaktan bahsediyorduk ve annem, “öyle kafana göre takılmamalısın” dedi. Babam da “ama biz öyle takılırız” dedi ” (...) sonra herifin birinin bir Paki'yi 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nasıl hakladığını anlattı. İşte onu yakalayıp pantolonunu indirmiş ve sikinden yakalayarak işyerinin içinde dolaştırmış, yani sikinden tutarak çekiştirip durmuş işyerinde. Herifi bir ittirse ya kazanın içine düşecekmiş ya da dev çekiçlerden birinin altına. Ya da işte gizlenip birisinin arkasına geçerlermiş, sonra da küreğin sapını yani diğer ucunu adamın bacaklarının arasından geçirip şuraya kadar (kasık bölgesini kastediyor] kaldırırlarmış ... adam da yerinden kımıldayamazmış tabii. Babam işyerinde hep böyle şeyler yapıklarını anlatıyor ve bana da sanki fabrikada çalışmak okulun devamıymış gibi geliyor. Gene aynı insanlar var, gene tüm gün olmadık şeyleri yapıyorsun. Oraya gittiğimde gene her zamanki insanlar etrafımda 


olacakmış gibi geliyor. 


Genel sınıf kültürünün bir parçası olarak kendi konumuna sahip olan hergele kültürü, çoğunlukla ileride hangi çalışma koşullarının en “uygun” olacağına karar veren bir dizi “gayrı resmi” ölçütü de ortaya koyar. Bir hergele için çalışacağı yer; arzuları, cinsel duyguları ve “içkiye” olan düşkünlüğü hakkında açık olabileceği ve mümkün olan en makul şekilde “kaytarabileceği” bir yer olmalıdır. Oradaki insanlar güvenilir olmalı ve yapılan “kaçak işleri” ve “yürütülen malzemeleri” patrona yetiştirmek için “can atmamalıdır.” Başka bir deyişle, orada daha az kabarık kulak olmalıdır. Ama işyerinde bir patron olduğundan, içinde ihanetçi aracıların bir tehdit oluşturduğu bir “onlar ve biz” durumu da olacaktır. Gelecekteki iş ortamının esası ayrıca erkeklik üzerinden bir değerler sistemine sahip olmalıdır. Oradaki insanlar birer “hanım evladı” olmayıp kendi başlarının çaresine bakabilmelilerdir. İşyerinde “kalem oynatmak” hor görülürken, gerçekten “bir şeyler yapmak” itibar görmelidir. Oradayken bir hergele kendi adına konuşabilmeli ve ondan bir uşak gibi davranması beklenmemelidir. Başlıca bir ölçüt olarak, çalışılan yer hemen iyi bir maaş da vermeli, daha önceden edinilmiş içki ve sigara içme alışkanlıklarını destekleyecek “dalavere” ve “ek ödeme” olanakları sunmalı ve “gerçekte ne olup bittiğini” bilecek bir şekilde iyi bir yere “kapak atma” hissini beslemelidir. İşyeri esas itibariyle insanların “iyi” oldukları ve oradaki insanlarla genel kültürel kimliğin paylaşılabileceği bir yer olmalıdır. 
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Bu ölçütleri ortaya çıkaran sadece enformel kültür olmayıp aynı zamanda enformel grubun kendisi de bu ölçütleri dayatmaktadır. “Dalga geçmek”, “makara yapmak”, “kafa bulmak” gibi daha önceden ele alınan tüm mekanizmalar şimdiki durum kadar gelecekteki durumun normlarını da tesis eder: 

(Gelecekteki işler hakkında toplu bir sohbetten] 

Eddie: Ben kuyumcu olmak istiyorum. 

PW: Ne olmak istiyorsun? [gülüşmeler] 

Eddie: Bir kuyumcu. 

PW: Tam olarak anlayamadım. Kuyumcu olmakta komik olan ne? 

(gülüşmeler) 

- Piç herif ya. 

- Kafa buluyor. 

- Eddie mücevherlerin yarısını yürütür, hiç affetmez. 

Spike: Altı ay içerisinde elmas kakıcısı olmak istiyor. 

Derek: Elmaslardan birini yüzüğe takar, altısını ise cebine koyar. 


PW: Kuyumculuk hakkında bir şey biliyor musun? 

Eddie: Hayır. [gülüşmeler] 

Asıl ortaya çıkarması gereken doğal ve kişisel meziyetler yerine, kendi kendini değerlendirme teknikleri ve psikolojik testler bahis konusu edilen bu kültürel seviyeyi çok daha derin bir şekilde ortaya koyar. Dışarıdan gelecek bir konuşmacı gelmeyince, rehber öğretmen öğrencilere kendi kendini değerlendirme formları dağıtır. Güvenilir/Temiz/Cömert/Gayretli/ Temiz/İtaatkâr/ Şık gibi başlıklar Çoğu Zaman/Ara Sıra/Neredeyse Hiçbir Zaman seçenekleriyle derecelendirilecektir. Formlar doldurulunca öğretmen, verdiği cevapları okuyacak gönüllü olup olmadığını sorar. Bu sırada, sembolik çekişme hallerini gerçek hayata döken bir tavırla hergeleler birbirlerini dürrmekte ve kollamakta, birbirlerinin formlarındaki cevapları değiştirmekte, arkadaşlarının cevaplarıyla dalga geçmekte ve bu kişisel testi kolektif bir çalışma haline getirmektedirler. Gönüllü olan kişiler verdikleri cevapları okuduklarında, hergeleler kendilerine ait farklılaşmış standartları açığa vururlar. “İtaatkârlık” için verilen “Çoğu Zaman” cevabı dudak bükme ve yuhalamayla karşılanır. Hergeleler arasında pasaklı ve dağınık olarak bilinen bir kabarık kulak cevaplarını 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okurken, Bill oturduğu yerden “peki ‘temiz’ ve ‘şık’ için hangi cevapları vermiş efendim?” diye sorar. “Çoğu zaman” dediği ortaya çıkınca ortalığı kahkahalar ve gülüşmeler kaplar. Bill'in kendisi de cevaplarını okumak için gönüllü olur. “Düşünceli” başlığı için “çoğu zaman” cevabını okuyunca, öğretmeni araya girer ve ona, “okuldaki işlerinde ve öğretmenlerine karşı sergilediğin davranışlarda hiç böyle bir şey görmedim” der. Ancak daha sonra da açıklayacağı gibi, Bill, verdiği cevabın doğruluğunda ısrarlıdır, zira “arkadaşları gibi, gerçekten onun için önemli olan konularda düşünceli olduğuna” inanmaktadır. 


Sahip oldukları kültüre dayanarak belirli bir tür iş için sistematik bir şekilde kendi kendilerini hazırlamaları, hergeleleri sadece okul faaliyetleri açısından değil, aynı zamanda beklentileri açısından da kabarık kulaklardan ayırmaktadır. Kurallara uyan öğrencilerle uymayan öğrenciler arasındaki bölünme farklı gelecekler, farklı memnuniyetler ve farklı tür iş olarak da bir bölünme şeklinde deneyimlenir. Bu farklılıklar gelişigüzel ya da ilişkisiz olmayıp, bir yandan okul içi gruplaşmalardan sistematik bir şekilde doğarken, bir yandan da okul sonrası durumda görünüşte oldukça farklı iş gruplarına da işaret eder. Konuyla ilgili olanlar, kabarık kulaklar/hergeleler şeklindeki bölünmenin gelecekte marifetli/marifetsiz ya da beyaz yakalı/mavi yakalı şeklinde bir bölünmeye dönüşebileceğini düşünebilirler. Hergelelerin kendileri de okulun kültürel manzarasındaki bu bölünmeleri işyerine taşımaya hazırdırlar ancak yürürlükteki kategorilerin geleneksel yorumlarını kabul edecek gibi de durmamaktadırlar: 


(Toplu bir sohbetten] 


Joey: (...) Biz anı yaşamak, gençken bir şeyleri yaşamak istiyoruz. 
Dışarı çıkacak kadar paramız olsun istiyoruz. Hayatımızın bu anında kadınlarla takılmak, araba sahibi olmak istiyoruz, beş, on, on beş sene sonrasını beklemek istemiyoruz. Kabarık kulaklar gibileri sınavlara giriyorlar, derslere çalışıyorlar. Hiçbir sosyal hayarları yok, hiç eğlenmiyorlar ve on beş yıl sonrasını, işte evlenmeyi falan bekliyorlar. Sanırım aramızdaki fark da bu. Biz şimdiyi düşünüp 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eğlenirken onlar geleceği düşünüp ileride onlar için her şeyin güzel olacağına inanıyorlar (...) Onlar kurallara sadık kalan, tam böyle devlet memuru olacak tipler. Bizden daha önce bir evleri falan olacak (...) Onlar işte gösteriş düşkünü, böyle devler memuru olacaklar. Biz ise tuğlacı, duvar ustası gibi şeyler. 


Spansky: Biz sanırım öyle türlü yolsuzluklar çeviren insanlar olacağız. Ama onlar öyle olmayıp memur olacaklar (...) Benim bir hırsım yok, olsun da istemiyorum ... Sadece beni geçindirecek kadar iyi bir maaşım olsun istiyorum. 


(.) 

Joey: Dediklerimin makul olduğunu iddia etmiyorum, ama bizim gibi insanlar için böylesi daha iyi bence. Biz işte iyi bir hayatın değil özel bir hayatın tadına baktık. İşte ileride yaşlanınca sahip olabileceğin özel bir hayatın. Sanırım bundan da çok memnunuz, en azından ben memnunum. Bu tarz bir hayatı bırakıp staj falan 


yapmaya başlamak, öyle geçinmeye çalışmak hiç bana göre değil. 


Kurallara uyan öğrencilerse rehber öğretmenin otoritesiyle yoğun bir şekilde özdeşleşirler. Rehberlik derslerinde gösterilen filmlere ve anlatılanlara kendi amaçları doğrultusunda özel bir ilgi gösterirler. Hatta bazı durumlarda, kısmen onları da temsil ettiği için, öğretmenlerin öğrencilere şantaj yapan bir tutum sergilemesi bile takdir edilir: 


(Rehberlik dersinde gösterilen filmler üzerine yapılan toplu bir sohbetten) 


Tony: Aslında bir bakıma gözümüzü açtı bu filmler. Bir sürçü olunca sabahleyin beşte kalkıyorsun, giyinip daha etraf karanlıkken dışarı çıkıyorsun. 


Nigel: Posta ofisinde geçen film de bence güzeldi. İşte öyle bir sırada bekleyen insanlara yardım ediyorlardı. (...) 


PW: (...) (rehberlik öğretmeni] beşinci sınıftakilerin üzerine gitti- 


ğinde kendini aşağılanmış hissettiğin oluyor mu hiç? 


Nigel: Aslında hayır. Çünkü çoğu kez, söylediği şeylerin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama oradaki pek çok insan bu dediklerine 


hiç aldırış etmiyor, o da bu yüzden sinirleniyor ve böyle yapıyor. 
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Kurallara uyan öğrenciler kendilerine ait gerekçelerle okul ve işin bir süreklilik içerisinde sunulmasını esas olarak kabul ederler. Okulun resmi amaçlarını gerçekleştirmeye kendini vermek, yapmaya değer bir uğraştır. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, kendini verme hali geleneksel bir cevap olsa da, sıkı bir çalışma, belli bir seviyede rasyonellik ve kişisel adanmışlık olmaksızın hayata geçirilecek ya da “başarılacak” bir uğraş da değildir: 

(Hammertown Boys Ortaöğretim Okulu'nda, kurallara uyan öğrencilerle yapılan toplu bir sohbetten] 


Tony: Nasıl davrandığınız her şeyin başında geliyor. Yani mesela okulda iyi şeyler yaparsanız, mezun olduğunuzda iyi bir karne alırsınız (...) bizim için böylesi daha iyi olsa gerek, çünkü her gün okula gidip gelme zorunluluğumuz var. Ödevlerimizi yapmak zorundayız, yoksa bir yere varamayız. Yani kendini böyle biri olmak için eğitiyorsun bir şekilde. Ama bence böyle olmayanlar, yani rahatlarını bozmayanlar bir yere girdiklerinde yaptıkları işe dört kolla sarılmak yerine, “bu iş hoşuma girmedi, en iyisi bırakayım” diyecekler. Oraya uyum sağlayamayacaklar. 

Nigel: Ben böyle devam edeceğimi düşünüyorum, eğer hayatta yapuğınız şeylerden keyif alırsanız, bir yerlere varmanız da kolay olur. Ama okuldan keyif almazsanız çalışmaktan da hoşlanmazsınız. Bence işte de bu durum devam ediyor, burada başarılı olmazsanız orada da başarılı olamıyorsunuz (...) (bir işte çalışmak] okula girmek gibi bir şey. Okuldan mezun olduktan sonra, stajyerlik yapmaya başlarsınız, belirli vasıflar. kazanırsınız, yani hayatınızın geri kalan kısmında da öğrenmeye devam edersiniz, bence böyle oluyor (...) işte bazıları var biliyorsun, onların aslında okula bir ihtiyaçları 


yok çünkü onlar ileride sütçü ya da ona benzer bir şey oluyorlar. 
İşler 


Okulla ve de hayattan beklentilere dair kapsamlı alternatif bakış açısının gelişimiyle ilişkili olarak ortaya çıkan temel kültürel zemin değişiminin bir sonucu olarak belirli bir işi tercih etmek, hergeleler için ciddiye alınacak bir mesele olmaktan çıkar. Gerçekten de, bu kendi konumuna sahip kültürün ortaya çıkardığı ölçütler ve işaret ettiği süreklilik formu açısından bedensel ve 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yarı vasıflı işler hep aynıdır ve bu işler arasındaki somut farklıları, sunulan rehberlik bilgileri üzerinden keşfetmeye çalışmak zaman kaybından başka bir şey değildir. Sadece belirli bir zamanda (son sınıfın son birkaç ayında) gerçekleştirildiği düşünülen kişisel iş tercihi tesadüfidir ve makul yöntemler ya da makul araç/amaç taslakları bu tercihi sadece daha anlaşılmaz bir hale getirmektedir. Ancak işin aslına bakarsak, huzursuz işçi sınıfı çocuklarının çalışma hayatına girmelerini belirli bir iş tercihinin sonucu olarak sunmak, kafa karıştırıcı olduğu kadar meseleyi daha da fazla bir muamma haline getirmektedir, zira be/irli bir iş tercihi yapmak bir orta sınıf inşasıdır. Ötekine muhalefet, işe dair daha konformist görüşler ve grup sürecindeki dayanışma hali şeklindeki daha önceden incelediğimiz ölçütler, hep birlikte, iş sorununu bambaşka bir düzleme taşır: Hergeleler kendilerine bir kariyer ya da belirli bir iş seçmek yerine aslında kendi geleceklerini genelleşmiş emeğe adarlar. Yapılan işlerin (hergelelerin “numaralar çevirmek” olarak yapacaklarını düşündükleri işlerin) büyük bir kısmı, acil paraya duyulan yoğun ihtiyaçla, tüm işlerin can sıkıcı olduğu varsayımıyla ve asıl önemli olanın kişi için sunulan çalışma şartları (özellikle, okul karşıtı kültürde yaratıcı bir şekilde öğrenilen erkeklik tarzına, eğlenceye ve makara yapmaya imkân tanıması anlamında) olduğu düşüncesiyle eşleştirilir. Tüm bunlar, her türlü işin hakiki doğasından çok daha farklı bir durumu işaret eder. 


Kariyer programlarında sunulan işlerin varsayılan çeşitliliği (ve bu işler için gerekli olan meziyetlerin çeşitliliği) ne kadar “iyi” sunulursa sunulsun hergeleler tarafından hep apaçık bir şekilde reddedilir (en azından kendi gelecekleri söz konusu olduğu sürece): 


(Kişisel bir mülakattan] 


Joey: Çalışmak sadece bir tür para kazanma şekli. Para kazanmanın pek çok yolu var (...) yapılan işlerin hepsinin amacı aynıdır, sana para kazandırırlar, kimse bir işi sadece sevdiği için yapmaz (...) para olmadan çalışmazsın. Kimsenin de para almadan çalışacağını sanmıyorum, sonuçta hayatta kalmak için ekmeğe ihtiyacın 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var (...) bir işi yapma şekli farklı olabilir ama sonuç olarak hepsi aynı amaca yöneliktir, para kazanmaya yani. O yüzden tüm işler birbirinin aynısıdır. 


(Başka bir mülakattan] 


Spike: Her iş aynıdır. Yok, aslında biraz fazla ileri gittim, aslında her iş aynı değildir. Benim yaptığım iş farklıdır, bir doktorun yaptığı farklıdır, bir avukatın yaptığı farklıdır. Çeşitli numaralar çevirdiğinde, yani dalavereci biri olduğunda işler aynı olur, yani hepsi birbirine benzer. (...) Öyle çok fazla çeşitlilik yoktur, hep aynısıdır. 


Yani sadece dışarıda yapılan işlerle içeride yapılan işler vardır. 


Bu görüş, mevcut konumları açısından hergelelerin bir işe girmeyi dört gözle beklemeleri şeklindeki yoğun hissiyarlarıyla çelişmemektedir. Bu noktada hergelelerin okuldan kaçma isteklerinin (iş hayatına “geçiş”, okuldan “yataktan fırlar gibi kurtulmak” olarak adlandırılacaktır) derecesi göz ardı edilmemelidir. 
Bunun dışında, para kazanmanın ve “gerçek erkekler” arasında olmanın çekiciliği de hergelelerin kültürüne sızıp onları baştan çıkarmaktadır. 


İşten gerçek bir memnuniyet beklemenin aptallığına dair kanıtlar ve kültürel sevimlilikler sona erdiğinde işin nasıl bir şey olduğuna dair karanlık ve keşfedilmemiş bilgi notları, özellikle anne-babalar aracılığıyla daha büyük kültür tarafından sürekli olarak hergelelere sunulur. Ancak sınıf kültürünün belli bir okul formu içerisinde üretilmiş olan gelecek beklentisi, daha büyük kültürden gelen mesajları o an için hükümsüz hale getirmekte ve hatta paradoksal bir şekilde nihai olarak bu beklentiyi yeniden üretmektedir: 

(Aynı mülakattan] 

PW Bir işe girip çalışmayı dört gözle bekliyor musun? 

Joey: Ever. Bir de herkes hevesimi kaçırmasa keşke. Bu sabah beni 

uyandırdığında annemin ilk söylediği şey, “hiç işe gitmek istemiyorum” oldu. Ben de ona, “ben işe gitmek isterim, hiç kafama takmam. Bir an önce çalışmaya başlayacağım” dedim. Böyle deyince o 


da bana “nefret edeceksin, nefret” dedi. 
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Tüm çalışma koşullarının aynı oluğuna dair bakış açısı kendisini en çarpıcı bir şekilde hergelelerin işe nasıl girdiklerinde gösterir. Belirgin bir işe dair belirli bir tercih yapmak gayet tesadüfi olabilmektedir. Hergelelerin işlerini nasıl seçtiklerine dair aşağıdaki tanıklıklar bu duruma örnektir. Hergeleler için tüm işler işçilik anlamına gelir: Belirli bir mevkii seçmenin özel hiçbir anlamı yoktur. 


(Yapılan işler hakkında toplu bir sohbetten] 


Perce: John'ın kardeşi var arkadaşım, onunla beraberdik. Beraber şeye gittik ... işte o bir işe girmek istiyordu, John'ın kız kardeşi de o gittiğimiz yerde çalışıyordu. Orâda Allan vardı, Allan ona, “şuradan alt kata in orada belki sana iş verirler” dedi. Orada ona eğitilmek için yaşının büyük olduğunu söylemişler, çünkü o 20 yaşındaydı. 
Allan'a bunu anlattı işte, Allan da ona beni sormuş “kim bu?” diye. 
O da “bir arkadaşım” demiş. Allan ona “bir iş ister mi?” diye sormuş, o da “bilmem” deyince “git bir sor bakalım” demiş. Arkadaşm dışarı çıkınca ben içeri girdim, Allan bana işi anlattı ve “eğer çalışmak istiyorsan bir an önce gel” dedi. 


PW: Orada ne yapıyorlar? 


Perce: Marangozluk, doğrama işleri falan. İşte bir ay önce geri gittim oraya. Yok aslında bir ay değil, birkaç hafta önce gittim. İşte orada Allan'ı gördüm gene. 


PW: Gerçekten de büyük bir tesadüf olmuş. Yani hiç doğramacılık 


yapmayı düşünüyor muydun? 


Perce: Ya aslında gelip beni görmen gerek nasıl marangozluk yapıyorum diye. Gerçekten de kaptım işi. Aslında daha önce hiç böyle ahşap işi yapmamıştım. 


Kişisel bir mülakattan] 


Spanksy: Aklıma şöyle böyle işler geliyor sadece, yoksa sıhhi tesisatçı olmak öyle kafamda olan bir şey değildi. Önceleri boyacı ve dekoratör olmak istiyordum, sonra tuğla işçisi, daha sonra elektrikçi, sonra da sıhhi tesisatçı olmak istedim (...) bir Cuma günüydü, işte okuldan yeni gelmiştim ve annem bana, “neden sosyal konurlar ofisine gidip iş var mı diye sormuyorsun?” dedi. Okuldan gelirken de düşünüyordum “sıhhi tesisatçı olabilirim” diye. İşte ofise gittim 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ve “aşağıya inip iş var mı diye sorabilir miyim?” dedim (...) sonra telefon geldi, bisiklerime atladım ve oraya gittim. Orada bana “işe alındın” dediler ve ne zaman gelmem gerektiğini söylediler (...) 
yani okuldan geldikten iki saat sonra bir işe girmiştim. 


Kendilik 


Modern emek gücünün müşterekliğinin başlıca öznel tasavvuru ve bu tasavvurun somutlaşmasına dair göreceli kayıtsızlık hali, hergelelerin kendi kültürlerinin göbeğinde gerçekten öğrendikleri (bu bilgi okulda görünür bir halde değildir) en temel şeylerden biridir. İş hayatına dair bir memnuniyet ve anlam bulmaya ve bir anlam bulma ihtiyacına bir alternatif sunduğu için, kültür bu tasavvurun farklı formlarda su yüzüne çıkmasını sağlar. 
Kültürün, kendiliği destekleyen ve ona bir değer katan dışsal grup-tabanlı memnuniyetler üretme kapasitesi vardır. Bu kapasite, okul karşıtı kültürde ayrıntılı bir şekilde ve tamamen öznel olarak onaylanan ve geçerli bir hale gelen, okul karşıtı kültürle ilişkili olup bu kültürün temelini oluşturan başka bir durumla bağlantılıdır. Bu durum, öznel bir emek gücü anlayışını öğrenmek ve bunu uygun bir biçimde ve esasen erkeklik üzerinden sunmaktır. 


Bu durum esasen, içsel kendiliğin işten deneyimsel bir şekilde ayrılmasıyla ilgilidir. Emek gücü, dış dünyaya dair taleplerle kurulan içsel bir bağlantı değil, tam aksine bu taleplerin önünde bir engeldir. Çalışılan işte bir memnuniyet aranmaz. Kendiliğin, işte içsel memnuniyeti sağlamak için uygun olabilecek bileşenlerinin çalıştırılmasının önüne geçilir. Kendiliğin sanki bir bileşeni kopmuştur ve diğer bileşenler üzerinde büyük bir üstünlük kurmuş gibidir. İş ve iş beklentisi denetim altına alındığı, sınırlandırıldığı ve asgari seviyeye indirildiği için kültürel ve sembolik seviyede iş ile ilişkilendirilen her şey tutunulacak bir dal haline gelir ve tüm bunlar elden geldiğince anlamlı bir hale gelecek bir şekilde geliştirilir. İşe dair taleplerin olabildiğince düşük gösterilmesi, görev ahlakının ve püritenliğin uzanamayacağı bir şekilde bağımsız ve heretik bir yaklaşımla yeteneklerin geliştirilebilmesi 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ve kutsanabilmesi anlamına gelir. Statü ve kimlik, enformel bir şekilde ve grup içinde inşa edilir. Tıpkı okulda büyüyüp bir şekil alması gibi, statü ve kimlik, işyerindeki görevlerle ayrıntılı bir şekilde uğraşmanın bir sonucu olmak yerine, özellikle erkeklik ve çetinlik (hergelelerin kendilik bileşenlerini gerçekten etkin ve başarılı kılan toplumsal bölge) temaları başta olmak üzere işçi sınıfı kültürünün kaynaklarından beslenir. Daha önce de gördüğümüz üzere, okul karşıtı kültür, apaçık bir şekilde kültürel tavırların ve pratiklerin (resmi tavırlardan ve pratiklerden epey ayrı olarak) geliştirilmesi ve sürdürülmesi olarak kendisini tesis etmiştir. 


Kişinin geleceğinin önemli bir boyutu olarak işte karşılaşmayı beklediği şey, okulda gayri resmi bir şekilde (belli form içinde olsa da) hazırlandığı işin doğal ya da teknik özünden ziyade duygusal insani yüzüdür. Nihayetinde bir işi katlanılabilir kılanın, belirgin bir şekilde kültürel eğlence olduğu kabul edilir: 


(Yakın zamanda başlayacakları işler üzerine| 


Will: İlk günden çok korkuyorum nedense. Kiminle arkadaşlık yapılır, kimler kabarık kulaktır, kimler çevirdiğim numaraları ispiyonlar, bunlar hep belirsizdir. 

Joey: (...) İşi her zaman eğlenceli bir hale getirebilirsin. Bir işi keyifsiz yapan aslında hep sensindir yani lağım temizliği yaparken bile mutlu olabilirsin. Tabii ki her iş zevkli değildir, bunu da söylemek lazım. Komedyenlik falan yapmadığın sürece kimse sevdiği bir işi yapmaz yatakta uyumak varken sabahtan kalkıp dışarı çıktığından ötürü hiçbir iş zevkli gelmez insana. Sanırım her işin kendine göre keyifsiz bir yanı var ama bunu değiştirmek ... yani o keyifsiz yanlarını atıp olabildiğince iyi ve keyifli bir hale getirmek 


sana bağlıdır. 


Dolayısıyla hergeleler için modern toplumda emekçilik, öznel bir daraltma ve yine öznel bir denetimle ilişkilidir. Bu ise emek tanımının zihinsel emek yerine kesin bir şekilde bedensel emeğe indirgenmesiyle sağlanır. Emeğe ve emek tanımına bu uygun formu verme anlayışı doğrudan okul karşıtı kültürden 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doğar, zira işçi sınıfı temaları bu kültürde bir yer edinmiş, paylaşılmış ve bir şekle girmiştir. 


Zihinsel işlere karşı belirgin bir direnişi ve bedensel işlere olan eğilimi inşa eden okuldur. Bedensel işler en azından okulun etki alanının dışındadır ve yetişkinlerin gerçek dünyasının atmosferini (doğal bir şekilde olmasa da) içinde barındırmaktadır. 
Zihinsel işler çok fazla şey talep eder niteliktedir ve tupkı okul gibi, hergelelerin giderek daha fazla kendi özel ve özerk alanları olarak benimsediği yerlerin sınırlarını haddinden fazla aşmaktadır. Hergeleler aslında, zihinsel emeğin, özgür olmak istedikleri ve kendilerine ait yerlerin denetimi için yapılan alışverişte adaletsiz bir “eşdeğer” olduğunu fazlasıyla iyi kavramışlardır. Zihinsel emek ismi konmamış tuhaf bir yolla içinde her zaman itaatkârlık ve kurallara uymayı talep eden bir tehdit barındırmaktadır. Zihinsel işlere direniş, böylece, okulda öğrenildiği biçimiyle otoriteye direniş halini alır. Günümüz kapitalizmindeki sınıflar arası uyuşmazlığın ve eğitim paradigmasının kendine özgü birleşimi, eğitimi denetime, (toplumsal) sınıf direnişini eğitimi reddetme haline ve insanlar arası farklılıkları da sınıfsal bölünmelere dönüştürür. Bill'in kendi geleceğiyle kabarık kulakların geleceği hakkında şu söylediği cümle gayet açıklayıcıdır: “Aslında aradaki tek fark, onlar sürekli “kalem oynatacakken” benim türlü türlü “numaralar çevirecek” olmam.” Her ne kadar okulda öğrenilse de bu, sınıfsal bölünmeye dair bir bilgidir. Bu bilgi okul eğiti- 


miyle üretilmiş olsa da, yarattığı etki toplumsaldır. 


Kitabın İkinci Bölümünde inceleneceği üzere, emek gücünün, kendi enerjik kendiliğinin işte içsel bir tatmin üretme umudundan esasen kopuk olduğu ve sadece bedensel bir faaliyet olduğu düşüncesi, çelişkili bir şekilde, hergelelerin üstünlük duygusuna, kavrayış yeteneklerine ve hakiki kişisel öğrenimlerine bir zarar vermediği gibi iyimser beklentilerini bile köreltmemektedir. Daha önce de gördüğümüz gibi, bu beklentiler kısmen, ne olursa olsun okuldan paçayı kurtarma arzusunun bir sonucudur. Bu beklentileri ortaya çıkaran diğer bir etkense, 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başkalarının, özellikle de kabarık kulakların aksine hergelelerin farklı deneyimlerle bir şeylere nüfuz ettikleri, bir şeyleri öğrendikleri ve anladıkları şeklindeki öznel hissiyatlarıdır. Bu çocukların ileride bedensel işlere saplanıp kalmalarını sağlayan da şüphesiz (geleneksel mantığın kusursuz, kasıtsız ve beklenmedik bir şekilde ters yüz edilmesi anlamına gelen) bu hayat deneyimi kapanıdır. Sadece bu öznel onama halini ortaya sererek hergelelerin, onlara uygun bir şekilde tam yetkinlik hissi veren ve liberal bir sosyal demokraside çelişkili ve yarı gerçek bir özgürlük düşüncesine kendileri (ve başkaları) açısından minnet duyan bu tavrını anlayabiliriz. Dolayısıyla, hergelelerin kopuk ve bedensel olarak ifade ettikleri kendi emek güçlerinin asgari seviyeye inmesine, kitabın bu aşamasında sadece sınırlı bir nitelemede bulunabiliriz. 


Emekçilik her ne kadar yapılan işe dair duyulan memnuniyet ile içsel bir bağlantı kurmak anlamına gelmese de, kendine özgü bir önemi içinde barındırır. Emek gücü, dolaysız nesnesinden ayrı olarak diğer şeylerin öneminin ifade edilebildiği bir materyaldir. Her ne kadar yapılan işin deneyimsel yankılanımının önünü ukasa da, diğer deneyimlerin seslerinin daha iyi duyulmasını sağlar. Sonuç olarak bedensel iş, okulun ve zihinsel faaliyetlerin yalıtımı anlamına gelse de, kabarık kulakların daha kesin ve daha etkin bir şekilde dışlanmasına da işaret eder. Hergelelerin düşüncesine göre, onlar kabarık kulakların aciz kaldıkları yetişkinlerin gerçek dünyasında çalışacaklardır. Kendi başına bir anlam taşımayan emekçiliğe yüklenecek anlam, etraftaki kültürün (paradoksal bir şekilde kendi kendini içermesiyle mümkün olan bir kültür) özelliklerini yansıtmalıdır. 


Dolayısıyla, bedensel emekçilik en başta bir tür erkekliği ve ayrıca bir otorite karşıtlığını (en azından okulda öğrenilen haliyle) simgelemekte ve ifade etmektedir. Bu anlamda, bedensel emekçiliğin saldırganlığı, belli bir derecedeki keskin ve ince zekâyı, kelimelerle ifade edilemeyecek bir hürmetsizliği ve apaçık bir dayanışma tarzını ifade eder. Bedensel emekçilik yetişkin 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zevkleri için gerekli araçları sunar ve kadınlar üzerinde muhtemel bir üstünlüğün yanı sıra kadınlara yönelik dolaysız bir çekiciliğin (bir tür maçoluğun) ispatı haline gelir. 


Dolayısıyla, “gerçekten bir şeyler yapıyor olmanın”, bu dünyada bedensel olarak aktif olmanın, emek gücünü belirli bir şekilde sunmanın tüm doğası, hergeleler tarafından basitçe bir savunma tedbiri ya da bir olumsuz tepki olarak değil, görünüşe göre sahici ve yaratıcı bir şekilde öğrenilmiş olanın onaylanması ve ifade edilmesi olarak görülür. Böylelikle hergeleler, öteki insanların sahip olmadıklarını düşündükleri belirgin bir olgunluğa ve bir yetenek ve perspektif pratiğine sahip olurlar. 


Tüm içkin anlamsızlığına karşın Hammertown hergeleleri için bedensel işler, en azından hayatlarının bu aşamasında özgürlüklerinin ve bu dünyada sahip oldukları özel bir tür kudretin onaylanması anlamına gelir: 


(Kişisel bir sohbetten] 


Spike: (...) bu çocukların saçma sapan bir ofiste çalıştıklarını görmek beni deli ediyor. Nasıl yapıyorlar hiç anlamıyorum gerçekten. 
Benim bir özgürlüğüm var ve para da kazanabiliyorum, anlamak gerçekten çok zor 


(Kişisel bir sohbetten] 


Will: Dışarıda çalışmak, bedensel işler ve bir de sürekli yazıp çizmek, kalem oynatmak ... sonuçta önemli olan özgürlüktür. 


(Kişisel bir mülakattan] 


Joey: Benden öğretmen olmaz (...) anca belki bir futbol takımına öğretmenlik yapabilirim ama futbol oynamayı da beceremiyorum. 
Ben enerjik biriyim, sürekli hareket halinde olmalıyım ... sahip olduğum kuvveti kullanmamak ... gerçekten saçmalık olur ... sürekli hareket halinde olmalıyım, masa başı bir işi yapamayacak kadar enerjik biriyim. Ama 10-15 yıl sonra şişman ve yağlı biri olursam 


belki o zaman masa başı bir işi yapabilirim. 


Emek gücünün öznellikle ilişkili olarak sunulmasının elbette çok daha farklı yolları da bulunmaktadır. Hammertown Boys 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Ortaöğretim Okulu'nun kurallara uyan öğrencileri yapılan işten memnuniyet üretmenin, işin sunduğu kategoriler üzerinden geleceklerini kurmanın ve iş faaliyetinin içsel özellikleri üzerinden kendi değerlerini ve başarılarını görmenin mümkün olduğuna inanmaya çok daha yatkındırlar. Resmi sürekliliğin cereyanı onları da beraberinde sürüklemekte ve onlardan düzgün ve tatmin edici noktalara ulaşmalarını beklemektedir. Bu çocuklar için emekçilik, diğer dolaylı kültürel değerleri değil kendilerine ait özellikleri ifade etmektedir: 


(Hammertown Boys Ortaöğretim Okulu'nda, kurallara uyan öğrencilerle yapılan toplu bir sohbetten] 


Tony: [alet yapımı stajını yakın zamanda tamamlamıştır) Çalışmam gerekiyor, şimdi sıkı çalışayım ki iyi bir işe gireyim ve yapmak istediğim şeyi yapayım. Her gün çarkları çevirerek araba ya da ona benzer bir şeyi yapmak gibi değil ama. Yani böyle bir işten de para kazanabilirsin ama kazandığın para buna değmez. Hayattan istediğini alamazsın o parayla. Eğer yani işte ben mesela bir alet yapımcısı olacağım, yaptığım şey vida gibi basit bir şey bile olsa onun kalıbını ben dökmüş olacağım. Yaptığım bir aletin tamamlandığını görmek beni mutlu edecek. 


Nigel: [British Rail'de yakın zamanda stajını tamamlamıştır) (...) 
Kendini ispat edene ve yaptığın işi adın gibi öğrenene kadar (. .) 
içinde hep bir endişe olur, bir sonraki sabah ne olacak diye düşünürsün (...) Tren makinisti olunca ilk önce bugs denen normal bir treni sürmekle işe başlarsınız, eğitiminizin birbirinden farklı aşamaları vardır. Daha sonra muhtemelen brushers (daha büyük bir lokomotifi olan tren] denen treni sürmeye başlarsınız. Çalıştığınız her trende kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Daha iyi bir yere gelebileceğimi, yani daha yukarılara çıkabileceğimi düşünüyorum. 


Dört gözle bunu bekliyorum. 


Diğer zıt kutupta yer alan hergelelerden bazıları içinse iş, başat bir tutku haline de gelebilmektedir. Bu hergeleler için en mahrem özel hayatları bile emek güçlerini doğrudan sunmalarıyla ifade edilir. Bu durum, hergelelerin işteki kişisel anlamları mutlak bir minimuma indirmeleriyle, işin özel ve duygusal hayatın temel ekseni olmak şeklindeki toptan özümseme olasılığı 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arasındaki keskin karşıtlığı gösterir. Kendi kültürlerinin oluklarında hergeleler böylesi eksenleri köreltmeyi ve tersine çevirmeyi dikkatlice öğrenmişlerdir. Zira onlar kendi eksenlerini oluşturmaktadırlar. 


Aşağıda, daha önce de bahsi geçen ve yüksek prestijli gramer okulunda okuyup profesyonel golf oyuncusu olmak için okul hayatına 16 yaşında son veren bir işçi sınıfı çocuğunun başka bir tanıklığı bulunmaktadır. Bu çocuk bir ilerleme ve kendini ifade erme aracı olarak kendisini tamamen golfle özdeşleştirmiştir. 
Hergelelerin kendilerine çizdiği yola benzer şekilde bu çocuk da okulu reddetmekte, ancak yükselmenin, kendini ifade ermenin ve onay görmenin bir aracı olarak, bir kültüre katılmaktan ziyade kendisini yaptığı işe adamaktadır: 


(Kişisel bir mülakattan] 


İki ay önceye kadar çok kötü oynuyordum (...) oyunum darmadagın olmuştu. Daha başlama noktasındayken bile topa vuramıyordum. Ne topa falso verebiliyordum ne de topu aşırtabiliyordum. 
Topu delikten bir türlü içeri sokamıyordum. Gerçekten bir bunalıma girdim ve bir ay boyunca evden cek bir akşam bile dışarı çıkmadım. Evde oturup “lanet olsun, en dibi gördüm” diyordum. 
Sürekli “bir dahaki sefere ne yapmam gerek? Acaba sopayı biraz daha sıkı mı tutmam gerek? Yoksa duruş şeklimi mi değiştirmem gerek? diye düşünüp duruyordum. Evde oturup nasıl oynamam gerektiğini düşünüyordum yani. (...) Oyununuzu ilerlettiğinizde o kadar çok sevinirsiniz ki, oyununuz dışında dünyadaki her şey size önemsiz gözükmeye başlar (...) çok ama çok iyi oynadığım iki aylık bir dönem olmuştu. Her oynadığım oyunu kazanacakmışım gibi geliyordu. Epey bir para kazanıyordum, zirveye ulaşmış gibiydim. Sanki bir kozanın içindeydim, etrafımdaki insanları belli belirsiz fark edebiliyordum, hayalini kurduğum dünyada yaşıyor gibiydim. 
Varış 

İşyerindekiler şimdiki arkadaşlarıma benziyor. 10 senedir burada çalışıyorlar, hatta biri var 39 yıldır buradaymış. Ama hemen hepsi 


tuhaf sesler çıkartarak ya da durup dururken bağırıp çağırarak etrafta dolanıyorlar. Birbirlerine ana avrat küfrediyorlar. Birbirlerini 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isimleriyle çağırıyorlar ve birbirlerine cakma isimler takıyorlar. Burası sanki okulun bir devamı gibi, herkes kafasına göre takılıyor. 


(Joey işyeri hakkında konuşurken) 


Hergeleler artık lastik tamirciliği, bir mobilya fabrikasında tamirci çıraklığı, sıhhi tesisatçı ve tuğla işçisi yamaklığı,” bir araba koltuğu imalatçısında döşemecilik, bir krom kaplama fabrikasında demir yüklemek, boyacılık ve dekoratörlük gibi işlere yerleşmişlerdir. Paskalyada ve 1975 yazı sırasında hepsi kolayca birer iş bulmuşlardır. Yaklaşık bir yıl sonra, Eylül 1976 itibariyle yaklaşık yarısı kadarı ilk işlerinden ayrılmışlardır. İçlerinden iki tanesi üçüncü işlerinde çalışırlarken, iki tanesi şu an için henüz bir iş bulamamıştır.“ Hergeleler için bir işe girme ve iş değiştirme deneyimi ağır bir travma değildir. İş için kendilerini gayri resmi ve enformel bir şekilde hazırlamış olmaları, onların sadece belirli bir tür işe yönelmelerini sağlamamış, aynı zamanda diğer gruplara göre bu işlere daha olaysız ve sorunsuz girmelerini sağlayan bir yol açmıştır. 


Tüm bunlar elbette iş hayatına adaptasyonun sorunsuz oldu- 


55 Spansky ile Willin girdiği bu iki iş resmi bir staj yapmış olmalarını gerekrirmekleydi. Buna karşın ikisi de bu işlere herhangi bir sınava girmeden ve kendilerinden bir mezuniyet belgesi istenmeden girmişlerdir. Kurallara uyan öğrencilerin canlarını dişine takıp uğraşmalarına karşın, kendilerinin böyle bir işe bu kadar hızlı ve kolay girmeleri hem Spansky'i hem de Will'i bayağı bir mutlu etmiştir. Bu durum, onların aslında “daha fazla şey bildikleri” yönündeki düşüncelerini daha da pekiştirmiştir. 


56 Bu çalışma gençler arasındaki işsizliği her ne kadar konu edinmese de, birkaçyorum gene de yapılabilir. Tıpkı zorunlu eğitim yaşının yükselrilmesin- de olduğu gibi, işsizliğin önceleri daha gizli saklı kalmış olan okul karşıtı kültürün açığa çıkmasında önemli bir rolü olduğu iddia edilmektedir. Dolayısıyla, yaygın ya da uzun vadeli yapısal işsizliğin ve sokaklardaki özgürlüğün ve kolektifiğin böylesi muhalif kültür formlarını daha fazla teşvik edip açığa çıkaracağını (özellikle daha agresif olarak) söylemek yerinde bir tespit olur. Başka bir ifadeyle, yaygın işsizlik gençler arasındaki huzursuzluğu daha fazla arıtırabileceği gibi parlamaya hazır toplumsal bölünmeleri de daha Fazla kızıştırabilir. Böylesi gelişmelerin mesleki rehberliğin ve işe yerleştirme danışmanlığının geleneksel “sorunlarına” yeni bir boyur karma ihtimali de bulunmaktadır. 
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ğu, mesleki ve bölgesel değişkenlerin şablonları hiç etkilemediği, hemen bir iş bulmanın kolay olduğu ya da işle uzun vadeli kurulan ilişkinin hep okulun son günlerindeki ve iş hayatının başlangıcındaki kültürel şenlik havasıyla geçtiği anlamına gelmemektedir. Hergelelerin kendilerini iş hayatına hazırlamalarının uzun vadedeki yeterlilik derecesini ve işyeri kültürünün maddi ve kültürel doğasını değerlendirmek bu kitabın kapsamını aşmaktadır. Ancak gene de belirtmek gerekir ki, işyeri kültürü açık bir şekilde okul karşıtı kültürden daha acımasızdır ve dışarıdan bir zorlamaya daha belirgin bir şekilde maruz kalır. İşyeri kültürünün ayrıca, bilginin toplumsal yaptırımına dair daha farklı bir şablonu ve farklı tarzdaki düzenleyici alışveriş ilişkileriyle farklı iktidar ilişkileri bulunmaktadır. Bunların dışında, kurallara uymak ile kurallara uymamak arasında farklı dengeler ve anlamlar olduğu gibi erkekliğin ve tahakkümün daha farklı keskinlikleri bulunmaktadır. Gelecekteki her türlü iş için cevaplanması gereken başlıca soru, işyerinin, emek gücünün yeniden üretilmesi noktasında zaten işyerinde bulunan kültürel formlarla ne dereceye kadar eşleştiği, bu formaları ne kadar değiştirdiği veya bir çelişkiye soktuğu ve üretim sürecinin nesnel olan bedensel, zihinsel ve duygusal gerekliliklerini ne kadar layıkıyla karşıladığı, istila ettiği ya da bu gerekliliklerle ne ölçüde alakasız olduğudur. 


Okulun enformel ve formel süreçleri emek gücünün belli bir şekilde hazırlanmasında bariz bir şekilde büyük bir öneme sahiptir, ancak genel olarak ev, aile, mahalle, medya ve verimsiz işçi sınıfı deneyimi de emek gücünün sürekli olarak yeniden üretilmesinde ve emek sürecine gündelik bir şekilde yeniden uygulanmasında aynı ölçüde büyük bir öneme sahiptir. Karşıt bir şekilde, işyeri kültürünün hem nesnel boyutlarıyla hem de oluşturduğu muhalif enformel kültürle emek gücünün yeniden üretilmesindeki verimsiz alanlara ne ölçüde bir tepki verdiğini değerlendirmek büyük bir önem taşımaktadır. Bunun dışında, okul karşıtı kültürde de gördüğümüz üzere, nihai olarak belirli bir tertibi koruyan ve sürdüren (belki gene resmi politikanın 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niyetlerine teğet geçerek) görünmez ve çoğunlukla kasıtsız bir anlam ve yönelim döngüsünün varlığına işaret edebilecek bir şekilde işyeri kültürünün bu alanları belli bir tarzda ne ölçüde etkilediği de değerlendirilmesi gereken başka bir meseledir. 


1976 yılının Eylül ayında, hergeleler hareketli hayatları ve 
para kazanmaları sebebiyle belki halen heyecan dolu olsalar ve kültürel olarak seçilmiş olduklarını hissetseler de, yakın bir zaman içinde gözlerinin açılacağı gibi bir tahminde bulunmak gayet makul olacaktır. Temel tepkilerinin de bir parçasını oluşturduğu işçi sınıfı kültürü tümden şenlikle ve ustalıkla geçmemektedir. İşçi sınıfı kültürü esasen uzlaşma ve uyuşmaya dayanmaktadır: Bu kültür zor ve merhametsiz koşullar karşısında yaratıcı bir girişimle elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. 
Hergelelerin kültürünün bize gösterdiği şey, bedensel kuvvetin düğüm noktalarının olması ve umutsuzluğun, acizliğin ve yalın tahakkümün büyük bir çoğunluğu etkilemesi sebebiyle aslında bu kültürün hiç de öyle istikrarlı olmadığıdır. Bir işe girmeleriyle beraber hergeleler bir süreliğine acının asla ulaşamayacağı kendi fildişi kulelerini bulduklarını düşünmüşlerdir. Alt edilemez bir özgüvene sahip bu dönemle, hayatlarında aldıkları büyük kararların kendi aleyhlerine geliştiği bir dönemin birbirinin yerine geçmesi, işçi sınıfı kültürünün ve toplumsal yeniden üretimin başlıca çelişkilerinden biridir ve bu çelişkinin derinliklerinde bir yerde, devlete ait olan okul kurumu ve onun süreçleri hergelelere 


göz kırpmaktadır. 


İşçi sınıfı kültürünün büyük şablonu ve bu kültürün sürekli olarak yenilenme döngüsü ne olursa olsun ve yaşları ilerledikçe hergelelerin gözleri ne kadar açılırsa açılsın, hergelelerin izledikleri yol geri dönüşü olmayan niyetler ve amaçlarla örülmüştür. 
İşyerindeki kültürel staj tam anlamıyla tamamlandığında ve işyerinin esas gerçek faaliyetinin hiç de hoşa gitmeyecek ortamlarda ötekiler için zahmetli bir üretim olduğu çok daha iyi fark edildiğinde, upkı daha önce okula yakıştırıldığı gibi işyeri de bir hapishane olarak görülmeye başlanır ve çift taraflı bir tuzağa düşme durumu ortaya çıkar. İşyeri bir hapishaneye dönüştükçe 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büyük bir ironiyle eğitim geriye dönük ve umutsuz bir şekilde rek kaçış yolu olarak kendisini gösterir. 


Her şeyden önce, büyük bir ihtimalle bir aile ya da ev kurmuş ve maddi sorumlulukların altına girmiş genç bir işçinin bir gelire sahip olmadan yüksekokul eğitimine geri dönmesi mümkün değildir. Daha geniş anlamdaysa, her ne kadar cazibesinin önemli bir kısmını kaybermiş olsa da, emek gücüne belirli bir deneyimsel bağlanma biçiminin halen varlığını sürdürmesi kişiyi bedensel işlerle sınırlar. Yapılan işe yönelik belli bir tavrın (daha önceden bir yalıtım olarak memnuniyetle karşılanan) varlığı, iş üzerinden gelişimi gerçekleşmesi zor bir ihtimal haline getirir. Önceki özgüveninin aldatıcı özünü keşfettiğinde, işçi sınıfına mensup gencin artık çok geç kaldığını hissetmesi gayet muhtemeldir. Görünüşe göre, kültürel şenlik onu kapalı fabrika kapılarından içeri sokana kadar sürmüştür. Gerçekten de, işçi sınıfı kaderciliğini ve devinimsizliğini nihai olarak perçinleyenin, maküs talihle iyi talihin, bilgiyle bilgisizliğin hep ters zamanlarda takdir edilmesi olduğu öne sürülebilir. Okul karşıtı kültür ile uygun işçi sınıfı kültürü arasındaki masumiyet farkı da tam burada yatmaktadır. Cevaplar öğrenildiğinde artık onları uygulamak için çok geçtir. Bariz olanla cazip olan, altlarında yatan karşıtlıkları gerçekleştirmişlerdir. Bunlar işçi sınıfı külrürünün sık rastlanılan temalarıdır ve bu temalar her zaman için, fabrikaya aslında sadece biraz para biriktirmek, bir borcu ödemek için gelen ya da ileride “bir gün” kendi işini kurma planlarıyla geçen günlerle 30 yıl fabrikada çalışacak olan işçiler için birer hurafe olmaktan öteye gitmezler. Kaçırılmış ya da yanlış anlaşılmış fırsatlar ve peşinden gidilmiş fırsatların aldatıcı görüntüsü, fabrika öncesi hayatın kolektif bir miti haline gelir. İşin acı tarafıysa, bu mitin içinde yaşayan ve halen bazı şeyleri değiştirme fırsatı olanlar için mitin sahip olduğu anlamın açık olmamasıdır. Aşağıda bir motor fabrikasında çalışan orta yaşlı bir işçinin tanıklığı bu durumla ilgilidir: 


13 yaşında, yani böyle kolay etkileneceğim bir yaştaydım. İşte o 
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zaman hiç unutamadığım bir olay yaşadım. Babamla beraber hayvanat bahçesine gitmiştik ve bir yerlerde bir kalabalık gördük. İnsanlar alkış tutup bir gorilin kafesinin etrafında coplaşıyordu. Kalabalığın en ön tarafına geçmeye çalıştık. Babam ne olup bittiğini benden daha da fazla merak ediyordu ve en sonunda kafesin önüne geldik. Gorilin biri elini çırpıyor, ayağını yere vuruyor ve eğleniyormuş gibi etrafına bakıyordu. Kalabalıktaki insanlar da ona alkış tutuyor, onu daha da kışkırtıyordu. Goril sonra bir anda kafesin önüne doğru yaklaştı ve babama ağzından su fırlattı. Meğerse kafesin arkasına geçip ağzına su koyuyormuş ve sonra geri gelip ellerini çırparak etrafındaki insanlara su fırlarıyormuş ağzından. 


Babam geri çekildi, sanki şok olmuş gibiydi sonra tekrar kalabalığın arasına döndü ve başka aptal heriflerin kafesin önüne geçmelerini beklemeye başladı. O zamanlar bir çocuk olduğumdan ne olduğunu çok anlamamıştım ama şimdi anlayabiliyorum. 
Hiçbirimiz bir anda büyümüyoruz, çünkü hayat böyle, hepimiz aynı anda büyümüyoruz. Ve bazı şeyleri öğrendiğinde de çok geç kalmış oluyorsun. Bu fabrikaya gelen çocuklar için de böyle aslında. İlk geldiklerinde hep her şeyin harika olduğunu düşünüyorlar, “ne güzelmiş, burası tam olmak istediğim yer” diyorlar. Bunu asla değiştiremezsin, hep aynı şekilde olur çünkü. Buraya çalışmaya ge- 


lirsin, evlenirsin, sonra işte şöyle yaparsın böyle yaparsın. 


Burada önemli olan esas nokta, okul karşıtı kültürdeki deneyimlerin hergelelerin iş hayatına geçişlerini büyük oranda pürüzsüz bir hale getirmesi ve bedensel işlerin gayet iyi tatmin ettiği arzular üretmesidir. Gelirin bir anda artmasıyla, hergeleler için her gece dışarı çıkmak, yeni kıyafetler almak ve ne zaman isterlerse içki içmek artık mümkün hale gelmiştir. Bunun dışında, daha yaşlı ve daha çetin insanlarla zorlu koşullarda (başkalarının başaramayacağı ama onların ayakta kalıp kabul gördükleri) çalışabiliyor olmak da hergelelerde bir heyecan duygusu yaratmaktadır. 


Ancak tüm bunlar “kültürel” bir stajın olmadığı ya da hergelelerin her konuda çabucak kabul gördükleri anlamına gelmemektedir. İşyerinde kesintisiz bir fiziksel gözdağı sürekli sergilenmektedir ve bir genç işçiye sataşılması bir süre sonra diğer işçileri 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eğlendiren ve yazılı olmayan kurallarından bir tanesi genç işçiye yardım etmemek olan bir gösteriye dönüşür. Okul karşıtı kültürdekini bile geride bırakan şiddetli bir cinsiyetçilik de özellikle genç işçileri rahatsız edici bir şekilde hedef alıp onları kurbanları haline getirir: 
(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan) 
Spanksy: Onlara (işyerindekilere| küçük bir bebek gibi görünmek istemezsin, hayat hakkında az biraz bir şeyler bildiğini göstermek istersin (...) Yoksa benim üzerime de gelirler. Mesela şuradaki herif- 


ler seks hakkında konuşuyorlar diyelim, içlerinden biri bana “eminim sen hiç sevişmemişsindir” dese ve ben de ona şöyle sırıtsam, 


seks hakkında hiçbir şey bilmediğim için sırıccığımı düşünürler. 


Buna karşın hergeleler, en azından kendi kültürel deneyimlerinden hareketle, asıl önemli sınavların teknik değil kültürel olduğunu öğrenmişlerdir ve ayakta kalmanın prosedürlerini de bilmektedirler. Yetişkinlerin küfür ettiklerini, bir çocuk gibi oyun peşinde koştuklarını ve edepsiz cinsel ifadeler kullandıklarını çok daha önceden öğrenmişlerdir. Otoriteyi baltalamanın, formel olanın etrafından dolaşmanın, kuru bir bağlamdan az biraz eğlence çıkartmanın ve ek iş olarak fazladan para kazanmanın incelikli yollarının bir kısmını anlamaktadırlar. Her şeyin kitapta yazıldığı gibi olmadığının farkındadırlar. En azından işteki ilk alcı ayları boyunca, herkesin her türden işi yapamayacağını ve zor bir işe tutunmanın farklı bir durum olduğunu gayet iyi hissederler (bu hissiyat doğrudan okul karşıtı kültürün kaynaklarının ve becerilerinin aktarılmasından kaynaklanır): 


(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan] 


Will: Eğer mesela içki içmiyor olsaydım veya bir hergele olmasaydım veya bir mizah duygum olmasaydı bir inşaat işinde çalışabilmem mümkün olmazdı (...) inşaat işinde çalışmak için bir mizah duygunuzun olması gerekir. Yapılan şakaları kaldırmanız lazım (...) 
Benim mizah duygum hep vardı ama şimdi daha da gelişti. Komik görünebilir ama daha çok yapılan şakaları alttan alarak gelişti. 


(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan] 
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Bill: (büyük bir mobilya fabrikasında tamirci çırağı) Buradaki herkesi tanıdıkça, her şey okuldaki gibi geliyor, işte makara yapıyorsun, şaka falan (...) hergelelerden biri olunca biraz böyle girişken oluyorsun, biraz da böyle arsız, bir şekilde herkesle tanışıyorsun (...) Eğer sessiz ve utangaç biriyseniz, onlar sizle konuşmadığı süre- 


ce kimseyle konuşamazsınız. 


Hergelelerden biri olarak işçi sınıfı mensubu bir erkek çocugunun belli bir tür fabrika işine girmesinde ve bu iş tercihindeki onayında belki daha az belirgin olan bir yön daha bulunmaktadır. Bu, muhtemelen, yeni işverenlerin ve patronların hergelelerin zaten okulda üretilmiş olan kültüründen ne anladıklarına karşı verdikleri tepkidir. Hergeleler tarafından enformel bir şekilde üretilen “onlar ve biz” tavrının ters tarafında önceki otorite ilişkileri kabullenmek yer alır: içinde ayrı bir “onlar” ve ayrı bir “biz” bulunan bir çerçeve. Her ne kadar nahoş bir durumdan dolaysız olarak ve görünüş itibariyle biraz kültürel çıkar ve sermaye üretmek gibi dursa da, hergelelerin kültürü aynı zamanda iktidarın ve hiyerarşinin gerçeklerinin onaylanmasını ve bağdaştırılmasını da sağlar. Kültürel muhalefet doğrudan ya da yarı politik bir meydan okumaya dair umutların teslim alındığı bir anda ortaya çıkar. “Onlar ve biz” felsefesi eşgüdümlü bir şekilde dolaysız, insani ve toplumsal olanın kurtarıcısı ve onaylayıcısı olduğu gibi, tüm bu şeylerin yarım bıraktığı işi, yani gerçek iktidar ilişkilerini denetim altına almaya dair taleplerden her türlü bilinç düzeyinde vazgeçmek anlamına da gelir.” 


Kurallara uyan öğrenciler her ne kadar “vasıflı” işler için tercih ediliyor olsalar da, kültürel, desteklerden, kültürel eğlencelerden ve kültürel yorumların alışılageldik tipik şablonlarından bir yardım görmeden tekdüze bir işe girdiklerinde, otoritenin başındakiler onları mevcut statüko için daha tehlikeli ve bu statükoyu kabullenmeye daha isteksiz olarak görürler. Sanki gerçekten bir eşitlik ilkesine inanıyorlarmış gibi bu çocuklar, 


57 Bu felsefenin ilginç ve daha kapsamlı bir tartışması için Richard Hoggart'ın 
şu önemli kitabına bakılabilir: Uses of Literacy, Chatto & Windus, 1957. 
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okulun onlara aşağı yukarı sorunsuz bir şekilde aktardığı meziyet ve bireycilik üzerinden ilerlemeye çalışırlar. Dolayısıyla, kendisini gösteren bir muhalefetleri ve geleneksel izleyicileri çileden çıkaracak küstahça tavırları olmasa da, muhalif bir tarzın gayriihtiyari bir anında yapılan ve zamansız bir otorite yapısını (zamansız bir “biz ve onlar”) kabul ermek anlamına gelen gizli bir anlaşma da yoktur. Sonuç olarak bu çocuklar, işten gerçek bir memnuniyet beklemeye ve yaptıkları iş üzerinden ilerlemeye daha yatkınlardır. Otorite ilişkilerinin sadece rekabet ortamından doğan farklılıkları yansıtmasını beklerler. Sıklıkla kişide toplumsal eğlencenin eksikliği yüzünden ortaya çıkan gerçek bir mutsuzlukla birleşen tüm bu beklentiler, kurallara uyanları çok “gıcık” ve “anlaşması zor” kişiler haline getirir. Dolayısıyla, bedensel ve yarı beceri gerektiren işlerde otoritenin başındakiler, çoğunlukla kabarık kulaklar yerine hergeleleri tercih ederler. 
Hergelelerin, çetinliklerinin altında kendi konumlarına dair gerçekçi bir değerlendirmeleri, günün ve üretimin kazasız ve belasız bir şekilde geçirilmesini sağlayan diğer insanlarla iyi geçinebilme becerileri, işleri ve işteki gelecekleri konusunda “kendilerini ön plana çıkarmayan” bir tavırları mevcuttur. Son olaraksa, sadece “kendi adlarına konuştukları” ve “biz” içinden birisinin “onlara” katılmak istemesi durumunda işlevini yitiren bir sınırlı modla “kendi kendilerini temsil ettikleri” için hergeleler daha sempatik durmaktadırlar. Bir hergele, işyerini sadece tahmin ettiğinden daha aşina bir yer olarak bulmamış, aynı zamanda yeni üstleri tarafından, okulun kesin bir şekilde önüne geçmeye çalıştığı kişiliğini sergilemesine izin verecek bir şekilde karşılanmış ve onlardan kabul görmüştür (bu, okul sonrası dönemin okuldan bir 


kaçış olduğu fikrini daha da pekiştiren ilk onaylayıcı tepkidir). 


İşyeri kültürü elbette, belli bir seviyede üretken faaliyetin yanı sıra, erkeklik dünyasına özgü bir temel saygıyı da yürürlüğe sokar. Bu, okul hayatında bulunmamaktadır ve okul karşıtı kültürün bir iş kültürüne dönüşmesinin en önemli parametrelerinden birini imlerler. Her iki kültür de benzer yapıları paylaşmaktadır 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ancak bağlamlardaki farklılık, işyerinde göreceli olarak huzurlu bir üretim adına okul karşıtı kültürün özünü bir avantaja çevirir: 


(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan] 


Will: (duvar işçisi yamağı) Okuldan farklı olarak burada seni her an kapı önüne koyabilirler. Okulda kovulmak diye bir şey yoktur, en fazla seni okuldan atarlar ama bu da umursanacak bir şey değildir zaten. 


PW: Patronlar ne açıdan farklı? 


Will: Buradakiler bana farklı davranıyorlar gerçekten. Eğer bana hoşlanmadığım bir şey söylerlerse buna karşı bir tavır rakınacağımı biliyorlar (...) ama okuldayken öğrecmenler hevesini kıran pek çok şey söyleyebiliyorlardı (...) İşteyken kurallar aşağı yukarı her iki taraf için de işliyor gibi gerçekten. Ama okuldayken, sadece bir öğretmene tavır takındın diye karşına bir sürü kural çıkartabiliyorlardı. Öğretmenlerin sanki küstahlık yapmak, suratına tokat atmak 


ya da saçını çekmek için bir ayrıcalıkları var gibiydi. 


Hedefledikleri işi yapan ve bu işte halen bir ilerleme umudu olan, kurallara uyan çocuklar da işteki ilk aylarında göreceli olarak hoşnuttur. Resmi bir şekilde tanımlanmış süreklilikleri takip etmişler ve bunlar tarafından yönlendirilip ödüllendirilmişlerdir. 
Onlar da ilk aylarında işi okulun bir devamı gibi görmüştür. Ancak okuldan farklı olarak iş saatleri daha fazladır ve bu çocuklar akşamları kendilerini çok daha yorgun hissetmektedirler. Birinci sınıf stajları pek çok durumda tam zamanlı olarak fabrikada iş eğitimi görmekle ilgilidir ve dolayısıyla okulla gerçekten doğrudan bir benzerlik bulunmaktadır. Hammertown Boys Ortaöğretim Okulu'ndan mezun olunca Tony, büyük ve prestijli bir uluslararası makine fabrikasında bir teknisyen stajına dönme ihtimalini de içinde barındıran bir teknik elemanlık stajına başlamıştır. Bir yılını geçireceği stajyer atölyesindeki duvarlardaki devasa akış çizelgeleri alınan kursun tüm farklı aşamalarını ve evrelerini göstermektedir ve yıl ilerledikçe stajyerlere dair kişisel değerlendirmeler bu çizelgelerin altındaki boş panellere işlenecektir. En azından işteki ilk dört ay düşünülünce okula göre burada çok daha rekabetçi bir ruh bulunmaktadır: 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(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan] 


Tony: (...) diyelim bir iş çok uzadı ve sen de eğirmenini bekliyorsun. 
10 dakika kadar beklemende pek bir sorun yoktur çünkü yapabileceğin pek bir şey yok gibidir. Ama böyle bir saat falan beklediğinde anlıyorsun ki aslında o bir saatte pek çok şey yapabilirmişsin (...) 
Buradaki stajyerlerin boşuna uğraştıkları zamanlar oluyor ama her zaman çalışıyorlar, hiçbir zaman kaytarmıyorlar işten (...) Diyelim birileri bir endişeye kapıldı ve “bu yaptığım şeyi asla Jim'e |eğirmen) gösteremem” dedi. Birisini bulup kolundan tutar ve onun yaptığıyla kendi yaptığını karşılaştırmasını ister ve sonra da ondan kendi yaptığını da onunkine benzetmesini ister. Öyle olunca işte beraber tezgâha giderler ve eğeyle yaptığını düzeltirler ya da başka 


bir şekilde hallederler. 


Bu karegoriler arasında bir yere denk düşenler ya da bu kategoriler arasında yer değiştirenler, kısa ve orta vadede en ciddi sorunları deneyimleyenlerdir. Kendilerini ayırt edici bir işyeri kültürünün geliştiği bir tür bedensel işe girmiş olarak bulan, kurallara uyan, marjinal ya da okul karşıtı kültürün eteklerinde yer alan kişiler, “geçiş sürecinden” ziyade yaşadıkları temel kültürel çatışma yüzünden sorun yaşamaya özellikle meyillidirler ve hoşlarına gitmeyen bir işe sürekli olarak maruz kalmaktan muzdarip olurlar. İşyerinde eğlence konusu olmaya, dalga geçilmeye ve sindirilmeye en müsait kişiler bunlardır ve kendilerini savunacak uygun araçlardan da yoksundurlar. Dolayısıyla kolay ve daimi kurbanlar haline gelirler. Aşağıda, okul karşıtı kültürün ucunda yer alsa da, bu kültürün mantığının himayesinden yoksun olup bir mobilya fabrikasında vasıfsız zımbalama ve süsleme işleri yapan bir gencin anlatımı bu duruma örnek olarak verilebilir: 


(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan] 


Onlara özenmeye hiç de öyle hevesli değilim, onlar çocuk gibi davranıyorlar. Arkamda duran bir çocuk var Tom diye, kendini bir şey sanıyor. Süsleme işini de çok bilmiyor ama nedense bizde hep kusur buluyor, bir şeyden çakmadığımızı düşünüyor. Sürekli bize aptal salak falan diyor (...) yerleri silip süpüren ufak tefek bir herif vardı, kovasındaki köpüğü alıp sırtına sürdüler Her zaman 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dikkatli olman gerekiyor, zıvanadan çıktıklarında etrafındakilere dikkat etmen gerekiyor (...) benim peşime birini takmaya çalışmışlardı ama bunu fark ettim (...) Çok fazla ileri gidiyorlar. Hani bir kere yapsalar anlarım, eğleniyorlar derim ama hiç durmuyorlar, insanın sinirlerini bozuyorlar bir keresinde dikiş atölyesindeki bir kadını ağlarrılar (...) kadına sürekli ıslık çalmaya başladılar, hiç benim yapabileceğim bir şey değil. Bunu sürekli yaptılar kadına ve sonunda kadının sinirleri bozuldu ve ağlamaya başladı. Bu yüzden bu işi yapanların sendikaya girmeleri gerekti (...) O (kendisiyle aynı muhitten olup gene orada çalışan biri) benim ahbabım gibi. 
Konuşacağım biri olduğu sürece onların hiçbiri benimle konuşmasa da olur, sonuçta Alec var hep konuştuğum. İkimiz aynı şeyleri düşünüyoruz. Çok fazla şeyi umursamıyoruz, kendimize saklıyoruz pek çok şeyi (...) İçlerinde “naber, iyi misin” diye konuştuğum bir iki kişi var. Ama çoğu muziplik peşinde hep. 


Soysal ilişkilerde yaşanan bu güçlüğün dışında belli bir kültüre katılımın olmaması, kendilik ile iş arasındaki önemli bir arabulucuyu da devre dışı bırakmaktadır. Yapılan işin esasen anlamsız ve rutin olması, korumasız insan duyarlılığına acı çektirmekte ve bu duyarlılığı mecrasından saptırmaktadır. Can sıkıntısı, manasızlık ve kasvet hissiyle iş günleri hiç bitmeyecekmiş gibi gözükürken, işte geçen aylar hep birbirinin aynısı olmakta ve işten arta kalan zamanlar da içi boş bir vaat olmaktan öteye gitmemektedir. Aşağıda gene aynı çocuğun başka bir anlatımı bu duruma ışık tutmaktadır: 


(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan] 


Bir günün en kötü anı sabah saat 8.45'reyken gelen his. Gerçekten berbat bir his. Eğer bir de o geçen 45 dakika (işe saat 8.00'de başlamaktadır| bir ömür gibi gelmişse size, geri kalan zamanın nasıl geçeceğini düşünüp durursunuz. (...) işte çalışmaya koyulduktan bir süre sonra saate bakarım, herhalde 9.30 olmuştur diye. Ama eğer saat daha 9.00 bile olmamışsa “kahretsin ya, zaman geçmek bilmiyor, keşke burada olmasaydım da evde yatağıma uyuyor olsaydım” diye düşünürüm (...) İşteyken böyle zımbalama işleri falan yaparken bazen “ben burada ne yapıyorum” hissi geliyor. Kendimi mesela 10 sene sonra da aynı işi yaparken hayal etmeye çalışıyorum ama yapamıyorum Hayatım boyunca bu işi yapmak beni 


İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK 187 


delirtir, hayatımda daha iyi şeyler olsun istiyorum (...) İşte geçen bir haftanın en güzel tarafı Cuma günü akşam yemeğinde maaşımı almam maaşları bir tabla üzerinde getiriyorlar. Komik olansa, tüm hafta boyunca “Cuma günü bir gelse de, ertesi gün şehre insem” diye hayal kurup, Cumartesi günü şehre indiğimde dört gözle beklediğim şey neydi hissine kapılmam. Ama her hafta gene aynı 


hayali kurmaya devam ediyorum. 


Hergelelerin bu baskıları hiç hissetmediklerini ya da kültürel katmanları daha fazla seyreldikçe bu baskıları gene hissetmeyeceklerini öne sürmek ne kadar yanlış olsa da, işe ilk başladıklarında çok daha gerçekçi bir tavra sahip oldukları ve emek gücüne dair anlayışlarının böylesi öznel duyguları engellediği ya da en aza indirdiği kesinlikle doğrudur. Bunun dışında hergeleler ayrıca, işyerindeki enformel grubun bir üyesi olmaktan gelen dışsal memnuniyetleri elde etme olasılıkları ve bu grubun pratiklerine sınır koymaktansa iştirak etmek konusunda çok daha enerjik ve iyimser bir yaklaşıma sahiptirler. İlaveten, yarattığı tahribatlara (hayatlarının bu aşamasında fena olmayan bir şekilde kontrol altında tutulmaktadır) karşın bedensel işlerin bir şeyleri temsil ettiğine ve ötekileri eleştirip, hor görüp değersizleştirirken bu bedensel işlerin, tanımlanması güç bir şekilde, hergeleleri rakiplerinin önüne taşıyan belirli bir hayat görüşüne katkıda bulunduğuna ve bu hayat görüşünü ispatladığına dair bir anlayış da bulunmaktadır. Bu duygular, okul karşıtı kültürün derinliklerinde bir kavrayış ve kendi kendine ilerleme becerisi olarak öğrenilen ve layıkıyla sahiplenilen ve bir yandan da kurumsal bağlamda belirli sınıf formlarını geliştiren emek güçlerine dair bir hissiyatran doğmaktadır. Bedensel güç ve enformel olana dair böylesi tavırların kişisel onaylama şeklinin başka ne şekilde oluşacağını düşünmek oldukça güçtür. Formel okul eğitimi yerine bu tavırlar, hergeleleri üretim sürecinin belirli bir pratiğine taşır. 
Dolayısıyla, Batı kapitalizmindeki alt seviye rolleri kabul etmeye dair, bir anlamda rahakküm ilişkilerinin kendi kendine bir parçası olan bir durum mevcuttur. Buna karşın paradoksal bir şekilde, bu İanerlenmişlik hali hakiki öğrenimin, benimsemenin 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ve bir tür direnişin bir formu olarak da deneyimlenir. O halde bu paradoksa nasıl bir açıklama getirmemiz gerekiyor? 


İkinci Bölüm 


Analiz 


4. Nüfuz Etme Biçimleri 


Her ne kadar erkek, beyaz, işçi sınıfı mensubu, vasıfsız olmanın ve günümüz kapitalizminde bedensel işlere taşınmanın deneyim ve kültürel süreçlerini örnek olay incelemesi üzerinden ayrıntılı bir şekilde incelediysek de, açıklama getirilmesi gereken bazı muammalar halen bulunmaktadır. Belli bir açıdan görünen odur ki, bir dizi nedenselliğin (kişisel patoloji ve kültürel yoksunluk) yerini basitçe başka bir nedensellikler dizisi (kültürel yaratıcılık ve süreklilik) almıştır. Kitap boyunca işçi sınıfı gençlerinin kendilerini kurumdan nasıl farklılaştırdıklarını gördük. Peki, ama bu neden böyledir? Bu gençlerin kendi bakış açılarını, kavrayışlarını, kültürel tercihlerinin hissiyatını oluşturan bir inanmışlık halini gördük ama bu öznel yükselme halinin temeli nedir? 
Bu gençlerin mesleki yapıya olan tutumlarını gördük ama bu tutumların geleneksel değerlendirmeyi tersine çevirmesini nasıl açıklayabiliriz? Bu gençlerin kendilerine özgü kavrayışlarının ve kanaatlerinin, nihai olarak onları bir özgürleşmeden ziyade kapana kısılma hali gibi gözüken nesnel çalışma koşullarına nasıl yönlendirdiğini gördük. Peki, ama nasıl oluyor da böylesi bir sonuç ortaya çıkabilmektedir? Gerilimlerini, tersine çevirmelerini, sürekliliklerini ve nihai sonuçlarını daha önceden incelediğimiz bu kültürel formların temel belirleyenleri nelerdir? 


192 ANALİZ 
Analizin öğeleri 


Bu soruların ve çelişkilerin bazılarına bir açıklama getirmek için daha yorumlayıcı bir tarzla etnografik yaklaşımın yüzeyinden daha aşağılara dalmamız gerekiyor. Benim düşünceme göre, nüfuz etme biçimi ve sınırlama kavramları üzerinden çalışabilecegimiz kültüre dair daha derin bir kavrayış geliştirmemiz böylece mümkün olabilir. 


“Nüfuz etme biçimi” kavramıyla kastedilen, bir kültürün mensuplarının hem varoluş koşullarında hem de toplumsal bütündeki merkezi, özcü ya da bireyci olmayan konumlarında, onlara nüfuz etmeye yönelen ve bir kültürel forma sahip dürtülerdir. “Sınırlama” kavramıyla kastedilense, bu dürtülerin tam anlamıyla gelişmesini ve dışa vurulmasını bozan ve engelleyen tıkanıklar, sapmalar ve ideolojik etkilerdir. Daha savruk dursa da, açıkçası daha yerinde bir kavram olan “kısmi nüfuz etme” ile kastedilense, nüfuz etme ve sınırlama kavramlarının toplumdaki etkileşimleridir. Etnografik yaklaşım bu dürtülerin ve sınırlamaların birleştiği oyun sahasını tanımlasa da bu kavramları teorik olarak ayrıştıramaz ya da ayrı ayrı ele alamaz. 


Nüfuz etme biçimleri ciddi bir şekilde çarpık ve kendi bağımsızlıklarından yoksun olmasalar da, en nihayetinde içsel ve dışsal sınırlamalara toslayıp karmaşık yollar üzerinden ifşa ettikleri yapıya geri dönerler. Nihayetinde bu nüfuz etme biçimlerinin, azade oldukları ve gerçek yönünü kavradıkları sistemle suçlu ve kabul görmemiş (tam olarak “kısmi”) bir ilişkisi bulunmaktadır. 
Sonunda bir kapana kısılma haline kılavuzluk eden kişisel davranışların kişisel onaylama şekline ve kimliğine dolaylı gücünü veren, kültürel “kavrayışın” ve kısmiliğin bu özgün birleşimidir. 
Tamamıyla irrasyonel ve geriletici gibi görünen sonuçlara ilişkin olarak, belli bir seviyede gerçekten rasyonel ve potansiyel olarak geliştirici bir temel bulunmaktadır. Benim iddiama göre, sınıflı bir toplumun liberal ve demokratik bir formla var olmasını mümkün kılan tek şey bu çelişkili çifte eklemlenmedir. Bu çifte 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eklemlenmeyle kişi, özgür olmayan bir duruma özgür bir şekilde girer. Daha somut bir şekilde ifade edecek olursak, daha önceden incelediğimiz, emek gücünün özgün bir kültürel ve öznel kendi kendine hazırlanma sürecinin olması daha rasyonel seçeneklere doğru bir ilerleme haliyle ilgili olsa da, bu durum ciddi sınırlamalarla ertelenmiş, gafil avlanmış ve korumasız bırakılmıştır. 
Ne geleneksel olanda ne de alternatif olanda henüz bir dayanağı olmayan bu ilerleme hali, en nihayetinde, bedensel emek gücünün belli bir tanımının öznel bir ikamesi olarak en dibe çökertilmiştir. Buna karşılık bu dibe çökme hali, engellenmiş ya da saptırılmış kültürel nüfuz etmelere dayanan bazı doğrulamaları ve tercihleri de öyle ya da böyle beraberinde taşır. Bu kitabın göstermeye çalıştığı hayret uyandırıcı şey, emek gücüne bedenin sunulmasının hem bir özgürlüğü, bir tercihi ve bir aşkınlığı temsil etmesi, hem de işçi sınıfı mensuplarının sömürülmesi ve ezilmesi anlamına gelen bir sisteme kesin bir şekilde yerleştirilmeyi sağlaması anlamında işçi sınıfı kültüründe özel bir momentin (geleceğe kapılarını kapatmak anlamında) var olduğudur. Bu momentin öncesi geleceği vaat ederken sonrası şimdiyi gösterir. Günümüz kapitalizminin gerçekliğinde özgürlüğü eşitsizliğe mıhlayan şimdinin içinde bulunan gelecektir. 


Bu bölümün geri kalan kısmında, okul karşıtı kültürde nüfuz ermeye yönelen dürtülerin bazılarının ana hatları ortaya konacaktır. Geri kalan iki kısımdaysa, bu dürtülerin gerçekten belirleyici koşullara ve kültürel bağlamına yönelmesini engelleyen ve bozan içsel ve dışsal sınırlamalar ele alınacaktır. Geri kalan kısımlarsa genel olarak işçi sınıfı kültürüyle ilgili olacaktır. Ancak tüm bunlardan önce, “nüfuz etme biçimi” kavramıyla ilgili öğeleri (nüfuz etme biçiminin gerçek formu, bunun kapsamı ve insan failliğindeki esası) daha yakından incelemek gerekmektedir. Bu noktada özellikle tanımlamamız gereken, toplumun belli başlı ilişkilerinin ve kategorilerinin kültürel nüfuz etme biçimlerinin hangi anlamda “rasyonel” ya da “yaratıcı” olabildikleridir. 


Okul karşıtı kültür ve onun süreçleri özgün bir tarihsel ilişkide belli koşullardan doğarlar ve hiçbir anlamda tesadüfen üretilmezler. Ancak, belirleyenin tanımlanması yaratıcılığı reddermek anlamına gelmemektedir. Aksine, tam da bu noktada yaratıcılığın iki niteliği üzerinde durmamız gerekir. İlk olarak, yaratıcılık kişisel bir eylemde, tek bir insanın zihninde yer almadığı gibi bilinç düzeyinde bir niyetin ürünü de değildir. Daha sonra tartışacağım gibi, mantığını bir grup düzeyinde oluşturur. 
İkinci olaraksa yaratıcılık, özgün bir kapasite ya da bir kişinin sınırsız sonuçlar üretebilmesi olarak tasvir edilemez. Herhangi bir anlamda bir üstünlük (gelecek ya da şimdi üzerinde) olarak düşünülemez. Yaratıcılık tam aksine, paradoksal bir şekilde, öznel kesinliklerin galeyana gelmesiyle demir parmaklıkları daha da çoğalmış derin bir kapana kısılmanın önünü açar. 


Ancak bu uyarılara ek olarak belirtmek gerekir ki, bahsi geçen kültürel form alelade bir dışsal belirleyenle üretilmez. Her bir kuşağın faaliyerleri ve mücadeleleri bu kültürel formun üretilmesine katkıda bulunur. Ele aldığımız şekliyle kolektif irade ve eylem (eğer bilinçli bir yönelim değilse), birbirlerinin üzerine bindikçe ve kendileriyle ilişkili “yaratıcı” konumları işgal ettikçe en nihayetinde “dışarıdaki belirleyenleri” üretirler. Bir yapının yönlerini üreten ve yeniden üreten de kolektif iradenin ve eylemin içinden akan bu kültürel ve öznel süreçler ve eylemlerdir. Toplumsal dünyada belirleyenlerin etkin kılınması tam olarak bu momentin içinden geçme haliyle ancak mümkün olur. 
Hiçbir formel dışsal yönlendirmenin üretemeyeceği şekilde bu alanda kişiler kararlarını “özgürce” ve bir “rıza” üzerinden alırlar. 
İşçi olmaya yönelen işçi sınıfı çocukları eğer eylemlerinin kendi mantığına inanmamış olsalardı, dışarıdan hiç kimse ya da dışarıda gerçekleşen hiçbir olay onları böylesi bir yönelmeye ikna edemezdi (özellikle de bu çocukların ne yaptıklarına ve nasıl bir yola girdiklerine dair geleneksel yaklaşım). Kültürün bizzat kendisi, kişisel yönelimin ve eylemin ilkelerini belirler. 


Buna karşılık, işçi sınıfında kültürel bir seviyede üretilen nüfuz etme biçimleri (benim önüne geçilemez yaratıcılık olarak 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adlandırdığım) hiç de öyle açık uçlu değildir. Bu nüfuz etme biçimlerinin kişinin, grubun ya da sınıfın dışarısında yatan temel belirleyenleri belirli hatlar üzerinden ilerler. Örneğin, birbirilerinden ayrı girişimlerin sonucu olarak ortaya çıkmış olsalar da, farklı okullardaki farklı grupların benzer kavrayışları geliştirmesi ve sonra da bu kavrayışların bir araya gelip özel sınıfsal bağları üretmesi hiç de tesadüfi değildir. Bahsi geçen tüm gruplar, kendilerine şimdiki ve gelecekteki olasılıkları sunan ve kabaca gerçekte aynı olan belirleyici koşullara nüfuz ederler. Dolayısıyla yaratıcılığın hedefi tahayyül edilecek değil keşfedilecek bir şeydir. Keşfedilen amacın sınırları ve içsel ilişkileriyse zaten düzenlenmiş bir haldedir. Buna karşılık başka bir toplumda, hergeleler bu yolu kendi başlarına keşfetmek zorunda kalmayıp kendilerine bu yol önceden gösterilmiş olurdu. 


Bu noktada üretilen kültürel seviyenin tüm kendine özgülüğü, elbette, sadece öğrenilen derslerden ya da pasif bir şekilde edinilen bilgilerden ibaret kavrayışlardan oluşmamaktadır. Bu kavrayışlar sonuna kadar yaşanmaktadır ve somut olup sonu tahmin edilemez bir keşfin sonuçlarıdır. Bir kültüre en şaşaalı görünüşü ve en bariz yaratıcı hayatı veren diğer türlü davranışların, eylemlerin ve hazların formları böylesi “kavrayışların” derinliklerinin temelinde belirlenir. 


Bir anlamda bu en hayati referans noktası, bir kültürün olaganüstü gösterişinin altındaki olmayan ya da en azından suskun merkezdir. Bunun rasyonelliğini ispatlamak imkânsızdır. Kültürün katılımcıları nezdinde yapılacak hiçbir doğrudan sorgulama bu rasyonelliği ortaya çıkaramaz. Kültürün yüzeyindeki formların ve meydan okumaların çeşitliliği, bu formların ve meydan okumaların eş merkezli bir amacı olabileceğini öne süren her türlü düşünceyi sersemletir. İşte tam bu nedenle görünür formların etnografisi sınırlı kalmaya mahkümdur. Kültürün dışsal, daha belirgin olarak yaratıcı, çeşitlenmiş ve bazen de gelişigüzel en göze çarpan özellikleri ait oldukları özde tekrar okunmalıdır. 
Eğer bir kültürün toplumsal yaratıcılığını anlayacaksak bir hayatı yaşıyor olmanın mantığı, bu hayatın kavramsal ilişkilerinin ait olduğu özde aranmalıdır. Bu arayış, her zaman, kültürün belirli bir toplumsal yapıdaki yerinin özel niteliğinin belli bir seviyede ikrarıyla ve bu özel niteliğe yönelik eylemlerle ilgilidir. 


Bu toplumsal yaratıcılığın kültürün yüzeyinde neden rasyonel bir şekilde ifade edilemediğinin en derin nedenlerinden biri, bu yüzeyde olup bitenlerin yürürlükteki hikâyenin sadece yarısını anlatmasıdır. Hikâyenin anlatılan bu kısmı aslında saf bir dışavurumcu amaçla kültürün merkezinden yola çıkmaz. Ne olduğunu anlamak için, nüfuz etme biçimini berrak ve tutarlı bir kavrayış olarak hikâyeye yerleştirmemiz gerekir, ancak etnografik yaklaşımın ısrarla bize hatırlattığı gibi kültürün somut formları tekil saf dinamiklerin ortaya çıkmasına izin vermez. 
Oluşumları sırasında bu “kavrayışlar” tahrif edilir, dönüştürülür ve başka formların içerisine yerleştirilir (cıpkı bedensel emeğin öznel olarak doğrulanması gibi) ve dolayısıyla rasyonel bir özün, kolayca ifade edilmesi gerekliliği bir kenara, varlığına ya da var olabileceğine inanmak bile güç bir hale gelir. Sonuç olarak, yaratıcılığı ve rasyonelliği ayrıntılarıyla tanımlarken, kültürel olanın seviyesiyle pratik bilincin seviyesini ayırt etmemiz gerekir. 


Burada iddia edilen, kavrayışların herhangi zihinde ya da tek bir zihinde ya da belli bir grubun zihninde bilinçli olarak zaman içinde üretildiği değildir (buna karşılık kavrayış kavramının gündelik dilde kullanımı, belli yönlerini farklı şekillerde ve kendisiyle çelişecek bir şekilde ya da belki de bilinçsiz bir şekilde aydınlarmaktadır). Doğrudan ve açık bilinç bazı açılardan insanoğlunun en zayıf ve en yetersiz rasyonel rehberi olabilir. Bu bilinç, sadece, kültürel süreçlerin son aşamalarını ve temel kavrayışların deneyimlenmesi sırasında onların kafa karıştırıcı ve çelişkili formlarını başarılı bir şekilde yansıtabilir. Bu bilinç ayrıca kültürel çatışmaların ve bu çatışmaların altında yatan süreçlerin çelişkili momentlerini de temsil edebilir. Örneğin, bu anlamda, sorulan sözlü soruların sözel çatışmalar yaratması hiç de şaşırtıcı 


değildir. Ancak bu bilinç dışında pratik bilinç de karışıklığa düşmeye ve anlık etkilere gayet açıktır. Verili şablonları tekrarlama, başkalarını memnun etme çabaları, üstünkörü bir öykünme, nezaket, incelik ya da anlaşıldığı haliyle zekâ gibi soyut normları takip etme girişimleri gerçekten kültürel bir tınısı olan yorumların ve tepkilerin arasına karışabilir. Araştırma tekniklerine ve esasen sözlü ya da yazılı cevaplara dayanan her türden yöntem, ne kadar incelikli olursa olsun, asla bu kategorileri birbirlerinden 


ayıramaz.” 


Tüm bunlara karşın, bilinç göz ardı edilecek bir kaynak da değildir. Tam aksine, layıkıyla bir bağlama yerleştirildiği sürece ayrıcalıklı bir bilgi ve anlam kaynağı olduğu gibi nihayetinde anlamlar için verilen mücadelenin de tek dayanağıdır. Kültürel seviyenin bir parçası olarak bilinç, bu seviyeyle esasen kendi hu- 


58 Benim görüşüme göre bu durum, sınıf bilinci konusunda İngiltere kaynaklı katkıların en temel yanılgısıdır. Siyasi eğilimlerle ilgili sözlü cevapların seviyesine ve siyasi sisteme dair algılayışlar ve yönelimler için belli sağduyu kategorilerinin kabulüne dayanan araştırmalar, tüm bunların zıttı olarak gelişen gerçek kültürel dinamiklerin üzerini örtebileceği gibi, kültürel formların gerçek anlamlarına dair tam aksi sonuçlara varmak ya da göreceli keyfi bir konumu temsil etmek gibi bir duruma da yol açabilmektedir. Örneğin benim değerlendirmeme göre, pek çok işçi tipine kıyasla, belli bir dereceye kadar tutarlı bir kategori olduğu için, “uzmanlaşmış” işçi en gelişmiş ve potansiyel olarak en radikal işçi sınıfı tipidir. Benim bu analizim ayrıca “geleneksel” işçiye dair yaygın değerlendirmenin de tersine çevrilmesi gerektiğini öne sürmektedir: bakınız, J. H. Goldthorpe ve D. Lockwood, ‘Affluence and the British class structure’, Sociological Review, cilt 11, sayı 2, 1963; J. H. Goldthorpe ve diğerleri, The Affluent Worker in the Class Structure, Cambridge University Press, 1969; J. H. Goldthorpe ve diğerleri, 7he Affluent Worker: Industrial Attitudes and Behaviour, Cambridge University Press, 1968; ve M. Bulmer (der.), Working Class Images of Society, Routledge and Kegan Paul, 1975. 

Parkin'in kategorileri, pratik bilinç seviyesindeki cevapların ampirik bir çalışması olmak yerine, ulusal sınıf kültürleriyle ilişkili olması anlamında daha makul durmaktadır. Bununla birlikte, Parkin'in ele aldığı kültürlerin çevresi çok benzerdir ve dolayısıyla benim perspektifimle benzer sorunları ele almaktadır: “Radikal değerler sisteminin” gerçek kültürel ve toplumsal temeli nedir? “Müzakere edilen değerler sistemi” içerisine katılanlar için ne tarz nüfuz etme biçimleri ve ilerlemeler bulunmaktadır? Bakınız F. Parkin, 


Class Inequality and the Political Order, McGibbon and Kee, 1971. 
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kukunun dolaysız ifadesiyle ilişkilenir. Kendi hukukuyla birleşen bilinç, karmaşıklığı ölçüsünde bir tutarlılığa, geçerliliğe ve geliştirici bir role sahiptir. Bilinç, sadece değişken kültürel bağlamından koparıldığında ve belli soruları cevaplaması istendiğinde akla uygunluk anlamında “yanlış” bir hale gelir. 


Dolayısıyla okul karşıtı kültürün yaratıcılığı ve dürtüleri, hayal gücünün idealist ya da fantastik ürünleri olmadığı gibi, esasen eylem halindeki kişinin ve onun bilincinin merkezinde de yer almazlar ve diledikleri gibi bir şekle bürünemezler. Nihai olarak kati suretle geleceği önceden tasarlayamazlar.? Buna karşılık işçi sınıfı kültürel formlarına dair romantik görüşler bu formların gelecekle bir şekilde deney halinde olduklarını öne sürerler. Bu anlayışa göre, işçi sınıfı kültürel formları kapitalizmin devrilmesinden sonraki hayat için somut taslaklar sunmaktadır. 
Bu tarz tahayyüllerin, sunduklarına dair bir vaatte bulunması ya da vaat ettiklerini vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 
İşçi sınıfı kültürünü ya da bilincini iyimser bir yaklaşımla rasyonelliğe ya da sosyalizme doğru büyük bir ilerleyişin öncüsü olarak resmetmek oldukça yanlışur. Özellikle, okulda yer aldığı haliyle işçi sınıfı kültürünün (bu kitabın temel meselesi budur) rasyonelliğine ve geleceğine dair belli unsurlar en nihayetinde bu toplumsal formlarda belirleyici rol oynamaktadır ve karmaşık ve maksatsız yollarla bu romantik yaklaşımların hayata geçmesini engellemektedir. İşçi sınıfının kendi gerçek mevcudiyetini cehenneme çeviren, görünüşteki kendi kültürel yükselme halidir.“* 
59 Bu, Lukacs'ın sınıf bilincine dair görüşünün en remel zayıflığıdır ve çalışmasına karşı getirilen tarihselcilik suçlamalarının zeminini oluşturmaktadır. Bana göre bu yaklaşım, Gramsci'nin işçi sınıfı kültürü, kitle partisi ve kültürel hegemonya anlatımına da (öte yandan diğer açılardan bu anlatım günümüz çalışmalarıyla gayet uyumludur) zarar vermektedir. Tarihselcilige ve hümanizme en keskin ve en sağlıklı uyarılar şüphesiz yapısalcılardan gelmektedir. Bakınız, G. Lukacs, History and Class Consciousness, Merlin, 1971; A. Gramsci, Prison Notebooks, Penguin, 1974; Althusser ve Balibar, 


Reading Capital, New Left Books, 1970; ve Althusser, For Marx, Penguin, 
1969. 


60 Hümanizmin basit ideolojik iyimserliğine ilişkin olarak haklı güvensizlik- 
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Buna karşılık, bu olumsuzluklar listesini onaylarken işçi sınıfının kültürel yaratıcılığının ve kavrayışının gerçekten sahip olduğu kendine özgü ve genellikle de pek kadri bilinmemiş potansiyelini de buraya eklememiz gerekmektedir. Kapitalist toplumsal oluşumda bu potansiyele sahip olan ve kendisini bir muamma haline getirmekte yapısal olarak yerleşik bir çıkarı olmayan tek sınıf işçi sınıfıdır. Her ne kadar hakkıyla bir kavrayış için pek çok bariyer olsa da, pek çok ideolojik aksettirmeler ve tahrifarlar olsa da ve bir analiz için gerekli araçlar çoğunlukla mevcut olmasa da, işçi sınıfı kapitalist örgütlenmenin ideolojik çetrefilliğiyle doğal bir şekilde yapılandırılmamış tek sınıftır. İşçi sınıfı kültürel ve toplumsal bir “inisiyatifi” eline almadığı gibi bir inisiyatifi elinde tutmasına ihtiyacı da yoktur ve dolayısıyla kapitalist örgütlenmenin mantığının dışına daha fazla çıkabilmektedir. 


Bu anlamda, işçi sınıfının egemen ideolojiye inanmasına gerek yoktur. Baskıcı yüzünü gizlemek için demokrasi maskesi takmaya da ihtiyacı yoktur. Buna karşılık, orta sınıfın var oluşu ve bilinci ona egemenliğini veren yapıyla yoğun bir şekilde bütünleşmiş bir haldedir. Ezenler aynı anda hem dürüst hem de inançlı olamazlar. Kendi meşruiyetine hiçbir şekilde inanmayan bir tür burjuvazinin olması mümkün değildir, zira bu durumda kendisini inkâr etmiş olur. Böylesi bir inançsızlık, kendilerinin asıl muamma olduğu bir sorunu çözmeye çalışmak olur. Bu türden bir çözümün bir sonraki mantıklı adımı kendi kendini imha etmektir. Kapitalizmde işçi sınıfı, ayakta kalabilmek ve varlığını sürdürmek için kapitalist meşruiyetlere inanmak zorunda olmayan tek gruptur. 


Ancak bu noktada belirgin sınırların gene de gösterilmesi 


lerine karşın yapısalcıların aynı zamanda insanı da urmıklamak zorunda kalmaları bir talihsizliktir. Yapısalcılar için asıl mesele, öznel olanı inanılır bir nüfuz etme biçimi ve nesnel analiz olmaktan çıkarmak değil, belli bir rür Marksizm'in de ana harlarıyla ortaya koyduğu gibi hümanizmin aşırı merkezci, diyalektik olmayan, tasarlanmış doğasını eleştirmektir. 
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gerekir. İşçi sınıfının muammalardan arınmış olabilme potansiyeli diğer formları yeniden tasarlama konusunda yetersizdir (zira kendi kültürel pratikleri üzerinden, bir şablonun ve döngünün istikrarlı formlarını isteyerek ya da istemeden kendisine dönecek bir şekilde belirlemesi için halen temel bir yapısal değişim gereklidir). Bu noktada tek söyleyebileceğimiz şey, kapitalist ideolojinin, meşruiyetlerin ve aldanmaların muamma olmaktan çıkmalarının, gerçek anlamda sosyalist bir toplumun kurulmasının önkoşulunu oluşturmasıdır. Ancak buna dair elimizde halen bir örnek bulunmamaktadır. Şu an için ve özellikle de bu çalışmanın öncelikli amacı açısından söyleyebileceğimiz, kendi gerçek toplumsal formunda kültürel nüfuz etme biçiminin bu devasa kapasitesinin kapitalist düzende daha derin ve daha karmaşık bir kapana kısılma haliyle sonuçlandığıdır. Bir şekilde el konulmuş olan bu kapasitenin hayır mı yoksa şer mi olduğu hiç de açıklığa kavuşmuş bir konu değildir.“ 


61 Burjuva sınıfı ile işçi sınıfının kendi yapısal konumlarının bilincine dair çıkarımların ortaya çıkışı Lukasc ile olmuştur. Ancak Lukasc'ın yaklaşımında derin bir tarihselcilik sorunu da bulunmaktadır. (Bakınız, Lukacs, a.g.e., özellikle s.53-4). Benim bakış açıma göre, metanın ve meranın değiş-tokuş edilmesinin “özgürlük”, “eşitlik” ve “bağımsızlık” şeklinde hukuki ve siyasi açıdan kutsanacak bir şekilde somurlaştırılacak ve parçalara ayrılacak asli formlara dayanak oluşturarak) merkezi rolünü etraflıca anlattığı için altyapı ile üstyapının birbirleriyle olan bağlantısına dair Marksist teorinin özgünlügünü esasen, burjuva bilinci ve bu bilincin varlıkla olan ilişkileri hakkındaki bir ceori olarak anlamamız gerekmektedir. Bu karakteristik yapıya ve varlık ile bilincin cers çevrimlerine işçi sınıfının bir ilgi göstermesi için güçlü ve doğal bir neden bulunmamaktadır. Bir meta olarak “emek gücünün” değiştokuş edilmesini güvence altına alan eşitlik ve bağımsızlık fikri, en iyi ihtimalle işçi pazaryerinde bulunduğu sürece geçerliliğini korumaktadır. Açıkur ki, işçi sadece kapitalizm altında kendi emek gücünün sahibi olmakta, sahip olduğu emek gücünü sarma hakkı bulunmakta ve herhangi bir türden hırsızlığa ya da ahlaki bağımlılığa karşı korunup en yüksek fiyatı verene satmak için emek gücünü bir sözleşmeye bağlayabilmektedir. Ancak emek gücünü bir sözleşmeye bağlamasıyla beraber eşitlik ve bağımsızlık fikrine inanması için ortada bir neden de kalmamaktadır: Burada [pazaryerinde] egemen olan, Özgürlük, Eşitlik, Mülkiyet ve Bentham'dır. 

(...) Bayağı serbest ricarerçinin, sermaye ve ücretli emek toplumu hakkındaki yargılarını oluştururken kullandığı görüşleri, kavramları ve ölçeği 


İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK 201 


ödünç aldığı bu basir dolaşım veya mera mübadelesi alanını rerk ederken, görüldüğü kadarıyla, dramatis personae'mizin (oyun kişilerimizin) yüzlerinde daha şimdiden bir şeyler değişiyor. Bir zamanların para sahibi şimdi kapitalist olarak önden gidiyor, emek gücü sahibi de onun işçisi olarak arkasından yürüyor; birinde anlam yüklü bir bıyık altından gülümseme ve iş yapma hevesi, diğerinde, kendi derisini pazara getirip de bunu yüzdürmekcen başka bir şey beklemesine imkân olmayan bir kimsenin çekingenlik ve turukluğu (Marx, Capital, Allen and Unwin, 1957, Aveling ve Moore çevirisi, s. 55). 

Açıkça görülmektedir ki, mera formundan türetilen ideolojiyi ve bilinç formlarını sonuna kadar yaşama hakkına sahip olan burjuvazidir. Bu elbette ki egemen formdur ve işçi feodalizme göre kapitalizm altında daha özgür olsa da, kendisinin eşir olduğunu düşünecek kadar özgür değildir. Egemen ideoloji işçilerin itaatkâr davranmaları için kendisini sürekli dayarmaktadır ve işçi sınıfının asıl davranışları da (kitlesel hareketlere ve sahip olduğu kendine özgü kültüre rağmen) hep bu ideoloji açısından kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmuştur. Ancak her türlü seviyeyi ve bağları; artık değer, meta formu ve bilinç üzerinden birleştiren ve burjuvazi açısından tatmin edici olan bir teorinin varlığına karşın, işçi sınıfının bahsi geçen tavrına dair elimizde bir teori bulunmamaktadır. Merayı; onu destekleyen siyasi, hukuki devler formlarını; metanın burjuvazi için gizlediği emek değer teorisini ve artık değer teorisini, Marksizm'in bir “bilim” olması için cek temel olarak alan yapısalcıların elinde işçi sınıfının kültürüne ve bilincine dair bir anlarım kalmamaktadır. Bu kategorik boşluk egemen kategorilerin yeniden üretilmesiyle ya da eski toplumsal ilişkilerden arda kalanlarla doldurulmaya çalışılmaktadır. (Bakınız, Poulanrzas, ‘Political Power and Social Classes’, NLB, 1973, s. 223-4.) Gelişmiş kapiralizmde işçi sınıfı bilincine ve genel olarak kültürüne dair bir teorinin olmamasına karşın sınıflar arası çatışmaya ve proletaryanın gelecekte kapitalizmi devireceğine dair bir teorinin olması (özellikle günümüzde) bana çok tuhaf görünmektedir. Bana göre, işçi sınıfı kültürü ve bilinci üzerine olası bir teorinin de varlık ile bilinç arasındaki aynı türden terse çevirmeleri ve dolayımları ve gerçek ilişkilerin, toplumun ve devlerin birbirleriyle nasıl bir seviyede bağlandığını göstererek en az Ortodoks teori kadar kompleks olması gerekmektedir. Benim düşünceme göre, böylesi bir teori, göreli olarak bağımsız işçi sınıfının kendi varoluş koşullarını (işçi sınıfı aslında ters bir diyalektikle bu koşulları bir şekilde değişmiş bir halde yeniden üretmektedir) “anlama” ve bu koşullara uyum sağlama girişimlerinin çelişkili ve maksatsız sonuçlarını içinde barındırmalıdır. Meta düşüncesinin iniş çıkışlarını bir şekilde birbirine bağlayıp bir denge merkezi bulan burjuva teorisinden farklı olarak böylesi bir anlarım merkez odaklı olmayacaktır. Bu türden bir teori, kendi kaynaklarını ve kendi hukuki/siyasi düzenini yansıtan ve tamamına ermiş bir bilinci göstermek yerine göreceli olarak istikrarlı bir burjuva düzeninde işçi sınıfı kültürünün 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Dolayısıyla tartışma konusu olan, aslında belli türden bir yaratıcılığın kendisidir. Doğduğu yer olan insani temeli, dünyadaki işleyiş formunu ve praksisini tespit etmediğimiz sürece bu yaratıcılık halen yüzer-gezer olarak kalmaya devam edecektir. 


Benim fikrime göre, kültürel nüfuz etme biçiminin esasını oluşturan en küçük ve en münferit birim enformel gruptur. 
Grup, kendine özgü bir birim olduğu gibi mensuplarının toplamından da büyüktür. Grubun, belli konulardan ve mevkilerden ve peşin hükümlerle önyargılardan göreceli olarak azade olan kendine özgü bir toplumsal dinamiği mevcuttur. Adına sadakat diyebileceğim toplumsal bir itki, grubun mevcudiyetinin belirli koşullarını ve önceki tutumlarını fazlasıyla belirleme eğilimindedir. ABD kökenli mikro-sosyolojik çalışmaların da gösterdiği gibi liderlik, liderlik hedefleri, grubun devamlılığı ve kişisel görüşlerin birbirlerine yakınsaması grupların (en azından Batı kapitalizminde) temel karakteristiğini oluşturmaktadır. Gru- 


istikrarsız, geçişken ve öngörülemez doğasını cam anlamıyla gösterecektir. 
Göreceli olarak ayrı bir sistemin nasıl değişime uğradığı, ayakta kaldığı ve nihai olarak aslen kendisini ezen bir sistemle nasıl bağdaştığı (asgari seviyede ve bir şekilde değişmiş formlarla onu yeniden üreterek) ancak böyle bir reoriyle incelenebilir. Elbette ki, böylesi bir reoriyle amaçlanan, gelecekteki toplumsal formları tasarlamak değildir. Hakkı verilmek istenen konu, kapitalizmi devirmek için tetikte bekleyen tutarlı merkezi bir sistemin (tıpkı feodalizm içinde de olmadığı gibi) olmadığıdır. Günümüzün işçi sınıfı kültürünün ve bilincinin bir merkezi bulunmamaktadır (onu metanın merkezine yerleştirmek yaptığımız büyük bir hata olmalıdır) ve saf kapitalist bir modelde olduğu gibi, her türlü seviyeyi birbirine bağlayıp bir araya getiren ve keskin bir yapıyı işarer eden simetrik bir formdan yoksundur. Diğer raraftansa bu kültür, kapitalizmle, dakikanın bir birim haline getirilmesi üzerinden karmaşık ve yoğun bir şekilde eklemlenmekte ve kısmen kendisinin de oluşturduğu kapitalist sistemi sürekli değişime uğratmaktadır. İşçi sınıfı kültürünün dinamiği, kapitalizmin kendi varoluş koşullarını yeniden ürettiği momentle eşgüdümlü olarak kapitalizme kısmen nüfuz etmektir. 


62 Grup kavramı Amerikan sosyolojisi, sanayi sosyolojisi ve sanayi sosyal psikolojisi tarafından yoğun bir şekilde araştırılmıştır. Özellikle bakınız, R. 
Lickert, New Pattems of Management, McGraw-Hill, 1961; E. Mayo, The Human Problems of an Industrial Civilization, Macmillan, New York, 1933; K. Lewin, “Group decision and social change’, G. E. Swanson, ve diğerleri 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bun varlığının sürmesi için sıkıca benimsenmiş ortak görüşler ve amaçların olması bir gerekliliktir. Sosyal psikolojide bu, yüksek moral olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla, grup içerisinde üretilen kudret ve grubun tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış doğası önemli bir toplumsal itkiyi ortaya çıkarmaktadır. Daha yaygın sembolik kültürel eklemlenmelerin üretilmesi kısmen bu kaynakla mümkün olmaktadır. 


Dolayısıyla, enformel grupta kişisel çıkarlar göreceli olarak ertelendiği gibi, grubun gerçekliğine ve üyelik geçmişinde ya da grubun konumunda sıkıca nitelendirilmemiş olan amaçlarına bir bağlılık bulunmaktadır. Böylelikle grup artık kendi başına bir özne olarak düşünülebilir hale gelir. Bireysel üyelerinin daha önceki bilgileriyle, deneyimleriyle ve ideolojileriyle sınırlı olmayacak bir şekilde kendi seviyesine özgü bir amaç bulmak yönünde içsel bir dürtü grupta her daim mevcuttur.* Benim düşünceme göre, enformel grup ve neyin en iyi ve en uygun olduğuna karar veren gruplar arası kesintisiz temaslar tarafından desteklenen işçi sınıfının okul karşıtı kültürünün ürettiği açık uçlu güç, en azından kısmen, üyelerinin gerçek koşullarının ve sınıflı bir toplumdaki olasılıkların üzerindeki muammayı kaldırmaya dönüşür. Böylesi niyetlerin ya da böylesi bir anlayışın son 


(der.), Readings in Social Psychology içinde, Holt, 1952; ve D. Katz ve R. L. 
Kahn, The Social Psychology of Organizations, Wiley, 1966. 


63 Grup kavramının ve grubun sosyal psikolojisinin temelini oluşturan elbette 
klasik Freudyen teoridir. Freud, her ne kadar Totem ve Tabu isimli kitabında esasen kişiye air süper-ego kategorisini ele almışsa da, Freud'un başlıca takipçilerinden bazıları aslında toplumsal bir sistemin unsurları olan bazı karegorileri de kendi teorilerine karmıştırlar. Buna göre, babanın öldürülmesinde ve ölü babanın özümsenmesinde tüm kişiler, kişisel egemenliklerinin bir kısmından grup dayanışması ve grubun gücü adına vazgeçmektedirler. 
Böylesi bir yaklaşım, Hobbesçu anlarnda herkesle kavga içinde olan insanın araçsal bencilliğinden grup çıkarları ve yazgısı düşüncesine göreceli bir yönelimdir. Ölmüş babanın özümsenmesi, tam anlamıyla, kişisel görüşlerin grup mantığının lehine olacak bir şekilde denetimiyle ve el değiştirmesiyle (grubun içine doğru çekilen) ilgilidir. Hazır ve geçmişten gelen kaynaklar olmadığından ötürü, ölmüş babanın (hep bir mit olarak kalması şartıyla) hukukunun geliştirilmesinde gerçek bir yaratıcılık bulunmakradır. 
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halinin ille de kişiye ait öznel bir iradenin ya da kişisel bir rasyonelliğin sonucu olarak belli bir kişinin zihninde yer almasına gerek yoktur. Zira burada üzerinde durduğumuz, grubun birliği ve kültürel “kavrayışın” belirli bir seviyesidir. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, böylesi bir seviyede gerçekleşen nüfuz etme biçimlerinin kısmiliği, eninde sonunda bu nüfuz etme biçimlerinin tam anlamıyla rasyonel bir şekilde gelişmesini ve dışa vurulmasını 


engeller.“ 


Belli türden bir yaratıcılığın temelini, itkisini ve kapsamını ortaya koyduğumuza göre artık bu yaratıcılığın dünya üzerindeki işleyişinin karakteristik hareket tarzını ve daha önce adlandırdığım haliyle kültürel nüfuz etme biçimlerini üreten praksisini ele alabiliriz. Benim düşünceme göre, böylesi bir gücün karakteristik ifadesi bir tür üretimdir. Kültürel olan, basitçe yaygın toplumsal çelişkileri işaret ermediği gibi bu çelişkileri alelade biçimde “yaşayıp durmaz.” Kısmi çözümler, yeniden birleşimler, belirsiz olsa da kendi seviyesinin özgüllüğünde somut olan sınırlı dönüşümler ve tüm bir toplumsal düzen açısından hayati 


bir önem taşıyan eylemler ve kararlar için bir temel elde etmek 


64 Benim burada aldığım pozisyon “radikalleşmiş Hawrhornculuk” şeklinde 
bazı suçlamalara maruz kalmıştır. İşin aslına bakarsak, gerçek enformel grupların otorite için ciddi meydan okumalar yaratabileceği ya da dayanışma hallerinin her zaman ya da çoğunlukla meydanda olduğu gibi bir iddiayı savunma niyetim bulunmamaktadır. Etnografik çalışmanın yer aldığı kısımda da gördüğümüz üzere, enformel grubun mensupları diğer mensuplar tarafından acımasız saraşmalara maruz kalabilmektedir ve grup da kriz anlarında her zaman bir bütünlük içinde hareket etmez. Ayrıca grubun yaratıcı gücünün kendi toplumsal konumu dışındaki amaçlara yönelmesi ya da kendi konumuna gerici ve faşizan düşüncelerle açıklamalar getirmesi her zaman için mümkündür. Okula göre işyeri çok daha az korunaklı olduğu gibi daha az gözetim altındadır ve burada farklı olasılıkların çok daha sık farkına varılır. Asıl önemli mesele, enformel grubu idealize ermek ya da onu yapısal veya baskıcı resmi güçlere (kitaptaki etnografik çalışmanın gösterdiği gibi bu güçlere karşı enformel olan hep kaybetmektedir) karşı somut bir güç olarak ileri sürmek yerine, sağlam temellere dayanmayan bu iddialı romantizmden uzak duran bir teorik formu ve kültürel yaratıcılık ihtimalini ortaya koyabilmektir. 
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adına, kültürel olan, kendi kaynaklarıyla bu çelişkilere dair bir meşguliyet geliştirir. 


Böylesi bir meşguliyet ve üretim için uygun malzemelerin ille de dışarıdan sağlanması gerekmemektedir. İşaret ettiğim praksis gerçekten de mevcut formların kısıtlamalarıyla bir mücadele halinde kendi faaliyetleri için kendisine air kaynakları kısmen üretir.“ Anlamlandırmanın egemen modundan (yani dilden) antagonistik davranışlar ile görsel ve belli bir üsluba sahip ifade formlarına ciddi bir şekilde sapılması, grup baskısını kitabın Birinci Bölümünde ele alınan, kültürel olanın özgül bir somut formuna dönüştürmektedir. Geleneksel kelimeler, kültürel bir modun içerisinde yer alan ve grubun altyapısında üretilen nüfuz etme biçimlerinin maddiliğini içermeyeceği gibi bunları “dile de getiremez.” Burjuva bir salınımla belli koşullarda üretilen kelimeler, oluşum süreçlerinde zaten bulunmayanı ifade edemez. Bu anlamda, okul kurumuna olan tepkinin bir kısmı aslında, kelimelerin ve zihinsel hayatın bir ifadesi olarak dikkate alınan dilin reddedilmesidir. Dolayısıyla, bahsi geçen yaratıcı “kavrayışların” yaratılma şekli, egemen burjuva anlamlandırma moduna (dil) olan karşıtlığı ifade etme biçimlerinden biridir. Gerçek, bir anlamda, işçi sınıfı için kültürel olan dil ile bir savaşa girmiştir. Bu, kültürel olanı soyutlama karşıtı bir davranışa indirgeme anlamına gelmemektedir. Tam aksine, kültürel olan kısmen, merkezdeki soyut ve zihinsel hayatın antagonistik bir şekilde bireysel özne adına değil grup adına ifade edilmesini sağlamaktadır. Başka bir deyişle, bu ifade biçimi, sunulan dil üzerinden değil, sergileme 
65 Bu fikirlerim için, Marksist psikanaliz üzerine çalışmalarıyla Tel Quet dergisi çevresine ve özellikle de Paris'ten Roland Barthes ile Julia Kristeva'ya 

minnettarım. Benim görüşüme göre, kendileri yapısal düşüncelerden öznel düşüncelere, devletin, kurumların, sınıf kültürlerinin ve insan gruplarının dolayımlarına çok fazla dikkar ermeden çok hızlı bir geçiş yapmaktadırlar. 

Buna karşılık, Kristeva'nın “pratik” ve “reddetme” kavramları kendi sınırlı 

düşüncelerimi oluşturmamda önemli bir katkıda bulunmuştur. Bakınız, 

Kristeva, La Revolution du Language Poetigte, Seuil, 1974; genel bir fikir 


için bakınız, J. Ellis, ‘Ideology and subjectivity’, Working Papers in Cultural Studies 9, CCS, 1976. 
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biçimleri, doğrudan müdahil olmak ve pratik bir ustalık üzerinden gerçekleşmektedir. 


Ancak, bunun anlamı, kişisel bilinç ile dilin kullanımının sınıf pratiğiyle olan diyalektik bağlantısını reddetmek değil, sınıflı bir toplumda kişisel bilinç ile dilin kullanımı arasında asimetrik ve mesafeli bir ilişki formunun olabileceğini öne sürmektir. 
Konformist bir kültürle kıyaslandığında okul karşıtı kültürün dil zenginliği hiç de yabana atılacak gibi değildir (hatta çok daha sivri ve canlı bir dildir), ancak bu dil, kullanılan yaygın dile zaten fazla gelen zihinsel kavrayışları (okul karşıtı kültüre ait) ifade edemez ve dolayısıyla bu zihinsel kavrayışla kullanılamaz. Yaratıcılığın zorlamasından doğan eleştirel anlamlar, pek çok diğer maddi ve belli bir tarza sahip pratik türlerini kapsamak, dayatmak ve şekillendirmek adına enformel gruplara ve kültürel olana doğru rotasını değiştirir. Kılık kıyafetteki, alışkanlıklardaki, davranış tarzlarındaki, kişisel görünümdeki ve grup içi etkileşimde- ki değişimler gibi göreceli olarak özerk olan kültürel pratikler bu geniş praksisin ışığında anlaşılabilir. 


Tüm bunların dışında, kültürel faaliyetin bu seviyesi kendi kaynaklarını ve pratiklerini “ifade eder”, bağdaştırır ya da raporlar. Tüm bunlar için bir alan oluşturan toplumsal grupların özel bir şekilde ikamet ettiği dünyaya dair bir düşünce de bu sürece eşlik eder. Tam da bu toplumsal konum ve daha önceden ele alınan yetkisiz kılmanın ve kendisini bir muamma haline getirmenin yoksunluğu sebebiyle, özgün bir şekilde kültürel faaliyetlerin içine gömülmüş olan radikal kavrayışın unsurları (muhtemelen bozulmuş ya da konumunu kaybetmiş olarak) tüm olup biten şeylere ilaveten var olabilmektedir. Bu faaliyetler (gerçek kaynaklar üzerinde belirli bağlamlar içerisinde çalışarak ve şaşırtıcı, beklenmedik ve dönüştürülmüş sonuçlar üreterek), ayrıca tüm bir toplumun daha büyük ideolojilerini, kurumlarını ve yapısal ilişkilerini ifşa edip bunlara dair şüpheler yaratır.““ Bunun ger- 


66 Grubun toplumsal konumunun, kimliğinin ve mevcudiyetinin, bir tür türdeşlik olarak kültürel pratiğinin ve üretiminin daha uzun bir incelemesine 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çekleştirilmesi için herhangi bir yönelimin, niyetin ya da amacın olmasına gerek de yoktur. Daha çok gündelik kültürel hayatın yan bir ürünü bir şekilde bu duruma vesile olur. Kültür daha da güçlendiği gibi, kültürün temeli de bazen değişikliğe uğrar ve sahip olduğu özgüvenin ve eylemliliğin kapsamı da genişler. Bu, söz konusu kültürün mensuplarının seçilmiş olma ve onaylama hissiyatını pekiştirir ve kültürel faaliyetler, tarzlar ve tavırlar için daha iyi bir şekilde karara bağlanmış bir zemin sunar. Böylece kültürün, doğrudan bir açıklamanın ifade edemeyeceği kadar daha fazla ayırıcı olması ve daha fazla yankılanıma sahip olması da mümkün hale gelir. Deneyimsel olarak bu durum, kültürün, başka şeylerin yapamadığı bir şekilde mensupları açısından nasıl “işlediğinin” bir görünümüdür. Bu iki tür kültürel üretimin özellikle hayata dair önemli kararlar ve geçiş dönemleriyle ilişkili olarak birleşmeleri ve etkileşime girmeleri benim kültürel nüfuz etme biçimleri dediğim şeyi ortaya çıkartır. 


Bu seviyenin derinlemesine bir incelemesinin yapılması yorumlayıcı bir analizle mümkün olabilir. Böylelikle kültürel olanın alında yaup dile getirilmeyen varsayımlar sorgulanabilir. 
Belli bir kültürel seviyedeki tutum nasıl bir zemin üzerinden akla uygun hale gelmektedir? Bu tutumlara ait eylemler hangi bağlamda makul hale gelmektedir? Bir eylemi makul hale getiren bağlam nedir? Bir nesnenin, bir özdeğin ya da sembolik bir karmaşanın yer değiştirmesi ya da tasarımlanması aracılığıyla ne ifade edilmektedir? Bu sorular aracılığıyla, okul karşıtı kültürün bağlamına ve koşullarına nüfuz edilmesine ilişkin olarak rasyonel bir düşünce şekli oluşturmak mümkündür. Ancak analitik bir kategori üzerinde durduğumuz için, “nüfuz etme biçimlerimizin” toplumsal faillerin dilinden hiç düşmeyeceği bir gerçektir, ancak gene de bu nüfuz etme biçimlerinin kültürel olana ve onun özgün kolektiflik seviyesine somut bir referansı bulun- 

ve böylesi pratiklerin kendi doğrudan amaçları dışında toplumsal ilişkilerin 


belli yönlerini nasıl ifşa ettiğine dair daha fazla örnek için bakınız, P. Willis, 


Profane Culture, Routledge and Kegan Paul, 1978. 
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maktadır. Kültürel formlar bildiklerini söyleyemeyebilirler ya da söylediklerini bilmeyebilirler ama yaptıkları konusunda (en azından kendi praksislerinin mantığında) ciddidirler. Dolayısıyla, kültürel olanı yorumlamakta hiçbir samimiyetsizlik bulunmamaktadır. 


Nüfuz Etme Biçimleri 
Eğitim ve meziyetler 


Hergelelerin okulu reddetmeleri ve öğretmenlere olan karşıtlığı, üçüncü kısımda ana hatlarıyla ortaya konan eğitim paradigmasının nüfuz etme biçimiyle anlaşılabilir. Hergelelerin kültürüne göre, işçi sınıfı çocuklarının çoğunluğu için bilgi hiçbir şekilde anlamlı bir “eşdeğer” olamaz. Bu kültür, temel paradigmanın totolojilerinin ve hileli modifikasyonlarının (“bağıntılılık” ya da “ilerlemecilik”“7 gibi şatafatlı unvanlara sahip olan ya da sahip olmayan teoriler) aslında farkındadır; ayrıca, iş piyasasının yeni hali olan yeni mesleki rehberlik yaklaşımının"? sunduğu bilgilere 


67 Zorunlu eğitim yaşının yükseltildiği ilk seneye dair DES raporu şöyle 
sonlanmaktadır: “Görünüşe göre, uygun bir rehberlikle desteklenen öznel seçenek sisteminin (ilerlemeci ve “bağıntılı öğretim tekniklerine dayanan yaklaşımların yoğun bir şekilde uygulandığı] tarbikinde, öğrencilerin eşit ama aynı zamanda gerçekçi fırsatların sunulduğunu hissettiği okullar en başarılı okullar olmuştur” (iralikler bana aittir). “Eşit” ve “gerçekçi” arasındaki gerginlik, eğitimde “bağıntılı” ve ilerlemeci yaklaşımların çelişkilerini ve eğirim alışverişini inkâr eden nüfuz erme biçimlerinin isaberliliğini ayan beyan bir şekilde ortaya koymaktadır. 


68 Belli bir konuma sahip kültürel süreçler, resmi ve kurumsal anlatımlara 
kıyasla işçi sınıfı çocuklarının karşılaştığı durumun gerçek doğasını daha iyi “görmektedir.” Mesleki rehberlik, meslek ve iş seçimine hazırlığın süreçlerine varlığını kabul ettiği insan faktörünü her ne kadar yeniden karsa da, okulla bir ilgisi olmayan ve “hoşnutsuz” gençler arasında bu rehberlik yukarıdan bir şekilde gerçekleşmektedir. Okul karşıtı kültürün içerisinde, kişinin emek gücüyle işe girmesini hazırlayan kültürel süreçler aslında önceden de mevcuttur ve bu süreçler ayrıca mesleki rehberliğin idealizminin büyük bir kısmına da nüfuz ermektedir. Mesleki rehberlik bu gerçek kültürel süreçlerin varlığını tespit ettikçe, bunları gençlerle iyi bir iletişimin önüne geçen “engeller” olarak not ermektedir. Külrürel faktörler sadece aileden ya da arkadaş çevresinden gelen yanlış bilgiler ya da çocukların daha rasyoihtiyaç duymayacak kadar da bilgilidir. 


Okul karşıtı kültür, dolayısıyla, okulun olağan kurumsal karmaşasının ardının keskin bir şekilde görülmesini sağlar. Kendine ait belirgin pratikleri olan bu kültür ayrıca, eğitim içindeki önemli toplumsal işlemlerin ve çelişkilerin bazılarını keşfeder ve eleştirel bir şekilde bunları ifşa eder. Bu keşfetme ve ifşa süreci üç ayrı kategori altında toplanabilir ve bu süreç her zaman için, teklif edilen “eşdeğerin” doğasının foyasını meydana çıkarmakla ilgilidir. 

İlk olarak okul karşıtı kültür, okulun işçi sınıfı çocuklarını maruz bıraktığı kurallara uymanın ve itaatkârlığın ödüllerinin, göreceli olarak kurnazca, aktif ve tabiri caizse “fırsat maliyetine” 


nel tavsiyelere ve karar verme süreçlerine karşı koymalarına yol açan uzun süreli “yatkınlıklar” olarak tanımlanmaktadır. (Özellikle bakınız, J. Maizels, Adolescent Needs and the Transition from School to Work, Althone Press, 1970; ve M. P Carter, /nto Work, Penguin, 1969). Bazı durumlarda, bu kültürel süreçlere “önyargı” denerek belirgin bir şekilde yerilmekte ve “daha iyi bir anlayışın” zıttı olarak sunulmaktadır. (DES, Careers Guidance in Schools, s. 43-44). Yakın dönemli çalışmalar mesleki tercihin belirleyeni olarak kültürel süreçlere daha sistemli bir kavrayış getirmiştir, ancak burada bile karmaşık, uzun süreli ve rasyonel dinamiklere sahip kültürel süreçler sadece belli davranış biçimleri olarak tanımlanmıştır. Bu anlayışa göre, işçi sınıfı çocukları “sonsuz bir şimdinin” içerisinde yaşamakta ve geleceğe dair çok az kaygıları bulunmaktadır. Kendilerini “sınırlı yereneklere” sahip kişiler olarak gördüklerinden dolayı normal kariyer düşüncelerini reddetmektedirler. 
En nihayetinde böylesi bir “kültürel” açıklama devasa bir coptancılıktır, zira aynı sorun daha geniş bir düzlemde yeniden tanımlanmaktadır. Ayrıca bu tavırların ortaya nasıl çıkrıklarına dair bir açıklama da geririlmemektedir. 
Böylesi külrürel anlacımlar sadece klişeleşmiş ve geleneksel doğrulardan cüretilebilir: “Eğer böyle bir işte çalışıp buna bir itiraz geliştirmiyorlarsa, demek ki kendi kültürel seviyelerinde böyle bir şeyi kabul etmiş olmaları gerek.” Esas olarak bize anlatılan, işçi sınıfı çocuklarının yazgılarına karşı çıkmama nedeninin, karşı çıkmak gibi bir cavırla alakalarının olmamasıdır. 
Bakınız, D. N. Ashton, “The transition from school to work: notes on the development of different frames of reference among young male workers’, Sociological Review, cilt 21, sayı 1, Şubat 1973; D. N. Ashton, ‘From school ro work: some problems of adjustment experienced by young male workers’, Brannen içinde, a.g.e; ve D. N. Ashton ve D. Field, Young Workers, Hutchinson, 1976. 
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dayanan bir değerlendirmesini yapar. Bilhassa meziyetlerin degerine, bu meziyetleri elde etmek için feda edilmesi gerekenlerle (basitçe boş zamanı feda etmekten çok eylemlerin, ilgi alanlarının ve bağımsızlığın derecesinden ödün vermek) ilişkili olarak derin bir şüpheyle yaklaşır. Hızlı yaşamak sadece bir hız meselesi değil, aynı zamanda bir hayat tarzıdır da ve on yıl sonrası için meziyet sahibi olmakla aynı şeyleri sunar. Şu anda bir kabarık kulak olmak ve değeri şüpheli meziyetler edinmek, her aşamada her türlü anlık memnuniyetleri sağlayan ve üreten yeteneklerden sonsuza dek vazgeçmek anlamına gelebilir. 


Dolayısıyla, yapılan fedakârlık fahiş bir noktaya varabileceği gibi, fedakârlık yaparak varılmak istenen amaç da anlamsız olabilir. Külrürel değerler ve yönelimler meziyet sahibi olmanın her zaman bir nimet anlamına gelecek sonuç üretmeyeceğini söylemektedir. Sahip olunan meziyetler ne kadar düşük olsa da, bir işçi sınıfı çocuğunun iş tercihini yine de çok fazla erkilememektedir (“Başkaları “O” seviyesineyken CSE sahibi olmanın ne anlamı var ki” — Spike) ve hergelelerin muhtemelen girecekleri işler için de öyle çok önemli bir ölçüt değildir (“Eğer bir işi yapabiliyorsam zaten bunu bir şekilde gösteririm — Joey). Dolayısıyla, işler hiyerarşisinde tedrisi “başarının” ve bu “başarının” sonucu olarak az biraz yukarı tırmanmanın çok da bir anlamı yoktur. 
Gerçekten yukarılara tırmanmak uzak bir ihtimal olduğu gibi anlamsızdır da. Hergeleler açısından “başarı” bir staja başlamak ya da büro işlerinde çalışmaktır. Ancak bu işler de çok şey talep ederken çok az şey sunmaktadır. Yapılacak işlere dair tüm bu değerlendirme açık bir şekilde kültürel bir mod içerisinde yapılmaktadır. Özgürce gerçekleştirilen kültürel uğraşlar, toplumsal kolektivite, sokaklardaki ve fabrikanın üretim ortamındaki risklerin yarattığı heyecan ve zihnin bağımsızlığı sadece formel (hakiki olmayan) bir ödül için reddedilmektedir. Kurallara uymanın ve sadece göreceli ya da hatta aldatıcı olan düzen içinde aşama kaydetmenin kısıtlayıcı güvenliği yerine toplum içerisinde belli belirsiz bir macerayı tercih ederek hergeleler kültürel bir tercihte bulunmaktadırlar. 
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Tüm bu kültürel nüfuz ediş halleri benim düşünceme göre hakiki bir anlam taşımaktadır. Bunların formları doğrudan bir kültürel faaliyetten ve bir dolaysızlık halinden oluştuğu gibi, sahip oldukları bilgiden daha da fazlasını ifşa etmektedir. Her şeyden önce, fırsatların eğitimle yaratıldığı, yukarı doğru tırmanmanın kişisel bir çabayla ilgili olduğu ve meziyetlerin belli şeylerin önünü açtığı şeklinde eğitime ilişkin yaygın bir yanlış inanış bulunmaktadır.? Sosyal demokrat düşüncenin eğitime olan kısmi inancı bile, eğitim aracılığıyla yükselmenin yarattığı fırsatların toplamının aslında tüm bir işçi sınıfı için olasılıkları dönüştürdüğü ve böylelikle sınıfsal yapının kendisine meydan okuduğu gibi bir düşünceye dayanmaktadır. 


Ancak işin aslına bakarsak, sadece ekonominin yukarı doğru bir yükseliş göstermesi fırsatları yaratmaktadır ve nispeten sayıca az işçi sınıfı mensubu bu fırsatlardan yararlanabilmektedir. 
Batı kapitalizminin özünde sınıflar öylesine yapılandırılmış ve öylesine dayanıklı bir haldedir ki, yüksek oranlardaki kişisel devingenlikler bile işçi sınıfının varlığında ya da konumunda çok fazla bir fark yaractmamaktadır. İşçi sınıfı mensupları arasında ciddiye alınacak eğitim sertifikalarının sayısının artması sınıfsız bir topluma geçişi sağlamayacağı gibi, sanayicileri ve işverenleri 


69 Sahip oldukları vasıflara göre vasıfsız işçileri tanımlamanın imkânsız oldugu gayet açıktır. Vasıfsız ve eğirimsiz kişilere dair yakın dönemli bir devler araştırması işte gösterilen becerilerle ilişkili olarak bu kavramları tanımlamakta epey zorlanmıştır. (DES, Unqualified, Untrained, and Unemployed, 1974). Araştırma, meziyet sahibi olması gereken stajyerlerin önemli bir kısmının aslında belli vasıflardan yoksun olduğunu ortaya koymuştur. Rapor, sonuç olarak, vasıfsız olmaya dair daha yuvarlak bir tanım getirmiş ve bu kişileri “sadece vasıfsız olmayıp doğal olarak ve kaçınılmaz bir şekilde çok az eğitim gerektiren işler arayanlar” olarak tanımlamıştır (s. 2). Aynı rapor, ayrıca, işverenlerin meziyet yerine motivasyona daha büyük önem verdiklerini belirrmekte (s. 22) ve meziyet sahibi olmamanın işçi sınıfına açık olan pek çok işte ilerlemenin önünde bir engel oluşturmadığını ifade ermektedir: “vasıfsız bir genç erkeğin ya da kadının, stajyerlik olanaklarının ve büro işlerinin olduğu bölgelerdeki işlerin peşine düşmemesini açıklayacak bir neden yoktur” (s. 22). Oysaki işçi sınıfının iş tercihlerinde eğirimsizliğin değil yerel iş piyasasının çekim alanının asıl önemli faktör olduğu gayet açıktır. 
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(buna güçleri olsa bile) daha fazla iş olanağı yaratmaya da ikna etmeyecektir. 


İşçi sınıfı mensupları (kendi tarzlarında ve kendi farklı dolaysız hedefleri için kültürel seviyede nüfuz ettikçe) için çeşitli sertifikaların çoğalması daha fazla nitelik isteyen işlerin yaratılmasından ya da böylesi işlerdeki artışı yansıtan bir durum olmaktan çok, çalışmanın anlamsız özünü perdeleyerek ve sahte hiyerarşiler yaratarak insanları belli bir ideolojinin çatısı altında 


toplamakla ilgilidir. 


İkinci olaraksa kültür, mevcut uygun işlerin niteliği hakkında bir tür değerlendirmede bulunur. Bir iş bulmayı güvence altına aldığı bile şüpheli olsa da, meziyet sahibi olmanın işçi sınıfı mensupları için sunduğu işlerin kalitesi hiç de vaat ettiği gibi değildir. Sanayi sektöründeki işlerin önemli bir kısmı anlamsızdır. Modern emekçiliğin hep birbirine benzediği iddiasıyla ve konformist yola ve yapılan işi özümseme anlayışına dair duyduğu şüpheyle kültürel nüfuz etme biçiminin isabetliliği burada tekrar ortaya çıkar. 


Daha önce hiç olmadığı bir şekilde, günümüzde pek çok işin somut formları standart formlar haline gelerek birbirine benzemektedir. Bu işlerin içeriği çok az beceri ve eğitim gerektirmekte ve içsel memnuniyet için gerçekçi fırsatlar sunamamaktadır. İşlerin yeniden yapılandırılmasının ve zenginleştirilmesinin” artçı etkisine rağmen, artan sayıda pek çok somut veri göstermektedir ki, gitgide daha fazla sayıda iş vasıfsız, standart ve yoğunlaştırılmış bir hale gelmektedir.” Emek piyasasını genç işçilerin sahip 
70 Örnek için bakınız, M. Weir (der.), Job Satisfaction, Fontana, 1976; P. Warr 

ve T. Wall, Work and Well-Being, Penguin, 1975; N. A. B. Wilson, On the 

Quality of Working Life: A Report Prepared for the Department of Employment, Manpower Papers, sayı 7, HMSO, 1973; Work in America, (report of a Special Task Force to the Secretary of Health, Education and Welfare), 

MIT Press, 1973; W. I. Paul ve K. B. Robertson, Job Enrichment and Emp- 


loyee Motivation, Gowan Press, 1970; ve F. Herzberg, Work and the Nature of Man, Staple Press, 1968. 


71 Bakınız, H. Braverman, Labour and Monopoly Capital, Monthly Review 
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oldukları becerilere, kapasiteye ve azme açıkmış gibi resmetmek oldukça yanıltıcıdır. Genç insanların iş piyasasına dair anlamlı bir hissiyat geliştirecek kadar bir güçleri olup olmadığını sorgulamak için, genç işçiler arasında işsizliğin günümüzde daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaşmasından”? ve vasıfsız gençlerden oluşan yapısal bir işsizliğe”? doğru endişe verici gidişattan bahsetmek yeterli olacaktır. 


Dolayısıyla, hem kendiliğin hem de kendiliğin enerjisinin etkinliğinin ve amaçlarının hiç de ikna edici olmadığı böylesi bir ortamda bu ikisi üzerinden meziyetlere yatırım yapmanın akla uygunluğunu sorgulamak için nesnel bir dayanak fazlasıyla bulunmaktadır. Okul karşıtı kültür en azından kültürel seviyede üyeleri için böylesi bir sorunu sahiplenirken, okulun kendisi bundan imtina etmektedir. 


Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Paseron, kurumsallaşmış bilginin ve meziyetlerin öneminin teknik ya da insani ilerlemede değil toplumsal dışlamada kendisini gösterdiğini öne sürmektedir. Kurumsallaşmış bilgi ve meziyetler bir sınıf toplumunu meşrulaştırıp yeniden üretmektedir. Modern toplumda, görünüşte daha demokratik olan bir sermaye biçimi toplumsal bir hakem olarak gerçek sermayenin yerini almıştır. Bourdieu ile Paseron'un görüşlerine göre, dışlayıcı bir özelliğe sahip olan bu şey “kültürel sermayedir (dilin ve simgelerin bilgi ve beceriler aracılığıyla sembolik bir şekilde manipüle edilmesi). Toplum- 


Press, 1974; C. Palloix, “The labour process: from Fordism to neo-Fordism”, The Labour Process and Class Strategies içinde, CSE, 1976; Brighton Labour Process Group, “The capitalist labour process’ Capital and Class içinde, sayı l, Bahar 1977. 


72 1976 yılının Şubat ayında, İngiltere ve Galler'de işsiz okul mezunlarının 
sayısı 40.000 civarındaydı. Bu, 1975 yılının Şubar ayındaki rakamın yaklaşık beş katıdır. (New Society, 5 Şubat 1976). Ekim 1976'da The Guardian gazetesine göre bu rakam 82.000'i bulmuştur (27 Ekim 1976). 

73 DES, Unqualified, Untrained and Unemployed, National Employment 


Council tarafından oluşturulan bir çalışma grubunun raporu, HMSO, 
1974. 
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daki egemen grupların sahip olduğu bu sermaye, bu grupların kendi çocuklarının başarılı olmalarını sağlamakta ve dolayısıyla da sınıfsal konumu ve ayrıcalıkları güvence altına almaktadır. 
Bunun nedeniyse, eğitim üzerinden ilerlemenin, sadece “kültürel sermayenin” sunduğu becerilerin “adaletli” bir meritokratik testten geçirilmesi aracılığıyla denerim altında tutulmasıdır.” 


Meziyetlerin rolü ve önemi hakkında bu görüşlerin doğruluğu ölçüsünde, işçi sınıfı çocuklarının diplomalara ve sertifikalara karşı bir güven geliştirmeleri de anlamsız bir hale gelmektedir. 
Resmi anlatımda sunulanın aksine, diploma ve sertifika insanların yukarı doğru ilerlemelerini sağlamak yerine zaten en yukarıda olanların konumlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. 
Bilgi her zaman için taraflı olduğu ve sınıfsal anlamlarla dolup taştığı için”, işçi sınıfı öğrencisi öncelikli olarak yanlış bir sınıfsal kültüre sahip olmanın ve eğitimin anlamını ortaya koyacak bir şifre çözücüye sahip olmamanın yerleşik dezavantajının üstesinden gelmelidir. Ancak işçi sınıfından gelen çok az öğrenci bunu başarabilmekte ve sınıfın kendisi de bu insanları asla takip edememektedir. Bu konuda önemli sayıda çaba olduğu doğrudur, ama bunlar sadece sınıfsal yapıyı meşrulaştırmaktadır. Orta sınıf ise soyla ya da doğuştan gelen ayrıcalıklardan değil görünüşte ispatlanmış bir yeterlilikten ve liyakatten faydalanmaktadır. Bu anlamda, okul karşıtı kültüre içkin olan rekabeti reddetme anlayışı, eğitim aracılığıyla kurulan baskıyla işbirliği yapmaya yanaşmamak anlamında radikal bir eylemdir. 


Son olarak okul karşıtı kültür, kişi ve grup mantıklarının arasındaki farka ve kişi ile grubun çağdaş eğitime dair yaşadığı kafa karışıklıklarının doğasına nüfuz eder. Sınıf ya da grup çıkarlarının mantığının kişisel çıkarların mantığından farklı olması, okulla ilgili olan kültürel nüfuz etme biçiminin (ki bu, 
74 Bourdieu ve Paseron, La Reproduction, Minuet, 1970. 


75 Bu yaklaşım İngiltere kaynaklı “Eğirime dair Yeni Sosyoloji” akımı tarafından da paylaşılmakradır. Bakınız, N, Keddie, Tinker, Tailor, Soldier, Sailor. 
The Myth of Cultural Deprivation, Penguin, 1973. 
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kendi pratikleri ve amaçları üzerinden kültürel bir ortamda bir öz-bilinçten yoksun bir şekilde üretilse de, her zaman için özü itibariyle aynı olan kültürel bir perspektifi tanımlar) esasını oluşturur. Bir işçi sınıfı mensubu için, yaşadığımız toplumda devingenlik kişisel düzeyde bir anlam ifade edebilir. İşçi sınıfına mensup bazı kişiler “başarıya ulaşmaktadır” ve herhangi bir kişi de böyle birisi olmayı ümit edebilir. Ancak sınıf ya da grup için kendi doğal seviyesinde devingenlik hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu seviyede gerçek devingenlik, sınıflı toplumun toptan yıkılması anlamına gelmektedir. 


Dolayısıyla, kurallara uymak kişi için bir anlam ifade edebilirken sınıf açısından hiçbir ödül vaat etmemektedir, zira sınıf için, kurallara uymak, bağımsızlığa ve yaratıcılığa dair tüm olasılıklardan sadece aldatıcı bir sınıfsızlık ideali uğruna, başka bir deyişle bir hiç uğruna vazgeçmek anlamına gelmektedir. Eğitimin toplum içinde neler yaşanabileceğine (hakkıyla çabalayan herkesin bir yerlere gelebileceğine) dair yaptığı özet kişiyi ikna edebilse de, okul karşıtı kültür ne beklemesi gerektiğini (kirlelerin düzmece bir liyakate başvurularak elitist bir yaklaşımla dışlanması) devletten ve onun kurumlarından çok daha iyi bilmektedir. Okul karşıtı kültür ve işçi sınıfına ait diğer kültürel formlar, günümüz toplumunun egemen bireycilik ideolojisinin derin bir eleştirisinin öğelerini içinde barındırmaktadır. Bu kültürel formlar, belli bir seviyede mensupları için (her ne kadar bu kişiler halen bazı konularda ve özel hayatlarında bireyci ve rekabetçi bir şekilde hareket ediyor olsa bile) bir sınıfa air olmanın sonuçlarını, olasılıklarını, gerçekliğini ve yanılgılarını ifşa ermektedir. Okul karşıtı kültür, özel olarak okulda işlediği haliyle egemen ideolojinin bireyciliğe dayanan vaatlerinin sahteliğini tespit etmiş durumdadır. 


Kişisel başarı için gerekli olan adımların eğitim paradigmasıyla ilişkili bir şekilde genel anlamda bir zorunluluk olarak sunulduğu yer tam olarak okuldur. Aslında herkesin başarılı olamayacağı ve başarısız olanların da başarılı olmaya dair sunulan reçeteleri (sıkı çalışma, sebat etme, kurallara uyma ve bilgiyi gerçek bir değere sahip bir eşdeğer olarak kabul etme) takip etmelerine gerek olmadığı okul içinde asla itiraf edilmez. Okulun kişisel mantıktan grup mantığına geçiş için ortaya koyduğu genellemede grup mantığının çok farklı bir özü ve soyutlama seviyesi olduğu gerçeğine yer yoktur. 


Buna karşılık, eğitim paradigmasının rehberlik eğitimi versiyonu ve bu paradigmadaki bazı değişiklikler ve teorik gelişmeler, “başarının” meziyetlere dair dikey bir ölçekle ya da mesleklerin sahip olduğu itibarla ölçülemeyeceğini belirtmektedir. Bu yaklaşımlara göre yatay bir durum da söz konusudur. Eğer kişi sahip olduğu kapasiteyi uygun bir şekilde sergilerse, yaygın olarak düşük bir statüye sahip olmakla ilişkilendirilen işlerde de “başarılı olmak” mümkündür. Eğer gururla ve dürüstçe yapılırsa anlamsız bir işten bile bir “başarı” çıkartmak mümkündür. İşçi sınıfı çocuklarının karşı karşıya kaldığı mesleklere dair dikey sınıfsal ölçek, aslında hem ahlaki açıdan hem de uygulamalı olarak herkese zenginlikler vaat eden farklılaşmış çok boyutlu bir yapıya dönüştürülmektedir. 


Sıkı çalışma ile kurallara uymanın hem başarıya giden özgün bir yol hem de genel olarak arzulanacak bir özellik olarak sunulması arasındaki rahatsız edici esneme hali; tedrisi derecelendirmenin, yükselmek için kayda değer ancak hiçbir şekilde kesin bir başarı vaat etmemesi şeklindeki belirsiz hali; kişisel gelişim için, okulun kendi uygun tedrisi ölçümlerinde düşük değerlere sahip olsa bile potansiyeli ve kapasiteyi zorlama çabasının çelişkili hali gibi faktörlerin hepsi kişisel mantık ile grup mantığını bir şekilde bağdaştırmanın zorluğunu ve bu zorluğun bir muamma haline getirilmiş çeşitli formlarla aşılmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır. Bu durum kurumsal eksendeki en temel yalpalamaları üretmektedir ve okul karşıtı kültür de bu yalpalamaları kendine özgü tarzıyla kavramakta hiç gecikmemektedir. Eğitimin kalbinde yer alan çelişkilere nüfuz etmek kişilerin hayat hikâyelerinde fzrklı:laşma sürecinin başlaması ve pekişmesi için 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kuvvetli bir itkidir. Okul karşıtı kültür, bu anlamda ortaya çıkan farklılaşmayı, egemen tedrisi ve mesleki derecelendirmenin aldatıcı bağdaştırmasıyla değil, bir dönüşüm ve baş aşağı çevirmeyle bir sınıf mantığının içinde uygun bir yere yerleştirmekte ve mensuplarının konumuna bir kimlik kazandırmaktadır (“açıklama getirmektedir”). Tam da bir sınıf olmasından ötürü sınıf için, tedrisi ve mesleki derecelendirme yetenekleri değil, aslında sadece değiştirilemez boyunduruğu ölçmektedir. İşçi sınıfı, onu oluşturan atomlar nasıl hareket ederse etsin bu derecelendirmenin alt yarısını oluşturmaktadır. Bu derecelendirmede yukarıya doğru tırmanmanın akıllıca olduğu düşüncesi, yerini, bir sınıfın üyesi olarak böylesi bir tırmanışın aptallık olduğu düşüncesine bırakmışur. İşçi sınıfı okulunun kalbindeki çelişkiye nüfuz ederek okul karşıtı kültür, üyelerini kurallara uymanın ve geleneksel başarı düşüncesinin yükünden kurtarıp sahip oldukları kapasitenin ve potansiyelin başka yerlerde kök salmasının önünü açar. 


Emek gücü: eşi benzeri olmayan bir meta 


Okul karşıtı kültür okul kurumunun gerçekliğiyle doğrudan yüzleşir ve okulun gerçekleştirmeye çalıştığı (özellikle bu kültürün kendisi namına gerçekleştirdiği diğer türlü alışverişlerin ışığında) adil olmayan alışverişi ifşa eder. Okul karşıtı kültür bunun dışında insan emek gücünün özel doğasını da kendi seviyesinde keşfeder. Bu kültürün malzemeleri kendini emek gücüne adamanın sınırsız bir potansiyeli olduğunu öne sürer. Buna göre, emek gücü sabit değil değişken bir niceliktir ve normal ya da resmi olarak nasıl sunulursa sunulsun kişinin, emek gücü kullanımı üzerinde en azından bir miktar denetimi bulunmaktadır. 


Ancak, okulda çalışmaya ve kurallara uymaya kendini adamak, belli ölçüde zaman ve dikkat gibi sınırlı şeyleri vermek anlamına gelmektedir. Okuldaki adanma haliyle kişi, ölçülemez ya da denetim altında tutulamaz belli potansiyellerden vazgeçerek bu potansiyellerin alternatif bir şekilde kullanımından da vazgeçmektedir. Bir sınavı hiçbir şey yazmadan geçirmek, öğretmenin otoritesinin sürekli olarak atlatılması, sınıf içinde ve koridorlarda sürdürülen gerilla savaşı kısmen, öğrencinin kendisine dayatılan talepleri sınırlamasıyla ilgilidir. Belli bir emek gücü anlayışının öğrenilmesi için tüm bunlar önemli alanlardır. 
Hergeleler işyerine vardıklarında, onlara “ağırdan al”, “kafana takma” ya da “onlar [idare] her zaman daha fazlasını ister, bildiklerini okumalarına izin verme” denmesine gerek yoktur. 
Gerçekten de, kendi enerjileri ve hayati çıkarları üzerinden bir sistemin gerekliliklerini sürekli olarak saptırmayı pek çok açıdan deneyimleyen işçi sınıfı çocukları, kendi faaliyetlerini tanımakta, düzenlemekte ve denetlemekte kendi akranlarına göre çok daha hünerlilerdir. Bunun en azından kısmen bir nedeni, okulda emek gücünün sunulup sunulmadığının en nihayetinde pek bir öneminin olmamasıdır, zira işyeri kültürü içindeki kişiler çok daha sıkı bir baskı altında üretim gerçekleştirmektedir ve en azından kendi geçimlerini sağlama ihtiyacıyla sabirlenmiş, göreli olarak en tepe noktaya kadar göstermeleri gereken çabaya bir sınır getirememektedirler. 


Kapitalizmdeki en temel alışveriş formlarıyla çok daha fazla paralellik gösteren eğirim alışverişinin yıkılmasıyla beraber, piyasada alınıp satılıyor olsa bile emek gücünün aslında başka hiçbir metaya benzemediği gerçeğine kültürel bir nüfuz etme biçimi (elbette kelimelerle ya da doğrudan ifadelerle belirtilmek yerine kendilerine uygun seviyelerde belli kültürel pratiklerle ifade edilen) mümkün hale gelir. Emek gücünün başka hiçbir metaya benzememesinin nedeni sabit bir nicelik olmamasıdır. Hakkında ahlaki ya da politik açıdan nasıl hükümler verilirse verilsin, emek gücünün kapitalist sistemdeki tek değişken öğe olması gerçeği hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Dolayısıyla, sermayenin ve kârın genişlemesinin kaynağı emek gücüdür. Emekçi, esas olarak ücretinde temsil edilenden çok daha fazla değer üretebilmektedir. Bu değişken kapasitelerin daha iyi sevk ve idaresi (yoğunlaş- 


76 Her ne kadar bir basitleştirme olsa da, bu yaklaşım asıl meselenin anlaşılmasına bir zarar vermemektedir. Klasik Marksist teoriye göre ücret, işçiyi 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tırma) daha büyük değer üretmektedir.” Emek gücü doğada bu değişken kapasitesiyle satın alınabilen tek şeydir. Klasik Marksist teoriye göre, kapitalizmin ideolojik meşruiyetinin kalbinde, bir birey olarak işçinin sattığı bu metanın özel doğasına karşı körleşmesi bulunmaktadır. Böylelikle sömürü süreçleri ve kârın kaynağı gizlenmiş olur. Buna karşılık, okul karşıtı kültür emek gücünün bu özel doğasına kendi tarzıyla bir karşılık verir. Sanki içgüdüsel bir tavırla, sahip olduğu emek gücünü sınırlar. Kendi dolaysız mantığına göre, bu sınırlamayla beraber, mensuplarının kendi faaliyerlerine bedensel ve zihinsel olarak duyusal anlamda tutunmaları için gerekli olan önkoşulun varlığı sürdürülmüş olur. 


Bu kültürel içgüdü benim düşünceme göre, yaşadığımız toplumdaki önemli genel ideolojik ve maddi ilişkilere de bir şekilde nüfuz eder. Ancak kendi seviyesinde bu başarı nihayetinde, kültürün belli bir şekilde gelişmesi ve uzun vadede uygunluğunun ve başarısının güvence altına alınmasıyla sonuçlanır. 


Kapitalist sistemin teorik çerçevesi şu şekildedir: Emekçi, diger tüm metalar gibi emek gücünü piyasada uygun bir şekilde ve özgürce satar, ancak sonradan bu emek gücünü, diğer metalarda olduğu gibi sonlu bir nicelikte değil, kendi değişken doğal gü- 


cünün tam anlamıyla ifade edilmiş haliyle sunmak durumunda 


belli toplumsal ve kültürel koşullar içerisinde yeniden üretmek için gerekli olan emek zamanı tarafından belirlenmektedir. İşçinin bu ücretiyle, ürettiği arasındaki fark artık değeri oluşturmaktadır. Artık değer kârı kapsıyor olsa bile aslında ondan daha da fazla bir değere sahiptir. Emek gücü, değer teorisiyle belirlenen alışveriş değerinde sarın alınmakta, ancak kullanım değeri üzerinden sömürülmektedir. (Marx, Capital, 6. Bölüm). 


77 İşin aslına bakarsak, bu durum daha fazla artık değer olarak okunmalıdır. 
Marksist düşünceye göre, iş gününde bir artış olmadan makinelerin yardımıyla bile işçi daha fazla değer üretemez. Bunun yerine, birim maliyeti azalıp üretilen metanın değeri düşmektedir ve dolayısıyla üretilen merayla bağlantılı olarak emekçinin yeniden üretilmesi için masraf da azaldığından ötürü sadece erkinlik artmaktadır (başka bir deyişle, üretimin artık emek zamanıyla ilişkili gerekli emek zamanı azalmaktadır. (Marx, Capital, Kısım 


IV ve Kısım V). 
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kalır. Bu yüzden de emek gücü, fiyatının (örneğin ücretin) çok üzerinde bir değer üretebilmektedir. Sermayeyle yapılan pazarlikta, insan gücüyle ücretlerin görünüşteki eşdeğerliliği emekçiyi kanunlar önünde herkesin eşit ve özgür (kapitalist devletin ve hukukun dayattığı özgürlük ve eşitlik) olduğuna ikna eder. 
Devletin ve kanunlarının teçhizatına ve hükümranlığına takdis edilmiş olan bu görünüşteki eşdeğerlilik, emekçiden sömürülmesinin doğasını gizlediği gibi, bu sömürünün tüm işçi sınıfını kapsadığını ve aslında bir sınıf dayanışmasının temelini de oluşturabileceğini görünür olmaktan çıkarır. Esas olarak, sınırsız bir kapasite sonlu bir toplam karşılığında satın alınmış ve bu emeğin bu şekilde satın alınmasının ve kullanılmasının bir engel tanımadan sürmesini sağlayacak bir şekilde bir toplumsal meşruiyet oluşturulmuştur. Değişken bir kapasiteye erişimin ve bu kapasitenin sörmürülmesinin meşrulaştırılması kapitalizmde üretimin üzerindeki sınırları kaldırır. Buna karşılık, örneğin Feodalizmde derebeyi-serf arasındaki sömürü ilişkisinin yüz yüze gerçekleşmesi sebebiyle, doğrudan sömürünün ne olduğu iyi bilindiği gibi buna karşı bir haset de gelişir. Ancak kapitalizmde sermayenin üretkenliği, bir nicelik olarak değil bir kapasite olarak sunulan emek gücünün özgürleştirilmiş üretkenliğidir.” 


Halen yaygın bir şekilde varlığını sürdüren haftalık ücret paketi, bu klasik ideolojik hamlenin aslında gerçeği gözler önüne seren somut bir örneği olarak görülebilir. Orta sınıf mesleklerinde yıllık ücretlerin sınırsız ve esnek hizmetlerin kullanımı karşılığında ödenmesi gayet açık bir durumdur. Buradaki ödüllendirme işte geçirilen zamanın miktarına dayanmamaktadır ve çalışanlardan fazladan bir ücret beklemeden iş saatleri dışında ve evde de çalışmaları beklenir. Böylesi çalışanlar için, aldıkları maaş tam olarak ne oldukları karşılığında (kapasitelerini kullanraları için, idareci muhasebeci olarak çalışma potansiyelleri için, vb.) ödenmektedir. Buna karşılık haftalık maaş paketinin 


78 Bu kirap bu bakış açısını değiştiren bir örnek sunmaktadır ancak burada 
klasik model kitabın öncelikli amaçlarına uygun düşmektedir. 
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toplumsal çıkarımları çok daha farklıdır. Ücret karşılığı olarak tanımlanan emek gücünün gene/ kapasitesi burada haftalık öbeklere ayrılmıştır ve doğrudan ve düzenli bir ödül olarak perçinlenmektedir. Yıllık ücretin aksine haftalık ücret emeğin nasıl sunulduğuna işaret etmektedir. Haftalık ücret paketinin miktarı işte geçirilen zamanın niceliğidir. Bu ücretin düşmesi, çalışılan zamanın düşmesi, artması ise “mesai” saatlerinin artması anlamına gelir. Böylesi bir perçinlenmeyle, emek gücünün gerçekten kesintisiz, duyusal ve değişken niteliğinin gözden uzak tutulması ve emek gücünü tam teşekküllü kullanmanın aslında ölçülemez bir miktardaki insan enerjisini harekete geçireceği hissinin orta- 


dan kalkması çok daha kolay hale gelmektedir. 


Haftalık ücret paketi fetişizmiyle (özenle hazırlanıp sıkıca yapışurılmış dolgun kahverengi bir zarf, açılmaya hazır üst tarafı ve yoğun bir şekilde yaldızlanmış alt kısmıyla nakit paranın egemenliğini göstermekte ve her Perşembe günü öğleden sonra bir törenle dağıtılmaktadır) beraber haftalar sona erer, emeğin miktarı belirlenir ve emek gücünün yoğunluğu ve potansiyeli basitçe taze, “adil” ve somut bir haftalık ücrete eşitlenir. Oysaki bir banka hesabına gözden uzak bir şekilde yatırılan aylık bir maaş çeki bu perçinlenmeyi ortadan kaldırarak, uzun vadeli enerjik çabanın değişken potansiyeli ile sabit bir ücret listesi arasındaki kopukluğun farkına varılmasına yol açabilir. 


Her ne kadar hergelelere bu konuda bir eleştiri ya da analiz getirmek yanlış olacaksa da, sahip oldukları kolektif kültürün, hem insan emeğinin gücünün eşsizliğine bir tepki olduğu hem de bu emek gücüne getirilen belli bir ideolojik tanımı kendi tarzıyla alt etme girişimi olduğu gayet açıktır. Etnografi kısmında da gördüğümüz üzere, kendi kültürlerinden gelen kaynaklarla hergeleler, kendi emek güçlerini çalışma hayatının makul olmayan taleplerine karşı bir bariyer olarak (bu dünyayla özel ve ayrıcalıklı bir bağlantı kurmanın aracı olarak görmek yerine) kavramışlardır. Bu yaklaşım, amacı, üretimi ve kapitalist üretimin kişilere dair doymak bilmeyen taleplerini en azından kısmen 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sınırlamak olan muhalif işyeri kültürlerini de doğrudan besle- 


mektedir.” 


Bu noktada tekrardan önemle belirtmek gerekir ki, bu tarz bir kültürel nüfuz etme biçimi, kültürün tüm bir doğasıyla bağlantılı olup basit bir zihinsel kategori olmaktan çok uzaktır. Bu nüfuz etme biçimi özgün bir kültürel tepkinin niteliğinin temelini oluşturmaktadır. Açık uçlu bir adanmışlığın taleplerinden azade olacak bir şekilde bu kapasitelerin belli bir karşıtlıkla ve maksatlı bir şekilde kullanıldığı ortadadır. Bu tarz bir kullanım karakteristik olarak işçi sınıfına özgüdür ve kapitalist üretimin konformizmini özümsemeyi sağlayan hurafelerden, bağnazca çekincelerden ve muammalardan göreceli olarak azadedir.** 


Kapitalizmin bir bütün olarak kişiye aldatıcı bir şekilde vaat ettiği özgürlükten kurtulmak, cek taraflı ve ironik biçimde kişi- 


79 Bu tartışmada “yabancılaşma” kavramını kullanmakta çekingen kalmamın 
nedenlerinden biri tam olarak budur. Yabancılaşma, genellikle kapitalizmin öznellik üzerinde yarattığı tahribatları ölçmek için kullanılır ve dolayısıyla kapiralizmin yıkıcı eğilimlerinden biri olarak işaret edilir. Ben ise bu kavrama dair daha derin bir değerlendirmenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Modern çalışma biçimleriyle (özellikle de belirgin bir kültürel korumadan yoksun olanlar) ilişkili olarak yarattığı duyusal rahribarların yanı sıra, yabancılaşma aynı zamanda ilerici bir eğilimin temelini de oluşturmaktadır. Yabancılaşma, bir yandan emeği somur bir şekilde daha üst seviyede topluma mal ederken diğer yandan da “zanaat ahmaklığı” ve kişinin kendisinin işle kaynaşmasıyla ilgili muammaları öznel ve kültürel olarak ortadan kaldırır. Dolayısıyla, yabancılaşmanın, daha az “yabancılaştırıcı” işlerde genellikle alıkonulan kapasiteleri ve eleştirel tavırları açığa çıkarıma potansiyeli de bulunmaktadır. 


80 Bu kitapta ele aldığımız hergelelerden birkaç aşama daha ötede olan “uzmanlaşmış” işçinin araçsalcılığı bu durum üzerinden anlaşılabilir. Orta sınıfa yükselmesi epey zor olan uzmanlaşmış işçinin eğilimi kapitalist muammaları defetmek üzerinedir. Tek taraflı olarak ve ezilen sınıfın kısıtlayıcı konumunda, uzmanlaşmış işçi kapiralizmin gerçekten sunduğu özgürlüklerin bazılarından istifade eder. “Uzmanlaşmış” olmanın formu kişisel olsa da, doğası kolektiftir ve gelişmiş proleter bilincin bir formu olarak değerlendirilebilir. Lockwood'un geleneksel işçisi bize sadece, kendisini ezen sisteme dair herhangi bir derin öznel ya da külrürel kavrayışı olmayan savunmacı kapitalist işçinin aşırı duygusallığını ve hurafelerini göstermektedir. 
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lerin, bir kolektif olarak üretimin içinde özümsenmemiş parçalarını genel anlamda fark etmeleriyle mümkün olabilir. Hergeleler için, popüler danslarda, sokaklarda, giriştikleri kavgalarda, para harcamakta ve başka hiçbir sistemin değil sadece kapitalizmin güvence altında tuttuğu ötekileri reddetmekte çarpık bir özgürlük hali bulunmaktadır. Böylesi özgürlüklerin olması ve sınıfsal kültürün amaçları doğrultusunda kullanılması hiçbir şekilde işçi sınıfının hatası değildir. 


İşçi sınıfının bu bağımsızlık yeteneğinin (formel olanın saygısızca sınanması, somut olmaktan çıkartılmış keskin bir dil, karşıtlık dayanışması ve formel iş statüsüne dayanmayan mizahi bir mevcudiyet, tarz ve değerler sistemi) ürünleri, sahip oldukları yıkıcı ya da potansiyel olarak yıkıcı formlarıyla kapitalist çağın ürünlerinden hiç de geri kalmamaktadır. Her ne kadar bu formların gene de abartılmaması ya da romantize edilmemesi veyahut da asgari hakiki özgürlüğün ve işçi sınıfına olanak sağlayan maddi temelin orantısız bir karşılığı olarak görülmemesi gerekiyorsa da, bu formların ortaya çıkışı, işçi sınıfının içinde bulunduğu şartlarla ilgili olmak yerine aslen kapitalist üretimin taleplerine verilen yaratıcı tepkilerden doğmaktadır. 


Genel soyut emek 


Etnografi kısmında gördüğümüz üzere, niyetleri ve amaçları ne olursa olsun hergeleler, kendilerine açık olduklarını düşündükleri somut iş türleri arasında bir ayrıma (en azından doğal halleriyle) gitmemektedir. Toplumsal ve kültürel açıdan (teknik açıdan değil) tanımlanmış belli sınırlar arasında kaldığı sürece hergeleler, nihai olarak, seçtikleri işe karşı neredeyse tam bir kayıtsızlık sergilemektedirler. Bazı zamanlar, yapılan iş tercihi aslında tam anlamıyla bir tesadüfün sonucudur. İşlerin hep birbirine benzediğine dair hergelelerin hissiyatı, kariyer danışmanlık hizmetlerinin ve eğitimin, işlerin genişliği ve çeşitliliği konusunda ortaya koyduğu imgelemle çarpıcı bir karşıtlık göstermektedir. 


Benim düşünceme göre, bu perspektif (her ne kadar kendi 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özgün kültürel modunda üretiliyor olsa da) işçi sınıfının, kapitalist üretimin modern yapısındaki rolüne hakiki bir şekilde nüfuz etmesiyle anlaşılır olmaktadır. Bu perspektif, kültürel faaliyetler için mekânın ve sahip olunan enerjinin korunması temelinde oluşturulsa da, bu perspektifin, günümüzün işlerinin hep birbirine benzediği ve anlamsız olduğu varsayımı daha büyük bir bağlam içerisinde önem kazanmaktadır. Uzun vadede kültürel olanı güçlendiren, devamlılığını sağlayan ve ona uzun vadede belli bir yankılanım ve başarı kazandıran, elbette bu daha geniş bağlamın geçerliliğidir. 


Gerçekten de, ücretli emek işinde neyin ortak olduğu, neyin onu böldüğünden daha önemlidir. Emek gücünün, üretim aşamasında sermayeye, satın alınması için yapılan masraftan daha fazlasını katması böylesi tüm işlerdeki ortak paydadır. Kapitalizmin üretim yerine kâr üzerinden örgütlendiği su götürmez bir gerçektir. Yaşadığımız toplumda isteklerimiz doğrudan değil, kâr “hevesinin” aracılığı üzerinden tatmin edilir. Sonuçları ne olursa olsun, bir işadamı ya da yönetici için eylemliliğin kaynağı, üzerinde kafa yorduğu insan isteklerinin maddiliği değil bu hevestir. Gerçekte ele geçen şey para olduğundan, ne gibi bir ürünün üretildiği çok da önemli değildir. “Piyasa koşulları” değiştiğinde, becerileri ve o andaki faaliyeti ne olursa olsun emekçi büyük bir süratle, ürettiği ürün yerine başka bir ürünü üretmeye sevk edilir. Toptan et kesim işleri ve uzay çağı araştırmaları gibi tuhaf kombinasyonlara sahip olan pek çok büyük şirketin yayılmacı doğası, teşebbüsün cemel taşının, ihtiyaç duyulanın üretimi değil kâr olduğunun canlı bir kanıtıdır. 


Bu anlamda, üretilmelerinden ve değiş-tokuş edilmelerinden elde edilecek kâr dışında nesnelerin ne için kullanılabileceklerin- de doğal bir çıkar bulunmamaktadır. Daha önce de gördüğümüz gibi, kâr sadece emek gücünün kullanılmasından elde edilmektedir. Her ne kadar emek gücünün sömürülmesi esasını oluştursa da, tıpkı üretilen nesnenin ne olduğunun bir öneminin olmaması gibi kullanılan emeğin de nasıl bir forma sahip olduğu 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da sermaye açısından (kâra bir katkıda bulunduğu sürece) bir önem taşımamaktadır. Emek gücünün somut ve özel formları önemli olmadığına göre, tüm ücretli emek işlerinde ortak olan şeyin “soyut emek” olduğunu öne sürebiliriz.?' 


Kapitalizmin içsel mantığı, soyut emeğin sömürülme (her türlü emek gücünün ortak özgün özelliği, bir meta olarak satın alındığında üzerinde yapılan masraftan daha fazlasını üretmesidir) potansiyelini içinde barındıracak şekilde emeğin tüm somut biçimlerini standart bir hale getirir. Farklı üretim kollarını ve emek formlarını bağlantılı hale getiren ve emeğin somut formunun ve ürünlerinin belirgin bir şekilde kullanılmasını soyut emek statüsüne bağlı hale getiren bu mantıktır. 


Bu ortak özellik, sermayenin bakış açısında berrak olsa da, 


81 “Soyut emek”, kapitalist sistemin Marksist analizinin en temel kategorilerinden biridir. Bakınız, Marx, Capital, Kısım I; ve L. Colletti, ‘Bernstein and the Marxism of the Second International” From Rousseau to Lenin için- 


de, New Left Books, 1972. 


82 Bu noktada, soyut emeğin analizcinin kafasındaki zihinsel bir kategoriden 
çok daha fazlası olduğunu söyleyen Collerci'ye tamamen katılmaktayım. 
Soyut emek, toplumsal örgütlenmenin çok önemli bir faktörü olduğu gibi meraların (emek gücü dâhil olmak üzere) değiş-tokuş edilmesinin de temelini oluşturmaktadır ve bu değiş-rokuşlarda her seferinde farklı evrim safhalarından geçer. Toplumsal bir güç olarak soyur emek ayrıca, kişinin kendisinin emekten ayrılması gibi öznel süreçlerde de kendisini gösterir. 
Ancak Colerti'nin, soyut emeği yabancılaşmayla eşitlemesi insanoğlunun sabir doğasına dair çok erken bir hükme varmasına yol açmaktadır ve kapiralizmin dayattığı somut ve soyut emek ayrıştırmasının ilerici ve çelişki yaratan bir hale dönüşme olasılığını reddetmektedir. Tıpkı Lukacs'ın da yaptığı gibi, özbilinci şeyleştirici bir güç olarak soyut emeğin işlevsel ilkesinin bilgisiyle eşirlediği ve emek gücünü değerin kaynağı olarak kabul ettiği için Coletti'den bu noktada ayrılmaktayım. Olası cek doğru siyasi analizi, işçi sınıfı bilincine arfermesini sağlayan cam da bu yanılgısıdır. (a.g.e, s. 91). 
Bu açıdan, Coletti ile Lukacs'ın ampirizmle ve tarihselcilikle suçlanması hiç de haksız gözükmemektedir. Tüm bu kavramlar sadece £rsmen nüfuz edildiği için, benim düşünceme göre böylesi kavrayışlar son tahlilde işçi sınıfını kapitalist sisteme bağlamanın paradoksal bir yolu haline gelmektedir. Zira işçi sınıfı kültüründe her şeyden şüphe eden bir tavrın gelişmesine katkıda bulunarak, kapitalist üretim için gerekli olan asgari koşulların yeniden ürecilmesinin önünü açmaktadır. 


226 ANALİZ 


emeğin bakış açısından o kadar berrak değildir. İşin aslına bakarsak, aslında mesleki danışmanlık ve rehberliğin® ısrarla öne sürdüğü gibi, pencere silmek, park düzenlemesi, yiyecek tedariki ve fabrikada çalışmak gibi işler arasında gerçekten farklar bulunmaktadır. Günümüzde genç nüfus için daha geniş bir yelpazede iş olanaklarının bulunduğu iddiasının temelini, sosyal hizmetlerdeki ve kamu sektöründeki genişleme ve sanayi sektöründeki daralma oluşturmaktadır. Ancak bu iddiaya karşı olarak, kapitalist sanayi modelinin, bu sektörler ve bazen de çok farklı istihdam kolları üzerinde halen egemen olduğu rahatlıkla öne sürülebilir. Şimdiki Büyük Britanya Hükümetinin imalat endüstrisini canlandırma ve “kârlı” hale getirme stratejisi, sosyal devlet için sanayi sektörünün diğer istihdam kategorilerinden daha büyük bir önceliği olduğunun yeterli bir kanıtıdır. Ancak sanayi kapitalizminin egemenliği bu tekil örneğin bile çok ötesinde bir genişliğe sahiptir. Sanayi kapitalizmi, girişimlerinde ve Faaliyetlerinde, soyut emeğin erkin bir şekilde düzenlenmesi şeklindeki temel mantığını kendi alanı dışına ve görünüşte çok farklı formlara sahip olan emek işlerine de dayatrnaktadır. Dolayısıyla, emeğin kullanımına dair temel paradigma sanayi kapitalizminin mantığıyla şekillenmektedir. Sahip olduğu bu mantığın egemenliği düşünüldüğünde, yeni ve daha geniş bir yelpazede yer alan işlerin (bir iş çeşitliliğinin somut kanıtı olarak sunmak yerine) gerçekten ne anlama geldiği çok daha dikkatli bir şekilde 


sorgulanmalıdır. 


Nasıl bir emek formu kullanılıyor olursa olsun, günümüzde tüm istihdam sektörlerinde “standart dakika” tüm zaman çizel- 


83 Benim düşünceme göre, mesleki rehberliğin ve bu rehberliğin, çalışma koşularını farklılaştırmasının gücü ve kısmi başarısı, bedensel işlerde kültürel uyumu dolaylı ve yanlış bir şekilde tanımlamasıyla ilgilidir. Bedensel işlere kültürel uyumda bir çeşirlilik olduğu gibi belli bir derecede anlam da bulunmaktadır. Ancak bu çeşirlilik ve anlamlar, mesleki rehberliğin sıkça iddia ettiğinin aksine belli bir işin doğal niteliğini taşımamaktadır. Mesleki rehberlik, külcürel olanı kişiselleştirip işin teknik kısmına aktararak uygulanabilirliğini sürdürmektedir. 
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gelerinin temel birimi haline gelmektedir. Standart dakikanın temel işlevi, her türlü işi parçalara ayırıp karşılaştırılabilir hale getirmektir. Böylelikle, “becerilerin” ya da yaygın bir şekilde zaman kaybettiren pratiklerin (bunlar aslında emek gücünün belli somut formlarının farklılaşmasında büyük önem taşımaktadır) zaman bolluğunu gizlemesinin ve idarenin soyut emeği verimli bir şekilde kullanamamasının önüne geçilerek, işin başındaki idareciler emek gücünün nasıl sarf edileceğini daha doğrudan denetleyebilmektedirler. Bu anlamda, kamu şirketlerinde, kamu hizmetlerinde ve kâr amacı gütmeyen kurumlarda yapılan işler bile kâr yönelimli olan sanayi işleriyle yakından karşılaştırılabilir 


hale gelmektedir. 


Eğitimde ve sosyal hizmetlerde modernleşme ve maliyet etkinliği için ortaya konan öneriler ve çalışma planları, kapitalist sanayi mantığının günümüzde imalat endüstrisinden, sayısal anlamda daha büyük olan sosyal hizmetlere ve kamu meslek kuruluşlarına da somut bir şekilde yayıldığını göstermektedir. Bununla, sosyal hizmetlerde ya da kamu sektöründe bir büyümenin ya da küçülmenin gerekliliğini savunmadığım gibi, emek gücünün kullanımı hakkında toplumun kararlar alması gerektiğini de inkâr edecek değilim. Burada vurgulamak istediğim, bahsi geçen kamu alanlarının genişlemesinin temelde halen kapitalist ilkelerin (özellikle de soyut emeğin etkin bir şekilde kullanılması kategorisi üzerinden isteklerin karşılanması anlamında) denetiminde olduğudur. Çoğu kez iddia edildiğinin aksine, bu genişleme gelişmekte olan bir sosyalizmin etkisi altında değildir. Devlet harcamalarındaki kesintilerin baskısı altında sosyal hizmetler, artık sosyal hizmetler çalışanlarının en fazla sürede en fazla kişiyle görüşmesi üzerinden tanımlanırken, eğitim de öğretmenler ve öğrenciler arasındaki “temas süresinin” en fazla seviyeye çıkartılması (her ne kadar birim maliyetiyle hesaplanmış bu saatlerde gerçekte ne olup bittiği çok önemli olmasa da) olarak tanımlanmaktadır. Bu idare yaklaşımı, olası daha farklı yaklaşımların da önünü ukamaktadır. Örneğin, sosyal hizmetler ve eğitim, kolektif ihtiyaçların doğrudan tanımlanması ve kaçınılmaz bir şekilde yoksulluğu ve “vasıfsızlığı” üreten yapısal ve kültürel formların incelenmesinden yola çıkarak hizmet sunabilir. Böylesi bir yaklaşım, “soyut zamanın” etkin olarak kullanılması yerine insani ihtiyaçlar ve niyetler üzerinden planlamalar yapabilir. Ancak, bir iş günü, zaman çizelgesindeki standart dakikaların doldurulması anlamına geldikçe, farklı formlarına rağmen her iş günü ve dolayısıyla da toptan çalışma hayatı bir öğretmen ve sosyal hizmetler çalışanı için bir sıhhi tesisarçının ya da bir marangozun kapitalizm altındaki sanayi işçiliğinin çalışma hayatına daha da fazla benzeyecektir. 


Dolayısıyla soyut emeğin ölçüsü zamandır. Bir birim olarak dakikanın günümüzdeki önemini incelemiş olsak da, feodalizm yerine kapitalizmin yükselişi zaten yaygın bir şekilde zaman düşüncesindeki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir.** Bu dönüşümle beraber, zaman düşüncesinin temeli artık mevsimlerin doğal döngüsü, güneşin gökyüzündeki konumu, acıkmak ya da yapılması gereken işler olmaktan çıkmış ve zaman aruk bir saatin işleyen düzeneği üzerinden ölçülür hale gelmiştir. Zaman böylece güneşle ya da mevsimlerle beraber hareket etmek ya da bir faaliyetin uygunluğunun bir işareti olmak yerine standart sonlu bir nicelik haline gelmiştir. Zaman artık acımasızca akmaktadır ve beraberinde uygun fırsatları da götürmektedir. Kapitalizmde zaman, bir döngü halinde değil ileri doğru akar. Tasarruf edilmesi ve nasıl kullanılacağı büyük bir öneme sahiptir. Zaman sayesinde kompleks işler senkronize edilebilir ve böylece değer ve kâr, ölçülebilir ve yaraulabilir bir hale gelir. Ancak her ne kadar “vakit nakittir” ise de, vakit ile nakdi birbirine bağlayan gerçek ölçü, soyut emektir. 


Kapitalist çağın kaçınılmaz bir karakteristiği olan doğrusal zaman anlayışının ideolojik türden bir etkisi de bulunmaktadır. 
Bu erkinin yarattığı anlayışa göre, homojen bir toplumun işleyişi yavaş bir ilerlemeden oluşmaktadır. Dolayısıyla böylesi bir top- 


84 Bakınız, E. P. Thompson, “Time, Work Discipline and Industrial Capitalists” Past and Present içinde, (38) Aralık 1967. 
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lumda olgunlaşma ve süreklilik kavramlarının her alana yayılması mümkün olmaktadır. Aşarnacı ve reformcu bir perspektifi de beraberinde getiren bu anlayışla toplum herkesin aynı zaman çizelgesini paylaştığı ve toplumun özenli ve cembihleyici hızının herkes tarafından takdir edildiği bir birliktelik haline gelir. Bu anlayışla, farklı toplumsal grupların farklı zaman düşünceleri olabileceği ya da hatta bir zaman düşüncesine sahip olamayabilecekleri gerçeği ya da belli grupların zamanın akışını hızlandırma girişimleri hep baskı altına alınır. 


Her ne kadar abartılmarnası gerekse de, okul karşıtı kültürün unsurları sadece kültürel birer nüfuz etme biçimi değil, ayrıca zamana dair bu egernen anlayışı yenilgiye uğratmak olarak da görülebilir. En başarılı enformel yönlendirmesiyle, resmi zaman çizelgesi yerine kendi zaman çizelgesini sunan okul karşıtı kültürle beraber, mensupları kültürel faaliyetlere doğrudan boş alanlar yaratabilmekte ve burjuva zaman anlayışının yapay düzenini ve aşamacı şablonlarını reddedebilmektedirler. Bir açıdan, hergelelerin yaşadıkları olaylar ve maceralar burjuva zarnan anlayışından saklı tutulmaktadır. Bu elbette, tam anlamıyla maksatlı olmaktan çok bir etkidir, ama öyle ya da böyle kültürel ortam- 


daki pratikleri daha da güçlendirmektedir. 


Şimdiye dek soyut emeğin ortak özelliklerini inceledik. Buna karşın, soyut ermek aynı zamanda gerçek toplumsal ilişkilerin kanlı canlı bir ilkesi olarak gündelik hayatta kendi eğiliminin görünür ampirik formlarını daha belirgin bir şekilde üretmektedir.” Daha önce de gördüğümüz üzere, vasıfsızlaşma fazlasıyla 


85 Buradaki temel ilke, soyut emeğin sermayeyle ilişkili her türlü emek formunun temelini oluşturması ve bu formları birleştirmesidir. Bu ilkeden, sadece, vasıflı işçinin vasıfsız işçiye yol vermesi ya da soyut emeğin somut ekmek içerisinde gerçekten cisimleşmesi şeklinde bir eğilim çıkartılabilir. 
Ancak bu eğilimin kapsamı ne olursa olsun, soyut emek ile somut emek arasında her zaman bir ayrım (somut emeğin değişkenlik göstermesi gibi) bulunmaktadır. Örneğin, bir makinenin bakımı bu makinenin işletilmesinden çok farklıdır. Buna karşılık, soyur emek ilkesinin, sahip olduğu eğilimlerde ampirik olarak gözlemlenebilir olması gayet önemlidir. Bu meselelerin aydınlatılması üzerine faydalı bir çalışma için bakınız, Geoff Kay , 'A note 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hakiki bir süreçtir. Somut emek, gittikçe daha düşük seviyedeki bir vasıfsız emek türüne doğru gerilemektedir. Her ne kadar görünüşte işverenler arasında daha fazla ve daha yüksek seviyede meziyet talep etmek şeklinde bir eğilim bulunsa da, somut emek üzerinden başvurulan işlerde aranan vasıflar tam tersi bir istikamettedir. Örneğin, fabrikalarda yüksek zanaatkârlık gerektiren işlerin bile karmaşık ve tek kişiye özel çalışma biçimleri yerini günümüz teknolojisinin yinelemeye dayanan akışkan çalışma biçimlerine bırakmaktadır. 


Günümüzde, fabrikalardaki makineleştirilmiş işlerin çoğu standarı bir haldedir ve bir çocuğun bile yapabileceği seviyededir. Standardize edilmiş emeğin sunumu makinelerin ya da montaj hattının ritmiyle hızlanmaktadır ve herhangi bir planlama ya da beceri gerektirmemektedir. Kişilerin özel olarak kendilerini hasta ya da iyi hissetmeleri, CSE sahibi olmalarının ya da olmamalarının bir önemi yoktur. Montaj hattını durdurmadığı sürece kişilerin emek gücünün somut formlarının çok bir anlamı yoktur. Somut emek formu, doğal ya da kendine özgü katkısından ötürü değil, potansiyel bir olumsuzluğu (üretimi kesintiye uğratmamak ya da karışıklığa sürüklememek) geri çekmesinden ötürü önemlidir. Günümüzde modern makine imalatında ve toptan üretimde, soyut emeğin somut emeğin yüzeyine çok yaklaştığı açıkça görülmektedir. 


Zaman ve devinim üzerine yapılan çalışmalar gibi günümüzün organizasyon ve metot tekniklerinin tüm çabası da bir anlamda somut ve soyut emek arasındaki boşluğu azaltmaktır. Her türlü emeğin ortak özelliği soyut emekte cisimleşmiş bir hale gelmekte ve bu, tüm emek türlerini, işleri yapmanın en iyi yolu olan altın orana taşımaktadır ve kapitalist Eldorado” artık en iyi yol olmuştur. Emeğin belli formlarının soyut emek ilkesi şek- 


on abstract labour’ , CSE Bulletin, cilt 5, sayı 1 (13), Mart 1976. 


86 Pek çok bedensel iş için gerekli olan akıl yaşı 12 ya da daha alrıdır. Bakınız, 
G. C. Mathews, “The Post-School Adaption of Educationally Sub-Normal Boys’, yayınlanmamış master tezi, University of Manchester, 1963. 


87 Edirör Noru: Kapiralist üropya. 
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linde somut bir standarda yakınsaması, devinim kavramını zaman çalışmalarına katmasıyla bilinen Frank Bunker Gilbreth'in çalışmalarıyla belki de en iyi şekilde örneklenebilir. Gilbreth'in somut emeğin geliştirilmesi için sunduğu model bariz bir şekilde emeği soyut haliyle almaktadır.* Bu modelden önceki yaklaşımlar bir işi bitirmenin mevcut en kısa yolunu belirlemişler, bu yolu parçalara ayırıp birer standart haline getirmişlerdir. Buna karşılık Gibreth, ismini “therblig”*? koyduğu bir işçinin çalışırken gerçekleştirdiği temel beden hareketlerini herhangi somut bir modele dayanmadan sınıfandırmıştır. Gilbreth, tüm bu hareketlerin gerçekleşme sürelerini dakikanın 10 binde biri gibi bir zaman birimiyle ölçmüştür. Böylelikle gerçek somut işler, işin kendisi daha faaliyete geçmeden geliştirilebilir hale gelmektedir. 
Belli bir işin daha var olmadan en iyi soyut halinin hesaplanması, bu işin varoluş yöneliminin aslında soyut olana doğru olduğunu göstermektedir. Kapitalizm, her zamanki gibi, kendisini arıtarak kendi ilerleyişini mümkün kılmaktadır. Böylesi bir yaklaşım (nihayetinde kendi zorlayıcı koşullarında başarısız olsa 
88 Bakınız, W. Spriegel ve C. Myers (der.), The Writings of E Gilbreth, Irwin, 
1953. Bu yaklaşımın belli sınırları bulunmaktadır. Bu yaklaşımın nihai amacı insan gücünü bir üretim gücü olarak kullanmaktır. Ancak, insanlar ayrıca üretimin toplumsal ilişkilerinin de bir parçasıdır. Sınırsız sömürüye karşı kültürel bir sınıf gücünün temeli olarak enformel grup bu yaklaşımın yöntemlerini izole edip bunlara karşı direnç gösterir. İşçi sınıfına air, “çalışıyor gibi görünüp kendi kişisel işlerini görmek” ve “sistematik kaytarma” gibi teknikler fabrikalara O ve M tekniklerinin | Organizasyon ve Metot Teknikleri] girmesiyle daha da yaygınlaşmıştır. Elton Mayo ve yardımcılarının insan grubunun önemine dair ampirik keşiflerini takip eden “insan ilişkileri” teknikleri, aslında bu grup kaynaklı karşıtlığı etkisiz hale getirme girişimidir. Yakın dönemde ortaya konan “en yeni” insan ilişkileri teknikleriyse öyle ya da böyle enformel grubun gücünden faydalanmaya ve bu gücü kazanmayı amaçlamaktadır. Buna karşılık, O ve M teknikleri halen en etkin 


yönetim şekli olarak egemenliğini sürdürmekte ve kapitalizmin içindeki en cemel dürtüyü en iyi şekilde açığa vurmaktadır. 


89 T.S.N.: Gilbreth'in, bir nesneyi kavramak, taşımak, serbest bırakmak, sökmek, birleştirmek gibi daha alt birimlere ayrışurılamayan 17 temel beden hareketini tanımlamak için oluşturduğu bu kavram aslında İngilizcede “Gilbreth” kelimesinin tersten okunuşudur. 
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bile), kapitalist sistemin fıtratında bulunan belli işlerin standardizasyonunda belirgin bir şekilde en yoğun hızlandırıcı etkiye sahiptir. “Therblig”, insanı bir makineye dönüştürme girişimlerinin en uç noktasını oluşturmaktadır ve insanoğlunun kendine özgü somut kapasitelerini en uygun standart emeğe çevirmektedir. “Iherblig”in gölgesinde modern emeğin çeşitliliğinden bahsetmek oldukça güçtür. Dakikanın 10 binde biri üzerinden işleyen robotrlaşma, kapitalizmin hepimizi (ve tüm bir zamanı) robota dönüştürmek arzusunu ortaya koymaktadır. 


Hergelelerin girdikleri işlerin belli formlarına olan kayıtsızlıkları, nasıl “doğru bir tavır” geliştirdiklerinden bağımsız olarak yapılan işin doğal anlarnsızlığına dair varsayımları ve farklı işlere girip çıktıkça tüm işlerin hep birbirine benzediği hissiyatı, işçi sınıfı mensupları olarak gerçek varoluş koşullarına yönelik kültürel bir nüfuz etme biçimdir. Okul karşıtı kültürün işe dair sunduğu perspektif, okul tarafından resmi olarak desteklenen perspektiften gerçekten de üstündür. Bir meta formu olarak emek gücünün ve belli emek formlarının temelini oluşturan ve bu formları birbirine bağlayan soyut emek ilkesinin kültürel “tanımlaması”, tüm bu emek formlarına öznel eklemlenmeyi sınırlandırmak ve hergelelerin, kendi kapasitelerine göre ve kendi amaçları doğrultusunda bu formları kültürel açıdan istismar etmeleri için hayati bir öneme sahip önkoşuldur. Bu özgürleşmiş insan yeteneği ve uğraşı, kendi üretim formlarına yönelen ve hayata geçirilecek kültürel nüfuz etme biçimlerini sürdürüp geliştiren kültürel seviye için malzemeler sunar. Kültürel olan, toplumun temel toplumsal/yapısal ilişkilerinin mağduru olmak değil, bu ilişkilere yaratıcı, değişken ve dönüştürücü çözümler getirmektir. Okul karşıtı kültür, genel soyut emek ilkesine karşı olarak varlığını sürdürdükçe ve bu ilkeyi ifşa edip ona bir tepki verdikçe kapitalist sistemin nasıl işleyeceği ve varlığını nasıl sürdüreceği bu sistemin kalbinde endişe verici bir sorun haline gelir. Bu karşı kültürde, sadece kısmi ya da kültürel olmayan toptan bir toplumsal dönüşüm için de bir potansiyel bulunmaktadır. Peki, ama bu potansiyelin önüne geçen nedir? 


5. Sınırlamalar 


Daha önce gördüğümüz üzere okul karşıtı kültür, mensuplarının var oluş koşullarına belli kültürel nüfuz etme biçimleri gerçekleştirir. Burada, toplumun detaylı bir analizi için potansiyel kaynaklar yer aldığı gibi, belli alternatiflerin yaratılması adına potansiyel siyasi eylemlilikler de bulunmaktadır. 


Kültürel nüfuz etme biçimlerinin ve bununla ilişkili pratiklerin dönüştürücü bir siyasi faaliyeti ortaya çıkartımamasının bir nedeni, bir anlamda siyasi bir örgütlenmenin yokluğudur. Hiçbir kitle partisi bu kültürel düzeyi yorumlamamakta ve harekete geçirmerektedir. Ancak bu buzağının sadece görünen kısmıdır. 
Siyasi bir örgütlenmenin yokluğunun kendisi bu nüfuz etme biçimlerinin kısmiliğinin bir sonucudur (sebebi değildir). Kül- 


90 Bununla birlikte, siyasi eylemin olasılığı, önemi ve göreceli özerkliği de 
reddedilmemelidir. Ancak benim düşünceme göre, işçi sınıfını uygun bir şekilde temsil etmek adına bir kitle partisi öncelikle işçi sınıfı bilincini ve kültürünü anlamalı ve öğrenmelidir. Böylesi bir çaba olmadan, parti ve bilinç arasındaki diyalektik ilişki bir çıkmaz sokağa girecektir. Bana göre, siyasi eylemlerde gelişigüzellikten kaçınılması gerektiği kadar zombileştirmeden (işçi sınıfının kültürüne, yarı siyasi hallerine ve ürettiği siyasi içeriğe kafa yormadan ve hatta bunları sapkınlık ya da can çekişen şeyler olarak degerlendirerek, işçi sınıfını dışarıdan yönlendirme çabası) de uzak durulması gerekmektedir. Bu kitap konjonktürden uzak durması sebebiyle eleştiri alabilir. Bu kitapta sunulan analizlerin organik olduğu gayet açıktır. Ancak 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türel düzeyin örgütsüzlüğü açık bir şekilde kendi içerisinde bir durumdur. 


Etnografik anlatım ortada tek bir toplumsal sonucun oldugunu bize tekrar tekrar hatırlarmaktadır. Buna göre, çatışma halindeki devasa güçler tek bir gerçeklikte çözüme (birbirini izleyen gerçeklikler her bir gerçekliğin kendi belirleyenini ve her bir gerçekliğin geleceğe dönük sonuçlarını anlamamıza izin vermemektedir) kavuşmaktadır. Dolayısıyla, etnografik anlatımda kültürel nüfuz etme biçiminin saf mantığı ortak bir görüş etrafında işlemektedir. Ancak bu anlatımdan farklı olarak, gerçekte çarpıtmanın, sınırlamanın ve muamma haline getirmenin eşgüdümlü güçleri bu saf mantığı kısmi bir mantığa dönüştürmektedir. Gerçek dünyada etkin olduğu haliyle, okul karşıtı kültürün mevcut toplumsal örgütlenmeyi yarı yarıya reddetmesi ve buraya kültürel bir nüfuz etme biçimi gerçekleştirmesi her zaman için geçici, yalın, şüpheci ve en nihayetinde statükoyla kendisini bağdaştıracak bir şekilde olur. Ancak bu boyunduruğu kabul etseler bile, kültürel nüfuz etme biçimi üzerinden çelişkili bir şekilde kişiler inançlarını, kavrayışlarını ve öznel onamalarını sürdürürler. 
Günümüz kapitalizminin ideolojik kapana kısılmalarının tüm karman çormanlığında, soyut emeğe ve sınıf dayanışmasına dair yeni oluşmuş bir kültürel anlayış üzerinden muhalif işçi sınıfı çocuklarının bedensel emek gücünü öznel bir şekilde onamaları ve “özgürce” bu emeklerini sunmaları bu çelişkinin en çarpıcı 


halidir. 
Bölünmeler 


Kültürel nüfuz etme biçimleri bazı derin, temel ve kafa karıştırıcı bölünmeler üzerinden bastırılır, düzensizleştirilir ve gerçek potansiyellerine ya da bir siyasi eklemlenmeye ulaşması engellenir. Zihinsel ve bedensel işlerle toplumsal cinsiyetler arasındaki bölünmeler bunların en önemli iki tanesidir. (Başka bir önemli bölünmeye yol açan ırkçılıksa sonraki kısımda ele alınacaktır.) 


bana göre, şu anki konjonktürdeki pazaryerini doğru şekilde inceleyebilmemiz için öncelikle değer teorisinin kanunlarını konuşmamız gerekmektedir. 


İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK 235 


Okulun reddedilmesi ve okulun sunduğu adil olmayan “eşdeğere” gerçekleştirilen kültürel nüfuz etme biçimi bireyciliğin reddi olarak görülebilir. Bir açıdan da bu aslında eşgüdümlü olarak zihinsel faaliyetlerin reddidir. Bireyciliğin yenilgiye uğratıldığı yerde bireyciliğin işaret ettiği ayrım da ortadan kalkar. 
Bireycilik olduğu şey olarak değil, sunduğu meziyetlerin vaatleri aldatıcı olduğu için ve zihinsel faaliyetleri haksız bir otoriteyle ilişkilendiren okulun maskesinin bir parçası olarak yenilgiye uğratılmışur. Dolayısıyla, bireyciliğe, insan kapasitesinin pratik bir şekilde bölünrnesi ve sadece tek bir parçaya güç atfedilmesi pahasına nüfuz edilmiştir. Bunun üzerinden bir tür dayanışma hali sağlandıkça, daha derin bir yapısal birlik de kaybedilmektedir. 
Her ne kadar hergeleler bir arada sıkı dursalar da, bunu bireycilik ve zihinsel faaliyetler karşı tarafta kalacak bir şekilde gerçekleştirirler. Artık insanoğlunun dünyası “ellerini çalıştıranlar” ile “kafalarını çalıştıranlar” şeklinde bölünmüştür. Kültürel nüfuz etme biçiminin ağır yükü olan her işin aynı olduğu düşüncesi tüm bedensel işlerin aynı olduğuna dönüşmüştür. Bedensel işlerde çalışıyor olmak artık bir şekilde kişinin toplumsal konumunun ve aslında sahip olduğu gerçek doğasının bir parçası olmayan kimliğinin önemini ve eleştirel ifadesini işaret etmektedir. 


Tam bu noktada, okul kurumunun derin, istem dışı ve çelişkili önemi görülebilir. Egemen ideolojinin belli yönleri okulda enformel bir şekilde yenilgiye uğratılmakta ancak bu galibiyet daha büyük bir yapı içerisinde bir Pirus zaferi haline gelmektedir. Kapitalizmin gücü işçi sınıfı arasında bireyciliği yaratmaya yetse de, bu güç bölünmeler yaratmaya yetmemektedir. Okul karşıtı kültür, bireyciliğe nüfuz ederek aslında kapitalizmin gücünün yetmediği bölünmeleri üretmektedir. 


Kültürel nüfuz etme biçiminin yönünü saptıran diğer bir bölünmeyse kadınlar ve erkekler arasındadır. Bu bölünme en azından kısmen içsel bir bölünme üretmektedir. Erkeklere ait okul karşıtı kültür kendi cinsiyetçiliğini teşvik etmekte ve hatta kendi özgüveninin bir parçası olarak bunu kutsarnaktadır. 
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Kadınların yokluğunda bile, konuşma ve hareket etme tarzının karakteristiği her zaman için erkeksi bir güç gösterisi şeklindedir. İnisiyatif almak, başkalarını güldürmek, beklenmedik ya da hayret uyandırıcı şeyler yapmak, aktif tamlayanı kadirbilir pasifle birleştirmek hep bu kültürün derin özellikleri ve bu kültürün içindekilerin kalıcı amaçlarıdır. Bunlar dışında, bu kültürün bir mensubu olmanın alarnet-i farikası ya cinsel deneyim yaşamış olmak ya da en azından bu yönde istismarcı ve ikiyüzlü heveslere sahip olmaktır. Kadınların peşinden cinsel ilişki için koşulur ve bu elde edildiğinde de kadınlar “aşüfte” olarak yaftalanır ve bu yüzden terk edilir. Aslında kadınlardan beklenen hem seksi ve davetkâr hem de saf ve tek eşli olmalarıdır (başka bir deyişle hem tüketilebilir hem de tüketilemez olmalarıdır). 
Okul karşıtı kültür, bireyci bölünmenin yapaylığına nüfuz ettiği momentte cinsiyetler arası bölünmenin de altını çizer. 


Okul karşıtı kültürün cinsiyetçiliği aslında bir anlamda işçi sınıfı kültürünü yansıtmaktadır. Bunun nedeni kısmen, okulun eğitim paradigmasının farklılaştırılmasına rehberlik etmesi için işçi sınıfının bazı modellerine başvurmasıyla ilgilidir. Bir hergelenin okula dair hayal kırıklıkları arttıkça, cinsiyetler arası bölünmenin en derin ve baki modelini işçi sınıfı evinde bulur. 
Ayrıca, kurallara uyan öğrencilere kıyasla, okul karşıtı kültürün mensuplarının bir işe girip çalışmaları (ihtiyaç sebebiyle) çok daha olasıdır ve bu şekilde cinsiyetçiliği hem kendilerine yöneltilen hem de çalıştıkları iş ortarnının bir özelliği olarak deneyimlerler. Cinsiyetçilik artık onlar için gerçek dünyaya ait olmanın bir parçası ve hayranlık duydukları ve de okulda geliştirdikleri belli karşırlıklarla ve belirleyenlerle ilişkili olarak yoğun bir şekilde yeniden inşa ettikleri işyerinin işçi sınıfı kültürünün her şeyden üstün tarzı haline gelir. 


İngiltere'deki okullarda kurumsallaşmış bir cinsiyetçilik bulunuyor olsa da, bu cinsiyetçilik, erkek işçi sınıfı muhalefet kültürünün enformel seviyede yeniden üretilen cinsiyetçiliği kadar güçlü değildir. Okullarda en azından belli bir seviyede liberalizm 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ve şekli bir eşitlik bulunmaktadır. Cinsiyetçilik ve derin bir şekilde doğallaştırılmış bölünmeler, otoritesinin sekteye uğradığı bir momentte okulun bilinçli niyetlerinin daha kötücül formlara bürünmesi anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte, cinsiyetçilik sınıflı toplumun yeniden üretilmesinde maksatlı olmasa bile önemli ve sistematik bir rol oynamaktadır. 


Emek Gücü ve Ataerkillik 


Eğer soyut ya da birbirlerinden ayrı bir halde kalmış olsalardı, incelediğimiz kültürel nüfuz etme biçimleri, ana hatlarını çizdigimiz bölünmelerin yarattığı düzensizlikten ve parçalanmadan kendilerini belli bir ölçüde koruyabilirlerdi. Oysaki bu bölünmeler karakteristik bir şekilde mikro formda kaynaşmakta ve kapitalizrnin istikrarı için gerekli anlamların bir düğüm noktasını oluşturup kapitalizmin tüm tezahürlerini sergilemektedir. Şimdi bu düğüm noktasını inceleyelim. 


Zihinsel/bedensel bölünmesi, kendi başına, insan kapasitesindeki doğallaştırılmış bölünmelerin oluşturulması için verimli bir alan sağlamaktadır. Şaşırtıcı olan, hergeleler de dâhil olmak üzere toplumun belli bir kesiminin bedensel işçi olmanın tanımını ve maddi sonuçlarını gönüllü bir şekilde üstlenmesidir. 
Zira zihinsel/bedensel bölünmesinin kapitalist kullanımı yaygın ve egemen ideolojiye uygun olarak zihinsel işçilerin daha iyi maddi ve kültürel koşullara sahip olmasını meşrulaştırmaktadır. 
Bu anlayışa göre, zihinsel işler daha fazla zahmet gerektirmektedir ve dolayısıyla daha büyük ödüllere kayık olmalıdır. İdeolojik olan bu anlayışa göre zihinsel işlerin neden arzulanır ve ödüllendirici olduğunu açıklamak çok da zor değildir. Burada asıl açıklanması gereken, neden her insanın zihinsel işlerin ödüllerine heves etmediğidir. Sırf kapitalizmin böylesi bir ayrıma ihtiyaç duyduğunu söylemek bu ihtiyacın nasıl giderildiğini açıklarnamaktadır. Zira sadece kusursuz bir mütefekkir ve ampirik dünyada bir ihtiyacın şekli onun giderilmesini kaçınılmaz hale getirebilir. Ki yaşadığımız gerçek dünyada bu ihtiyacı gidermeye yönelik mekanizmaların da üstü örtülmüş ve birer muamma haline getirilmiştir. Bunun dışında, egemen ideolojiyle okulda ne olup bittiğine dair meritokratik görüş de, her insanın hayatta aynı amaçlara ulaşmaya çalıştığını varsayarak bu mekanizmaları görünür olmaktan çıkarmaktadır. 


Hepimizin aynı amaçların peşinden koşmamızı bekleyen bu görüşe göre, sınıflı toplumun en altında yer alanların bu konumu, söz konusu amaçları gerçekleştirmek için daha az kapasiteye sahip olmalarıyla (ki en altta yer alanlar da buna inanmaktadır) ilgilidir. Dolayısıyla, herkes oyunun kurallarını, anlamını, hedeflerini ve hatta kazanmak ve kaybetmekle kastedileni kabul ermektedir. Ama işin aslına bakarsak, tıpkı eğitim ve rehberlikte- ki hümanist gelişmelerin de kısmen hakkını verdiği ancak yanlış yorumladığı gibi, böylesi bir modelin modern koşullar altında işlemesi mümkün değildir. Zira böylesi bir model, işçi sınıfının alt katmanlarını bir alt tür olarak varsaymaktadır ve kapitalizmden ziyade feodalizm üzerinden konuşuyor gibidir. Her ne kadar genellikle yanlış anlaşılsa da, kapitalist sistemin istikrarını koruyan şeylerden biri (aynı zamanda anlaşılması güç bir kerameti olan), ezilen sınıfın önemli bir kesiminin, kapasitelerinin azalmış olduğu şeklinde sunulan gerçekliği kabul etmemesidir. 
Bunun yerine bu kesim, bir ölçüme tabi tutulduğu zihinsel/be- densel bölünmesinin derecelendirmesini tersine çevirmektedir. 
Bu kitabın araştırma konusu olan hergeleler (en azından hayatlarının şu anki aşamasında) bedensel işleri tercih edip kendilerini bu işler üzerinden onaylarlar. Bu durum şüphesiz, sınıfsal ayrımların toplumsal zincirinde kayıp bir halkaya yol açar. Bu kesimin üzerinde olan diğer tüm sınıflar da böylece yürürlükte olan egemen ideolojinin zihinsel modunu övgüyle karşılayıp meşrulaştırırlar ve kendi üstünlüklerini bunun üzerinden kurarlar. Örneğin, kabarık kulakların konformizmi, hergelelerin kendi iradeleriyle oyunun dışına çıkmalarına göre görünüşte daha rasyonel durmaktadır. Yaptıkları işlerde çok büyük farklılıklar olsun ya da olmasın, kabarık kulaklar böylece zihinsel modu tanımlayarak ve kendilerini ve kimliklerini de bununla ilişkilendirerek bazı avantajlar elde edip toplumsal bir onay görürler. 


Böylece, gereğinden fazla öğrenilmiş bir ayrımın ters kutbu düzgün bir şekilde egemen ideolojiyi tamamlamakta ve en alı tabakanın üstündekilerin, yaptıkları işler için yarattıkları öznel kimliğe makul bir görünüm vermektedir. İdeolojik düzenin, böylesi bir ters çevirmeyle perçinlenmesi olmadan sistemin istikrarını sürdürmesi mümkün değildir. Zira hiçbir devlet aygıtı sınıfsal yapının en altındakilere böylesi bir kimlik kazandıramayacağından, bu türden bir ters çevirme olmadan toplumsal düzenin temeli baskıya ve daimi bir çatışmaya dayanacaktır ve boyun eğme özgür bir rızayla gerçekleşmeyecektir. 


Buna karşılık, bu önemli ters çevirme, kapitalist üretimin uygun mantığı içerisinde ortaya çıkmadığı gibi, emeğin gelişigüzel bir şekilde bölünmesinin de bir sonucu değildir. Bu ters çevirme, kapitalizmin sadece soyut bir şekilde ayrıştırılabildiği ve kapitalist formların da içerisinde olduğu iki temel yapının toplumsal sınıfar alanında eklemlenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu iki yapı ataerkillik ve zihinsel ve bedensel emek bölünrmesidir. 
Ortaya çıkan eklemlenme formu, bu iki yapının birbirlerini kıymetlendirmesi ve birbirleriyle ilişkili hale gelmesi şeklindedir. Bu iki yapının kutuplaşması olasılığı ortadan kalkmıştır. Bedensel emek erkekliğin toplumsal üstünlüğüyle ilişkilendirilirken, zihinsel emek de kadınlığın toplumsal statüsünün düşüklüğüyle ilişkilendirilmektedir. Bedensel emeğe özellikle erkeksi bir ton ve öz katılmış ve böylece iş hayatındaki doğal halinden daha olumlu şekilde ifade edilmesi mümkün hale gelmiştir. 


Toplumsal cinsiyet bölünmesi ile bedensel/zihinsel bölünmesi günümüzüm somut kültürel formlarında ve ilişkilerinde işlenebilecek atacılıkla ilgili (atavistic) ayrımları sunsa da, işçi sınıfının bölünmeyi bir ezilme olarak görmesini engelleyen şey, bölünmenin her zaman için ve otomatik bir şekilde kendisini dezavantajlı konuma düşürmediğine dair işçi sınıfının öğrenme 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sürecidir. Hergeleler için, kendilerinin lehine işlediğini düşündükleri bir bölünme (toplumsal cinsiyetler arası) dezavantajlı oldukları diğer bir bölünmeyi (zihinsel/bedensel işler bölünmesi) kapatır, onun bir parçası haline gelir ve nihayetinde bu bölünmenin anlamını değiştirir.” 


Bu iki bölünme şeklinin ayrı kalamayacakları, ortak bir somut mekânda gerçekleştiği çoğunlukla gözden kaçırılmaktadır. 
Belli bir konuma sahip olup kendi kaynakları üzerinden işleyen ve belli bir bütünlük arayan bilincin ve kültürün baskısı, işçi sınıfının sıkıştırılmış yaşam alanında ortaya çıkan bu iki düşünce sisteminin ayrı ayrı deneyimlenmesine izin vermemektedir. 
Böylesi düşünce sistemleri sadece soyut anlamda birbirlerinden ayrılabilir. Etnografik çalışmadan hatırlayacağımız üzere, bu düşünce sistemlerini birleştiren teorik kapasite değil ampirik zorunluluktur. Bu iki bölünmenin ernek ve toplumsal cinsiyette varlıklarını sürdürmesinin sırrı, kendi saf mantıkları değil kapitalizmin sınıf sisteminde bayağı bir şekilde bir araya gelmeleridir. Bu çapraz geçişli birleşmede erkeklik (kendi uygun alanında ya da üstün konumun şekli kanuna göre) harekete geçme, ey- 


91 Burada ele alınan birbirini kıymetlendirme hali erkek işçi sınıfı dışındaki 
gruplarla ilgilidir. Örneğin zihinsel işlerin kadınlıkla ilişkilendirilmesi işçi sınıfı kadınları açısından bir çelişkiye işaret ermektedir. Toplumsal bir cinsiyer olarak kadınlıklarında ne anlama gelirse gelsin, erkeklik bu kadınlar için ait oldukları s4 kültürel kimliğinin bir yönüdür. Bu ilişkilendirme, orta sınıf kadınları için de toplumsal cinsiyerlerinden ziyade toplumsal ve kültürel rolleri açısından daha fazla kısıtlanma, pasifik ve kendiliğinden gelişen bir absürtlük hali oluşturmaktadır. Bu noktada, kadın hareketini, bu hareketin sınıfsal kökenini ve işçi sınıfı uyuşmazlıklarında ürettiği formları açıklamak için belli unsurlar bulunmaktadır. Orta sınıf erkekleri açısından da erkekliklerinin sınıfsal ve kültürel (ataerkil) tanımları arasında çelişkiler bulunmaktadır. İşçi sınıfı kültürünün ataerkil değerlerle mesleki derecelendirmeyi tersine çevirmesinin yarattığı etkilerden bu erkekler de muaf değillerdir. Gelişmekte olan “Erkek Hareketinin” sınıfsal temeli ve kökenleri için bakınız, A. Tolson, The Limits of Masculinity, Tavistock, 1976). 
Ana metinde sunulan erkek işçi sınıfının da belli çelişkileri bulunmaktadır. 
Bir yandan ırk temelli karmaşıklıklar bir tehdit oluştururken, diğer yandan da erkeklik deneyimlerini sağlayan iş deneyimlerinin azalması da başka bir tehdidi oluşturmaktadır. 
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lemlilik ve bir iddia ortaya koyma anlamına gelir. Tarih ötesi olduğu iddia edilebilecek bir öz olarak erkekliğe kapitalizmde bir tarz ve somut dünyevi bir form verilir. Bedensel emek gücü (kendi uygun alanında ya da hatta doğa üzerinde gerçekleştirilen bedensel işlerden kopuk olarak) bir egemenlik ve seçilmiş olmanın bir formu haine gelir. Bedensel emek gücüne, bu anlamda, kendisini dışa vuran bir amaç verilmiştir. 


Nasıl ki ataerkillik zihinsel/bedensel bölünmesine payanda oluyorsa, zihinsel/bedensel bölünmesi de sırası geldiğinde toplumsal cinsiyet bölünmesini ve baskısını güçlendirmekte ve bu bölünmenin yeniden üretilmesine katkıda bulunmaktadır. 
Okulda ve işyerinde hergelelerin aleyhine işleyen ama ataerkillik üzerinden anlaşılıp ters çevrilen bölünmeler, artık toplumsal cinsiyet üzerinden sürekli olarak yeniden üretilmekte ve meşrulaştırılmaktadır. Eğer kadınlığa dair yürürlükte olan düşünce yeniden değerlendirilirse, zihinsel işlerin de yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Okul karşıtı kültürün bir mensubu sadece ve sadece, eşler, kız arkadaşlar ve anneler daha alt bir seviyede ve belli şeyleri yapabilmekten yoksun olarak görüldüğü sürece beyaz yakalı olmanın ve ofis işlerinin efeminelik olduğuna inanabilir. Daha önce de gördüğümüz gibi, hergeleler bu inançlarına dair bolca gerekçe bulmuşlardır. Kız arkadaşlarına evcimenlik ideolojisini dayatmaları, kabalığın ve alt kültürün şablonları hep kadınların bu kısıtlanmış rolünün altını çizmektedir. Basitçe, emeğin ideolojik bölünmesi, evi bir yuva olarak görmekten ya da ataerkil ideolojinin kendisinden ziyade bu pratiklerin belirleyenlerini ve gerekçelerini ortaya çıkarmaktadır.” Bu kitabın ön- 


92 Juliet Mirchell'in önemli kitabı çağdaş kapiralizmdeki ataerkil formların haddinden çok daha fazla olduğunu göstermeye çalışmıştır. Hem Engels'in Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni isimli çalışması hem de Mitchellin Freud ile Levi-Strauss'un kültürel analizlerine dair anlatımı araerkilliğin oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. Mitchell açısından araerkillik, yeniden üretilen belli bir sürekli mantık ya da gerekçelendirme olmadan tarihsel bir kalıntı olarak varlığını sürdürmektedir. Bunun dışında, Mitchell için araerkillik ve kapitalizm iki ayrı varlık olarak koruma altına 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celikli amaçları açısından bu karşılıklı kıymetlendirme halinin kültürel nüfuz etme biçimini (özellikle soyut emek gücünü yeni yeni takdir etmesi anlamında) saptırarak emek gücünün şaşırtıcı bir şekilde onaylanmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Burada iki önemli süreç bulunmaktadır. İlkin, farklı türden işleri toplumsal cinsiyetlerle ilişkilendirmek iş dünyasındaki doğal bölünmenin onaylanmasını sağlamaktadır. Hergeleler için, zihinsel işler sadece okul kurumuna dair belli deneyimleri yüzünden değil, ayrıca bu işleri efemine olarak değerlendirdikleri için de yasaklı bir haldedir. Hergelelerin zihinsel faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu kültür ve tarz üzerinden somut bir şekilde ifade edilmekte ve yerine getirilmektedir. Kritik bir öneme sahip klasik bir kaymayla, hergeleler için zihinsel işler “gerçekten bir şeyler yapmak” yerine sadece kalem oynatmak ve daha da önemlisi bir “hanım evla- 


alınmışlardır (s. 379). Bu durum Mitchellin, savunulması mümkün olmayan ikili bir siyaseti öne sürmesine yol açmıştır (s. 406, 414 ve 415). Mirchell, kapitalizm ile ataerkilliğin arasında çelişki olduğunu öne sürmesine rağmen, bu iki sistem arasındaki mücadelenin ya da diyalektik dönüşümün bir tasvirini ortaya koyamamaktadır. Oysaki bahsi geçen çelişki, çağdaş kapitalizmin büyük bir karmaşıklığa sahip dengesine özgü olan farklılaşmış ve içsel bir ilişkidir. Bu ve benzeri çelişkileri belli bir bilinç seviyesinde ortaya koymanın zorluğu, tam olarak, kapitalist üretim biçimiyle ataerkilliğin dolambaçlı bir şekilde bir araya gelmesinde yarmaktadır. Kapitalizm öncesi formların kalıntıları ve bu formların kendine özgü ve belirleyici bir kapitalist üretim moduyla kaba ve karmaşık ilişkisi (ve kısmen bu üretim modunu kurması), kültürel bir seviyede üretilen ve kapitalist ilişkilere muntazam bir şekilde odaklanmış olan kavrayışları saptırmakta ve bu kavrayışları gerici, durağan ya da etkisiz formlara dönüştürmektedir. Kapitalist sistemin saf mantığını yanılgıya uğratan neyse, bu aynı zamanda işçi sınıfı kültürünü de bir yanılgıya uğrarmaktadır. Daha genel olarak bu kitap, bir şekilde kapiralizmin dışında olup kadınları doğrudan ezen ve fazlasıyla kısa vadeli bir ataerkillik cinsiyetçiliği düşüncesinin, kadın hareketini etkisiz hale getirebileceği tehlikesine dikkat çekmektedir. Bu anlamda ihtiyaç duyulan şey, tüm bir toplumu toptan dönüştüren ve sabitleyen belirlenmiş bir kapitalist ataerkilliğe dair diyalektik ve birleşik bir düşüncedir. Böylesi bir yaklaşımın, kadınların yanı sıra erkekler için de (her ne kadar en keskin, en belirgin ve en görünür baskıyı görenlerin kadınlar olduğu su götürmez bir gerçek olsa da) önemli çıkarımlarda bulunacağı açıktır. (Juliet Mitchell), Psychoanalysis and Femininism, Penguin, 1974.) 
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dı” olmak anlamına gelir. Dolayısıyla, zihinsel işler artık erkek işi olmadığı gibi erkeklerin eylemlerinin bir parçası olmaktan da çıkmıştır. Hergelelerin kabarık kulakları efemine ve pasif bir “hanım evladı” olarak görmelerinin ve kurallara uyanlara “karı kılıklı”, “yumuşak” ve “otuzbirci” gibi isimler takmalarının nedeni bu anlayışta yatmaktadır. Daha başarılı olmalarına ve geleceğe dair daha fazla umut beslemelerine karşın kabarık kulaklar ve onların stratejileri göz ardı edilebilirdir zira onların başarıları, pasiflik ve sağlam bir erkeklikten yoksun bir zihinsel faaliyet olarak itibarsızlaştırılabilmektedir. 


İkinci olarak, erkekliğe yüklenen anlamlar, emek gücüne ve modern işlerin doğasına kültürel nüfuz etme biçirninin çelişkili bir şekilde bedensel emek gücünü onaylamasına yol açmaktadır. 
Erkeklik bir anlam olarak artık normalde bir parçası olmadığı bedensel emek gücünün içine karışmıştır. 


Hergeleler için bedensel ernek erkeliğe dair niteliklerle kaplanmış olup, erkekliğin farklı tonlarını yansıtmaktadır.” Fiziksel 


93 Erkeklik bedensel emeğin sunulmasında o kadar içkindir ki, emeğin erkinliğini şiddetlendirmeyi ve arttırmayı amaçlayan yöntemlerin “nesnelliğini” bu açıdan da sorgulayabiliriz. Kapitalizm tarafından daha şiddetli bir hale getirilen, üretim sürecindeki dönüştürülmüş ataerkil etkilerin rolü üzerinde şimdiye dek çok az durulmuştur. Kapitalist araçlarla ataerkil formların iç içe geçmelerinden ötürü aslında soyut emeği tasvir etmenin saf bir yolu bulunmamaktadır. Bu anlamda, Ford, Taylor ve Gilbrerh gibilerinin üretime dair geliştirdikleri yönremlerin göründükleri kadar saf olmadıkları düşünülebilir. İşyeri kültüründe esasen erkeklik formlarıyla bir direnç geliştirilen modern örgütlenmelerin ve yöntemlerin kodları ve indirgemeleri bile kabadayılığın, gereksiz harekerlerin ve temelde üretime üretim olduğu için yabancı olan bir özün dışa vurulmasının atacı izlerini ortadan kaldıramamaktadır. 
İşin aslına bakarsak, belli bir maksat taşımadan bu tarz bir kabadayılık bir şekilde kurumsallaşmış ve meşrulaşmıştır ve bu durum ücretleri belirleyen yetkililerin bile gözünden kaçmaktadır. Bu anlamda, bu kabadayılığı zaman geçirmeye, sistematik kayrarmaya ve emek sürecinin yoğunlaştırılmasına direnç göstermeye bir mekân ve mikro stratejiler sağlayan öngörülemez bir alan olarak düşünebiliriz. Daha spekülatif bir şekilde ifade edecek olursak, üretime bu şekilde katılan belli bir fiziksel tarzın, üretimin somut formlarına ve deneyimsel ilişkilerine daha fazla ayrıntı sunmaktan ziyade sanayileşmenin yönelimine bir erkide bulunduğu bile iddia edilebilir. Makineye 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işin çetinliği ve kabalığı (kendi içerisinde ve bir kahramanlık ya da ihtişam içermeyen sıkı bir kapitalist bir mantık içerisinde) bir tür erkeklik anlayışına dönüşerek kendisine olduğundan daha büyük önem atfeder. Verilen bir işin zorlukları neyse her zaman için aslen erkekleri ilgilendiren problemler olmalıdır ve dolayısıyla bu problemlerin halledilmesi erkeklik kapasitesine bağlıdır. 
Bu anlamda, genel soyut emeğin yapılan işin önemini içeriden boşaltmasıyla beraber bu boşluk dönüştürülmüş bir ataerkillik tarafından dışarıdan doldurulmuştur. İşe dair memnuniyetsizlik artık siyasi memnuniyetsizlikten ayrışmıştır ve cinsiyetle ilgili sembollerin dünyasına sapıp bir kavram karmaşasının içine düş- 


müştür. 


Böylelikle, çalışma koşullarının acımasızlığı kısmen yeniden yorumlanarak, yapılması gereken işle erkek gibi yüzleşmek şeklindeki bir kahramanlık eylemi haline dönüşmüştür. Zorlu, sıkıntılı ve tehlikeli koşullar ne olduklarından öte erkeksi bir hazır olma halinin ve sertliğin sınanması olarak görülmektedir. Bu koşulların niye dayatıldığını anlamak yerine, üstesinden gelebilecek çetinliğe sahip olmak daha öncelikli hale gelmiştir. 


Bedensel işlerde bir prestij elde etmek her ne kadar zor olsa da, işin kendisinin sundukları ve bu işi yapmak için gerekli olan kuvvet ve fedakârlık ilkel bir kendine saygının temelini oluşturmaktadır. Bu kendine saygı, normalde herkesin (özellikle de kadınların) yapamayacağı bir görevi yerine getirmekten doğmaktadır. Yapılan bu işler sonunda elde edilen haftalık maaş paketleri de ayrıca özgürlüğü ve bağımsızlığı sağlamaktadır. Böylelikle maaş paketinin bir fetiş haline getirilmesi mümkün olmaktadır. 
Yapılan ticaret ne olduğu ya da nasıl bir finansal getirisi olduğu üzerinden değil, yapılması gereken iş için ortaya konan erkek- 


dayalı bildiğimiz sanayi devriminin bilhassa inatçı ve keskin formu ve bu formun mevcut teknik ilerlemelere karşın daha sibernetik bir sanayi sürecinin önünü açamaması, derin kültürel yönelimlerin yanı sıra daha önemli yapısal faktörlerin doğa üzerinde belli türden fiziksel, görünür ve mekanik bir şekilde çalışmamıza engel olduğunu göstermektedir. 
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lik becerisi üzerinden değerlendirilmektedir. Para, bu erkeklik becerisinin özü değil sadece açık bir biçimde bir parçasıdır. 
Spansky'nin babasının da dediği gibi bedensel işlerin üstesinden gelerek bir aileyi geçindirmek gayet mümkündür. Erkeklere özgü maaş paketinin önemi büyüklüğünden değil, kadınlar için fazlasıyla çetin olan “gerçek” dünyayla erkeklik üzerinden yüzleşerek kazanıldığı için önemlidir. Bu anlamda, ev hayatında erkek eve ekmek getiren ve işçi olarak kabul görürken, kadın ise sadece ekstra işleri yaprnaktadır. Ama işin aslına bakarsak, çalışan kadının kazandığı ücret bu anlayışın çok ötesinde bir öneme sahip olduğu gibi ev içi emeği de tüm ev ekonomisinin temel dayanağını oluşturmaktadır. Maçoluğun bir simgesi olarak maaş paketi ev içi kültüre ve ekonomiye hükmettiği gibi hem erkekler hem de kadınlar üzerinde bir zorbalığa dönüşmektedir. 


Bedensel işlerdeki erkek hâkimiyetinin daha genel bir anlamıysa, bir işi tamamlama ve bir işi yapma iradesinin sömürünün mantığı üzerinden değil erkeklik mantığı üzerinden bir anlam kazanmasıdır. Joey nin babasının dökümhanede yaptığı ağır yük işleri hakkında konuşurken dediği gibi, “bir erkek bir işe başladığında o işi bitirmesini de bilmelidir.” Doğa üzerinde çalışmanın ve bununla ilgili maddi gücün teleolojisi erkeklikle bedensel işin bir araya getirilmesiyle aruk erkekliğin bir özelliği (üretimi değil) haline gelmiştir. Erkeklik kendi başına bir güçtür ve doğrudan anlamı bir başkası için bir işi bitirmek olsa bile bunun bir önemi yoktur. Varlığın bir özelliği olduğu için de başka yerlerde sergilenmesinde bir sakınca yoktur. Özel türden bir kendine saygı ve haysiyet doğal bir şekilde bir yazgı olarak erkekliği ortaya çıkartmaktadır. Verilen bir işin o kişiye uymaması ya da zorluğu belli bir noktada bir zayıflığı, kolektif muhalefeti ya da sorgulamayı ortaya çıkarsa bile, erkekliğin tahakkürmünün (üretimin aktarılmış teleolojisi) devreye girmesiyle beraber o işi yapmak için yeniden bir çaba ve rasyonel değerlendirme ortaya çıkmaktadır.” 


94 Bu erkeklik tarzının işyerindeki mücadeleyi ve çatışmayı da etkilediğini 
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Yapılan işin doğası teleolojik bir tarz ve iş bitirmek anlamına gelirken, buna karşılık kadınlıksa sabitlenmiş bir durumla ilişkilendirilmektedir. Kadının emek gücü teleolojik bir oluş süreci değil, ontolojik bir var oluş hali olarak görülmektedir. Ev işleri, iş bitirmek olarak değil, belli bir durumun sürdürülmesidir. Yemek yapmak, çamaşır yıkamak, temizlik yapmak zaten önceden olanı yeniden üretmekle ilgilidir. Bu anlamda, ev işleri asla tamamlanacak bir şey olmadığı gibi, erkek işlerine atfedildiği gibi zor ya da üretken bir iş de değildir. Kadının ev işleri “anne” ya da “ev kadını” olmak şeklinde sınıflandırılmaktadır. “Anne” her zaman ev işini yapacaktır ve ondan yapması beklenen de budur. 
Nasıl ki maaş paketi ve üretken bir iş yapmak “baba” tanımının bir parçasıysa ev işleri de bir “annenin” tanımının parçasıdır. 


Emek gücünün karmaşık ve belli bir maksat olmadan hazırlanmasında ve toplumsal düzenin yeniden üretilmesinde ataerkillik ve daha önceki toplumların açıklanamayan kalıntıları olarak ataerkillikle ilişkili değerler kapitalizm açısından çok 


söylemek gayet mümkündür. Açıktır ki, sendika yetkilileri ve işyeri temsilcileri de erkek işçileri harekete geçirmek için, işyeri külrürünün erkeklik duygularıyla yüklü belli formlarını (bir gösteriyle ya da blöflerle veya güçlü ve kavgacı bir dille) kullanmaktadır. Bu, öfkenin ve muhalifliğin kısa vadede dışa vurulması için etkili olmaktadır ve mutlaka hesaba katılması gereken bir güçtür. Ancak uzun vadeli hedefler bu şekilde kavramsallaştırılamayacağı gibi, tabandaki yüz yüze karşılaşmalar da bu tarz bir yaklaşımı işlemez hale gerirebilmektedir. Erkeksi bir yüzleşme tarzı, uygun ve şerefli bir çözüm (görünür ve dolaysız imtiyazlar) talep eder. Ancak bu tarza biçilen bu fiyar, onu satın alınabilir hale de getirmektedir. Ancak maaş pakeri gibi bu şekilde kazanılan imtiyazların görünürlüğü, denetimin ve sahipliğin daha az görünür formlarındaki uzun vadeli yenilgilerin üstünü de örtebilir. 
Şiddetli ve muhtemelen de tehdit edici talepleri belli temel düzenlemelerde bir değişikliğe gitmeden (bu yaklaşım böylesi taleplerin tekrarlanmasını da mümkün kılar) görünür ve çarpıcı tavizlerle kısa vadede karşılamak gayet mümkündür. Şüphesiz, bir öncelik verilmesi gereken uzun vadeli ve süregiden tarihsel faktörler şeklindeki bazı önemli başarısızlıklar da söz konusudur. Tahmin ermek gerekirse, bedensel emeğin, özellikle erkekliğin ve dolaysız bir tarzın belli bir şekilde bir araya gelmesiyle onaylanması, sosyal demokratlık ve kısa vadeli ekonomi perspektifinde (bu perspektif Britanya emek hareketinin karakteristiğidir) daha henüz incelenmemiş olan önemli bir role sahip olabilir. 
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önemli bir rol oynamaktadır. Kapitalizm sürekli olarak yıkılıp yeniden inşa edilen, kırılgan, belirsiz, belli bir maksadı olmayan ve çelişkili olan insani ve kültürel koşulları sunarak liberal demokraside maduniyet rolünün “özgür” bir şekilde üstlenilmesini sağlar. Bilincin “özgür” bir şekilde işlemesi için gerekli olan gerçek koşulların dizginsiz ama en nihayetinde aldatıcı bir şekilde ters çevrilmesi sonuç olarak belli kesin koşulları üretir. Emeğin sunulmasının ne olduğuna ve işçi sınıfının kimliğine dair bir kavrayış geliştirme potansiyeli hergeleler arasında ve okul karşıu kültürde sekteye uğrayarak, esas olan sadece bedensel emeğin öne sürülmesine dönüşüp yine bedensel emeğin tuhaf bir şekilde onaylanmasına varır. Emek gücü, doğa ya da sermayenin doğal bir parçası olmaktan çıkıp bir özün ya da niteliğin belli yönlerini ifade eden bir şeye dönüşür. Hergeleler, Hörtleşmede, evde, sokakta, barda ve aile içerisinde söz konusu bölünmelerin ve üscünlüğün ne olduğunu bildiği için okuldaki ve işteki bölünmeyi da anlayıp kabullenebilmektedirler ve en az lehlerine olduğu haliyle bu bölünmeleri kısa vadede kutsayıp, uzun vadede bunları bağdaşılacak bir şey olarak görürler. 


Buna karşılık erkekliğin bayağı bir şekilde sergilendiği de düşünülmemelidir. Erkekliğin pek çok farklı boyutu ve sınırı bulunmaktadır. Erkeklik bir yönüyle, işçi sınıfı içerisindeki ilişkilere kendi kendisini tahrip eden bir şiddet, saldırganlık ve bölünme getiren yarı kör ve geriletici bir maçoluktur. Ancak başka bir anlamda, kendi altında yatan şeyi de ayrıştırarak bazı ilerici olabilecek dürtüler de sergileyebilir. Erkekliğin sergilenmesinin altında emek gücünün onaylanması yatmaktadır ve bu onayın (her ne kadar dolaylı ve çarpık olsa da) altında da bir meta olarak emek gücünün eşsizliği ve soyut emek gücünün her türlü somut emeği birleştirmesi ve bir araya getirmesi yatmaktadır. Meziyetlere dair erkeklik üzerinden geliştirilen küçümseme hali, sertifikaların bölünmeler yaratan doğasına ve zihinsel işlerin ve teknik ilerlemenin en etkin olanı seçmek ya da üretkenliği arttırmak yerine esasen ideolojik bir şekilde sınıf ilişkilerini sürdürmek için 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seferber edildiğine dair bir “kavrayışın” da ortaya çıkmasına neden olur. 


Erkekliğin bu çelişkili karmaşıklığına ve toplumsal cinsiyet ile emek bölünmelerinin tuhaf bir şekilde eklemlenmesine dair bir kavrayış geliştirmek, daha önceden ana hatlarını çizdiğimiz soruya verebileceğimiz cevabın başlangıcını oluşturmaktadır: Yaygın ve hem ideolojik hem de yapay bir tanımla, en az arzulanır ve tatmin edici bir iş olarak değerlendirilen bedensel işler nasıl oluyor da toplumun en azından önemli bir kesimi tarafından gönüllü bir şekilde (en azından gençliklerinde gönüllü bir şekilde sahiplenip sonra da bu işlere mahküm olmak anlamında) sahiplenilmektedir? 


İlk olarak belirtmek gerekir ki, bedensel işler bahsi geçen kesim tarafından eper farklı bir şekilde anlaşılmaktadır. Bedensel işlerin yarattığı izler olumlu bir anlam kazanmıştır. Bu tarz işlerin yüklenilmesi, amaçlarından ya da kapitalist sistem içerisindeki egemen ideolojik kimliğinden daha farklı şeylerle ifade edilir. Emek gücünün bu şekilde ifade edilmesini mümkün kılan (her ne kadar yeri ve konumu değiştirilmiş olsa da) etiyolojik bir “rasyonalite”, bedensel işleri doğrudan alt seviye olarak tanımlayan belli anlatımlara kıyasla potansiyel anlamda çok daha uygun durmaktadır. 


Bu noktada, bedensel işlerin kişisel bir tercih olduğu bu toplumsal sistemin en altında yer alan ve ideolojik dalgaların ters akışında varlığı pek gözükmeyen “yeni sınıflar”, egemenlik ilişkilerinin deneyimlenresinde yukarıya doğru köpürebilmektedir.” 


95 Bu anlamda, kapiralizmde yeni sınıfların ortaya çıkışı, eski sınıfların yeni 
koşullarda yeniden ürerilmesine göre daha az ilginç bir meseledir. Bu noktada öne sürdüğüm düşüncenin, ana metinde işlenen konudan ziyade, “yeni” sınıfarın gelişimiyle ilgili olarak zihinsel/bedensel bölünmesinin durumuna dair teorik çıkarımları bulunmaktadır. Benim açımdan şu kategorilerin ayrılması gayet önemlidir: üretici güçlerde becerinin ve denetimin, ideolojik zihinsel/bedensel bölünme olarak daha üst seviyede arıtılması; ideolojik sınıf bölünmesi ve gerçek sınıfsal bölünmeler. Becerinin daha üst seviyede arıtılması kapitalizmin hakikarlerinden biridir. İdeolojik 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alandaki anlamından çok farklı şekilde bu hakikat kapitalizmin nesnel ve zorunlu bir alamet-i farikası olarak üretimin üzerindeki kısıtlamaları ortadan kaldırmaktadır. Dolaysız isteklerin ve doğrudan bir onaylamanın zorluklarını ortadan kaldıran kapitalizmin bu alamet-i farikası, emeğin, toplumsal direnişin ve teknik yeterliliğin izin verdiği üst sınıra kadar kullanılmasını sağlamaktadır. Kapitalizmde teknik yeterliliğin sınırlarını geriye itmek, denetimin ve planlamanın daha üst seviyede arıtılması ve emeğin daha yoğunlaştırılması anlamına gelmektedir. Üretken kapitalizmdeki bu gerçek eğilim, zihinsel ve bedensel işler arasındaki bölünmenin kültürel ve toplumsal yorumu için bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeveyle, bir sitemin kolektif özelliklerinin kişisel farklara ve niteliklere kusursuz bir şekilde aktarıldığı görülebilir. Bu anlamda yaratılan kapsam, esasen üretim üzerindeki toplumsal sınırların geriye çekilmesiyle ilgilidir. Böylelikle bölünmenin varlığı mümkün kılınmaktadır. Denerimin ve planlamanın üst seviyede arıtılmasıyla üretilen nesnel farklılıklar, ücretli işçi sınıfı mensupları arasında çok az içsel bölünmeler yaratmaktadır. Pek çok mavi yakalı için, yaşanılan iş deneyimleri çoğunlukla birbirine benzerdir. Vasıfsızlaşmayla, merkezileşmeyle ve rasyonelleştirmeyle beraber bir atölyede tek bir makine üzerinde çalışmakla montaj hatunda aynı makine üzerinde çalışmak arasında gerçekte çok az bir farklılık bulunmaktadır. İş deneyimlerinin ortak bir hale gelmesi, farklılaşmış iş koşullarının büyümesine rağmen bile varlığını sürdürmektedir. Çok bariz farklılıklar (örneğin, beyaz ve mavi yakalılar gibi) bile, standart dakikayla ve standardize edilmiş prosedürlerle beraber önemsiz bir hale gelmektedir. İşçi sınıfı açısından, karşılaştıkları nesnel farklılıklar bu farklılıkların ideolojik yankılanımın yanında hiç de önemli değildir. Bu yankılanımlar en azından kısmen cinsiyerçiliğin zihinsel/bedensel bölünmesine eklemlenmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla, üretime geri dönen zihinsel/bedensel bölünmesinin formu, onun yorumuna destek olan maddi temelden çok daha farklıdır (özellikle de araerkillikle ve cinsiyerçilikle ilişkilendirilmesinde). Kapitalizmin bu türden ideolojik çarpıtmalara ve bölünmelere ihtiyaç duyması ve bunlardan istifade edebilmesi, kapitalizmin bu ideolojik çarpırmalarla ve bölünmelerle tedarikli olduğu anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, zihinsel/bedensel bölünmesi yapaydır: Kökeni olan yapıdan kopartılıp dönüştürülen ve tekrardan müracaat edilen bir gerçeğin inşasıdır. Ancak bu inşa, öyle ya da böyle kısmen de olsa sınıfsal bölünmelerin ağırlığını taşıyabilmektedir. Bu bölünmeler iki türdür: (a) nesnel olarak işçi sınıfının toplumsal bir çeşitliliğe sahip olarak aynı türden işleri yaptıklarına inanmasını sağlayan bilinçreki içsel bölünmeler; ve (b) gerçek sınıfsal bölünmeler (bu inşa, bu bölünmeleri rekabetten doğan farklılar olarak sunmaktadır). Orta sınıf, nihayetinde, üretim güçlerinin nesnel eğiliminden doğan bir geçerlilikle kısmen de olsa böylelikle meşrulaştırılır. Böylece becerinin ve denetimin yüksek seviyede arıtılmasının gerçek eğilimi, ürerim güçlerinin bağlamından uzaklaşarak ideolojik 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sınıfsal bölünmelere bir temel oluşturma işlevi görebilmektedir. Toplumsal bölünmeler, artık üretken bölünmeler olarak sunulmakta ve savunulmaktadır ve üretimin ve ekonominin temel ideolojik söylemi oluşturduğu bir toplumda meşruiyerin bu şekilde aktarılması neredeyse nüfuz edilemez gibi gözükmektedir. Tüm bunlar için hayati öneme sahip olan hamleyse, gerçek ürerken eğilimlerin, cinsiyerçilikle yüklü zihinsel/bedensel bir bölünmeye ideolojik dönüşümüdür. Bunun başarılması da, sermayenin kendi içindeki kanunlarla ya da her zaman mevcut olan yapısal faktörlerin belirsiz bir şekilde işlemesiyle değil, çelişkili ve yarı rasyonel kültürel ve öznel süreçlerin yardımıyla olur. Zihinsel/bedensel temelde ikame edilen sınıfsal bölünmeler, bu nedenle bir yanılsamanın yanılsaması şeklindedir. Zihinsel/bedensel bölünmesi meşru olduğu ölçüde, sadece işçi sınıfı içinde geçerli bir hale gelir. Yoğunlaştırma aracılığıyla genişleyen kapitalist üretime yerleştirilen emeğin zihinsel yönleri (yanılsamada somut zihinsel emek olarak kişiselleştirilir) gerçekten de aruk değerin özümsenmesine değil genişlemesine bir katkıda bulunmaktadır. Böylesi bir emeğin ele geçirilip, basirleştirilip yeniden yorumlanarak (özellikle de başka yerlerde bedensel emek olarak kabul gören emeğin samimi bir şekilde benimsenmesinin ışığında) sınıfsal bölünmeleri sürdürmesi ve meşrulaştırması kapitalizmin kendi mantığının bir ürünü değildir. Zira üretim sürecinde denetimin ve becerinin yüksek seviyede nesnel bir şekilde arıtılması, zihinsel/bedensel bölünme gibi bir toplumsal görünüm kazanmadan önce kültürel ve öznel olan üzerinden uzun döngülere girerek yeni ve özgün anlamlar (“zihinsel” emeğin cinsiyetçilikle ve okulla ilişkilendirildiği) edinmektedir. Ancak üretimin sosyal ilişkilerinin sürdürülmesinin rolünü sadece ideolojiye atfetmek de yanlış olacaktır. 
Benzer bir şekilde, kapitalizmin mantığını da esasen üretimin toplumsal ilişkilerini sürdürmek olarak görmek de yanlışur. Genişleyen üretimin manvığı üretim sürecinin, beceri ile denetimin üst seviyede arıtılmasının ve emeğin yoğunlaştrılmasının sürekli olarak yeniden düzenlenmesi üzerinden işlerken de aynı durum söz konusudur ve aynı moment (gerçekleşmesi için bu momente muhtaçtır) yine geçerlidir. Dolayısıyla bu ikisi arasında diyalektik bir ilişki bulunmaktadır. Tüm bunların anlamı, geniş bir şekilde “zihinsel emek” dediğimiz şeyin orta sınıfla ilişkili olmadığı değildir. Yönetimsel sermayenin işlemesi, bölünmeler yaratan artık değer (bir kısmı işçi sınıfına geri dönüyor olsa bile) ve üretimin toplumsal ilişkilerini sürdürmek kesinlikle zihinsel işlemlerle ilgilidir. Ancak birbirlerine benzeseler de, toplumsal ya da üretime dair bir işlevi olmak üzerinden farklılaşan faaliyetleri birbirlerinden ayırmak oldukça güçtür. Yukarıda yapılan analiz de sınıflar ile sınıfsal hizipler arasındaki nesnel farklılaşma sorununa bir çözüm getirebilecek durumda değildir. Buna karşılık, zihinsel/bedensel bölünmesinin tek başına üretimden doğmayıp üretkenlikle ilgili gerçek eğilimleri kaplayan ve bunların anlamını kavrayan dışsal süreçlerden kaynaklandığını gördüğümüze göre, Poulanızas'ın ideolojik sürece nüfuz ermek adına yaptığı 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Örnek vermek gerekirse, bu kitapta ele alınan, kurallara uyanlar da kurallara uymayanlar da işçi sınıfı mensuplarıdır ve üretim işlerinde karşılıklı benzer işleri yapmaktadırlar. Ancak özellikle belli meziyetlere sahip olarak kurallara uyanların hergelelere göre “daha iyi” bir iş sahibi olmak ve “daha farklı bir insan” olmak anlamında kendilerine dair bir inançları bulunmaktadır. Böylesi bir bölünmenin işçi sınıfında ortaya çıkrnası, orta sınıfın konumunu da kaçınılmaz bir şekilde meşrulaştırır. Zira bu anlayışa göre, orta sınıfı bulunduğu yerde tutan, kapitalizm değil kendi zihinsel kapasitesidir. 


Irkçılık ve Emek Gücü 


Emek ve toplumsal cinsiyet bölünmeleri gibi ırksal bölünme de, bölünme kavramının epistemolojik bir kategori olarak kendisini mümkün kılmasına katkıda bulunmaktadır. Irksal bölünme aynı zamanda, beyaz işçi sınıfından daha ağır bir şekilde sömürülen bir alt sınıfın ortaya çıkmasını ve bu alt sınıfın kısmen ve dolaylı bir şekilde işçi sınıfı tarafından da sömürülmesini (en azından kendi sörnürülmelerini hafifletecek bir şekilde) sağlamaktadır. 
Bunların dışında, ırksal bölünmeyle beraber başkalarının yozlaşmışlığına ve kişinin kendisini üstün görmesine (böylelikle egemen ideolojik anlayışlar da güçlendirilerek belli karşılaştırmaların yapılması mümkün olur) dair duygular için ideolojik bir gerekçe de sağlanmış olur. Bu nedenle ırkçılık, işçi sınıfını hem somut hem de ideolojik anlamda bölmektedir. 


Buna karşılık ırkçılık, belli bir tür emekçiliği farklı bir şekilde onaylayarak hergelelerin de bir parçası olduğu beyaz işçi sınıfının emeklerini sunma anlayışının niteliğini de değiştirmektedir. 
Irkçılık erkekliğin alu limitini belirler ve böylece bedensel ya da 


hataya düşüp üretimin gerçek bölünmelerinin gözden kaybolmasına izin vermemiz de gerekmektedir. Eğer ideoloji en azından kısmen başka bir yerde oluşuyorsa, üretimdeki gerçek sınırlamaları görmenin sorumluluğunu üstlenmemizde bir sakınca olmamalıdır. Bu durum, gerçek sınıfsal hizipleri tespit etmemize de yardımcı olacaktır. Bakınız, N. Poulanrzas, Classes in 


Contemporary Capitalism, NLB, 1975. 
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ağır işlerin her türlüsünü kapsamak yerine daha titiz bir şekilde oluşturulmuş bir kültürel kategori haline gelir. Göçmen ve farklı bir ırka mensup gruplar en kötü ve en zorlu işleri yaptıklarından normalde onların potansiyel olarak daha erkeksi ve çetin olmaları gerekmektedir. Ancak başka bir toplumsal grubun erkeklik iddiası taşıması beyaz işçi sınıfı tarafından kabul edilemeyeceginden, göçmenlerin yaptıkları bu daha zorlu işler erkeklik ölçeginin dışında kalacak bir şekilde “pis”, “iğrenç” ve “toplumdışı” kategorileri üzerinden yeniden sınıflandırılır. 


Böylelikle tek bir organizasyon ilkesine sahip olmayan karmaşık bir meslekler haritası ortaya çıkmaktadır. Çok hafif ya da zihinsel işler “hanım evlatlığı” olarak damgalanırken, buna karşılık en ağır ve en sert işler erkeklere özgü işler olarak düşünülmez. Bu işler göçmen emeğiyle ilişkilendirilerek pis ve kabul edilemez olarak damgalanır. Irkçılık, saf ve kaçınılmaz bir etnik düşmanlıktan çok, kapitalizm altında emek gücünün karmaşık toplumsal tanımı üzerinden anlaşılmalıdır. 


Irklar arası ilişkilerde ırklara dair farklı toplumsal varyasyonlar bulunmaktadır. Batı Hint Adalı erkekler, görünüşe göre kendi maddi koşullarının aşındırılmasından dolayı belli bir maçoluğu korumuş gibidir (bu durumun kendisinin emek güçleriyle nereye kadar ilişkili olduğu merak uyandırıcıdır). Beyaz erkek işçi sınıfının Bau Hint Adalılara düşrnanlığının bir kısmı, açık bir şekilde bir tür cinsel kıskançlığa dayanmaktadır. Batı Hint Adalıların iş durumları erkeksi olmaktan pis olmaya düşürülerek, sahip oldukları düşünülen cinsel hünerler de doğal olmaktan tiksindirici olmaya düşürülmektedir. 


Asyalılar ise, işe dair temel kültürel ölçekte yukarı doğru ilerleyen bir konuma sahip gibi gözükmektedir ve Asyalı başarılı dükkân sahipleri, iş insanları ve öğrenciler hergelelerin de içinde olduğu beyaz işçi sınıfının çoğunluğu tarafından “hanım evladı”, pasif ve kendini savunmaktan aciz olarak değerlendirilerek kurallara uyan beyaz efeminelerin yanında bir yere yerleştirilmektedir. (Bu noktada “eşcinsel düşmanlığıyla” “para sahipleri- 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ne duyulan düşmanlık” karşılaştırılabilir). Asyalılara yönelik bu tepkinin şiddetinin bir nedeni, toplumsal basamakların yukarısına turmanmalarına (ve bu konuma ait önyargıları üzerlerine çekmelerine) dair algıyla ilgili gibi durmaktadır, zira bu kesimlere göre Asyalılar çetin ve pis işleri yapan işçilerin arasında yer almalıdır. Dolayısıyla, Asyalılara karşı hangi türden bir önyargıyı öne çıkartacaklarına dair beyaz işçi sınıfında bir kafa karışıklığı bulunmaktadır ve bir anlamda Asyalılar birden fazla önyargı çeşidinin hedefi olmaktadırlar. 


Emek gücünün hazırlandığı çelişkili kültürel formlara dair genel tezin geçerliliği sınanırken, göçmen grupların emek güçlerinin hazırlanması da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.” 


Bazı genç ikinci kuşak Bau Hint Adalıların kültürel tepkileri ve süreçlerinin hergelelerinkilerle belli benzerlikler gösterdiği ortadadır. Bu kültürel tepkiler ve süreçler bir açıdan kendi durumlarını göstermek anlamında daha gelişmiş bir seviyededir. 
Batı Hint Adalı bu gençlerin önemli bir kısmı İngiltere'de eğitim görüp okulda, mahallede ve kentte diğer beyaz öğrencilerle genel olarak aynı deneyimleri yaşamaktadırlar (en azından yapısal bir bakış açısıyla). Dolaysısıyla, bu durumun, okulun doğasına ve emek piyasasına dair bu gençlerin hergelelerinkine benzer dolaylı “kavrayışlar” geliştirmelerine yol açacağını öne sürmek gayet makul durrnaktadır. Buna karşılık bu gençler, aynı zamanda 


96 Benzer bir şekilde, işçi sınıfı mensubu genç kadınların emek gücüne hazırlanma süreçleri de dikkate alınmalıdır. Cinsiyet rolleri hakkındaki belli ideolojilerin (aile modellerinden kitle iletişim araçlarındaki stereotiplere kadar), kültürel nüfuz etme biçimlerinin saptırılması ve emek gücüne dair belli bir anlayışın ve tanımın kolektif olarak gelişmesi noktasında çıkarımları olan belli türden pratikler üzerinden okul bağlamında başladığı öne sürülebilir. Erkek öğretmenlere yaltaklanmak ya da hem erkek hem de kadın öğretmenlere doğrudan bir cinsellikle meydan okumak gibi örnekler kadın öğrencileri, sahip oldukları hayati güçlerin, “iş” ya da “sanayi” yerine karmaşık ve çelişkili cinsel manipülasyon ya da teselli ve evin bir “yuva” olarak kurulması için daha uygulanabilir olduğu düşüncesine itebilir. Her ne kadar kadın öğrencileri bu çalışmanın odağına yerleştirememiş olsam da, çalışmanın ana hatlarıyla ortaya konan yaklaşım, en azından formel bir seviyede, okullardaki kadın öğrenciler için de uygulanabilirdir. 
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Batı Hint Adaları'ndan işsizlik ve yoksulluk kültürünü de miras almışlardır. Bu gençler için herhangi bir gelir sahibi olmadan (ya da resmi ve görünür desteklere sahip olmadan) hayatta kalmak mümkün gözükmektedir. Dolayısıyla bu gençler arasında, gelecekte belli türden bir işi kabullenmek yerine her türlü işi reddetmek şeklinde bir eğilimin ortaya çıkması gayet muhtemeldir. 


Ancak tüm bunlardan yola çıkarak Batı Hint Adaları'ndan gelenlerin kültürünün ve bu kültürün mantığından kaynaklanan eylemlerinin bir muamma haline gelmediğini ya da bir çarpıklığa uğramadığını iddia etmek doğru olmayacaktır. Batı Hint Adaları'ndan gelen gençler İngiltere toplumunun gerçek koşullarına ve olasılıklarına dair bir analize ve siyasi bir eklemlenmeye dayanarak çalışmayı reddetmek yerine bunu çok daha aceleci bir tavırla yaparlarsa, beyaz işçi sınıfının bu koşullara ve olasılıklara dair yarım kalmış ve çelişkili nüfuz etme biçiminin ve düşünce şeklinin bir benzerini onların da ortaya koymaları gayet muhtemeldir. 


Yapısal işsizlik İngiltere toplumunun kalıcı bir niteliği haline geldikçe ve beyaz genç nüfusun bazı kesimleri uzun süreli bir işsizlikle yaşamaya zorlandıkça beyaz ırka ait bir gelirsiz yaşama kültürünün (Batı Hint Adaları kültüründen ödünç alınmış olması muhtemel olsa da günümüzde ortaya çıkan punk-rock kültürü de bu bağlamda düşünülmelidir) de gelişeceği öngörülebilir. Bir zorunluluğun belli bir icadı ortaya çıkartması gibi kültürel dolayım aracılığıyla bir işte çalışmama seçeneği de daha yaygın bir şekilde tercih edilen “özgürce” bir seçenek olabilir. 
Bir sınıf-altına ait kültürün yeniden üretilmesi meselesi bedensel emek gücünü kullanan işçi sınıfının yeniden üretilmesi meselesi kadar incelenmesi gereken önemli bir konudur. Ancak bu konu bu kitabın kapsamını aşmaktadır. 


6. İdeolojinin Rolü 


Şimdiye dek belli kültürel nüfuz etme biçimlerinin izini sürüp bunların belli içsel “sınırlamalardan” geçerek şaşırtıcı bir şekilde bedensel erneği nasıl onayladıklarını gördük. 


Böylesi bir yaklaşımın elbette dışsal güçlerin, devlet kurumlarının ve egemen ideolojilerin işçi sınıfı çocukları üzerindeki etkilerini gözden kaçırma tehlikesi bulunmaktadır. Her ne kadar kültürel seviyenin tüm bir karmaşıklığını dışarıdaki belirleyenlerle ve yapılarla ilişkili olarak inceleyip tasvir etmeyi tek bir araştırmayla gerçekleştirmek imkânsız olsa da, kültür ve ideoloji arasındaki önemli bir arayüz formu üzerine bazı düşünceler öne sürmek mümkündür. Bu arayüz esasen ideolojinin kültürün üzerinde ve içerisinde çalışmasıyla ve kısmen de kültürün kendisi tarafından üretilmektedir. İdeoloji, kısmen kültürel üretim tarafından etkilenmektedir ve bu sebeple de kültürel süreçler içerisinde ideolojinin bir kipliği ve geçerliliği bulunmaktadır. 


Etnografi kısmında gördüğümüz üzere, yaygın egemen ideolojinin (özellikle okul tarafından dolayımlanan) pek çok formu okul karşıtı kültür tarafından ince ince doğranmış, tersine çevrilmiş ya da daha basit bir şekilde ifade edecek olursak yenilgiye uğratılmıştır. Bunun yanı sıra, incelediğimiz önemli bölünmeler, çarpıtmalar ve aktarmalar egernen toplumsal grup tarafından aşağı doğru dolayımlanan fikirlerden ve değerlerden ziyade genellikle içsel kültürel ilişkilerden doğmaktadır. Kitap boyunca ele aldığımız, bedensel emeğin işçi sınıfı tarafından kültürel bir şekilde onaylanmasının belli özellikleri hem ideolojik hem de maddi olarak yoğun bir önerne sahip olduğu gibi bu özellikler büyük ölçüde, resmi ideoloji aparatına da yukarı doğru ihraç edilmektedir. Bedensel emek gücü aracılığıyla gerçekleşen bölünmeler, cinsiyetçilik, ırkçılık ve ifade tarzı herhangi bir devler kurumuna kıyasla sivil toplumda daha şidderli bir şekilde kendilerini göstermektedirler. İşin aslına bakarsak liberal demokrasi tüm bunlara karşı çıkıyor gibi görünmektedir. Liberal demokrasinin temsilcileri tüm bunları kendi mevcudiyetlerinin koşulları olarak değil toptan yok edilmesi gereken kötülükler olarak değerlendirmektedir. Ancak bu yaklaşım elbette, ne devlet tarafından kullanılan bu ideolojik faktörlerin yukarı doğru ihraç edilmesine ne de devletin çelişkili ve maksatsız bir şekilde bu faktörlerin yeniden üretilmesine yardımcı olmasına engel olmaktadır. Pek çok kurumdaki devlet temsilcilerinin iyi niyeti, aslında kapitalist düzenin “özgürlük ve eşirlik” rejiminde bu yeniden üretimin en önemli sebeplerinden biri olabilir. 


Buna karşılık, ideolojinin klasik akışını tamamen tersine çeviremeyeceğimiz gibi, egemen ideolojinin, devlet temsilcilerinin ve devlet kurumlarının bu faktörlere, işlerlikleri için bir bağlam sunmak dışında hiçbir rol oynamadıklarını da söyleyemeyiz. 


Bana göre, bu daha doğrudan ya da daha “egemen” etkilerin, genel kabul gördüğü haliyle “ideoloji” kavramına atfedilmesi gerekmektedir. Bu etkiler kültürel nüfuz etme biçimlerinin daha da fazla sınırlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bunlar, aynı zamanda, kısmen somut kurumlarda ve ayrıca daha enformel iletişim araçlarında (televizyon, radyo, basın, sinema) vücut bulan, yaşadığımız çağın “hüküm süren fikirlerinden” doğmaktadır. Okul gibi ortak zeminlerde bu etkiler bütünleşik bir hale getirilebilir. Tüm bu etkiler, ama özellikle de “konumsuzlaştırma” etkisi, belli bir konuma sahip sınıfsal külrürel süreçlerden beslenen (farklılaşmış çarpıtmalarla farklılığa uğramış) anlamlardan ve kategorilerden etkilenmekte ve istifade etmektedir. 


Bu çalışmanın amaçları açısından, ideolojinin okul karşıtı kültür üzerindeki “aşağı” doğru bir yönelimi olan en önemli iki dikey etkisi, teyit etme ve yerinden çıkarmadır. Bu iki süreçle beraber, bir yandan çıkarların ve üretimin mevcut toplumsal örgütlenmesinde varlığını en fazla hissettiren kültürel süreçlerin özellikleri ve çözümlemeleri (döngüsel bir işleyişle) teyit edilirken, bir yandan da sisteme ciddi bir seviyede nüfuz etmiş özellikler ve çözümlemeler (yerel sisteme yeni bir şey getirerek) yerinden çıkartılır. Her ne kadar emek gücünün kültürel bir şekilde hazırlanmasında doğrudan müdahil olmasalar da, bu iki süreç de gerçek deneyimsel süreçleri yeniden başlatır, işler hale getirir ve kuvvetlendirirler. Bunda Makyavelci bir irade yoktur ve sunulan ideolojinin unsurları işçi sınıfı hareketinin, daha önce de gördüğümüz üzere, yukarıdan nadiren düzgün bir şekilde anlaşılan kültürel süreçleriyle kesin bir eklemlenme hali içerisindedir. Her ne kadar ideolojinin anlayışı ve mantığı kültürel süreçlerin dışarısında (özellikle anlamların içsel üretilme süreçleri birbirlerine zıttır) yatıyor olsa da, bu anlayış ve manuk farklı zamanlarda ve belli kültürel formların hatları ve mantıklarıyla ilişkili olarak faklı şekillerde işlenir. 


Teyit Etme 


Rehberlik eğitimi ve danışmanlığı, iş hayatına hazırlanma süreçlerinde hergelelerin üzerine gelen en açık ideolojik güçtür. Daha önce gördüğümüz gibi, rehberlik eğitiminin düzanlamı (denoted) hergeleler tarafından reddedilmekte ve yeniden yorumlanmaktadır. Buna karşılık bu eğitimin bazı yananlamları (connoted), özellikle toplumsal bölünrnelerin, cinsiyetçiliğin ve kültür içerisinde zaten biçimlenmekte olan belli türden işlerin kaçınılmazlığının 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doğallaştırması anlamında ulaşması gereken yere varmaktadır. 
Aslında bu yananlamlar çoğunlukla belli bir niyetle aktarılmaz. 
Bunlar daha ziyade iş hayatının genel atmosferi; iş süreçlerinin ve iş makinelerinin cazibesine kapılma; ellerini çalıştıranlarla kafalarını çalıştıranlar arasındaki bölünme; sanayi örgütlenmesinin zamansızlığı ve kaçınılmazlığı; eli kulağında olan iş hayatının atomize olmuş rekabetçi doğası; sanayi işlerinin zorluğu ve kaçınılmazlığı gibi durumlarla ilgilidir. Bu yananlamlar rasyonel kariyer seçimi olarak sunulan genel modelin bir parçası olmak gibi bir niyete sahip olmarnasının dışında bu genel modelin bir parçası olarak da algılanmaz. İşçi sınıfı mensuplarının, onları iş başında gösteren çok sayıda rehberlik eğitirni filmine maruz kalması; görünüşte şaşırtıcı bir şekilde çok fazla çeşitte işin olması; gösterilen filmlerin birinde kameramanın içgüdüsel bir şekilde çalışmakta olan bir iş makinesine yaptığı çekim; beyaz yakalıların mavi önlüklüleri yönlendiren bir otoriteye sahip olduklarına dair toptancı bir varsayım gibi örnekler hep bu yananlamların ortaya çıkmasını sağlar. 


Bu duruma belki de en açık örnek, rehberlik eğitimi filmlerinde cinsiyetler arası rollerin farklılaşmasıdır. Aslında bu filmlerde bariz bir ayrımcılık yoktur ve cinsiyet rollerine dair stereotipler bu filmlerin vermek istediği mesaj da değildir. Aslında vurgulanmak istenen konu cinsiyetler arasında eşitliğin giderek geliştiği olsa bile, kullanılan görsel imajlar ve ima edilen varsayımlar cinsiyetleri bölmekte ve hergelelerin cinsiyetçiliği de bu filmleri bu bölünme üzerinden algılarnaktadır. 


Gösterilen filmlerin birinde, sadece kadınların çalıştığı bir pasta fabrikasında bir kadın, bir pastanın üzerine krema sürerken dış ses şöyle demektedir: “Evet, gerçekten de bu işi çok hızlı yapıyor yoksa film hızlandırılmış değil.” Kadınlar gene her zamanki gibi anlaşılmaz ıvır zıvır işleri yapmaktadır. Onların daha kahramanca işler yapmaları sadece, ailenin erkek fertlerine karşı duydukları korku ve sorumluluklarla mümkün olmaktadır. Ağ ile balık tutmak üzerine olan bir filmde, kendisi için en uygun 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alan olan evin kapısının önünde endişeli ve tereddütlü bir anne, genç bir denizci olan oğlunu uğurlamaktadır. Genç balıkçı görüntüden çıkınca anne de evin içine girip kaybolur, zira orada bekleyip oğlunu düşünecektir. Ancak tüm bu duygu gösterisinin aksine, balıkçı teknesinin erkek kaptanı “duygularını gösteremeyecek kadar” soğuk ve güçlü bir figür olarak resmedilir. 
Kaptanın asıl meselesi yakalanan balıklardır, yeni mürettebatına pastoral bir ilgi gösterecek durumda değildir. 


Çiftçilik üzerine olan başka bir filmde hayatın zorluğu ve çetinliği gizlenmemiş olsa da, onur ve itibar erkeklik temalarına işaret edecek bir şekilde sergilenir. Filmdeki dış ses bize “traktör sürmenin hiç de gözüktüğü kadar kolay olmadığını” söyler. Ancak filmin sonunda Tom, tam tersine, traktör sürmenin kolay olduğunu söyler çünkü kendisi “savaş sırasında kazı makinesi kullanmıştır.” Filmin son mesajı da sadece erkek izleyicilere yönelik olarak düzenlenmiştir: “İzlediğiniz zor bir hayattır, sadece bu yola başını koyanlar üstesinden gelebilir.” 


İdeolojinin en önemli genel işlevlerinden biri de, muğlak ve kırılgan kültürel çözümlemeleri ve sonuçları her yere yayılmaya müsait bir doğalcılığa dönüştürebilmesidir. Böylesi bir doğalcılığın oluşması için ideoloji pek çok örnek ortaya koyar. Tüm sınıfların, demokrasinin statükosunun ve sahne şovunun yeniden üretilmesi için bir temel oluşturan konsensüste bir araya gelmesini sağlayacak hakiki ve yaşayan ortak bir paydanın oluşturulması adına, alttan gelen en az meydan okuyucu ve en çok muamma haline gelmiş kültürel ürünler şekillendirilir, belirginleştirilir ve desteklenir. Bu konsensüs aslında resmi ideolojinin ölçütlerine karşı işliyor bile olabilir. Ancak bu, istikrarın sürmesi için ödenen küçük bir bedeldir. Dolayısıyla bu konsensüs, emek gücüne ve alttan gelen sosyal demokrat taleplere verilen maddi tavizlere denk düşen dağınık bir ideolojik taviz formudur. İşçi sınıfı için bu tavizler, burjuva ideolojisinin mutlaklığından kopup daha derin bir mutlaklığa kaymak anlamına gelmektedir: doğanın kanunları, ortak kanının üstünlüğü. 
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Hergeleler açısından, ortak kanının bu hegemonyası her zaman onların etrafını sarmaktadır. Bu hegemonya kısmen onlar tarafından yaratılmışken, kısmen de aşağı doğru yönelen teyit edici ideolojik mesajlar tarafından yaratılmıştır. Hergelelerin etrafındakiler için eylemin görünür temeli, ortak kanının hegemonyasıdır ve bu hegemonya doğallaşmış sosyal bölünmelerle her yerde ve her zaman hazır olan bir cinsiyetçi şovenizmi desteklemektedir. Belki de, en önemli olarak, hergelelerin kendi emek güçlerine dair zaten çarpıtılmış anlayışları teyit edici bir çarpıtmaya yeniden uğrar ve böylece hergelelerde, dünyanın işleyişinin işteki (belli türden somut bir iş) gibi olduğuna dair zapt edilemeyen bir hissiyat desteklenir. Hergelelerin kafa tutan ve sapkın edimlerinde bile her zaman için bu ortak kanı onlara hatırlatılır. Dükkânın birinden pasta çalıp kaçtıklarında dükkân sahibi onlara, “o dört şilinlik pasta için fazladan çalışmam gerekecek” diye bağırır. Okulda bir sandalye kırdıklarında, onlara, “o sandalye için baban çalışmıştı” denir. Evdeyse sürekli olarak onlara “çalışmazlarsa yemek yiyemeyecekleri” söylenir ve bu farklı şekillerde onlara gösterilir. 


Bu dünyada çalışılması şartsa da, bunu organize etmenin birden çok yolu bulunmaktadır. İçlerinde gömülü kültürel nüfuz erme biçimleri çalışmanın anlamsız zorunluluğunu hergelelere dayarmaktansa, onlara çalışmanın halkiki toplumsal örgütlenmesini gösterir. Bu onların kültürel “kavrayışlarının” en kısmi ve en sınırlı bir şekilde vücut bulmuş halidir. Hergelelerin daha eşit ve daha rasyonel üretim örgütlenmeleri keşfetmelerini engelleyen 


de budur.” 


97 Bir karışıklığa yol açmamak için burada hegemonya kavramanı kullanma- 


dım ancak ideoloji ile belli bir konuma sahip kültürel formlar arasındaki ilişkinin tam durumunu belirrmek pek çok açıdan faydalı olacaktır. Hegemonya kavramının tam olarak ne anlama geldiği üzerine tartışmaların sürmesi bu kavramı kullanmamda bir çekinceye yol açmış olsa da, ben bu kavramı bu bahsettiğim ilişki üzerinden anlıyorum. Bakınız, A. Gramsci, Prison Notebooks, Penguin, 1973; P. Anderson, “Antinomies in Gramsci's Thoughe, NER, sayı 100. 
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Okul karşıtı kültürün kendi ritmine içkin olacak bir şekilde düzenli ve ardışık zamanı tahrip etmesi, her ne kadar potansiyel olarak radikal çıkarımlara sahip olup “takip eden anlatının” tiranlığını engellese de, yoğun bir doğallaşma haliyle bir eylemsizliğe ve tahakküme dönüşmektedir. Zaman anlayışı, inşa edilmiş sanayi kapitalizminin zihniyetinden sıyrılmış olsa da devrimci bir seçenek haline de gelmemiştir. Burjuvazinin zaman anlayışı (yaşanan kültürel formların içerisinde) görecelilikle ve olasılıklarla değil, doğanın değişmezliği ve durgun akışıyla karşılaştırılmaktadır. Başka bir deyişle, burjuvazinin zaman anlayışından daha mutlak bir zaman anlayışına kaçılmaktadır. Diğer pek çok “kavrayış” gibi burjuvazinin zaman anlayışına “kısmi nüfuz etme” biçimi de yeni formların izdüşümünü oluşturmaktansa gene kültürel olanın, göreli olarak daha tesadüfi olan “doğal olana” indirgenmesi haline gelmektedir. Umut verici olmasına rağmen bu kaçış, tarih üzerinde hak iddia etmek yerine tarihi reddetmekle sonuçlanmıştır. 


Yerinden Çıkarma 


İdeolojinin, okul ve rehberlik faaliyetlerinde ifade edilen en temel yerinden çıkarıcı eğilimlerinden biri, karakteristik bir şekilde istem dışı olarak gelişir. 


Daha önce gördüğümüz gibi, rehberlik eğitiminin ve “hayat için eğitimin” egemen formu iş fırsatlarının ve bu fırsatların insan heveslerini tatmin etme kapasitelerinin hakiki farklılaşması üzerinde önemle durmakta ve iş fırsatları konusunda dikey olduğu kadar yatay bir yönelimin de olabileceğini umut ermektedir. 
Bu doğrudan dürtme büyük ölçüde saptırılmış bir haldedir ve okul karşıtı kültür de bu dürtme halinin yanlış mantığına nüfuz ermiştir. Hergeleler için tüm işler birbirinin aynısıdır. Ancak bu ideolojik dürtme hali çok güçlüdür ve bir şekilde kültürel nüfuz erme biçimlerinin yerinden çıkarılmasına katkıda bulunur. 


Farklılaşma için ideolojik itki hem çok güçlü olduğundan ama aynı zamanda uygun nesnesini de ikna edernediğinden, bu 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zorlamanın etkisi tersine çevrilir. Merkezcil bir hale gelen bu etki, her işin aynı olduğu düşüncesini değiştiremese de her işin aynı olmasının altında yatan nedeni merkezi olmaktan çıkarır. 
Farklı türden işlerin olmaması artık tek bir nedenden (kapitalizmin üretim mantığı) kaynaklanmamaktadır. Rehberlik eğitiminde gösterilen şaşırtıcı çeşitlikteki filmler, kariyer günleri için gelen konuşmacıların başarıları ve öğretmenlerin “seçenekler” arasında bir “tercih” yapmaları yönündeki baskısı, hergelelere dünyada yapılabilecek işlerin çeşitliliğini göstermek yerine bu kadar çeşitli alanlara, belirleyenlere ve nedenlere rağmen aslında her işin aynı olduğunu etkileyici bir şekilde göstermektedir. 


Dolayısıyla, bir işin sıkıcı, yorucu ve çoğunlukla da anlamsız olması kimsenin hatası değildir. Suçlanacak kimse, hayata geçirilmesi gereken bir eylem ve aynı şeyden muzdarip olan başka kimseler yoktur. Çiftçilik, mesleki danışmanlık ya da fabrika işleri gibi farklı alanların, hep işçinin ensesinde nefesini hissettiren patronların bulunduğu ve sihirli kahverengi zarfı elde ermek için hep yapılması gereken sıkıcı bir işin olduğu yerler olması doğal karşılanır. Bu, biraz önce ele aldığımız doğallaşma tarafından beslendiği gibi onu da güçlendirir. Belirli bir düşüncenin toplumsal örgütlenme üzerinden baskı altına aldığı merkezi bir dünya yerine binlerce zamansız nedenin yol açtığı doğal bir dünya söz konusudur. Birden çok belirleyen sefaleti getirmektedir ve bu bir insanlık halidir. Tek bir düşmana karşı savaşmak mümkün olsa da, insan koşullarını zedeleyen milyonlarca ufak düşmana karşı savaşmak imkânsızdır. 


Kültürel nüfuz etme biçimlerinin merkezi olmaktan çıkarılmasına ve bastırılmasına yardımcı olacak bir şekilde enformel grubun daha doğrudan bir biçimde yerinden çıkarılması, bazen rehberlik derslerinde bireyciliğe doğrudan vurguyla gerçekleşmektedir. Enformel grubun dayanışmasını çatırdatmak adına geleceği ve iş dünyasının rekabetçiliğini bir tehdit olarak kullanmak Hammertown Ortaöğretim okulunda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 
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Rehberlik öğretmeni beşinci sınıflara konuşurken 


Size daha önce de arılatmıştım. Ever, bencillik pek savunduğum bir şey değil ama bu sefer savunmam gerekiyor. Etrafınızda oturan arkadaşlarınızı unutun, şimdi beraber olup eğleniyor olabilirsiniz ama bunun çok da bir anlamı yok. Bir iş bulmanız gerektiğinde hayattaki hiçbir arkadaşınız bir işe yaramaz. Artık cek başınıza kaldığınızda her şeyi kendi başınıza yapmanız gerekecektir ve kimse size yardım edemez (...) Bu yüzden, sadece bir kereliğine bencil olun, arkadaşlarınızın ne yaptığına aldırmayın. Kendi çıkarlarınızı düşünün ve iş bulma sorununuzu halledin. Bunu arkadaşlarınızdan 


beklemeyin. 


Elbette belirrmek gerekir ki, mevcut durum düşünüldüğünde, özellikle kişisel seviyede bu gayet iyi bir tavsiye olduğu gibi samimi bir şekilde ve bir sorumluluk hissiyle verilmiştir. Okulun son günlerinde beşinci sınıf öğrencilerinin yarısının halen işsiz olması tüm ilgili kişiler açısından düpedüz ürkütücüdür ve dolayısıyla öğrencilerin ihtiyaç duyduğu şey pragmatik bireysel tercihler yapmalarıdır. Böylelikle iş bulmak, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir baskı unsuru haline gelir. İdeoloji her zaman yaptığı gibi kendisi açısından zorunlu olanı dayatmıştır ve farklı perspektifleri ve olasılıkları engellemek için gene zaman darlığını kullanmaktadır. 


Grubun ve grup perspektifinin ortadan kaldırılmasına dair bu dayatma (ya da daha doğru bir ifadeyle grup perspektifinin ortaya çıkmasını engelleme) rehberlik memurlarıyla yapılan görüşmelerde de desteklenir. Genellikle hergeleler üzerinde doğrudan bir etki yararmaksızın bu dayatmanın bireyci ve meritokratik mantığı bazı huzursuzluk tohumları ekmektedir ve karşı bir denge sağlayan kültürel dayatmalara rağmen bu mantık bir süre sonra bireyciliğin ve grupla anlaşmazlığın yeşerip büyümesinin önünü açmaktadır. 


Son sınıfın sonlarına doğru iş bulma zorunluluğunun öne çıkmasıyla beraber, egemen ideolojinin öne sürdüğü bireysel farklılaşma da kültürel çelişkiler aracılığıyla sağlam köklere sahip olduğunu gösterir. 
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(Toplu bir sohbetten] 


Fuzz: Geçenlerde rehberlik mülakatına girdim, nasıl bir şeydir anlamadım oradaki kadın aklına ne geldiyse bana irelemeye çalıştı. Önce, “sen kaldırım işçisi olmak istiyorsun” dedi (...) Sonra “daktilo tamircisi olmak ister misin?” diye sordu. Daktilo hakkında hiçbir şey dememişrtim oysa (gülüşmeler). Son olarak da, “biraz araştırıp sana uygun yerleri bulunca sana haber vereceğim” dedi. 


Joey: Ne yapabileceğini biliyor o kadın, maaşı herhalde haftada 30 
pounddur, onu boşuna almıyor. Hangi alanda iyi olduğunu, neyi 


yapabileceğini biliyordur (...) 
Fuzz: Ama karşısındakine bir işi dayarmayı seviyor gibi. 


Fred: Ever, bir işi çok yapmak istediğini söylediğinde tüm cesaretini kırıyor. Benim aklımda mekanikerlik vardı, tüm hevesimi kırdı (...) bu işi yapamayacağımı çünkü fizik falan bilmem gerektiğini söyledi. 

Joey: İşte tam bunu diyorum, o işe giremeyeceğini biliyor, o yüzden böyle yapıyor. 

Spike: Çünkü böyle bir işe başvurduğunda sana fizik bilmem ge- 


rektiğini söylerler Yani fizik çalışıp öğrenmeyeceksen böyle bir işe başvurman sadece zaman kaybı olur (...) 


Will: Sana doğru yolu gösteriyor aslında, böyle bir sene eğitimle zaman kaybedip sonra da uygun değilsin diye seni kapı önüne koymamaları için. Yani bir işi yapıp yapamayacağını sana baştan 


söylüyor. 


Tüm bunlar, kültürel seviyedeki nüfuz etme biçimlerine rehberlik eğitiminin dinamiklerinin yerinden çıkarıcı etkileridir. 
Doğallaştırmayla yayılıp teyit edilen içsel zayıflıkla beraber kültürel radikalizmi aşan ideolojik gösteri, genel olarak işçi sınıfı için eylemsiz bir karakteristiğin üretilmesine yardımcı olur. Her ne kadar eşitsizlikler ve sörnürü sıklıkla fark edilse de, gündelik hayatta adaletsizlikler ve çelişkiler hep deneyimleniyor olsa da, bunların hiçbiri asla tek bir doğrultuyu işaret eememektedir, zira tüm bunların altında yatan ortak bir neden yoktur. Eğer birileri sömürüyor birileri de sömürülüyorsa ve bazıları eşitken diğerleri 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onlara eşit değillerse bile, bunun ortaya çıkmasının nedeni sınıf sistemiyle ilgili değildir. Herkesin başkalarını sömürme şansı olduğu kadar sömürülme şansı da bulunmaktadır. Hiçbir sistem bunu değiştirmeyi hayal bile edemez. Her oyunda dağıtılan kartları belirleyen; şans, kader ve talihtir. Hüküm süren sisteme dair ciddi derecedeki inançsızlığın ve sömürüye dair belli bir seviyedeki bilginin, kapitalist sistemin kültürel olarak dolayımlanmış (aslında çarpıtılmış) ve kısmen deneyimlenmiş nüfuz erme biçimleriyle bir araya gelmesi sistemin sakince kabullenilmesine ve insanların, şanslarının sistematik bir şekilde bastırılmadığı yönünde bir inanışa kapılmalarına yol açmaktadır. Baskı her ne kadar fark ediliyor olsa da, sadece insanlık halinin olağan durumlarından biri olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla asıl kapan, kapitalizm değil insan doğasıdır. Her ne kadar sırf kendi kaynakları aracılığıyla olmasa da (zira kısmen kendi kendine üretilmiştir ve zaten bu yüzden kabul görür) ideoloji de bunun üretilmesine yardımcı olmuştur. 


(İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan] 


John: (araba aksesuarları üreten küçük bir fabrikada çalışmaktadır) Her zaman üzerinde çalışman gereken bir şeyler olur. Ben haftada anca 12 pound kazanıyorum. Ama bir günde onlara 1000 pound kazandırıyorum. Yani demek istediğim çalışmak hep parayla ilgili. 


PW: Sence bu ne anlama geliyor? 


John: Her yerde yöneticiler daha iyi durumdadır her yerde aynı şeyle karşılaşırsın (...) 


PW Ama genel olarak her şeyin adil olduğunu da söylüyorsun. 


John: Bir bütün olarak adil ama bazı noktalarda belli ki adil olmayan şeyler var, yöneticiler gibi mesela. Ama bence bu herkesin hatası, herkes açgözlü çünkü. Yani en yoksul olanlar bile öyle. Bir tanesi bir milyon pound kazansa o da başlar daha fazla para ister gene, başka insanların yemek bile yiyemediğini biliyordur ama yoksul insanlara yine para vermez. Yani genel olarak herkes çok açgözlü, gözleri hiç doymuyor. Ama buna rağmen işler gene olabildiğince adil ilerliyor bence. 
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[İşyerinde yapılan kişisel bir mülakattan] 


PW: Yani hiç şey gibi hissettiğin oluyor mu (...) yöneticinin maaşı ya da kazancı böyleyken (...) senin kazandığın paranın böyle olması? 


Bill: (büyük bir mobilya fabrikasında tamirci çırağı] Yani herkesin başına geliyor bu, sanki hep böyle olması gerekiyormuş gibi geliyor bana. Bunun hakkında yapacağın bir şey de yok, fabrikada çalışan herkese böyle oluyor. Sadece bu fabrikadakiler için geçerli bir durum değil yani (...) Ben de başkalarını düşünmekten çok umarım bir gün böyle iyi bir yere gelebilirim iye düşünüyorum işin aslına bakarsan 


İçerideki Muhatap 


Bu kitap açısından her ne kadar birer öneme sahip olsalar da “ideolojinin” esas önemi, doğrudan müdahalesi (kitapta kısmen incelenmiştir) ya da kurumsal dayanakları veyahut da siyasi bağlamı olmaktan çok kültürel süreç ile bir bütün olarak oluşturduğu arayüzdür. Günümüz işçi sınıfı kültüründe ideoloji, enformelliğin tamamlayanı olarak düşünülebilir. 


Kültürel nüfuz etme biçimlerine yayılan ve onlardan etkilenen kültürel formların temel zayıflığı kişisel deneyimin ve onaylamanın dolayımlı doğasıdır. Kültürel nüfuz etme biçimleri her ne kadar uygunluk ve canlılık anlamında bir kültürün nihai temelini oluştursa da, hiçbir zaman açıkça ifade edilmezler. Kültürel nüfuz etme biçimleri bir çatışmanın doğrudan kaynağını da oluşturmaz ve dolaysız siyasi açıklamalarla sadece bir benzerlik taşır. Politikaların yanı sıra bilinçli analiz seviyesinin de yerine geçmez. Enformel kültürel süreçlerin somutluğu, yoğunluğu, gömülü radikalizmi, uygunluğu ve kişiler üzerindeki hak iddiasının zemini, daha geniş bir toplumsal bağlamda bu süreçlerin en zayıf noktasını oluşturur. Toplum içerisinde bir muhalefet tarzı olarak enformelliğin doğası kendisine düzende istisnai bir rol atfetmektir. Bu muhalefet tarzı, hep beraber düzeni devirebilecek olan diğer istisnalara karşı kördür. Aynı zamanda kendi “kurallarının” da farkında değildir. Aslında kendi ayrıksı kültürel tepkilerini yönlendiren dünya analizi hep sessiz kalmaktadır. 
İdeoloji de bu sessizlik içerisinde kendinden emin bir şekilde dolanır. Doğru ya da yanlış olsun, nüfuz edilmiş olsun ya da olmasın ideoloji kuraldır ve sesin kendisidir. Kültürel formların zayıflığı için içerideki muhatap rolünü ideoloji üstlenir. Nasıl bir rıza görüyor olursa olsun, güçlü ideolojiler her zaman için formellikle, kamusallıkla ve açık ifadelerle donatılmıştır. Muhalif kültürel süreçlerdeki hiçbir şey bu ideolojilerin eylem ve etkinlik seviyesinin yerine geçemediğinden, bu ideolojiler konsensüsün ve rızanın kapsamı üzerinde işleyebilmektedir. 


Hergeleler ve okul karşıtı kültür açısından, kurallara uymayanlarla kurumları ve geleneksel ahlakı reddeden muhalif görüşler arasında şaşırtıcı bir gerginlik ve çelişki bulunmaktadır. Bu çelişki her zaman görünür değildir. Ancak gizli kalmış varlığı, oldukları haliyle sınırlı kalması için kültürel nüfuz etme biçimlerini frenler ve daha düzensiz kalmalarına ve anlamlarını olmadık nesnelere yöneltmelerine yardımcı olur. 


Elbette her hergele bu çelişkiyi farklı duygusal baskılarla ve farklı türden çözümlemelerle kendi tarzıyla sahiplenrnektedir. 
Şaşırtıcı ve süregiden muğlaklığı teşhir eden ise kültürel olanın kendisi olur. Kurallara uymamanın, reddetmenin ve araçsalcılığın mantığı pek çok eylemin, tercihin ve davranışın temelini oluşturmaktadır. Ancak bu mantık, herkesi kapsadığı düşünülen genel ahlak içerisinde her zaman için bir istisna olarak görülmeye yatkındır. Kişisel deneyimin gücü (işlerin nasıl yürüdüğünü bilmek) gündelik hayatın amaçlarının mantığını hükümsüz bırakabilse de, hiçbir zaman için onu yenemez. Kültür kişiye “bu benim için uygun” dese de, hemen ardından “ama bu herkes için uygun da olmayabilir” de demektedir. Enformel olan, gerçek davranışlara rehberlik edip onay verse de, en nihayetinde formel olanın daha büyük çerçevesi tarafından durdurulur. Formel olanın açıktan reddedildiği durumlarda bile sınıflandırmanın bu gücü varlığını sürdürmektedir. Muhalefet ve alternatif yorumlar hep düzenin istisnaları için sonu gelmeyecek bir şekilde ertelenir. 
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(Son sene biterken okulda yapılan toplu bir sohbetten] 


Spansky: Yaşadığımız bu dünyayı yaratanlar, kulak memeleri [yani kabarık kulaklar), bizler değiliz. 


Fuzz: İnsanların çoğu bu kulak memeleri gibi oluyor. Bir şekilde işleri yürütüyorlar. Eğer bize kalsaydı (...) işler çığırından çıkabilirdi, hatta biz bile başa çıkamayabilirdik. 


PW: (...) işlerin böyle çığırından çıkmasını ister miydiniz? 


Fuzz: Yok istemezdim çünkü doğru dürüst hiçbir şeye sahip olamazdın, herkes birbirinden bir şeyler yürütürdü. 


Spike: Böyle diyerek kendi bacağına kurşun sıkıyorsun. 

Fuzz: Hiç de öyle değil. 

Joey: Şey dedin, değil mi, bize kalsa her şey çığırından çıkardı? 
Fuzz: Ever, öyle olurdu. 


Joey: Ama böyle olmasını istemiyorsun. O halde sana kalsaydı mutlaka bunu engellemeye çalışırdın. 


PW: Yani sen de mi kulak memesi gibi biri olmak istiyorsun? 


Joey: Yok istemiyorum, sadece kendim gibi olmak istiyorum. 


(...) 


Joey: Onların [öğretmenlerin] dediklerini dinlemek istemediğini söylüyorsun. Ama bazen onları da dinlemen gerekir. Mesela şurada yürürken karşına dev bir çukur çıksa ve öğretmenin biri sana dur deseydi. Öğretmeni dinlemeyeceğim diye yürürsen, çukura düşer boynunu kırarsın, ölür gidersin. 


Spansky: (Hararerli bir şekilde] Ya neden öyle bir şey yapayım ki? 
Joey: Neden yapmayasın ki? Onları hiç dinlemem diyorsun (...) 
PW: Şimdi bunları söyledin ya (...) yani bunu görecek kadar zeki- 


sin. Peki, o zaman neden hep böyle (öğretmenleri dinleyip kurallara uymak) yapmıyorsun? 


Joey: Akıllı olduğumu söylemiyorum. Hiçbirimizin böyle yapacak kadar akıllı olmadığını söylüyorum. 


PW: Ama böylesi bir durumun farkına varacak kadar akıllısın (...) 
neden yapmayasın ki? 
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Joey: Çünkü errafımdaki başka kimse böyle yapmaz. O zaman kendimi dışlamış olurum. Muziplik yapmayı, içki içmeyi bırakırsam diğerleri gibi olamam. Ben artık grubun ayrılmaz bir parçasıyım. Artık dışına çıkamam. 


Will: Öğretmenler bizi kabarık kulaklara çevirmek istiyor. Biz buna karşı savaşıyoruz, bize böyle şeyler öğrermelerine yani. Sonuçra biz kabarık kulakları sevmiyoruz, eğer kabarık kulaklardan biri olursak o zaman kendimizi de sevmeyiz. O yüzden olabildiğince 


buna karşı çıkıyoruz. 


Egemen ideolojiye en fazla maruz kalan da, hergelelerinin en az “arzulanabilir” yönlerini barındıran muhalefet tarzıdır. İçerideki muhatap söz konusu olduğunda muhalif içsel hayat sadece bir cevap olmaktan ibaret kalır. Buradaki mesele, hergelelerin örneğin şiddete (ne kadar vahşice olsa da, aslında kapitalizmdeki rekabetçi bireyciliğin de bir yansırnasıdır) karşı tutumlarının doğru ya da yanlış olması değil, onlardan kendi içlerinde bunu meşrulaştırmalarının istenmesidir. Her ne kadar kültürel formlar ve somut eylemlerin dolayımlanmış “rasyonalitesi” buna nüfuz etse de ya da bunu yıksa da veyahut da ters çevirse de, egemen ideoloji sorular sormaya devam etmektedir ve böylece de kültürel olandan siyaseti kopartmaktadır. 


(Toplu bir sohbetten] 


Spanksy: Herkes bir şekilde şiddete bulaşır, ben kendime göre bulaştım, o da kendine göre. Onun da gidip bir başkasına şiddet uygulamayacağı ne malum? 


Joey: Peki ya savaşlar? Sonuçta savaşta birilerini öldürmek durumunda kalıyorsun. O herifin 10 tane çocuğu ve bu çocuklara bakamayacak bir karısı olabilir. 


Pete: Gerçekten böyle olabilir, değil mi? 


Bill: Bunu düşünmemen gerekiyor, eğer bunları düşünüp orada öyle dikilirsen, bu sefer o seni öldürür. (...) 


Joey: Eğer kendi başının çaresine bakacak kadar erkek değilse, yani şey değilse 


Spansky: Ya da onu dörde bir yakalarsam 
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Joey: Ya da kaçacak kadar hızlı değilse (...) 
Derek: Ya peki Roberts (kabarık kulaklardan biri), büyüdüğünde 


birileri ona sataştığında ne olur? 

Joey: Bu onun hatası, yeterince sert bir erkek gibi büyümediği için. 
Derek: Onun harası değil bence, annesiyle babasının harası 

Joey: Hayır, onun hatası 

Bill; Her şey anne ve babalarda bitiyor, böyle olduğuna eminim ... 


Joey: (Hararetli bir şekilde) Peki tamam anladım Böyle bir nonoş olması annesiyle babasının hatası. 


Derek: Annesiyle babasının hatası mı? Az önce kendi hatası diyordun. 


Joey: Ya da işte annesiyle babası onu böyle nonoş gibi yetiştirmişlerse ozaman da onların hatası. Hep başkasının hatasıdır, hep başkası yüzündendir çünkü kaç yaşında olursam olayım 15 yaşlarında birinin gelip benimle uğraşmasını isterim (...) 


PW: (...) Gerçekten bu dediğine inanıyor musun yoksa kendini haklı göstermeye mi çalışıyorsun? 


Joey: Aslında haklı göstermeye çalışıyorum. 
PW: (...) Neden hep bir hikâye uydurman gerekiyor ki? 


Joey: Bilmem, bir şekilde meşrulaştırman gerekiyor işte. Yani böyle sadece şey gibi yaparsan böyle kancık gibi gözükebilirsin tam açıklayamayacağım, yani bir şekilde meşrulaştırman gerekiyor, haklı göstermen, yaptığının bir nedeninin olması gerekiyor (...) 
Bu meşrulaştırma benim için ama. Polis için değil yani. Polise “böyle yapmak istememiştim” der ağlayıp sızlayarak işin içinden sıyrılmaya çalışırım yani meşrulaştırmam için bir nedenimin olması gerek. Bu hayatta ya da diğerinde bir şekilde bazı şeylere cevap vermek zorunda kalacağımı hissediyorum hep. Yaptığım şeylerin cevabını vermek için çağrılacağımı yani. 


PW: Ama kendin inanmıyorsan bunun bir yararı olacak mı ki? 


Joey: Bir dereceye kadar yardımcı oluyor. Bazı durumlarda meşrulaştırabiliyorsun ve aklından çıkıyor yaptığın şey. Ama başka durumlarda (...) oturup bayağı düşünmen gerekiyor, yüzeyde meşrulaştırır gibi oluyorsun ama kendi içinde tam olmuyor bu. Sadece işte birileri yaptığın şey hakkında konuşurken, “ama bunun bir 

nedeni var, öyle zalimce bir şey düşünmüyordum” diyebilmek için yani. 

Öznel seviyede kanunlaştığı ve anlaşıldığı haliyle İngiltere'deki kültürel ve toplumsal örgütlenmenin en eski ve kalıcı ilkesi “onlar” ve “bizdir.”* “Biz” içerisinde ayakta kalmayı başaran “onlar”, genellikle göz ardı edilmiştir. Böylesi bir içsel bölünme çok da şaşırtıcı gelmemelidir, zira gerçek sınıfsal bölünrnelerin olduğu sakin bir sosyal demokrat toplumda “onlar” ve “biz” asla tamamıyla berrak bir halde olamazlar. Temel ayrım, toplumun en büyük birimlerinden, bir birey olarak kişiye kadar prova edilmeli, dolayımlanmalı ve tekrar edilmelidir. “Biz” içerisindeki en sahici grupların ya da kişilerin içinde bile “onlardan” bir parça bulunmaktadır. “Biz”in kendine ihanet etmesi böyle mümkün olmaktadır. “Biz'in” içerisindeki “onlar” ideolojinin ta kendisidir ve “biz'in” arasına davet edilmiştir. Siyasi pratikle bir bağı olmayan enformellik ve kişisel onaylarnanın gücü, ideolojiyi “biz”in arasına davet eder. Kültürel çatışmanın olağanüstü gücü de gene ideolojiyi davet eder. İdeoloji, “biz'in” arasına katılınca nüfuz etme biçimini kısmen onaylar ve onu yerinden çıkarır. Böylece “biz'in” kolektif ve iddia sahibi bir “biz” olmasının önüne geçer. Sahte bir “biz” olarak ideoloji, herkesin ayrı ayrı kendisini askıya aldığı ama aynı zamanda diğerleri adına bir egemenliğe teslim olduğu aldatıcı bir birlik haline gelir. Ulusal iradenin aynalı salonu herkesin küçük bir ayna olmasını gerektirir. Bizim bu bölümde inceldiğimiz ise sadece tek küçük bir aynanın inşası ve arayüzüdür. 


98 Örnek olarak Richard Hoggarı'n klasik çalışmasına bakılabilir: The Uses of 
Literacy, Chatto & Windus, 1957. 


7. Kültürel Biçimlerin ve Toplumsal Yeniden 
Üretimin Teorisine Dair Notlar 


Şimdiye kadar emek gücünün yeniden üretilmesinin ve bunun üretim sürecine uygulanmasını sağlayan öznel tutumların sadece belli bir formunu incelemiş olsak da, bu çalışmada kültürel formlar ve bu formların toplumsal yeniden üretimde ya da daha kesin bir ifadeyle kapitalist tarzda süregiden meta üretiminin koşullarının devamını sağlayan rolü üzerine genel bir teorinin geliştirilmesi adına başvurabileceğimiz bazı kaynaklar bulunmaktadır. 


İlk olarak, bu kaynaklar bizi kültürel seviyeye dair aşırı indirgemeci ya da olgunlaşmamış materyalist bir düşünceye karşı uyarmaktadır.” Örneğin, sanayi kapitalizminin insan gücü ge- 


99 Örneğin Marş, belli bir şekilde üretim sürecine eklemlenen emek gücünün 
nasıl oluştuğuna ve öznel bir şekilde içinde nasıl yaşandığına dair hiçbir açıklama getirmemektedir. Marx, işçilerin ideolojik itaatini yedek işgücü ordusu kavramıyla oldubittiye getirerek açıklamaktadır. Dolaysız baskılar ve rekabet gücü ne olursa olsun, benim düşünceme göre, belli türden büyük bir emek gücü (bir işi olsun ya da olmasın) arzını üreten süreçleri öncelikle anlamamız gerekmektedir. 
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reksinimi, belli emek gücü türlerinin öznel ve kültürel oluşumunu hiçbir şekilde belirlememektedir.©© Okul gibi seçilmiş 


100 Her ne kadar üretimin kültürel seviyeyi ve o seviyedeki emek gücünü 
oluşturan süreçleri mekanik bir şekilde belirlemediğini öne sürmüş olsam da, bu seviyede üretilen işçilerin gene de üretimin geniş çaplı ihtiyaçlarını gidermesi gerektiği de ayrı bir gerçektir. Bu ihtiyaçlar giderildikleri ya da giderdikleri formlardan kısmen etkileniyor olsa da, bu formların bağımsız mantıklarının ve gelişimlerinin eklemlenme şeklini gene de incelememiz gerekmektedir. Tekelci kapitalizmin ortaya çıkışı emek gücünün denetimine ve yoğunlaştırılmasına yönelik eşi benzeri görülmemiş bir hamleyi de beraberinde getirmiştir. Daha çok meta alışverişinin yapıldığı pazaryerini merkezine alan rekabetçi kapitalizm önceden benzeri bir denetimin önüne geçmekteydi. Bir iş çok zahmetli hale geldiği takdirde rekabetçi kapitalizm işçi için somut alternatifler yaratabilmekteydi. Rekabetçi kapiralizm ayrıca, teknolojik ilerlemenin ve yeniliğin hızını da sınırlamaktaydı, zira bunlar üzerine yapılan yatırımlar serbest piyasada hüküm süren kısa süreli çıkarlar açısından uygun olmayan çok uzun süreli bir sermaye getirisi riskini içinde barındırmaktaydı. Hatta bu yatırımlar sermayenin en uygun şekilde birikmesi yerine rekabetçi üretimin gelişmesi için yapıldığında yeteri kadar getiri bile sağlamamakraydı. Bu mantık, bireysel kapitalistlerin daha kısa iş günleri sunmalarını engelleyen mantıkla aynıdır (Bakınız, Marx, Capital, Aveling ve Moor çevirisi, s. 256). Günümüzün şirketleri bu piyasa baskılarından göreceli olarak daha yalıtılmış bir haldedir ve üretimin kendi içsel mantığına göre kullanmak için satın aldığı emek gücünü denetleyip yoğunlaşrırabilmektedir. Modern kapitalizmde emek süreçlerinin yoğunlaştırılması ve zanaat becerilerinin zorla denetlenip ayrıştırılması yönünde giderek artan bir eğilim bulunmaktadır (karşılaşrırınız: Braverman, Labour and Monopoly Capital, Monthly Review Press). Geniş ölçekli üretimin uzmanlaşmış ve rasyonel denetimi için iş hayatındaki denerim daha merkezi bir konuma gelip giderek çoğalmaktadır. Dolayısıyla, genel anlamda daha az beceriye sahip (denetimin verildigi ileri seviyede becerilere sahip ufak bir kısım elberte bunun dışında kalmaktadır) ve giderek daha standart hale gelen süreçler arasında yapılacak değişikliklere uyum gösterebilecek esneklikteki bir işgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özet olarak, tekelci kapitalizm işgücünde zanaat “düşkünlügünden”, yaptığı işten gurur duymaya ve bu işle kaynaşmaya yönelik hızlı bir değişime ihtiyaç duymaktadır. Bu kitapta bir bütün olarak tanımlanan kültürel ve kurumsal süreçler tekelci kapitalizmin bu tarzına uygun büyük oranlarda işçi ürerme eğilimindedir. Daha önce incelediğimiz “kısmi nüfuz erme biçimlerinin” doğası, yapılan işe dair eski tutumları, denetimi elinde tutma ve yapılan işte bir anlam arama hissiyatını tam da bu duruma uygun bir şekilde değersizleşrirmekte ve iribarsızlaştırmaktadır. Tekelci kapiralizmle ilişkili olarak bu gelişmeler belli açılardan ilericidir ve tekelci kapitalizmin gittikçe artan coplumsallaşmış iş süreçlerinde bulunması gereken araçsalcı, esnek, hayal kurmaktan sıyrılmış, “keskin zekâlı” ve ayrıca iyi bir şekilde sosyalleşmiş işçilerin çoğalmasına destek olması da gayer muhtemeldir. Proleter işçilerin “gelişmişliği” şüphesiz çok da fazla ileri girmemelidir. Eski becerilerin, mariferlerin ve kendini korumacı tutumların terk edilmesi, modern işlerin reddedilmesi ya da anlamsızlığının tam anlamıyla kavranması gibi bir durumu ortaya çıkarmamalıdır. Yeni araçsalcı işçilerin özgürlüğü, bağımsızlığı ve gönüllülüğü sadakat eksikligine ve motivasyon kaybına da yol açmamalıdır. Her şeyden de önemlisi, bu gelişmiş proleter işçilerin toplumsal açıdan birbirlerine bağımlılığının (geçmişe göre daha az önyargıya, sınırlamalara sahip olmak ve daha az körü körüne davranışlarda bulunmak) amaçları bilinç ve siyasi amaçlar açısından bir dayanışma ve birbirine bağımlılık da ortaya çıkarmamalıdır. 
Sonuç olarak, modern rekellerden doğan talepler karşılıklı olarak çelişkilidir. Daha gelişmiş (ya da daha az beceriye sahip ve yaptığı işe daha az bağımlı olan) işçi türüne duyulan ihtiyaç aynı zamanda sadakat duygusuna ve bir motivasyona sahip olmayan ve kirleselleşmiş eleştirel siyasetlere yarkın işçileri de beraberinde getirmektedir. Ne var ki bu çelişki, bana göre, içinde emek gücünün beslendiği kültürel formlar tarafından kısmen bertaraf edilmektedir. Eğer sanayinin daha esnek ve hayallere kapılmayan işçi ihtiyacı esasen tek türden bir işçi sınıfı kültürü süreciyle (elbette dolaylı bir ilişkiyle) gideriliyorsa, bağlılık, bölünme ve beklenmedik mortivasyonlar gibi formlar üreten diğer süreçler sistemin sadakat ve politik yerinden çıkarma gibi ihtiyaçlarını giderebilir. Özellikle konformist olmayan kültürlerle ilişkili olarak, emek gücünün hazırlanmasındaki konformist kültürel değişkenlerin, yaptığı işe kendini adayan ve yaptığı işin içsel değerine ve gerektirdiği düşünülen meziyerlere (nesnel varlığı ne kadar zayıf olsa da) bir inancı olan işçiler üretmesi epey olasıdır. Ek olarak, işe bağlılığa karşı gelişen formların varlığı, işgücünde bir hiyerarşi ve çeşitli bölünmeler de yaratabilir. İşçiler arasındaki dayanışmayı ve meşru ve ideolojik gerçek sınıfsal bölünmeleri kırmak adına böylesi bir durumdan istifade edilmesi hiç de uzak bir ihtimal değildir. Yarı özerk kültürel bir seviyeden türeyen böylesi kültürel çatallaşmalar ve çarpıtmalar, bu kültürün mensuplarının, üretim sürecindeki hakiki değişimleri ampirik olarak “görebilmelerini” zorlaştırabilir. Ancak gene de sanayinin ihtiyaçlarıyla emek gücünün yeniden üretilmesinin kültürel formlarının şu an için belli pürüzlerle ve hatta çelişkili bir uyumla bir arada ilerlediği söylenebilir. Buna karşın, bu uzun vadeli çelişkinin bir çözüme bağlanması mümkün değildir. İdeolojik ve maddi süreçler temel olarak tam aksi doğrultularda ilerlemektedir. Emek sürecinin kendisi daha az beceri gerektirip proleterleştikçe, bu emek gücünü içeren işler (özellikle sahip olunması gereken meziyerler anlamında) daha karmanlı ve farklılaşmış bir hale gelmektedir. 
Üretim sürecinde nesnel teknik bölünmelerin giderek azaldığı bir zamanda, işçi sınıfındaki zihin ile beden ve toplumsal cinsiyetler arasındaki temel bölünmelerin sürekli olarak yeniden üretilip üretilmeyeceği ve daha fazla bölünme yaratıp yararmayacağı halen ucu açık bir soru olarak durmaktadır. Değişen işgücünün denetimi ve yönlendirilmesi anlamında yönetim alanındaki en önemli yeniliklerden biri “yeni” insan ilişkileri teknikleridir (işlerin yeniden yapılandırılması, iş memnuniyeti ve özerk çalışma grupları şeklindeki teknikler). İşçi bilinci ve direnişiyle ilişkili olarak bu tekniklerin iç mantığı pek çok yerde önemli bir şaşkınlık yaşanmıştır. 
Bana göre bu konudaki gelişmelere karşı en aydınlatıcı perspektif bu teknikleri proletarya bilincinin gelişmesine karşı (içinde çelişkiler barındıran) bir tepki olarak görmektir. İşçi sınıfının kültürel formları ve ilgili eylemleri, kendi koyduğu zihinsel/bedensel bariyerlerle soyur emeğe ve kendi cinsiyetçi bariyerleriyle de işin mutlak anlaısızlığına dair bir anlayış geliştirdikçe, yapılan işi enformel bir şekilde denerledikçe ve daha muhalif bir dayanışma (en azından belli bir konuma sahip kendi güçlü enformel alanlarında) türü geliştirdikçe emek sürecinin mutlak bir şekilde bölünmesi, yüksek ahlak ve şirkete sadakat gibi konuların dayatılması daha da güçleşmektedir. “Yeni” insan ilişkileri teknikleri, yönetim tarafından bu gelişen bilince dair önleyici bir girişim ve bu bilinçten daha esnek ve daha fazla güdülenmiş işçiler çıkarma çabası olarak görülebilir. Hem üretime dair en fazla verimlilik (kapitalist istikrarın öncelikli ilkesi) mantığı terk edildiği için hem de işgücü arasında eleştirel ve meydan okuyucu görüşlerin gelişmesine daha fazla yol açan koşullar oluşturulduğu için böylesi bir stratejik çözümün son fiyatı epey bir pahalıya patlayabilir. Daha az karmaşa olması ve işgücünün göreceli olarak atomize olması sebebiyle muhalefetin azalması yüzünden üretimin kısa vadede artması muhtemeldir. Ancak bu hamleyi bir bütün olarak ustabaşının enformel kültüre düzenli bir şekilde (koşullar üzerinden) içkin olması (zira öbür türlü anarşik bir şekilde yönetime el koyup kendi rolüne meydan okuyabilir) şeklinde nitelendirdiğimizde, örneğin bir idari yöneticinin ortaya çıkabilecek karşıtlıklarla mücadele etmesi ciddi bir şekilde sınırlı hale gelmektedir. Verilen tavizler ve otoritenin formel olandan enformel olana doğru değersizleştirilmesi tehlikeli bir stratejidir ve katılıma dair tüm formlar iki ucu keskin bir bıçak şeklindedir. Kapitalizmin üzerine oynadığı bahis ufak tavizler aracılığıyla denetim ve itaat arasında yeni bir istikrarlı bölünmeye varabilmektir. Bu açıdan, bölünme ve meşruiyet üzerinden iş yerindeki denetime dair aşırı ihtiraslarından sıyırılmış yeni bir ideolojik yapının ortaya çıkması gayet muhtemeldir. Yönetim tekniklerindeki bu değişiklikleri kavramlaştırmanın bir diğer yoluysa, yönetimin yatırım odağının üretim güçlerinden üretim ilişkilerine kaymasından geçmektedir. Bu ilişkiler daha önceden sadece üretim güçlerinin işleyişini destekleyen koşullar olarak görülürken, günümüzde artık kendi başlarına bir güç olarak değerlendirilmektedir. 
Taylorist ve Fordist yaklaşımlar üretim güçlerinin verimli ve rasyonel kullanımını arrrırmayı amaçlamaktaydı. Üretimin nesnel olarak toplumsallaştırılmasıyla beraber bilincin de toplumsallaşması ortaya çıkmış ve böylece birbirine bağlı olma durumu, üretimi denetlemek için işçiler tarafından kabul edilebilir ve istifade edilebilir bir hale gelmiştir. Frederick Winslow Taylor aslında “işten yan çizme” ve “sistematik kaytarma” ile kısmen mücadele etmekteydi, ama onun tekniklerinin ortaya çıkardığı üretimin rasyonelleşmesi ve genişlemesi olgusu iş sürecinin daha fazla enformel denetime tabi olmasını sağlayan koşulları da yaratmıştır. Bu durum, üretim güçlerinin yönetimi ve denetimi dolayısıyla üretimin toplumsal ilişkilerine dair görünür gerçek sonuçlar ürermekteydi ve nihayerinde bu sonuçlar üretim güçlerine karşı eylemler gelişrirmekreydi. Elton Mayo'nun çalışmalarından doğan ilk dalga insan ilişkileri tekniklerini, böylesi bir erkiye uğrayan üretimin toplumsal ilişkilerinin verimlilik karşı eğilimlerini bertaraf erme ve dondurma girişimi olarak değerlendirebiliriz. Mayo'nun “Mark 1” olarak adlandırılan bu insan ilişkileri teknikleri, üretim güçlerinin bilinçli bir şekilde yeniden organize edilmesinde toplumsal ilişkileri hiçbir şekilde göz önünde bulundurmamaktadır. Bu teknikler, grubun liderini etkileyerek grup süreçlerini yönlendirmek ve bağdaştırılabilir hale getirmek için grubun içerisinde (tabiri caizse üstyapı seviyesinde) işlemektedir. İkinci dalga insan ilişkileri tekniklerinin ortaya çıkışıysa bu “idealist” çözümlerin sınırları üzerinden olmuştur. Oyunun içinde olan enformel gruba ve işyeri külrürlerine dair daha materyalist bir düşünce geliştirilmiştir. Sabir bir emek süreci içerisinde enformel grup faaliyerlerinin talihsiz sonuçlarını sınırlamaya çalışmak yerine, emek gücünün kendisi enformel grubun bir belirleyeni olarak tanımlanmış ve emek gücünün yönlendirilmesi kültürel formların denetlenmesi için bir araç haline getirilmiştir. Laboratuvar orramında sınırlı ve kontrollü bir mini sosyalizm deneyi gibi uygulanan bu tekniğin başarısı ya da başarısızlığından ziyade kapitalizm açısından ortaya çıkan en önemli sonuç, üretimi sınırlayanın, üretim güçlerinin yetersiz gelişmiş olmasından ziyade üretimin sosyal ilişkileri olduğudur. Dolayısıyla, işçi sınıfı radikalizminin karmaşıklığının karşılıksız tavizlerle daha da fazla keşmekeşe dönüşeceğini ve yine bir değişime uğramış kapitalist sistemin içerisinde yeni bir duraganlık seviyesinin ortaya çıkacağını söylemek gayet haklı bir iddia olacakur. Örnek için bakınız, Mary Weir (der.) Job Satisfaction, Fontana, 1976; P. Warr ve T. Wall, Work and Well-Being, Penguin, 1975; N. A. B. Wilson, On the Quality of Working Life: A Report Prepared for the Department of Employment, Manpower Papers, sayı 7, HMSO, 1973; Report of a Special Task Force to the Secretary of Health, Education and Welfare, Work in America, MIT Press, 1973; W. I. Paul ve K. B. Robertson, Job Enrichment and Employee Motivation, Gower Press, 1970; F. Herzberg, Work and the Nature of Man, Staple Press, 1968. 
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üretebileceği de (ya da emek gücünün daha iyi işlenebilmesini sağlaması) doğru değildir. Belli türden işçi arzusuyla üretim süreci, üretim tarafından sadece kısmen belirlenen yarı özerk kültürel seviyelerin içerisinden (bu seviyelerin koşulları altında) geçmek zorundadır. Bu koşullar; bilinci, kolektif bir birliğin yaratıcılığını, rasyonelliği, sınırlamayı, maksatsızlığı ve bölünmeyi içermektedir. Bu koşulların bedensel emeğin oluşumuna katkısı, bedensel faaliyetin belli bir şekilde onaylanması ve belli bölünmelere (esasen zihinsel/bedensel ve kadın/erkek bölünmesi) nüfuz edilmesi ve bu bölünmelerin aktarılması şeklindedir.” 


Genel anlamda, kültürel formların sınıfsal konum, bölge ve eğitim geçmişi gibi makro belirleyenlerin otornatik izdüşümü olarak belirlendiğini varsaymamız mümkün değildir. Bu değişkenlerin önemli olduğu ve göz ardı edilemeyeceği doğrudur, ancak davranışlara, konuşmalara ve tutumlara bu değişkenler nasıl yansımaktadır? Bunun için öncelikle yapıların, kendi seviyesinde bulunan bir kültürel ortamdaki davranışlar üzerinde nasıl anlam kaynağı ve belirleyen olduğunu anlamamız gerekmektedir. Yapısal ve ekonomik belirleyenlerin var olması, insanların bu belirleyenlere sorunsuz bir şekilde boyun eğdikleri anlamına gelmemektedir. Bazı toplumlarda insanlar en nihayetinde silah zoruyla belli şekillerde davranmaya zorlanırlar. Bizim toplumumuzdaysa bu, görünüşteki özgürlükler aracılığıyla sağlanır. Tatmin edici bir açıklarnaya varmak için insanoğlunun ve kültürün dolayımlayıcı alanında yapısal belirleyenin sembolik gücünü görmemiz gerekmektedir. Toplumun ve statükonun yapısını sürdürme işlevine sahip olup mecburi olmayan sonuçlara yol açan kararlar, bu seviyedeki kaynaklar üzerinden alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı açısından bir sadeleştirme yapıyor ve devlet, ideoloji ve çeşirli kurumlar gibi önemli formları ve güçleri göz ardı ediyor olsak da, makro belirleyenlerin kendilerini yeniden üretebilmeleri 


101 Üretim sürecinin unsurları, içerisine yerleştirilmiş olan böylesi ideolojik 
inşaların ağırlığını taşımak ve bunları yeniden üretip dolaşıma sokmak zorundadır. 
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için kültürel bir ortamın içerisinden geçtiklerini söyleyebiliriz. 


Örneğin, işçi sınıfı mensubu vasıfsız işçilerin iş tercihleri konusunda, bu kişilerin nihai olarak girdikleri işin sınıfsal arka planlarıyla, coğrafi konumlarıyla, bulundukları yerdeki iş fırsatlarıyla ve eğitim başarılarıyla yakından ilişkili olduğu şeklinde bir tahmin yürütebiliriz."? Bu faktörlerin mesleki danışmanlık görüşmelerinde ifade edilen niyetlere göre daha iyi bir kılavuz olduğu açıkça ortadadır. Ancak bu değişkenlerin iş tercihlerini belirlediğini söylemek ne anlama gelmektedir? Zira alınan kararların formları ve sınırlı fırsatları gönüllü kabullenmenin görünüşteki temeli sorunu halen yerinde durmaktadır. Daha büyük faktörlere atıfta bulunmak gerçek anlamda bir açıklama değildir. 
Böylesi bir açıklarna, pek çok olasılıktan belli sonuçların çıkmasını işaret eden nedensellikler zincirini ya da dizisini tespit edememektedir. Bunun yerine, halen bir açıklama gerektiren durumu sadece daha fazla özetlemektedir: Gençler kendi yaşadıkları dünya açısından makul gibi gözüken kısıtlayıcı ve genellikle de anlamsız mevcut işlere nasıl ve neden girmektedir? Bu soruları hakkıyla ele almak için, bu kitapta çalışılan kültürel ortama inmemiz gerektiği gibi her türlü mekanik nedensellik düşüncesini yenilgiye uğratan ve bu seviyede, ilgili toplumsal faillere ikamet ettikleri ve inşa ettikleri dünyaya dair teorik açıdan indirgenebilir olmayan, tam tersine gayet insana özgü duran bir görüş için anlamlı bir kapsam sunan süreçlerin belli bir derecedeki özerkliklerini kabul etmemiz de gerekmektedir. Bedensel işlere yönelmek, hatalı kültürel etkilerin getirdiği aydınlanmadan ibaret mutlak bir tutarsızlık deneyimi olmadığı gibi, verili ideolojilere derin bir şekilde işlemiş olan atacı bir masumiyetten de oluşmamaktadır. 
Bu yönelimin doğası, başka şeylerde anlam bulmak yerine kendi içinde bir anlama sahip olup dünyevi bir doğaya sahiptir. Bu yönelirne dair deneyimler içsel açıdan otantik ve kendi kendine 
102 Rehberlik hizmetlerinin ve mesleki rehberliğin okul içerisindeki merkezi 


konumuna karşı etkili bir eleştiri için bakınız, Ken Roberts, “Where is the careers service heading’, Careers Bulletin, DE, 1976. 
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üretildiği için yaşanmaktadır. Tüm bu deneyimler öğrenmenin dünyevi bir süreci olarak öznel bir şekilde hissedilmektedir. Başka bir ifadeyle bu deneyimler, kişinin kendiliğini gelecekle ilişkili bir şekilde örgürlemesidir. 


Eğer tartışılacak olan kültürel olanın ayrıksı bir seviyesiyse, o halde bunun kapsamını ve doğasını nasıl tespit edebiliriz? Benim görüşüme göre, böylesi bir tespiti mekanik ya da yapısal bir anlamda yapmak yanıltıcı olacaktır. Kültür durağan olmadığı gibi her türden toplumun aynı seviyeleri üzerinden okunabilecek sabit bir kategoriler dizisinden de oluşmamaktadır. Kültürel olanın ve kültürel formların bizim kapitalist toplumumuzdaki özü farklı türden ilişkilerin yaratıcı ve belirsiz bir şekilde belli bir gerilimle yeniden üretilmesine sunduğu katkılarla ilgilidir. Özellikle kültürel yeniden üretim her zaman için alternatif sonuçlar üretme (sonuna kadar deneyimlenmesi anlamında) olasılığını da beraberinde taşır. Kültürel formların, yeniden üretilmesine yardımcı olduğu esas ilişkiler, o kültürün mensuplarının, toplumun sınıfsal gruplarıyla ve üretim süreciyle olan ilişkileridir. Her ne kadar vakalar birbirinden farklı oluyorsa da, bu formel seviyede belli başlı sınıf kültürlerinin düşünce olarak farklı olduklarını ima ediyor da değilim. 


Bu genel tespit içerisinde, bizim toplumumuzdaki üç belirgin karakteristiği ana hatlarıyla ortaya koymak mümkündür. İlk olarak, kültürel olanın ternel kaynağı çeşitli sembolik sistemler ve eklemlenmeler aracılığıyla oluşturulmaktadır. Bunlar, dilden çeşirli türden sistematik fiziksel etkileşimlere; belli türden tutumlardan, tepkilerden, eylemlerden ve ritüel haline gelmiş davranışlardan, kendisini dışarı vuran ve insan eliyle yapılan şeylere ve de somut nesnelere kadar uzanmaktadır. Tüm bu formlar arasında farklılıklar ve çelişkiler olması gayet muhtemeldir ve zaten böylelikle örneğin eylemler kelimeleri yanlış aksettirmekte ve kültürel pratiklere ve ritüellere içkin mantıklar dolaysız bilinç seviyesinde ifade edilen anlamlardan çok daha farklı olabilmektedir. Kültüre dair anlatımın tam teşekküllü bir anlam ifade etmesini istiyorsak, etnografinin “ötesinde” yorumlayıcı bir analiz için gerekli olan metinleri sunan da bu gerilimler ve gerginliklerdir. 


İkinci olaraksa, benim düşünceme göre, meta üretimiyle karşılaştırılabilir bir şekilde bu gerilimler ve gerginlikler en azından kısmen kültürel üretimin gerçek formları tarafından üretilmektedir. Gerçekten de, kılık-kıyafette ayrıksı bir tarzın üretildiği ya da fiziksel çevrede değişiklerin yapıldığı alanlardaki üretim bu kaynaklara dayanan bir üretimdir. Bu üretimin temeli ve itici gücü enformel grup ile onun kendi uygun seviyesindeki kolektif enerjileridir. Benim düşünceme göre, bu enerjiler birbirleriyle bağlantılı iki form üzerinden ifade edilmektedir. Bunlardan biri doğrudandır ve kültürün mensuplarının, içinde bulundukları dünyaya dair anlamlı bir anlatım ve temsiliyet (genellikle dille uyuşmaz bir ilişkide olarak) geliştirme ve bu dünyadan heyecan ve eğlence çıkarmak için olasılıklarla deney yapma girişimidir. 
Diğer form ise dünyevi bir araştırma olup, dünyayı ve ilk süreç sırasında ortaya çıkan, bu dünyanın temel örgütsel kategorilerini bilinçsiz bir şekilde açığa çıkartır. Kültürel dünyanın ve barındırdığı (ilk süreçteki) olasılıkların sembolik bir şekilde inşa edilmesi gerçek ve beklenmedik sonuçlar getirebilen kaynaklar (özellikle yeni olduklarında, kısmen kullanılıp ideolojik olarak anonimleşmemiş) üzerinde çalışmakla ilgilidir. Bu sonuçlar, doğanın kaynaklarından ve kültürel dünyanın oluşturulmasından türetilmektedir. İlk süreç her ne kadar insan temelli olmasa da göreceli olarak maksatlıdır. İkinci süreç ise kültürün merkezinden epey kopmuş olabilir ve kültürel faaliyeti önemli bir şekilde etkileyip, belli kişiler için bu kültürel faaliyetin uzun vadeli uygunluğunun ve yankılanımının temelini oluştursa da belli bir teleolojiyi işaret etmemektedir. 


Son olarak kültürel formlar, öznelliğin oluşumu ve kimliğin teyit edilmesi için gerekli olan kaynakları ve dolaysız bağlamı sunmaktadır. Kişi için, geleceği için ve özellikle de kişinin hayati enerjilerinin dışa vurulması için en inandırıcı ve ödüllendirici anlatımlar böyle şekillenmektedir. Böylelikle şeyler dikkate değer bir hale gelir ve bir anlam ifade eder. Özellikle bireysel kimlik emek gücünün kültürel anlamda öğrenilmesi ve öznel bir şekilde sahiplenilmesiyle oluşmaktadır ve tersine çevirme momentinde, kültürel formlar kültürün mensuplarının emek gücüne dair ayrıksı anlayışları ve dünya üzerindeki kolektif etkinliği tarafından eklemlenmekte, desteklenmekte ve organize edilmektedir. 


Kültürel seviyede bulunan formların, işlevlerin ve ayrıksı pratiklerin bazıları bunlardır. Bunların esas doğası ve kendilerini tam teşekküllü yeniden üretmeleri, toplumsal grup içerisindeki belli başlı ilişkilerin ve toplumsal grupların diğer sınıflarla ve üretim süreçleriyle belli başlı ilişkilerinin üretilmesinde bu formların, işlevlerin ve pratiklerin nasıl yardımcı olduğu üzerinden anlaşılabilir. Bu yeniden üretim sürecinin iki temel “momenti” olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak, dışarıdaki yapılar ve temel sınıf ilişkileri belirgin bir şekilde kültürel seviyede sembolik ve kavramsal ilişkiler olarak ele alınır. Bu form, bana göre, kültüre dayanak oluşturan toplumsal grubun varoluş koşullarına kültürel nüfuz etme biçimidir (kişi ya da pratik bilinç merkezli olmayan). 
Yapısal belirlemeler doğrudan mekanik bir etkiyle değil, ilişkilerine belli bir açıklama ve ifşa getirildiği kültürel seviye aracılığıyla işlerlik gösterir. İkinci mornentteyse, artık bir anlam, tanım ve kimlik kaynağı olan yapılar hayata dair kararlar ve tercihler (liberal dermokrasimizde “özgürce” olarak değerlendirilen) için bir çerçeve ve temel oluşturur ve böylece bu kararlar ve tercihler toplamda sistematik bir hale gelerek toplumun esas yapılarının ve işlevlerinin yeniden üretilmesine katkıda bulunur. Böylelikle, zihinsel ve bedensel kapasiteler arasındaki derecelendirmeleri ve mevcut sınıfsal yapıyı ve üretimi sürdürmek için gerekli olan tutumları sergileyen işçiler her Pazartesi sabahı fabrikaları doldurur. İlk “momentin” nüfuz etme biçimleriyle etkileşime giren süreçler, benim sınırlandırma olarak adlandırdığım mevcut koşulları reddetmek ya da yıkmak yerine bunları yeniden üreten bir kültürel alan yaratırlar. Nüfuz etme biçimleri, eşitsizliği ve kapitalizmin belirleyici ilişkilerini ifşa erme ve ilgili toplurnsal 


İŞÇİLİĞİ ÖĞRENMEK 283 


grup için olası bir kolektif bir eylem temeli oluşturma eğilimi gösterdiğinde sınırlamalar ortaya çıkar ve bu eğilimleri farklı hedeflere yönlendirerek çarpıtırlar. Bu sınırlamalar kültürel seviyeye özgü olup, kültürel formların özcü bir okumasını engeller. 
Ayrıca bunlar, üretim sürecinin kendisinden türetilemez ve hem kültürel sürecin içindeki işlevsel zayıflıkları hem de ırkçılık, cinsiyetçilik gibi göreceli bağımsız anlam sistemlerinin etkilerini ve güçlü dışsal ideolojilerin eylemlerini içerir. Bizim bu çalışmada incelediğimiz örnekte, modern kapitalizmde emeğin özel doğasına yapılan kültürel nüfuz erme biçimleri emek gücünde erkekliğin boğuk ve suskun bir kutlaması haline gelmektedir. Mevcut iş rollerini hiçbir hayale kapılmadan kabul ederek ve bu rollerin belli kültürel avantajlarını ve yankılanımlarını (özellikle cinsiyetçilik ve erkekliğin sergilenmesi anlamında) bir muamma haline getirip kullanarak bu kültürel nüfuz etme biçimleri, herhangi bir somut direnişe ya da siyasi bir alternatife dönüşemezler. Bu noktada, rasyonelliğin ve içsel kavrayışın belli bir derecede ayakta kaldığını da gözden kaçırmamamız gerekmektedir. Boyunduruk altında olmayı bir eşitlik olarak ve resmi ideolojinin söylemleriyle ilişkili olarak yaşamak yerine, gündelik hayattaki kanıtların ve deneyimlerin de aksini gösterdiği üzere bu durum en azından inkâr edilmektedir. 


Dolayısıyla burada iddia edilen, kültürel formların temel yapısal faktörlerin sadece yan olguları (epiphenomenal) olmaya indirgemeyeceği ya da böyle değerlendirilemeyeceğidir. Bu formlar, yapı/külrür ikiliğinde tesadüfi ya da açık uçlu belirli degişkenler değillerdir. Bu formlar hem yapının hem de kültürün bir diğeri olmadan düşünülemeyeceği bir döngünün zorunlu bir parçasını oluşturmaktadır. Kültürel boyuta açılan geçit sayesinde gerçek yapısal ilişkilerin belli yönlerinin kavramsal ilişkilere tekrar tekrar dönüşmesi mümkün olmaktadır. Kültür, yeniden dönüşümün zorunlu diyalektiğinin bir parçasıdır.” 

103 İndirgemeci ya da yan olgusal bir okumaya dair bir eleştiri getirmek adı- 


na, yapıların tamamen fikirlere ve sembollere dönüştüğünü (böylesi bir yaklaşım, kültürel formların tarihsel bir açıklığa sahip olduğu şeklinde, 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Kültürel formlara dair bu bakış açısı hem kötümser hem de iyimser yanlar içerir. Bu bakış açısının kötümser yanına göre, işçi sınıfı çocuklarının kendilerini bedensel işlerle dolu bir geleceğe bırakmaları örneğinde olduğu gibi, yaratıcı nüfuz etme biçimleri aracılığıyla kültür, kendi kendisini lanetlemektedir. İyimser açıdansa, ortaya çıkan sonuçların kaçınılmaz olmadığı gözükmektedir. Boyunduruk altında olmak ve başarısızlık, cevabı verilemeyecek sorular değillerdir. Sonrasında nasıl bir çarpıtmaya uğrarsa uğrasın, kültürel formların gerçek dünyaya nüfuz ermesi şeklinde momentler bulunuyorsa, o zaman bu temelden yola çıkarak güç kazanma ve bir eyleme geçme olasılığı da bulunmaktadır. Nasıl ki muhafazakâr sonuçların köklü bir teşekkülü varsa, muhalefete dair en azından bir kapasite de her zaman olmalıdır. 
Başka bir deyişle, ortada radikalleşmeye dair mantığa uygun bir olasılık bulunmaktadır. Üretime dair yapısalcı teoriler, altında kültürü sınıflandırdıkları egemen ideolojiyi nüfuz edilemez olarak sunmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre her şey, muntazam bir şekilde yerli yerindedir ve ideoloji sürekli mevcut olup her türlü özgün eleştirinin önüne geçmektedir. Bir bilardo topunun pürüzsüzlüğünü andıran bu süreçte hiçbir gedik yoktur. Tüm belirgin çelişkiler ve çatışmalar ideolojinin evrensel yeniden üretim işlevleri sayesinde giderilmektedir. Ancak bu çalışrnanın iddiasına ve daha iyimser olan benim bakış açıma göre, toplumsal ve kültürel yeniden üretimde derin kopukluklar ve vahim gerilimler bulunmaktadır. Toplumsal failler, ideolojinin pasif taşıyıcıları olmayıp, özellikle çatışma, çekişme ve mevcut yapılara kısmen nüfuz etme üzerinden bu yapıları yeniden üreten ve aktif hale 


benim aslen redderriğim bir konumu savunmak olur) ya da kültürel veya ideolojik seviyelerde erkin alternatif modlara sahip olamayacaklarını iddia ediyormuş gibi gözükmek istemem. Kültürel olanlar dışında farklı toplumsal yeniden üretim biçimleri de bulunmaktadır ve zaten bu yüzden bu iki kavramı birbirinden ayırmaktayım. 

104 Örnek için bakınız, L. Althusser, ‘Ideology and Ideological State Apparatuses’ B. R. Cosin (der.), Education: Structure and Society içerisinde, Penguin, 1972. 
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getirenlerdir." Belli bir toplumun yapısal karakteristiklerinden çok farklı olarak toplumsal faillere özel doğasını veren böylesi ihtilaflı bir uyuşmadır. Örneğin, emek gücünün hazırlandığı öz- 


gün formlar toplum üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. 


Kültürel formları ve yeniden üretimi fazlasıyla kapalı ve engelleyici olarak gören yaklaşımlara dair bu uyarı, zorunlu bir muğlâklığın tanımlanması için de bir örnek teşkil etmektedir. 
Kapitalizmin ezilen sınıfları başarılı bir şekilde tahakküm altına aldığı çok sık bir şekilde söylenmektedir. Ancak modern ve liberal demokrat formlarıyla kapitalizm, bu yaklaşımın çok ötesinde kalıcı bir çatışmayı da içermektedir. İşçi sınıfı kültüründe uzlaşmacı olan, aynı zamanda direnendir ve tam da bu sebeple kapitalizm güvence altında değildir. Kapitalizm hiçbir zaman bir hanedanlık olamaz. Belli bir istikrara sahip olduğu ölçüde kapitalizm karşılığında hükmetmek için bir rıza alacağı umuduyla, hiç de bir beklenti içinde olmayan çevrelere özgürlükler sunarak istikrarsızlık riskini de göze almaktadır. Dolayısıyla kapitalizmin kalbinde sürekli yükselen çelişkilerin derin bir muğlâklığı ve değişen bir dengesi bulunmaktadır. Tam anlamıyla ihtilaflı 


105 Toplumsallaşma kavramı ve bu kavramın pasif iletim çıkarımıyla ana 
akım sosyoloji de bu sürecin gerilimini ve muğlâklığını gözden kaçırmaktadır. İşçi sınıfı her zaman için orta sınıftan farklı (sebebi ne olursa olsun) olmadığı gibi sahip olduğu dezavantajları toplumsallaşma kavramının kaçınılmaz kanunlarıyla zamansız ve değişmez bir şekilde kendisini takip eden kuşaklara da aktarmamaktadır (bunun için yoksulluk döngüsü ve benzer teoriler karşılaştırılabilir). Kültürel şablonlarla faaliyetler ve kişinin tutumları gerçek mecburiyetlerle bir arada gelişmekte ve her kuşakta kendine göre haklı gerekçelerle (yeniden) üretilmektedir. Emek gücünün gelişim şablonlarının sanayiye belli bir türde uygulanması her bir kuşak için mücadele ve rıza aracılığıyla gerçekleştirilmesi, ilerlerilmesi ve işlenmesi gereken bir durumdur. Bu sürekli yeniden üretimin belli bariz özelliklerinin ve her seferinde yeni bir şekilde ortaya çıkan uyuşmanın zaman içinde görünür bir derecede süreklilik sergiliyor olması, bizi, buradan yola çıkarak toplumsallaşmaya dair değişmez kanunlar ve dinamikler inşa etmeye itmemelidir. Bu sürekliliklerin içten içe işleyişleri toplumsallaşma kavramının içine sığamayacak kadar daha karmaşık ve muğlâk olduğu 


gibi dışarıdaki faktörlerle ilişkili ve değişime açık bir haldedir. 
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bir kültürel yeniden üretim kapitalizm için diğer tüm sistemlerden daha önemlidir, ama kendi varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu çelişkiler yerinden edilmesinin de koşullarını barındırmaktadır. 


Kapitalist özgürlükler potansiyel açıdan gerçek özgürlüklerdir ve kapitalizm aslında bu özgürlüklerin kendi kendini lanetlemeye dönüşeceği şekilde bir bahsin altına girmiştir. Egemen sınıf alttan gelen yardımlar olmadan asla bu özgürlüklerin yaratacağı zorlukların üstesinden gelemez. Ve eğer bu özgürlükler tam anlamıyla yıkıcı, muhalif ya da bağımsız amaçlar için kullanılmıyorsa bunun suçu kapitalizme yüklenemez. Nasıl ki kapitalizm bir muğlâklık üzerinden bahse giriyorsa, geri kalanlar da böylesi bir bahse girebilirler. 


Sistemin kalbindeki bu derin (ama sınırsız olmayan) muğlâklık, sınıfsal kültürel süreçlere dair aşırı işlevselci bakış açılarına karşı da bir uyarı olarak okunmalıdır. Bu kitapta tanımlanan çelişkiler ve maksatsızlık hali şu an için şüphesiz kapitalizm lehinde “işlemektedir.” Ancak bu şekilde “işleyecek” kadar istikrarlı olan bir sistemin incelenmesi de zaruridir. Dolayısıyla, yeniden üretime dair analizlerde her zaman için işlevselci bir seviye de bulunmalıdır. Ancak bu, belli muğlâklıklar aracılığıyla sistemin çalışmaya hazır parçalarını harekete geçiren çatışmaların üstünü de örtmemelidir. Örneğin, hergele kültürünün pek çok yönü meydan okuyucu, yıkıcı olup bir tehdit oluşturmaya devam ermektedir. Yeniden üretimin kültürel süreçlerinin içerisinde ve arkasında pek çok ara, duraksama, uyuşmazlık, derin çatışmalar ve gerçekten yıkıcı mantıklar bulunmaktadır ve tüm bunlar, sistemin şu an için ihtiyaçlarını gideren sonuçlar dışında kalan sonuçlar için de bir mücadele vermektedir. 


Bu muğlâklık aynı zamanda kapitalist gelişmeye dair basit teleolojik düşünceler için de bir uyarı olarak okunmalıdır. Örnegin sosyal hizmetlerde ve eğitimde devletin giderek daha fazla yer kaplaması kapitalizmin “en uygun” çıkarlarıyla ilgili olmak zorunda değildir. Bu durum bir ölçüde, rekabet halindeki grupların gördükleri şekliyle kendi gelişimleri için kendi gerçek özgürlüklerini kullanmalarının bir zorlamasıdır. Kapitalizmin ürettiği ama çözemediği sorunların hafifletilmesine ya da defedilmesine yardımcı olması için kamu daireleri elbette kullanılmakta ve değişimden geçirilmektedir. Ancak bu sorunların çözülmesine yardımcı oldukları ölçüde, bu kurumların yeniden kapitalizm içerisinde tamamen özümsenmesi de mümkün olmamaktadır. 
Bu kurumlar, kapitalizmin unutulmuş olarak kalmasını isteyeceği mekânları ve potansiyel karşıtlıkları sürdürmekte, böylesi meseleleri canlı tutmakta ve böylesi sinir uçlarını dürümektedir. 
Bu kurumların çalışanları basitçe kapitalizmin hizmetkârları degildir. Bu çalışanlar, en nihayetinde kapitalizmin işlevsel ihtiyaçlarından tuhaf bir şekilde bağımsız olan mesleki hedeflerine bağlılıkları sebebiyle kapitalizmin sorunlarını kısa vadede sıklıkla çözmekte, daha karışık bir hale getirmekte ya da ertelemektedir. 
Bu kişiler, sınıfsal yeniden üretime, maksatsız formlarla farkında olmaksızın yardımcı olabilirler ama bu durum aynı zamanda egemen sınıfın çok da istemeyeceği karşıtlıkların ve eleştirilerin de artmasına yol açabilmektedir. Kamu daireleri ve kurumları, çelişkileri daha hızlı bir şekilde daha ileri taşıyıp bunları saf bir kapitalizmin hayal ettiğinden daha konumsuz ve yolunu kaybetmiş formlar haline getirebilirler. Batı kapitalizminin karakteristiği olan bürokratik refah devlet aygıtı bir açıdan, kapitalizmin doğrudan iradesini ya da dosdoğru tahakkümünü ifade etmek yerine, kapitalizmin kendi lehine kullandığı kümülatif bir kabuk bağlama olarak görülmelidir. Kapitalizmin kendi muğlâklığı onu değişime karşı yatkın hale getirmekte ve bir değişim sırasında onu hayatta tutmaktadır. 


Yeniden Üretim ve Devlet Kurumları 


Bu çalışma, kültürel ve toplumsal yeniden üretimde özellikle sistematik yanlış tanımlara ve maksatsız sonuçları anlamında kurumların kavramsallaştırıcı rolleri için daha kesin bazı iddialar ortaya koyabilir. 
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İlk olarak, belli türden yeniden üretimlerin farklı türden kurumlarda muntazam bir şekilde gerçekleşmesini beklernermemiz gerekmektedir. Nasıl ki okul ve resmi zaman çizelgesi bedensel emek gücünün öğrenilmesi ve hazırlanması süreçlerine teğet geçiyorsa, başka türden kurumlar da gerçek toplumsal işlevlere, benzer bir biçimsizlikte temas edebilirler. Yeniden üretim açısından, kurumların rolünün anlamı ve kapsamı kendi formel doğasının çok ötesinde olabilir ve kurdukları maksatsız ilişkiler belli bir konuma sahip enformel kültürlerin alışılageldik şablonlarıyla etkileşime giren iletişim kanalları açabilir. Ayrıca, zihinsel emek gücünden çok bedensel emek gücünün hazırlanmasında önemli bir rol oynayan okul gibi bir kurum, yeniden üretimin farklı aşamalarında çok farklı roller de oynayabilir. 


İkinci olarak bu çalışma, kurumların alelade birimler olarak çalışılamayacağını öne sürmektedir. Kurumların resmi, pragmatik ve kültürel olarak tanımlayabileceğimiz en az üç seviyesi bulunmaktadır. Resmi seviyede bir kurum, toplumun ana yapısal ve örgütsel özelliklerine ve bunların birbirleriyle nasıl bir ilişkide olduklarına (ya da nasıl bir ilişkiye sokulduklarına) dair bakış açısıyla ilgili olarak kendi amaçlarına dair formel bir anlatıma sahiptir. Bizimki gibi liberal demokrat toplumlarda, okul gibi kurumların (özellikle özel okullarla karşılaştırıldığında) egemen sınıfların bariz çıkarları için maksatlı bir şekilde çalıştığını varsaymak gayet yanlış olacaktır. Böylesi kurumların bilinçli ve merkeze doğru yönelen amaçları, alı ve üst sınıf olarak kabul edilen kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik birbirinden çok farklı iki tür ideolojiyi teşvik etmek değildir. Bu kurumların, eğitimli, ilgili ve samimi liberal failleri böylesi bir yaklaşımı uygun bulmaraktadırlar. Ayrıca kurumsal pratiğin bu seviyesi, uygun siyasi alanla ve burada işleyen tüm belirleyenlerle ve çıkarlarla epey doğrudan bağlantılıdır. 11. Dünya Savaşı'ndan beri egemen sosyal demokrat siyaset kısmen, kaynak dağıtımını eşit bir hale getirme ya da en azından kurumların reformdan geçirilmesi ve geliştirilmesi aracılığıyla bu kaynaklara erişirni eşit bir hale getirme çabasında 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olmuştur. Dolayısıyla, bu siyasi bağlamda asıl resmi eğilim, ıraksama değil yakınsama olmuştur. 


Aynı standartların, aynı ideolojilerin ve aynı heveslerin herkes arasında yayılmaması mevcut toplumsal sistem açısından elbette mutlak bir zorunluluktur. Pek çok kurumda resmi ideolojinin baskın gelmesi (ya da muhalif kültürel yeniden üretimin sona ermesi de aynı kapıya çıkmaktadır) genel anlamda toplumsal yeniden üretim için büyük bir felaket olurdu. Örneğin, gerçekten de kendi kendini yetiştirmeyi özümsemiş ve işe dair bir tatmin ve anlam arayan işçi sınıfı çocuklarının okuldan iş hayatına “geçişleri” dehşet uyandırıcı bir muharebeye sahne olabilirdi. 
Zira böylesi bir durumda, “kendilik” üzerinden belli düşünceler geliştirmiş olan bir gençler ordusu, uygun olan anlamlı çok az işe girmek için bir savaşa girişecek ve pek çok işveren de onların anlamsız işlere girmelerini sağlamak için uğraşacaktı. Bu şartlar altında, “mesleki rehberlik” alanında şimdikinden çok daha büyük problemler yaşanırdı. Bu gençleri fabrikalara doluşturmak için ya savaş koşulları boyutunda bir propaganda ya da doğrudan fiziksel bir zorlama gerekiyor olacaktı. Böylesi bir durum yaşanmadığı için ve sınıflı toplumda toplumsal yeniden üretim liberal devlerin ve kurumlarının müdahalesine rağmen genel anlamda sürdüğünden dolayı, bahsi geçen kurumların gerçek işlevlerinin, kendilerine belirledikleri amaçların aksine çalıştığını öne sürmek makul durmaktadır. Dolayısıyla, bu yanlış hesabın, toplumsal yeniden üretime katkıda bulunan belli kurumlar içerisinde gerçekleşen kültürel süreçlerin pek çoğunun sürdürülmesini sağladığı iddia edilebilir. İkincisi pragmatik seviyede, belli kurumların failleri ve görevlileri resmi ideolojilerin ve amaçların birer aracısı haline gelirler. Bu kişilerin hüküm süren ya da zuhur eden “resmi” ideolojinin teorik gerekçelerine kıymet vermeleri epey bir muhternel olsa da, bu kişilerin asıl meselesi denetime ve yönlendirmeye dair yüz yüzeyken karşılaştıkları sorunlarla ve gündelik hayattaki baskının, bulundukları kurumda varlıklarını tehdit ermesiyle ilgilidir. Dolayısıyla bu kişiler “resmi” ideolojiye daha pratik bir gözle bakarlar. Örneğin, yeni tasdik edilmiş ideolojileri sadece gerçekten yardımcı olabileceğini ya da pratik bir katkı sunabileceğini düşündüklerinde kullanırlar (ideolojiye dair değişimleri kendi başlarına meşrulaştırmaları da diğer bir ihtimaldir). Bu pratik görev bilinci sıklıkla bu kişilerin aşağıda gerçekte ne olduğunu anlamalarını engellemektedir. 


Bu iki seviyenin “altında” yer alan üçüncü seviyedeyse, kurumun müşterilerinin dışarıdaki sınıfsal deneyimleri kurumun pratik mecburiyetleriyle ve süreçleriyle etkileşime girmesiyle beraber kültürel formlar belli bir uyum sürecinden geçer. Bu seviyenin önemli değişkenlerinden biri, resmi siyasetlerin alt etmeye ya da değiştirmeye çalıştığı muhalif bir enformel kültürün aslında toplumsal yeniden üretimin daha geniş bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilmesidir. Bu kitapta da gördügümüz üzere, kültürel bir seviyede ortaya çıkmalarıyla beraber resmi mitlerin ve yanılsamaların ve de dünyaya dair ihtiyatlı bir değerlendirmenin yok edilmesi bu dünyaya dâhil olma sürecini durdurmamaktadır. Tam tersine bu durum, dünyaya dâhil olma sürecine yardımcı olabilmektedir. Kurumun kendine özgülüğü ve ideolojisinin kırılganlığı belli türden muhalif kültürleri ve onların karakteristik nüfuz etme biçimlerini teşvik ettiği gibi, güçlü sınırlamalar ortaya koyarak ya da bu sınırlamaları pekiştirerek aynı zamanda bu kültürlerin ve nüfuz etme biçimlerinin çarpıtılıp bağdaştırılabilir hale gelmelerine de yardımcı olmaktadır. Bunun için kurumlar, özellikle kendi ilgi alanlarında ve formel ile enformel arasında bölünmeler yaratmaktadır. Örneğin okul kurumu, her ne kadar beklendiği kadar etkili olmasa da, işçi sınıfı çocuklarının önemli bir kesiminin ortaöğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci senelerinde deneyimledikleri muhalif işçi sınıfı kültürünün yenilenmesi için çok önemli bir konum ve en yakın sebeptir. Bu yenilenme, önemli somut sonuçlar üreten emek gücünün öznel ikaretgâhında değişimlere ve düzeltmelere yol açar. Çelişkili ve maksatsız bir şekilde okul karşıtı kültür, eğitimin çoğunlukla yanlış tanımlanmış ana hedeflerini onun adına yerine getirir: Önemli sayıda işçi sınıfı 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çocuğunun “gönüllü bir şekilde” vasıflı, yarı vasıflı ve vasıfsız bedensel işlere yönlendirilmesi. Eğitimdeki mevcut “krizin” sebebi olmak yerine okul karşıtı kültür ve onun desteklediği süreçler aslında gerçek bir krizin ortaya çıkmasını engellemektedir. 


Benim iddiama göre, kurumsal örgütlenmedeki tüm belli başlı değişimler bu üç seviye üzerinden düşünülebilir. Örneğin eğitimde ilerlemecilik, işçi sınıfının eğitime erişim şansını arturmak isteyen daha geniş bir tabana yayılmış sosyal demokrat, politik ve kurumsal hareketlerle bir araya gelmesiyle bir resmi ideoloji olarak geliştirilip teorize edilmiştir. Ancak pragmatik seviyede, okullarda pratik sorunlara pratik çözümler üretmek için eğitimin temel felsefesinde büyük bir değişikliğe girmeksizin göreceli bir yaklaşım esas alınmıştır. Kültürel seviyedeyse “ilerlemecilik”, emek gücünün öznel hazırlanmasından ve ilerlereciliğin eğitime dair amaçlarına zıt bir şekilde işçi sınıfı geleceğini kabullenmekten sorumlu olan okul karşıtı kültürünün süreçlerinin pekişmesine yardımcı olarak çelişkili ve maksatsız bir etkide bulunmuştur. Kültürel yeniden üretimin okulla bağlantılı olarak bu şekilde pekiştirilmesi, istenen başarıyı kısıtlayarak eğitime dair denemeleri sürekli bir zorunluluk haline getirmektedir. 


Ancak bu yaklaşım, ilerlerneciliğe ya da başka türden kurumsal reformlara dair bir eleştiri ya da bunlara karşı alelade bir argüman olarak değerlendirilmemelidir. Eğitime dair her türlü değişim, sınıf kültürleriyle ve dışarıdaki sistemin nesnel gereklilikleriyle ilişkili olarak kendi çelişkileriyle karşılaşmaya mahkümdur. Hiçbir kurumsal hedef ve ahlaki ya da pedagojik inisiyatif Newton fiziğinin kanunlarına uygun bir sakinlikte devinim göstermez. Her devinim kendi bağlamıyla ve toplumsal sınıf ilişkilerinin gerçek dünyasıyla kültürel yeniden üretimin (kurumsal ya da resmi bakış açısından) öteki dünyasında gösterdiği etkinlikle ilişkili olarak anlaşılmalıdır. 


İlerlemecilik ve zorunlu eğitim yaşının yükseltilmesi aslında gerçek sorunları işaret etmiş, gençleri sanayi kapitalizminin çetinliğinden ve eşitsizliğinden bir süre daha korumuş ve gençlere anne-babalarının sahip olmadığı belli bir kavrayış türünü ve bir kültürel ilerlemeyi (elbette maksatsız ve beklenmedik bir şekilde) sunmuştur. Bununla beraber, ilerlemeyle kastedilen konusunda naif olmamamız gerekmektedir. İlerleme hakkında düşünürken, hangi formların kimler için nasıl bir doğrultuda ve nasıl maksatsız yollar aracılığıyla ortaya çıktığını ve tüm bunların toplumsal sistemin yeniden üretilmesi anlamında nasıl sonuçlar ürettiğini de göz önünde bulundurmamız şarttır. 


Genelleme ve dış değer kestirimi (extrapolation) yapmanın elbette tehlikeleri bulunmaktadır. Farklı failler ve kurumlar farklı egernenliklere/madunluğa, farklı profesyonel/müşteri ilişkilerine, ideolojide farklı duraksamalara, kırılmalara ve ters çevirmelere, farklı mücadele momentlerine ve noktalarına, sınıf sisteminde farklı kesişimlere ve kültürel yeniden üretimin farklı modlarına sahiptir. Bununla birlikte, pek çok kurumun belli bir şekilde ve belli bir seviyede kendi resmi ideolojilerine dair kendi kendilerini kandıran bir inanışa sahip olduklarını da söylemek mümkündür. Kesin olan bir şey varsa, böylesi bir ideolojinin en alıcakileri içeri davet etmeden aktarılamayacağıdır. Geri kalan toplumsal sistemle çok önemli bağlantıları ve yeniden üretim işlevleri bulunan bu ideolojik zincirin belli bir aşamasında kırılma ve tersine çevrilme gerçekleşmektedir. Pek çok kurumda, bir kültürün mensuplarını somut eylemler için güdüleyen ve çogunlukla enformel ustalık ve toplumsal yeniden üretimi denetim açısından bir Pirus Zaferi olan kültürel nüfuz etme biçimi anlayışı (ki bir sınırlamayla engellenmiştir) böylece kararlı bir şekilde tasdik edilmektedir. 


8. Pazartesi Sabahı ve Yeni Bir Dönem 


Bir insan kitlesinin, var olan gerçek dünyayı tutarlı ve birleştirici bir şekilde düşünmeye itilmesi yeni bir doğrunun felsefi bir “deha” tarafından keşfedilmesinden ve bu keşfin küçük bir aydın grubunun malı olarak kalmasından çok daha önemli ve çok daha özgün bir felsefi olgudur. (...) Söz konusu olan, bilimsel formu bürün insanların kişisel yaşamlarına sokup yaymak değil, zaten mevcut olan bir etkinliği yenileştirip eleştirel hale getirebilmektir. 


Antonio Gramsci, Hapishane Defteleri, s. 325 ve 330 


Bu kitabın giriş kısmı, işçi sınıfı gençlerinin, işçi sınıfına özgü işleri görünüşte kendi tercihleriyle nasıl ve neden kabul ettikleri sorusunu ortaya atmıştı. Büyük bir oranda şunu diyebiliriz ki, işçi sınıfı mensubu hoşnutsuz gençler (bu kişiler üzerinden kurallara uyma hali de daha iyi anlaşılabilir) açısından kolektif, rasyonel ama aynı zamanda tamamlanmamış bir mantığın korunması, kendi gerçek koşullarına kısmi bir şekilde nüfuz etmeleri ve bedensel işlerin bir muamma şeklinde kutsanması üzerinden gerçekleşmektedir. Benim düşünceme göre, bu durum genel anlamda toplumsal yeniden üretime katkıda bulunan bir kültürel yeniden üretim formu üzerinden anlaşılabilir. Bir önceki kısımda bu konumun bazı çıkarımları bir miktar incelenmiştir. Kitabın bu kısmındaysa, pratik/siyasi seviye ve de özellikle bu çalışmanın konusuyla yakından ilgili olan iki alan (huzursuz işçi sınıfı gençleri için mesleki rehberlik ve eğitim) için bu araştırmanın çıkarımlarını ele alacağım. 


Bu kitapta incelenen kültürel sunum, analiz ve belirlenim kültürel seviyede bir etkinliğin bulunabileceğini öne sürmektedir. Benim iddiama göre, yeniden üretimin kültürel süreçleri gerçek bir nüfuz etme biçimine ve potansiyel açıdan radikal bir dayanışma haline büründüğünde bu durum daha da sahici olmaktadır. Kültürel formların eskiyi yeniden üretme sıklığı aynı zamanda eskiye de meydan okumaktadır. Bu konuma dair naif bir okuma, bu duruma basit bir müdahalede bulunabileceğini ya da ilericilik ile gericilik arasında doğrudan bir ayrım yapılabileceği sonucuna varabilir. Ancak, kültürel seviyenin esas birliğini (ki etnografik anlatım ısrarla bunun üzerinde durur) unutması ve içsel zayıflıkları bulunan (bu zayıflıklar kendi doğasının bir parçasıdır ve ideoloji bunlardan kolayca faydalanır) kültürel olanın karmaşıklığını gözden kaçırması sebebiyle böylesi bir yorum oldukça sorunludur. 


Bunların dışında, kültürel seviye de öyle başıboş bir şekilde salınmamaktadır. Kültürel seviyenin yapısal faktörlerle dolaylı ilişkileri bulunduğu gibi denge ve tamamlayıcılık ilişkisinin şablonlarının karakteristik formlarını sağlama alan örgütsel ve kurumsal bir bağlamı da bulunmaktadır. Bağdaşma/direniş ikiliği keskin bir şekilde perçinlenrnektedir. Bu kavramlar öyle kolay kolay yerlerinden oynamamaktadır ve böyle bir şeyin gerçekleş- 


mesi isteğe de bağlı değildir. 


Pedagojik ya da rehber-danışmanlık pratiği anlamında, kültürel ortam içerisinde istenilen sonuçları üretmek için harekete geçirilecek manivelalar olduğunu var saymak yanlış olacaktır. 
Kitabın İkinci Bölümünde ortaya konan analizin vardığı sonuç, kültürel formların kendileri ya da dayandıkları temel üzerinden 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anlaşılamayacağıdır. Okul karşıtı kültürü anlamak için alternatif başlangıç noktalarına gidip kültürü kısmen dışarıdan üretmemiz gerekmektedir. Günümüz kapitalizminde emekçiliğin doğası, genel soyut emek, cinsiyetçilik ve ideoloji hep bu alternatif başlangıç noktalarıdır. Hoşnutsuz işçi sınıfı gençlerinin mesleki rehberliği ve eğitimi için tam teşekküllü ve uygun etkin bir program ortaya koymak adına, göze çarpan kültürel formlara ve bağımsız kültürel inisiyatiflere naif bir şekilde geri dönmemiz artık mümkün değildir. Bu alanda yapılacak müdahaleler ve reformlar bu kitapta incelenen yapısal faktörlerle ilişkili olarak maksatsızlığın, çelişkilerin ve kültürel yeniden üretimin tüm döngülerinden geçmek durumundadır. 


Diğer taraftan eğitimciler açısından bir “Pazartesi sabahı” sorunu bulunmaktadır. Pazartesi sabahında ne yapılması gerektiğine dair söyleyeceğimiz bir şeyimiz olmazsa, tüm yapacaklarımız arıtıcı, yapısalcı, devinimsiz ve indirgemeci bir totolojiye teslim olacaktır: “Toplumun temel yapıları değişmeden hiçbir şey yapamayız, ama bu yapılar da bir değişiklik yapmamızı engelliyor” Eğitimcilerden iki seviyede (acil sorunlarla “ellerinden gelenin en iyisiyle” uğraşırken, tüm bu çabalarının aslında sorunların kaynağı olan yapıların yeniden üretimine yardımcı olabileceğini takdir etmek) eşgüdümlü bir şekilde çalışmalarını istemek hiç de çelişkili bir durum değildir. Eğitimcilerin bu kötü talihlerinde mevcut toplumu yeniden üreten muğlâklık dengesini değiştirecek alanlar ve potansiyeller gene de bulunmaktadır. Gündelik sorunların keşmekeşini dışarıya ihale etmek, toplumsal ve kültürel yeniden üretimin aktif ve çekişmeli doğasını reddetmek anlamına gelmektedir. Böylesi bir yaklaşım gerçekten bir hayatları olan insanları zombi statüsüne mahküm ettiği gibi her türlü gelecek fikrini de peşinen ortadan kaldırmaktadır. 
Gündelik hayatın meydan okumalarını (yapısal sınırlamaların kaçınılmazlığı sebebiyle) reddetmek ise hayatın ve toplumun devamlılığını inkâr etmektir. Böylesi bir yaklaşım teorik olduğu kadar siyasi de bir fiyaskodur, zira yeniden üretimin diyalektiğini reddetmektedir. Gelişmenin ve dönüşümün az çok benimsenmiş kurallarıyla ilişkili bir iyi niyetle gerçekleştirilmiş kısa vadeli eylemler ile bu eylemlerin öngörülemez uzun vadeli sonuçları arasındaki kaçınılmaz gerilim (her anne ve babanın hemen her gün yaşadığı bir durum) tüm toplumsal failler açısından hayatın ortak bir özelliğidir. Yaptıkları iş sosyal hizmetler olan kişilerden bu iki seviyenin gerilimi ve ironisi altında işlerini yürütmelerini 


istemekte hiçbir sakınca olmamalıdır. 


Elinizdeki çalışma, kültürel seviyede belli bir derecedeki etkinliği ve (yapılarla) uyuşmazlığı göstermiştir. Bu durum, kültürel seviyede eylem için biraz alan bulunduğunu ve burada, bir kültürün, mensuplarına onların yapısal ve toplumsal konumları hakkında ne “dediğini” ifşa edecek bir kapsam olduğunu göstermektedir. En azından resmi ve diğer ideolojilerin yanılsamaları ifşa edilebilir durumdadır. İşçi sınıfını ne aşağılayan ne de yok sayan ama aynı zamanda yapısal faktörlerin önemine göre şekillenmiş (kaçınılmaz olmasa da) bir yaklaşım mümkündür. 
Bu çalışmada ayrıntılı programlar önermek doğru olmayacaktır, zira bu kitabın yaptığı analizler başka insanlar tarafından farklı alanlar üzerinden de düşünülebilir. Buna karşılık, belli genel ilkeler belirtilip bu ilkelerin kitapta karşılaşılan ana iki mesleki alan (eğitim ve rehberlik) için bariz çıkarımları ortaya konabilir. 


* Kültürel seviyenin en bariz ve dışsal olan, muhtemelen de kişisel olarak küçük düşürücü unsurlarının bir yabancılaşma yaratmasına izin vermek yerine bu kültürel seviyeyi kendi göreceli birliği üzerinden kabul etmek. 


* Kesin bir şekilde ayıplanrnası gereken tutum ve davranışların olası ya da gizli kalmış anlamlarını tanımlamak. 


106 Sosyal hizmerler konusunda yakın dönemde sosyoloji alanından gelen 
bazı tavsiyelerin gerçek temelini bu iki seviye arasındaki bağlantının ayrışması ya da zayıfaması oluşturmaktadır. Örnek için bakınız, S. Cohen, “les Ali Righe for You to Talk: Political and Sociological Manifestos for Social Work Action”, R. Bailey ve M. Brake (der.), Radical Social Work içinde, Arnold, 1975. 
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* 


Naif bir şekilde kültürel formların egemen formlardan üstünlüğünü ya da bu formları birbirine eşitlemek gerektiğini savunmak yerine, kültürel seviyeyle ne gibi yeniden üretim fonksiyonlarının gerçekleştirilebileceğini anlamaya çalışmak.” 


Kültürel formlardan yeni şeyler öğrenip nüfuz etme biçimleriyle sınırlamalarını (özellikle egemen ideolojik etkilerle ilişkili bir şekilde) birbirinden ayırmaya çalışmak. Nüfuz etme biçimlerinin topluma dair sistematik analizlere nasıl erişebileceğini keşfetmek. 


Kültürel süreçleri muamma haline getirmek ya da güçlendirmek yerine bunları ifşa etmek. 


Kültürel seviyedeki eyleme dair yapısal sınırları tanımlamak ve eğer yapısal bir değişim isteniyorsa, diğer insanlar kadar içinde bulunulan bölgenin lehine olacak bir şekilde siyasi örgütlenmeye gitmek. 


Mesleki rehberliğin tüm alanları (özellikle vasıfsız ya da az 


becerili olmakla ilişkili olarak) giderek daha fazla incelemeye tabi 


tutulmaktadır. Eğitim alanına göre bir açıdan, mesleki rehber- 


107 Eğitime dair “yeni” sosyolojinin örtük olsa bile egemen eğilimi. Örnek 
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için bakınız, N. Keddie, Tinker, Taylor: The Myth of Cultural Deprivation, 
Penguin, 1973 


Rehberlik hizmetlerine dair yakın dönemli eleştirel bir değerlendirme için bakınız, Ken Roberts “Where is the Careers Service Heading”, Careers Bulletin içinde, DE, İlkbahar 1976. Britanya Hükümetinin mesleki hazırlık konusundaki fikir beyanı için bakınız, Unified Vocational Preparation: A Pilot Approach, HMSO, 1976. Bu rapor, Eğitim Bakanlığına bağlı Further Education Curriculum Review and Development Unit isimli birimin kurulmasının önünü açmıştır. Belli çalışmalar yürüten ve okullardaki yeni eğirim denemelerini gözlemleyen bu birimin şu ana kadar çıkardığı tek orijinal belgeye göre, genç işçilerin yüzde 40'ı uygun bir okul eğitiminden ya da mesleki eğitimden yoksundur. Belge, bu anlamda daha fazla mesleki eğirim ve okul eğitimi için orrak bir tedbir planı çağrısında bulunmaktadır. Ancak bu belge, gençlerin sunulan farklı seçeneklere olan tutumlarını bahis konusu yapmadığı gibi, bu gençlere anlamsız gelmesi muhtemel iş ortamları için geliştirilen “kendini adamak” ve “daha 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lik, kurumlar tarafından sınırlanmadığı (okulun maddi bağlamı ve eğitim paradigması gibi) için en azından çalışanlarına eylem için daha fazla kapsam sunmaktadır. Diğer taraftansa, rehberlik memurları gerçek dünyayla, eşitsizlikle ve eğitim paradigmasını öncelikli bir hale getiren bilgi ve meziyetlerin iş fırsatlarının dagıtılmasındaki rolüyle doğrudan ilgilenmektedirler. Bu memurların kültürel seviyeye dair çarpıcı bir şekilde ayrıntılı bilgilere (gizli kalmış olsa bile) sahip olmaları ilginç bir durumdur. Bir açıdan, kültürel ortam ve bunun dolayımları onların elinde hazır bulunan bir malzemedir. İş hayatına geçişin şablonlarına bir anlam vermeleri de bu cemel üzerinden ortaya çıkmaktadır. Bu memurlar öğretmenlere kıyasla hergelelere karşı açık bir şekilde daha fazla sempati beslemektedir ve okul karşıtı kültüre mensup kişilere dair okulun yaptığı değerlendirmeleri sistematik bir şekilde tersine çevirmekte ya da yeniden kodlamaktadır. İşçi sınıfı kültürünün muhalif değişkenlerine karşı bu farklı tavır, okul ile rehberlik memurları arasındaki olağan gerilimin kaynaklarından biridir. Bu memurlar ayrıca, tedrisi becerilerin ötesinde kişilerin temel kültürel değerlerini ve ilgili alanlarını da “hayat tarzı” ve “boş zaman faaliyetleri” olarak kayda geçirmektedir. 


Asıl meseleyse, kültürel anlayışın gerçek formlarının, her zaman mevcut olan bireycilik ideolojisi tarafından parçalanması ve çarpıtılmasıdır. Bazı değerler, kültürel olandan kopartılıp kişilere ve içsel karakteristiklerine yansıtılırken, kültürel olanın bazı yönleri de bağlamlarından kopartlıp atomize edilmekte ve belli 


iyi iletişim kurmak” gibi içeriklere sahip yaklaşımların içsel çelişkilerini de sorgulamamaktadır. Ken Roberıs'in, rehberlik hizmetlerine dair ciddi eleştirileri bulunmaktadır ve özellikle “mesleki tercih” üzerine cenkirlerine katılsam da Roberis'ın yaklaşımı kendi kuyusunu kazan bir yaklaşımdır. 
Eğitim konusunda dezavantajlı olanlara yönelik iyi bir “istihdam merkezi” ve “uygun servisler” belli alanlardaki iş fırsatlarının sayısını artrırmamaktadır. Dolayısıyla, böylesi bir düzende de eski sorunların kendisini göstermeye devam etmesi kaçınılmazdır. Kültürel seviyeyi ve bu sınırlı fırsatlara yönelik gerçek deneyimsel tepkileri göz ardı ederek Roberts, mesleki rehberlikte (herhangi bir aşamasında) gerçekte ne yapılmasına dair somut tavsiyeler orraya koyamamaktadır. 
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işlerin doğalarıyla ilişkili hale getirilmektedir. Böylelikle, aslında sadece orta sınıf tercihleri açısından bir geçerliliği bulunan kişi ile işi eşleştirmek şeklindeki bireycilik paradigması da görünüşte kullanılabilir hale gelmektedir. Bireyi ve birey için anlamlı seçenekleri merkezine almış olan gelişim psikolojisinin tüm bir ideolojisi ve dili de böylece devreye girer. “Kişisel gelişim”, “kendini algılama” ve “meslek tercihi” gibi aslında sadece sahte bir farklılık (kişiler ve mevcut işler arasında) üreterek, kültürel seviyenin totolojik ve bireyselleştirilmiş bir çarpıtması olan olgular böyle- 


likle hep beraber bir geçerlilik kazanır. 


Bu çalışmanın belki de esas çıkarımı, mesleki rehberliğin, kültürel seviyeyi kendine özgü mantığı ve ilgili faillerin gerçek koşullarına nüfuz eden (çarpıtılmış) formlarıyla beraber göreceli olarak ayrı bir varlık şeklinde tanımlayabileceğidir. 


Bu doğrultuda, kısa vadeli arma belli ilkelere dayanan birtakım tavsiyeler ortaya konabilir. Daha uzun vadeli yapısal bir değişikliğe ve işçi sınıfı çocuklarının karşılaştıkları iş fırsatların- da ve iş kalitesinde temel bir değişikliğe katkıda bulunmak için, kısa vadeli tavsiyelerde açığa çıkarılan ve incelenen güçlerin lehine olacak şekilde meslek kollarında ve diğer yapılarda daha siyasi bir örgütlenme gerekmektedir. 


“Örnek sorunları” (kültürel kategorilerden yalıtılmış ya da bu kategoriler arasında geçişler yapan kişiler gibi) tanımlamak için kültürel bir perspektif kullanmak. 


“Kültürel kutsamaları” sona eren ve kapana kısılmış olan işçi sınıfı gençlerini tekrardan eğitim hayatlarına devam etmeleri için teşvik etmek. Bu kategorideki gençler için daha büyük ödenekler ayırmak. 


Bu tavsiyelerin sadece belli durumlar için iyileştirici olduğunu ve ekonomideki fırsatların aslında sıfır coplamlı bir oyun olduğunu kabul etmek. Eğer bazı işçi sınıfı çocukları mevcut fırsatları değerlendiriyorlarsa bunun anlamı, diğerlerinin bunlardan faydalanamadıklarıdır. 
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Dışlanmış ve hoşnutsuz gençler için onların kültürel formlarının mantığını bir muamma ya da yanılsama olarak değil, samimiyet ve hayal kurmaktan sıyrılmak olarak kabul etmek. 


Bunun içinse özel olarak: 


Günümüzde hızla çoğalan değersiz meziyetlerin yarattığı anlamsızlığı ve kafa karışıklığını tanımlamak. 


Vasıfsız ya da yarı beceri gerektiren işlerin pek çoğunun doğal sıkıcılığını ve anlamsızlığını kabul etmek. 


Aslında büyük bir çoğunluğun kaybetmesi gerektiği ama herkesin aynı ideolojiyi paylaşmasının beklendiği meritokratik bir toplumun ve eğitim sisteminin çelişkisini kabul etmek. 


İşsiz olma olasılığının, hem dayatılan bir durum hem de gerçek fırsatlarla ve çalışmanın ne anlama geldiğiyle (kültürel seviyedeki anlamı ya da başka anlamları) ilişkili olarak tercih edilen bir seçenek olduğunu kabul ermek. 


İş hayatının kültürel haritalarını ortaya çıkarmak ve incelemek için daha kolektif pratikler, grup tartışmaları ve projeler? geliştirmek. Kültürel formların gösterdiği grup mantıının mesleki rehberliğin pratikleriyle uyumlu olabileceğini 


göz önünde bulundurmak. 


Hoşnutsuz işçi sınıfı gençleri için ilkeli bir pedagojik uygulama zorluklarla yüklüdür ve dikkatli bir şekilde sunulmalıdır. 
Bu çalışmanın gösterdiği üzere, işçi sınıfı çocukları öğretmenlerin kişisel tarzlarından ve eğitimin içeriğinden çok kendi sınıfsal kültürel deneyimlerinin ve konumlarının bağlamında okulun yapısına ve egemen eğitim paradigmasına bir tepki vermektedir. Eğitim paradigmasındaki bu yapıların ve temel şablonların 
109 The Schools Council Careers Education and Guidance Project (çeşitli denemeleri olsa da bunlar daha yayınlanmamışur) kolektif çalışma ve grup 

projeleri için kaynaklar hakkında bazı ilginç tavsiyelerde bulunmuştur. 


Ancak bu tavsiyeler de kişisel tercih ve hatta iş piyasası üzerine kişinin, güçlü olduğu kadar yanıltıcı olan düşünceleri üzerinden oluşturulmuştur. 
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değiştirilmesi eğitim tarzının ya da belli türden içeriklerin değiştirilmesinden daha zordur. Günümüzde halen üretilmesi ve gündelik temasların daha uzun vadeli perspektiflerinin içerisine yerleştirilrmesi gibi sebeplerle, öğretmenlerin okullardaki hoşnutsuz çocuklarla uygunsuz ve moral bozucu sınıfsal temaslar kurmaya devam etmeleri meselesi de olduğu yerde durmaktadır. Ancak bu kitapta ana hatlarıyla sunulan kültürel perspektifin sınıf içi pedagoji için bazı çıkarımları bulunmaktadır. 


Günümüzde eğitimde bir “kriz” bulunmaktadır."* Bu krizin temelindeyse ilerlemeci eğitim yöntemlerinin temel ölçütleri ve uygunluğu meselesi yatmaktadır. Gelişmekte olan uyuşmazlık (sınıf öğretmenlerinin ve öğrencilerin bu konudaki görüşlerinin hiçbir şekilde ortalıkta olmaması bu durumun güçlü işaretlerinden biridir), sadece kısmen ve pek çok çarpıtmalar aracılığıyla, sınıf çatışmasının ve emek gücünün yeniden üretilmesi süreçlerini ve okul alanında gerçekleşen toplumsal yeniden üretimin genel süreçlerini temsil eden devasa bir gerçek ideolojik savaştır. 
Bunun anlamı, bu savaşın sahici olmadığı ya da iki tarafın da yanında yer alınmaması gerektiği değildir. Hoşnutsuz işçi sınıfı çocukları için bir pedagojinin arnaçları ve formları, eğitim üzerinde yürütülen “büyük tartışmadan” bağımsız bir şekilde ortaya konmalıdır. Örneğin, ilerlemeci eğitim tekniklerinin güçlü idealist bir yanı olduğunu, ama bu tekniklerin aynı zamanda ironik bir şekilde yeniden üretim süreçleriyle ilişkili olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Diğer taraftan, işçi sınıfı çocuklarının kendilerini ifade etme ve sembolik manipülasyon konusunda belli beceriler geliştirmelerinin işçi sınıfının gelişimi açısından bir koşul olduğu da kabul edilmesi gereken diğer bir gerçektir.""! 
110 Tyndale Okulu olayı, yakın dönemli araştırmalar (örneğin Benner'ın Teaching Styles and Pupil Progress araştırması), kara bültenlerin (black paperi- 


Hes) baskısı, hep beraber, ilericilik, görecelilik ve diğer yeni eğitim teknikleri hakkında ciddi soru işaretleri yaratmıştır. 

111 Bu becerilerin nasıl bir forma sahip olması gerektiği sorusunu özellikle 
ucu açık bırakmakrayım zira daha önce de öne sürdüğüm üzere kültür, algılanan egemen dille belli bir gerilim içerisinde gelişmektedir. Ancak bu 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Mesleki rehberlik örneğinde olduğu gibi, eğitimin üzerinde durmaya çalıştığı sorunları esasen ortaya çıkaran toplumun temel yapısal düzenlemeleri sadece eğitim alanı içerisinden değiştirilermez. (Buna karşın, eğitimin uygun bir şekilde kullanılması bana göre böylesi bir eğitim için önemli bir önkoşul olabilir). 
Böylesi yapısal bir değişimin ortaya çıkışı, işçi sınıfının çıkarlarına hizmet eden belirgin bir siyasi katkıyla (mesleki ya da diğer kolektif örgütleriyle öğretmenler bunu yapabilir) ancak mümkün olabilir. 


Orta vadeli ve daha belirgin bir pedagojik olasılıksa, eğitim sisteminin içerisinde bazı yapısal değişiklikler için kolektif bir siyasi ağırlık ortaya koymaktır. Her ne kadar daha büyük yapılar aynı kalsa bile, bağımsız işçi sınıfı eğitim kurumları teşvik edilebilir. Toplumun ekonomik ilişkilerinin ve temel yapılarının eğitim kurumlarını ve bunların eğitim paradigmasını en nihayetinde dayattığı bir ortamda, egemen alışveriş ilişkisinin güçlü mantığını körelterek ya da reddederek bağımsız işçi sınıfı eğitim kurumlarının yeniden üretimin döngüsünden kaçabilmeleri mümkündür. İşçilerin eğitim programlarında yer almaları teşvik edilerek öğretmen tanımı da değiştirilebilir. İşçi sınıfı kültüründe enformel olanın önemi ve enformel olanın beslediği yeniden üretim süreçleri, kolektif çalışmaya dair yapısal olmayan ve somutlaştırılmamış bir yaklaşımla kabul görebilir. Egemen modelin alışveriş ilişkisi yerini bir dayanışma ve kendi kendini anlama ilişkisine bırakabilir. Bu alışverişteki yanıltıcı eşdeğerler yerine işbirliği ve bilginin kişisel değil toplumsal gücü yerleştirilebilir. 
Böylesi bir karşıtlık üretmeyen kurumsal çerçeve içerisinde, işçi sınıfı açısından belli derslerden ve uzmanlık alanlarından sıyrılmış ve bunun yerine farklı formel ve enformel işçi formlarının doğasını ve mantığını ve de bu formların kültürel ve toplumsal yeniden üretimdeki mevcut çelişkili rolünü sorgulayacak bir pedagojik uygulama için işçi sınıfına özgü içerikler ortaya konabibecerilerin geliştirilmesinde egemen ifade erme formlarına karşı ne kadar 


etkili olduklarını görebilmek adına belli bir disiplin ve katılık gene de 


korunmalıdır. 
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lir. Geçmişte işçi sınıfının eğitimine dair radikal ve bağımsız bazı formlar ortaya konmuştur"? ve en başta sendikalar olmak üzere işçi sınıfıyla ilişkili pek çok kurum böylesi bir eğitimin temelini oluşturabilir. Ki bazı işçi sınıfı kurumlarının bu yönde bazı faaliyerleri de bulunmaktadır. İngiltere'nin eğitim bütçesi (5 milyar sterlin) ve bu bütçenin hoşnutsuz işçi sınıfı işçileriyle ilişkili olarak boşuna ya da etkisiz olarak kullanıldığı inanışı (aslında yanlış bir inanıştır) göz önünde bulundurulduğunda, bazı devlet ödeneklerinin bağımsız organlara aktarılması düşüncesi makul bir hale gelmektedir. Eğitim hakkında yürütülen tartışmaların yarattığı kafa karışıklığı, ironik bir şekilde daha liberal zamanlarda gerici ya da huzur bozucu olarak görülebilecek, ancak kesin bir şekilde pedagojik ve eğitimsel açıdan “uygun maliyetli” kurumları ve uygulamaları savunmak için kullanılabilir. 


Tüm bunlar aslında karmaşık konulardır ve çok fazla açılıp belli uzmanlık alanlarının içine girmek yerine burada vurgulamak istediğim asıl mesele, kültürel boyutun incelenmesi gerektiğidir. Buna karşılık, çetrefilli Pazartesi sabahı sorunlarına dair belli ilkelere dayanan kısa vadeli tavsiyeler (bu tavsiyelerin uzun vadeli perspektiflerde bir yeri olabilir) ortaya konabilir. Benim esas düşünceme göre, kültürel boyutun kendisi tanımlanabilir bir boyuttur ve bu boyutun mantığı ve maddi sonuçları anlaşılabilir olmaktan hiç de uzak değildir. Bu anlamda öğretmen, sanayiyle ilgili ekonomik ve sınıfsal kültürel süreçlere dair şüpheci ve gerçekçi bir rol üstlenebilir. “Sınıf içindeki karışıklıklar ve şiddet” hakkında ahlaki kaygılarla bir paniğe kapılmak yerine öğretmenler, okul karşıtı kültürü uygun toplumsal bağlamına yerleştirebilir ve sınıfın gözünde kendini kurtarmak yerine bu kültürün mensupları açısından bu kültürün uzun vadeli çıkarımlarını göz önünde bulundurabilir. Bu anlamda bazı daha belirgin tavsiyeler ortaya konabilir. 


* Öğretmenlerin tepkilerinin ve iletişim kurma biçimlerinin 


112 Bakınız, R. Johnson, Really Useful Knowledge” Radical Education içinde, 
sayı 7 ve 8, Kış ve Bahar, 1976. 


304 ANALİZ 


toplumsal sınıfa ve kimliğe bir hakaret olarak anlaşılmaması için sınıfsal ve kurumsal anlamların çift yönlülüğüne karşı duyarlı olmak. 


* Pedagojik inisiyatif ve tarz üzerindeki yapısal faktörlerin ve egemen eğitim paradigmasının sınırlaralarını tanımlamak. 
Farklılaşma sonrası, ilişkilerin şeklinde gelişen kaçınılmaz kısır döngünün kapsamını sınırlamaya çalışmak. Bu aslında esasen pedagojik bir sorundur ancak elinizdeki çalışmaya dayanarak bu sorun için en iyi tavsiye, okul karşıtı kültürle doğrudan bir yüzleşmeye girmekten taktiksel olarak kaçınmak olarak gözükmektedir. Böylelikle bu kültüre dair bir sempati dışa vurulmadığı gibi, kurumsal otorite de kısmen korunmaktadır. Bu kitapta da gördüğümüz üzere, her ne kadar tüm maksatsız döngüleri oluşturuyor olsa da, okullarda otoritenin belli bir düzeyde korunması bir gerekliliktir, zira sınıf içi faaliyetlerin belli bir doğrultuda sürdürülmesi ve belli bir içerikte etkinliğin sağlanması gerekmektedir. Siyasi bir bilinç ve örgütlü öğrenciler (Okul Öğrencileri Ulusal Sendikası örnek olarak verilebilir) aracılığıyla daha radikal eğitim tarzlarının benimsenmesi ve anlaşılması mümkün olsa da, hoşnutsuz öğrencilerin bu kategori içinde yer almayacakları kesindir. Zira çatışmadan ve geleneksel eğitim paradigmasından tamamen geri çekilmek, hergelelerin kültürel formları açısından “düşmanı” yenilgiye uğratmak ve küçük düşürmek anlamına gelmektedir. Bu durum da yeniden üretime dair belli sonuçları üretmektedir. Böylesi bir geri çekilme, karmaşık ve çelişkili bir sorumluluktan feragat etmek olarak görü- 


lebilir. 


Mümkün olduğunda küçük sınıflar (bu elbette devletten daha fazla kaynak almak için bir mücadeleyi de gerektirmektedir ve okulsuzlaşma gibi bir düşünceyi desteklememektedir) ve grup tartışmasına ve kolektif çalışmaya dair teknikleri kullanmak. Bu teknikler bireyci geleneksel eğitim paradigmasıyla bir gerilim içerisindedir, ancak keşfedilecek olan 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kolektif süreçlere ve formlara uygun düşen belli örgütlenme birimlerinin oluşmasına katkıda bulunacaktır. 


Sınıf içi faaliyetlerde bazı zamanlarda kültürel formları, temel geçişleri ve toplumsal tutumları esas ders metni olarak ele almak. Toplumsal açıdan kendi kendini analiz etme adına kişinin gerçek becerilerini ve bilgi alanlarını teşvik etmeye çalışmak. Bu yaklaşım, bildiğimiz “bağıntılılık” tekniğinden daha farklıdır, zira kültürel formlar arasında bir denklik olduğunu varsaymadığı gibi, kültürel faaliyetlerin her türlü yönünü bir eleştiriye tabi tutmadan kabul etmemektedir Bu yaklaşım, nüfuz etme biçimlerini sınırlamalardan ayrıştırıp, bunları egemen kültür ve ideolojiyle ilişkili olarak çalışacakur. Bir açıdan üzerinde duracağı konu, işçi sınıfının kendi boyunduruk altında olma halini yeniden üretmesi ve toplumsal yeniden üretime sunduğu katkılar olacaktır. Bu yaklaşım çerçevesinde üzerinde durulması gereken belli konular (her ne kadar kadınlar ve etnik gruplar için de geçerli olsa da, özellikle beyaz erkek grupları için) şunları içerebilir: 


Okul karşıtı kültürün; meziyetler, işin anlamı ve modern toplumda emek gücünün doğası ve rolü hakkında ne dediği. 


Zihinsel/bedensel bölünmesinin kültürel seviyeye nasıl ulaştığı ve bunun ne pahasına yapıldığı. 


Bedensel işlerin erkeklikle, zihinsel işlerinse kadınlıkla neden ilişkilendirildiği. 

Cinsiyetçiliğin neye mal olduğu ve ne gibi saptırmalara yol açtığı. 

Kavga, hırsızlık ve kabadayılığın ne anlama geldiği ve neyi ifade ettiği. 

Arkadaşlığın ve enformel ilişkilenmenin doğasının ne oldugu. Enforrel/kültürel faaliyetlerin güçlü yanlarının ne oldu- 


gu ve ne pahasına yapıldığı. Farklı türden nasıl arkadaşlıklar kurulabileceği. 
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Kültürel olanın formel mesajları nasıl çözümlediği ve resmi ve ideolojik mesajları nasıl kabul ettiği ya da reddettiği. Bu süreçlerde rasyonelliğin mi irrasyonelliğin mi bir temel oluşturduğu. 


Enformel kültüre dayanan kararların birikiminin gerçek sonuçlarının ve çıktılarının ne olduğu. 


Tüm yapısal engelleri kabul ederek ve kültürel formların birbirleriyle bağlantılı olduklarını akılda tutarak, tüm bu sonuçların ve genel olarak kitabın esas çabasının teori ile pratiğin birliğini incelemek olduğu söylenebilir. Kültürel boyutun tespit edilmesi ve kavranması, kültürel olanın maddi bir güç olma olasılığına dair bu boyutun ürettiği sonuçların somutluğunu tanımlamak için bu boyutu özfarkındalığın seviyesine ve dolayısıyla da siyasete daha yakın bir hale getirmekle ilgilidir. Kültürün bu şekilde politikleşmesi, aslında uzun vadeli yapısal değişimlerin ön koşullarından ve organik unsurlarından biridir."'? Kültürel boyutun pedagojik bir modda etkin olma olasılığı, özellikle kültürel alana ve onun ideolojiyle ilişkisine bağlıdır. Kültürel formların ortaklığının kabul edilmesi ve süreçlerinin kavranması, formel olanın enformel olan üzerindeki gücünü çözerek ve bir tür kendi kendine dönüşümü başlatarak içsel bir zayıflığın giderilmesine zaten bir katkıda bulunmuştur. Bu, yeni bir dönemin başlangıcı olmasa bile, başka bir Pazartesi sabahıdır. Bu Pazartesi sabahı hep aynı sabahları takip eden bir gün olmak zorunda da değildir. 


113 Bu perspektifi tarihselcilik olarak suçlamak ya da “kendiliğinden sınıf” 
düşüncesinden “kendi için sınıf” düşüncesine doğru bir aşamacılık olarak görmek için ortada bir neden yoktur. Bu perspektife göre, eğer ilerici olan ve işçi sınıfını ezmeyen bir değişimin eli kulağındaysa, konjonktürel faktörler ve farklı seviyelerin etkinliği ne olursa olsun bu değişimi geniş oranda radikal bir analizle desteklemek bir zorunluluktur. Bu yaklaşım ayrıca belli türden “ilerici” durumların sınanması açısından işçi sınıfına ille de olumlu olması gerekmeyen bir rol biçmektedir. Nasıl ki kültürel olanın daha fazla siyasi olması gerekiyorsa, aynı şekilde siyasi olanın da daha kültürel olması gerekmektedir. 


Ek 


Gündelik hayat upkı sanat gibi en iyi haliyle devrimcidir; en kötü haliyleyse bir hapishane. Bu haliyle gündelik hayattaki derin düşünceler eleştiricilik gibi tutucudur. Gündelik hayatın en iyi haline yaklaşmasıysa firar için planlar yapılabilmesine olanak sağlar. Ancak derin düşüncelerle hayatın teferruarlarına dalmak bu iki durumun en kötü kombinasyonudur. Gündelik hayatın en iyi halinin tüm masumiyeti kaybolurken, en kötü halini de büyük bir suçluluk duygusu kaplar. 


Kitabın sayfa sınırlaması yüzünden, metodolojiyi ve metodolojinin teori ve pratikle olan ilişkisini tartışma olanağım olmadı. 
Fakat bu alandaki sorunlara dair genel yaklaşımımı başka bir yerde ele alma olanağını buldum."'* 


Ancak bu noktada şunun altını çizebilirim: Ne kadar degişikliğe uğramış olursa olsun katılımcı gözlem ve onun himayesindeki diğer yöntemler doğalcılığa ve dolayısıyla da 


114 Genel bir tartışma için bakınız, ‘The Man in che Iron Cage’, Working 
Papers Cultural Studies içinde, sayı 9, Profane Culture (özellikle Teorik Ek Kısmı), Routledge and Kegan Paul, 1978. Bu araştırma sırasında karşılaşılan bazı sorunlar Social Science Research Councilin son raproun- da (The Main Reality) özetlenmiştir. Raporun bir nüshası Birmingham Üniversitesi'nin Centre for Contemporary Cultural Studies bölümünde bulunmaktadır. 
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mu hafazakârlığa sapma eğilimi taşır. Etnografik anlatım hayatın sahici muğlâklığının geriye dönük bir ürünüdür. Bu anlatımda, “sonra ne oldu?” “nasıl bir sonuç ortaya çıktı?” “bu ne anlama geliyor” gibi sorularla her zaman için sahte bir bütünlük oluşturulmaya çalışılır. Araştırma konusu özneler, kendilerini imleyen dünyalarında nedense gereğinden fazla köşeliymiş gibi dururlar. 
Etnografik yöntem aynı zamanda dayatmacı ve kibirlidir. Toplumun alt tabakalarından üst tabakalarına doğru bir etnografik anlatımın tahayyül edilmesi bile neredeyse imkânsızdır. 


Bir faaliyet olarak araştırmanın ve incelemenin göreceli olarak bağımsız olması gerektiğini ya da böylesi bir durumun mevcudiyetini reddedecek değilim, ancak bu şekilde elde edilecek bilgilerin kişi-organizasyon ilişkileri paradigmasının belli yönlerini ters çevirmesi gerekmektedir. Yöntemin suskunlukları ve dayattığı ketumluk belli bir kapasitenin siyasi açıdan suskun ve ketum kalması için de kullanılır. Dolayısıyla bazı şeyler reddedilirken bazı şeylerin de önü açılır. 


Buna karşılık, zamanın ötesinde bir form icat etmemiz de mümkün değildir. Şimdiki gerçeğe öyle ya da böyle (tek taraflı ya da özet şeklinde olsa bile) bir yaklaşım geliştirmemiz her şeyin ötesine geçen bir gerekliliktir. Tüm eksikliklerine karşın etnografik anlatım, insan deneyimlerinin ciddi bir seviyesini kayıt altına alabilmektedir ve genelde göz ardı edilen ya da inkâr edilen ama toplumun tüm seviyeleri için önemi giderek artan insan failliğinin belli bir seviyesi üzerinde tüm tarafgirliğiyle ısrarla durur. 
Her ne kadar yaşadığımız dünya hiçbir zaman doğrudan “bilinebilir” olmasa da ya da etnografik anlatımın bazen öne sürdüğü gibi kendisini arnpirik bir şekilde sunamazsa da, yaşadığımız dünya, teorinin içinde bir yerlerde teorinin uygunluğu için gene de kayır altına alınmalıdır. Teoriler en nihayetinde kendileri üzerinden değil, bir açıklama iddiasında bulundukları fenomenlerle uygunlukları üzerinden yargılanmalıdır. Özellikle İkinci Bölümde bu kitap, belli bir toplumsal rmevcudiyetin hakiki ve zorlu bir seviyesine, nitel bir yöntem aracılığıyla tanımlayıcı ve teorik bir 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şekilde tepki vermeye çalışmış ve çalışma ampirizm, doğalcılık ve öznenin nesneleştirilmesi gibi eğilimlere direnç göstermiştir Aşağıda, kitabın önceki taslak hallerini okuyan Hammertown Ortaöğretim Okulu'nun hergeleleriyle 1977 yılının Ocak ayında, çalıştığım üniversitede yapılan toplu bir sohbetin düzenlenmiş bir dökümü yer almaktadır. Sohbet, hergelelerin bir araşurmacı olarak benim rolümü nasıl gördükleri ve yaptığım araştırmanın onlar içi ne anlam ifade ettiği üzerinde durmaktadır: 


(--.) 
Bill: Bizim hakkımızdaki kısımlar yeterince anlaşılırdı. 
John: Aralardaki kısımlar ama öyle değildi. 


Joey: Aslında ben en başından okumaya başladım, niyetim kitabı okuyabildiğim kadar okumaktı ama sonra yeter deyip bizlerin olduğu kısımları ve aralardaki ufak kısımları okumaya başladım (...) 


Spansky: Bizim hakkımızda yazdıklarını okudum. Ama kitapta o yaptığımız şeyleri açıkladığın kısımlar çok hoşuma girmedi 


(..) 

Perc: Aslında girgide senden gıcık kapmaya başlamıştık. 

PW :Gerçekten mi? 

Perc: Açıkçası beni biraz usandırmıştın. 

Bill: “Biz” derken” kendi adına konuş, 

Joey: “Biz” deme. 

Spansky: Senin sayende derslerden yırtmak iyiydi. 

Perc: Derslerden kaytardık ya, tüm bu geçirdiğimiz zamana değdi. 
Spansky: Böyle deyip bizden seni onaylamamızı hiç bekleme Perc. 


Joey: (...) Ben şey düşünüyordum, bence bunu kendi iyiliğin için yapmıyordun, birileri sana bunu yapmanı söylemişti. Sen de işte bizim yapuklarımızı anlamaya çalışıyordun. 1987 (böyle ifade edilmiştir) kitabında olduğu gibi beynin yıkanmıştı falan diye düşünüyordum O (...) Tam da bizim dualarımıza cevap olmuştun çünkü sen de hatırlarsın, o sıralar okulda yaptığımız şeyleri kâğıda 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dökme girişimlerimiz oluyordu, işte böyle bir yazı haline getirmeye çalışıyorduk okulda yaptığımız şeyleri ... (...) Yaptığımız şeylerden ötürü okulun sanatçıları olduğumuzu düşünüyordum, kendimize göre bir sanat tarzımız vardı. Okulun önderleri de bizlerdik kesinlikle eğer dağıtılıp kabarık kulakların arasına yerleştirilseydik her birimiz bulunduğu ortamın önderi olurdu kesinlikle (...) yani hepimizin öylesine yetenekleri vardı ki, bir şekilde kullanılması gerekiyordu ama hepsi öyle harcandı gitti. Mesela X vardı, aslında ram bir mankafaydı, ama biri onu alıp ona akıl hocalığı yapsaydı keşke çok iyi bir hayal gücü vardı. Hepimizden çok daha iyi numaralar çeviriyordu, yani o göründüğü mankafa halinden daha fazla biri olduğu kesindi. 


John: Ben çok emin değilim bundan. 


[Gülüşmeler] 

Bill: (...) Sana dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyordum ben. 
Peters’a ve diğer idarecilere ne olup bittiğini anlatacaksın diye. 
Sonra biraz zaman geçince, böyle olmadığını anladım. Çok da hoşuma gitti çünkü derslerden kaytarıyorduk. Ama işte başlangıçta çok da ilgimi çekmemişti. Dersten kaçıp bir saatliğine falan sigara içmeyi zaten yapıyordum. Ama sonra yavaş yavaş ilgimi çekmeye başladı ve geçirdiğimiz zamandan keyif aldım. 


Perc: Ben hep bir an önce senin yanına gelmeyi istiyordum. 
PW: Benden hoşlanmamıştın ama? 


Perc: Ben insanlara muhabber ermeyi severim ama bazen “ya bu adam da amma çok şey soruyor” diye geçiyordu aklımdan. Yani kişisel şeyleri biraz fazla kurcaladığını düşünüyordum. 


PW: Toplu sohbetleri mi yoksa kişisel mülakatları mı kastediyorsun? 


Perc: Kişisel mülakatlar, yani baş başa konuşunca biraz farklı oluyor ama arkadaşlarınla beraber konuşunca gerçekte olmayan pek çok şeyi de söylüyorsun. Şimdi bakınca söylediğimiz çoğu şey 


Bill: Çoğunun uydurma olduğunu mu söylüyorsun? 


Joey: Biz hep dobra dobra konuştuk, dediklerimizin hiçbiri uydurma değildi. 
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Chris: Kitapta okuduğum muhabbetlerin neredeyse yüzde 90'ını halen hatırlıyorum. 


Perc: Evet ya, ben de okudukça hatırlıyorum. 


Joey: (...) Yani bazı şeyler kişisel olarak abartılmış olabilir ama meselenin özünü anlattık hep (...) gerçekten hissettiklerimizi. 


John: Yaptığımız şeyler kitapta daha haşinmiş gibi gözüküyor. 
Spansky: Bize aslında öyle geliyor. 


John: Arkadaşlarıyla beraberken herkes daha bir farklı olur, normalde yapmayacağı şeyleri yapmaya başlar, daha haşin şeyler yapar (...) özellikle yaptıkları hakkında konuşurken de böyledir. 


PW: Peki, anlattıklarınız gerçek miydi? 


John: Öyleydi, herkesin anlattıkları gerçek şeylerdi. Ama bana öyle çok haşin şeylermiş gibi gelmedi. 


Spansky: Yani, çünkü diğer yerleri de biliyoruz, hiçbirimiz başka okullarda okumadı. Mesela Newton'da bazı okullar var, oralarda seni çiğ çiğ yerler, bir acayip ve felaket okullardır İşte bir keresinde böyle bir okulda çalışmam gerekmişti. Dört tane çocuk böyle hepsi velet, üzerime yürüyüp bana “sen bu okulda yeni misin” diye sormuşlardı. Hepsinin böyle yumruklar sıkılı, kavgaya hazır. Ben de “hayır” demiştim. Yaptığım da okulda dev bir kalorifer vardı, işte tuğlalarla etrafını örüyordum Daha okula geleli 15 dakikayı bulmamışken bu çocuklar beni bulup peşime düşmüşlerdi. 


fox) 


Bill: Aslında sen de [en başta] okulun çalışanlarından biriydin, böyle arada derede kalan biriydin ama sonradan seni bizlerden biri gibi görmeye başladım. 


Joey: (...) içimizi dökeceğimiz biri oldun. Diğer pek çok öğretmenle aynı yaştaydın ama onlar gibi değildin ... onların temsil ettiği ... 
onlar bizden çok uzaklardı. Öğle yemeğinde bizimle otururlardı ama öğretmen olduklarından onlarla gerçekten hiç konuşamazdın. 


John: (...) Sen bizim anlattıklarımızı, yaptıklarımızı anlıyordun hep. Bir gece önce yanlış bir şey yapmışsak, bunu sana anlattığımızda ne olduğunu anlıyordun. Ama öğretmenler onların tek dediği “bu yaptığın yanlış” oluyordu, o yüzden daha Fazla dinlemek 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istemiyorduk onları. 


Bill: Sen gerçekten bizi dinliyordun, gerçekten söyleyeceklerimizi öğrenmek istiyordun. Ama diğer öğretmenlerin hiçbiri böyle degildi. 

John: Onların cek derdi bizimle aralarını iyi tutmaku. 


Perc: İşleri neyse onu yapıyorlardı, başka bir şey yaptıkları yoktu. 


Spansky: Öğretmenler öyle aradan sıyrılmaya çalışırlar ... tek dertleri seni kendi tarafına çekmek ve sonra yukarıda müdürün odasına gidip ona “çocuklarla aram iyi, benim dersimdeyken uslu duruyorlar” demek. 


Joey: Bize sorular sormaya başladığın ilk zamanlar sana muhtemelen kanunsuz işlerimizden de bahsetmiştik, sonra sana zaten yaptığımız diğer uygunsuz şeyleri de anlattık. Ama öğretmenlerin hiçbirinden bu anlattıklarımız yüzünden bir tepki almadık, bu da senin kimseye bir şey anlatmadığını gösteriyordu. 


PW: Yakın olmakla neyi kastediyorsunuz? Mesela Jenkins de (gülüşmeler) size yakın olmaya çalışıyordu ve gerçekten sizi umursu- 


yordu. Onda farklı olan neydi? 


Joey: Tüm o hali tavrı, hareketleri falan Bence yakınlık kurar- 


ken belli bir disiplini de korumak gerekiyor. 
PW: Ama ben sizi hiç disipline etmeye çalışmadım ki. 


Joey Bence bize bir şeyler yapmamızı söyleseydin, mesela bir yaramazlık yaparken bizden yaramazlık yapmamamızı isteseydin, seni 


dinlerdik. 
Perc: Ever ya. 


Joey: Çünkü bize yakındın ve senin dediklerini içimizden biri söylüyor gibi dinlerdik İhtiyacımız olan bizim gibi olup bizden daha yaşlı ve daha fazla sorumluluk sahibi biriydi. 


Spansky: (...) Eğer arkadaşlarımdan biri bana “yapma be Spansky, fazla ileri gidiyorsun” derse ben de “tamam yeter” derim. Eğer o zamanlar bana böyle şeyler deseydin, içimizden biri bunu söylüyor diye düşünürdüm. 


PW: Peki, size böyle şeyler söylemem gerektiğini hiç düşündünüz mü? 
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Spansky: Hayır hiç düşünmemiştik. Bunu ilk defa böyle konuşuyoruz, daha önce hiç aklıma gelmemişti. 


ke) 


PW: Hergele kültürü halen size anlamlı geliyor mu peki? Yani mesela üniversiteye girmenize engel olduğunu düşünürsek? 


Spansky: Üniversiteye gitmeyi hiç istemedim. Bir sıraya oturmak, bir şeyler yazmak. Bunlar hiç bana göre şeyler değil, asla yapacağım şeyler değil. 


Joey: (okulda kafasına göre takılmayı kastediyor) Çok da anlamlı bir şey değildi ama yapabileceğin tek şeydi hiçbir halt yapmamaktansa öyle takılmak gene iyidir (...) Bize okulla ilgili bir sorumluluk vermişlerdi ama ne olduğunu tam bilmiyorduk. Bana ne kadar anlarsalardı da, hatta hipnotize bile erselerdi gene okula ihtiyacım olduğunu düşünmezdim, çünkü senin kitabında da okudum, hepimiz “O” seviyesindeki dersleri almadan da başarabilecegimizi düşünüyorduk. Ama tabii belki o dersleri alsaydık bazı şeyler çok daha kolay olabilirdi. 


C.) 
PW: Eğer bir şansa sahip değilsen bu kişisel bir durum mudur yok- 


sa işçi sınıfı mensubu olmakla mı ilgilidir? (...) Yani siyaserle ilgili bir durum. Fabrikalara doluşmanız için kimsenin sizi zorlamasına gerek olmuyor, siz kendiliğinden oraya koşturuyorsunuz. 


Joey: Toplumun içine çok erken katıldık biz, böyle çok bencil olacak şekilde yetiştirildik (...) çok benciliz, başkalarını umursamıyoruz. Televizyonda böyle bolluk içinde insanları görüp onlar gibi olmak, para kazanmak istiyoruz hep. O yüzden başkalarını, işçi sınıfını hiç umursamıyoruz. 


C...) 


Bill: Çocuklarım için istediklerim daha önce kendim için istediğim şeyler hep. 


PW: Peki bunu nasıl yapacaksın? 
Bill: Ya dalavereyle ya da dürüstçe. 
PW: Tek başına mı yoksa bir grup içinde mi? 


Bill: Bir şekilde çocuklarıma bunu sağlayacağım, her şeyi olmasa 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PW: Ama soruya cevap vermedin, bunu nasıl yapacaksın? 
Joey: (...) Böyle gelmiş böyle gidiyor (...) kendi başının çaresine bakman gerekiyor, işe yarayan kaç tane devrim olmuş ki? Bir dev- 


rimden sonra bile gene tepede olması gereken insanlar olur sen de en nihayetinde bir orta sınıf mensubu olursun (...). 


John: Çocuklarım için elimden geleni yapmak istiyorum, ama yapmaktan hoşlanmadığım şeyleri yapmamın da çok bir anlamı yok 


(s5) 


PW: Böyle erkeksi biri olmanız gerektiği fikri zihinsel yetenelderinizi engellemiş olabilir. 


Joey: O yüzden değildi, zihinsel işleri biz öğretmenlerin istedikleri şeyleri yapmaları için ihtiyaç duydukları bir şey olarak görüyorduk. 
Eğer öğretmenler yaramazlık yapmamıza izin verselerdi, “hadi sizi serbest bıraktım, ne yaparsanız yapın” deselerdi gene onların istemediği şeyleri yapmayı isterdik 


Perc: Herkes okulda sert biri olmak ister. Diğerlerinin kendisine bakıp “bu sert bir çocuk” diye düşünmesini ister. 


PW: Peki bunun size ya da işçi sınıfına bir faydası oluyor mu? 
Spansky: Sokaklardayken işine yarıyor. 


Bill: Gençken işine yarıyor (...) mesela şimdi kimse bizimle uğraşamaz. 

Joey: Bizi istismar edemezler, yani bizim anladığımız türden. Tam bir erkek olduğumuz için öyle aptal yerine koymazlar bizi şimdi. 
Eğer kabarık kulakların yolunu izleseydim, içimdeki şiddet duygusu da azalırdı, böyle söner giderdi O o zaman da halen hergele gibi takılanlar beni istismar ederlerdi. Böyle olmasını hiç istemem. 


PW Namlı biri olmak, erkek gibi dövüşmeyi istiyorsun yani 


Joey: Bizden önce de böyleymiş, bizim babalarımız da işçi sınıfındandı, onların sertliği bize de geçmiş. 


John: Onlarınsa beyinleri çalışıyor, ileride onlar pacron olurken bizim gibiler de işçi olacaklar. 


PW: Eğer Joey ona “aptalca dans ediyor” diye vurursa [Joey sohbet 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sırasında geçen Cumartesi akşamı kendisini kıl ettiği için nasıl birisine “sataştığını” anlatmıştır) kazanmış mı oluyor? 


John: Ever, bir şekilde öyle oluyor. Eğer Joey'nin zengin bir patronu varsa ve patronunun oğluyla bir dans ortamında karşılaşırsa, ona haddini bildirmek Joey için tatmin edici olur. 


PW: Yani bir şekilde dengelenmiş mi oluyor durum? 
John: Ever, öyle sayılır. 


Joey: (...) Vahşi biri olmam gerektiğinin hep farkınaydım, yoksa sokaktayken başımın çaresine bakamazdım. Nasıl bir gelecek beni bekliyorsa beklesin, sokaklarda olmanın tadını hep çıkaracağım. 


(e) 
PW: Ama üniversiteye de başlayabilirsin. 


Joey: Bilmiyorum, eğer gerçekten merak ediyorsan şu anda beni tek ilgilendiren olabildiğince fazla kadın sikmek. 
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